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Ukrayna: Kaos ve devrim doların silahıdır
Giriş Jeopolitik Rus Dünyasına Saldırı Eyleminde
Eğer siyasetle ilgilenmiyorsan siyaset seninle ilgilenecektir. Bu acı sözün doğruluğu bir kez daha teyit ediliyor. 2013'ün sonu ve 2014'ün ilk yarısı milyonlarca insanı "siyasi kış uykusundan" uyandırdı. Kendi hayatlarını yaşadılar. Çocukları sevdiler, büyüttüler, planlar yaptılar ve en iyisini umdular. Ancak umutları gerçekleşmeye mahkum değildi. Büyük siyaset, “küçük” siyasetle bile hiç ilgilenmeyenlerin hayatına kaba bir şekilde girdi. Rusya sınırlarına yakın patlama. Ukrayna halkımızın bir parçası, Rus dünyasının bir parçası. İlk başta jeopolitiğin sokağa gelişi bir gösteri gibi görünüyordu. Biraz eğlenceli ve neşeliydi ve birçoğu oraya para kazanmak veya sadece "ziyaret etmek" için gidiyordu. 2004'ün tekrarı; yeni bir Maidan. Ama sonra durum tamamen üzücü bir hal aldı: polisleri ve Berkut savaşçılarını yakmak, sopalı ve zincirli militanlar. Jeopolitik, maske takan sıradan bir insanın hayatına girdi. Maskeli bir yüz, 2013-2014 “siyasi sezonunun” simgesi...
Ve sonra korkutucu olmaya başladı. Derken Şubat 1917'nin görüntüleri birdenbire televizyon ekranlarında canlandı. Anarşi, kolluk kuvvetlerinin dağıtılması, sokaklarda şiddet, “devrim sırasında” yanlış davrananların evlerine gece ziyaretleri.
Olaylar korkunç bir hızla ilerledi. İki ay sonra Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın ürkütücü resimleri canlanmaya başladı. Odessa'da insanlar cellatlar tarafından yakıldı ve işkence gördü. Mariupol, Slavyansk ve Kramatorsk'ta öldürüldü.
Jeopolitik, kaynakların kontrolü için büyük güçler arasındaki rekabettir. Bütün mesele bu. Bu mücadele sonsuzdur ve ne sonu ne de başlangıcı vardır. Bu, hamlelerin ordular, taraflar ve döviz kurları tarafından yapıldığı devasa bir satrançtır. Bu oyunda hiçbir zaman insan hayatına değer verilmedi.
Rus dünyası bu oyunun ana oyuncularından biri. Oyuncu olmayalım, oyunun nesneleri olalım. Kendinden kurtulmak imkansızdır, bu yüzden oyunun kurallarını, anlamını anlamak ve rakiplerinizi görmek çok önemlidir. Ve onları "ortak" olarak değil, kesinlikle rakip olarak düşünün. Ona istediğiniz gibi isim verebilirsiniz ama özü kaybolmamalıdır.
Eşsiz Rus medeniyeti olan Rus dünyasını yok etmek istiyorlar. En azından zayıflatın, en fazla yeniden yapın, kodlarımızı ve değerlerimizi değiştirin. Savaş, "ortaklarımızın" mükemmel bir şekilde ustalaştığı, gezegen üzerinde nüfuz kazanmanın bir yoludur. Ancak Rusya'yı ihtiyaç duymadığı bir savaşa sürüklemek için başkasının elleriyle savaşmak en iyisidir. Bir insanın iki parçasını birbirine düşürmek. Bunu zaten Hindistan'da yaptılar ve ülkeyi ikiye böldüler: Hindistan ve Pakistan. Ve bu iki devlet, Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar gibi birbirleriyle savaştı. Onlar bir aradayken büyük ve güçlü bir Yugoslavya'ya sahip oldular. Artık egemenlik politikası olmayan parçalar var.
Şunu anlamalıyız: Ukrayna'da yaşananların çok özel organizatörleri ve çok özel bir amacı var.
Amaç, Rusya'nın zaferlerinin anısını gömmek ve sonunda "Rus" sorununu çözmektir.
Sırf biz var olmayayım diye.
Bölüm 1 Euromaidan'ın müşterisi kim?
Rusya'nın yeni politikası Ukrayna ile başladı
23.12.2013
Önemli olaylar çoğu zaman günlük yaşamlarıyla meşgul olan sıradan insanlar tarafından fark edilmeden geçer. Ekim 1917'de birileri, kişisel kaygılarına dalmış Bolşeviklerin iktidara geldiğini fark etmedi. Ağustos 1991'de birileri, “darbe” kılığında ülkesinin çöküşünü fark etmedi.
İşte bugün gözümüzün önünde Rusya dış politikasının formülünü değiştirdi.
Rusya'nın yeni politikası Ukrayna ile başladı.
Jeopolitik bir oyuncu olarak Rusya-SSCB'nin Gorbaçov ve suç ortakları tarafından haince tasfiye edilmesinin ardından ülkemizin uzun süre kendi dış politikası yoktu ve bunun önde gelen temsilcisi Dışişleri Bakanı Kozyrev'di. Her şeyi kabul etti, ABD ve Batı'nın her türlü eylemine her zaman "evet" dedi.
Nitekim modern Rusya'nın dış politikası ancak Putin döneminde ortaya çıktı. Bundan önce, en büyük başarı yalnızca “jestler” olabilirdi: Rus paraşütçülerin Priştine'ye yürüyüşü (İnguşetya'nın şu anki başkanı Yunusbek Evkurov sayesinde), Başbakan Primakov'un uçağının Atlantik üzerinde dönüşü (başlangıçta yanıt olarak) Yugoslavya'nın bombalanması).
Rusya 2000'li yıllarda Amerika ya da Avrupa çıkarlarını değil, kendi çıkarlarını savunmaya başladı. Önce Kafkasya'da düzeni sağlayıp terör çetelerini ortadan kaldırarak, ardından ABD'nin Irak'a yönelik saldırganlığını desteklemeyerek.
2013 yılında ülkemiz için bir dizi dış politika başarısını zaten gözlemledik: Snowden, Suriye, Ukrayna. Bugün bu başarılar, daha önce “beyaz kurdele” takanlar tarafından bile tartışılmıyor ve bugün bariz şeyleri inkar ederek alay konusu olmak istemiyorlar.
Pentagon, CIA ve Dışişleri Bakanlığı'nın gizli verilerine erişim, Orta Doğu'da nüfuzun genişletilmesi (Arap ülkelerine silah tedarikine ilişkin ek sözleşmeler, petrol ve gaz üretimine ilişkin sözleşmeler). Rusya, Ukrayna'da uçak ve gemi inşası konusunda yeni anlaşmalar, nükleer enerjiyle ilgili sözleşmeler (Rosatom dünya çapında yoğun bir şekilde nükleer enerji santralleri inşa ediyor ve Ukraynalı işletmelerin yardımından zarar gelmez) ve Ukrayna'daki NATO üslerinin hariç tutulmasıyla ilgili yeni anlaşmalar aldı. Diğer bir artı ise İskenderlerin Avrupa Birliği sınırlarındaki savaş hatlarına sessizce geri dönmesidir. Avrupalı ve Amerikalı "ortaklarımız", bir teselli olarak tükenmiş "Euromaidan"ı ve Soçi'deki Olimpiyatları doğrudan boykot ilan edemeyen Avrupa ülkelerinin liderleri için uçak biletlerinde tasarruf sağladılar, sadece "gitmeyin" ” orada, Putin'in diplomasisinin hızlı eylemlerinin ölçüsüne karşı protestolarını ifade ediyorlar.
Ancak 2013 yılı diplomasi açısından yalnızca önemli başarıların elde edildiği bir yıl olmadı. Rus dış politikasının özü kökten değişti. Savunmadan hücuma geçtik. Elbette diplomatik nitelikteki hem savunmayı hem de saldırıyı kastediyoruz. Daha önce Rusya'nın bu bölgedeki tüm eylemleri savunma amaçlıydı. Mesela Suriye'yi ele alalım. Rusya'nın, devletlerin Suriye devletini yok etmesine izin vermediği gerçeği bugün herkes için açıktır. Bunu nasıl yaptık? Farklı şekillerde - silah tedariki, diplomatik destek, diğer "özel yardım". Ama bu her zaman “ortaklarımızın” hamlelerine bir tepkiydi.
“Barışçıl protestocuları” finanse etmeye ve silahlandırmaya başlıyorlar - biz Esad'a yardım ediyoruz. Bir işgale hazırlanıyorlar - Rus savaş gemileri Suriye'ye geliyor ve NATO gemileri ile Suriye kıyıları arasında duruyor. "Ortaklarımız" Suriye'ye ateş etmeye başlayacak - Rus gemilerinin hava savunması, filomuzun muharebe birimlerinin güvenliğine "tehdit olarak" füzeleri vuracak. Denizciler Tartus'a indi - eğer orada bir karışıklık çıkarsa ve Batılı özel kuvvetler "barışçıl göstericiler" şeklinde kıyıya çıkarsa, denizcilerimiz güvenliği sağlamak için üs çevresinde düzeni yeniden sağlamak için önlemler almak zorunda kalacaklar Rus filosunun. Tedbirler farklıdır, ancak bu her zaman rakibin hareketlerine bir tepkidir, başka bir satranç oyuncusunun hareketine tepkidir. Snowden'da da durum böyleydi - Rusya, "gelişine" yanıt olarak kendisinden belirli garantiler alarak ona açık alanlarda kaybolma fırsatı verdi. Onu işe alıp dışarı çıkarmadık - bize gelmek istedi.
Batı, Rusya'nın kendi adımlarından vazgeçmesi nedeniyle hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyen misilleme niteliğindeki tehditlerden oluşan dış politikasına alışkındır. Ve Ukrayna'daki durumda her şey bir gecede değişti.
Rusya ilk kez saldırıya geçti. Kremlin, AB ve ABD'nin komşularımızın egemenliklerini “ellerinden alma” yönündeki adımlarını engellemek için harekete geçmek yerine, ilk kez tehdit göstermenin ötesine geçti. Daha önce sadece tehdit ettiği şeyi eyleme geçirdi. Ve bu Washington ve Brüksel için tam bir sürpriz oldu. Putin, Yanukoviç'i köleleştirme anlaşmasını imzalamamaya ikna etmeyi başardı ve Avrupalıların uzlaşmazlığı, Rusya'nın bunu gerçekten yapacağına dair inanç eksikliğiyle açıklanıyordu. “Ortakların” şaşkınlığı yerini histeriye ve tehditlere bıraktı. Dünyadaki yabancı diplomatların bu tür kaba davranışları, belki de Bolşevik Radek'in (Brest müzakerelerinde delegasyon üyesi) Brest platformunda Alman askerlerine ve subaylarına savaş karşıtı propaganda broşürleri dağıttığı 1918'den beri gözlemlenmemiştir. 2013 yılında Batılı diplomatlar:
♦ Ukrayna'yı iç savaşla tehdit etti;
♦ Başkan Yanukoviç'in gayri meşruluğundan bahsetti;
♦ Euromaidan'ın hemen üzerinde çadırlar kurduk;
♦ göstericileri besledi ve izinsiz gösterilere onlarla birlikte gitti;
♦ Ukraynalı oligarklara baskı yapmak.
Batı, “turuncu” bir devrimi bile değil, “diplomatik bir devrimi” tam olarak uygulamaya çalıştı. Ve neredeyse açıkça.
Buna karşılık Rusya bir kez daha "ortaklarına" üstünlük sağladı. Tekrar ileri adım atarak Amerika'nın ve Avrupa'nın beklemediği bir hamle yaptı. Yanukoviç'in Rusya ziyareti sırasında üzerinde daha detaylı durmak istediğim anlaşmalar imzalandı. Neden? Çünkü zaten spekülasyonların ve zaferi yenilgi gibi gösterme çabalarının hedefi haline geldiler.
Ukrayna'ya yönelik gaz fiyatı oldukça önemli ölçüde azaldı.
Bunda kim kaybetti? Gazprom'u mu? Evet, yüzde 51’i devlete ait olan bu şirket, gelirinin bir kısmını kaybetti. Ama kendimize şunu soralım: Bu büyüklükte halka açık bir şirketin işletilmesindeki amaç ne olmalı? Özel yatırımcıların %49'u için para kazanmak mı? HAYIR. Rusya'nın çıkarlarını takip edin. Para burada ikincildir ve yalnızca bir araçtır, amaç değil. Rusya'nın çıkarları neler? Bunlar çok basit: Ukrayna toprakları üzerindeki kontrolün (ekonomik, siyasi, askeri) AB ve NATO'nun eline geçmesini önlemek. Özellikle inatçı liberaller için tekrar edeceğim: asıl önemli olan ROKETLERİN UÇUŞ ZAMANI. Eğer Kharkov yakınlarına yerleştirilirlerse onları vurmak için çok geç olacak. Soru: Ülkemizin güvenliğinin azalmaması için doğalgaz fiyatı ne kadar düşürülebilir? Cevap: Bu tür kavramlar parayla ölçülmez. Eğer asıl mesele para olsaydı, ulusal borcu ve bütçe açığıyla ABD, dünya çapındaki “insan hakları savunucularına” asla milyarlarca dolar ayırmazdı. Ama onlar dışlanıyor. Çünkü stratejik açıdan önemli bölgelerde nüfuzlarını korumalarına ve artırmalarına, dolar üzerinde tekellerini korumalarına ve sonuçta harcadıklarından çok daha fazlasını almalarına yardımcı oluyor.
Dolayısıyla jeopolitiği parayla ölçmek tam bir aptallıktır. Ancak burada bile liberaller pervasızca yalan söylüyor, "paranın boşa harcanması" konusunda timsah gözyaşları döküyor ve Rusya'nın ne elde ettiğini bildirmiyor.
Ve elde ettiğimiz şey şu: Ukrayna'nın gemi inşa fabrikaları siparişlerimizi alıyor, Ukrayna'nın askeri sanayisi ordumuz için çalışmaya başlıyor. Referans olarak: SSCB'nin yıkılmasından sonra Ukrayna topraklarında yaklaşık 500 askeri işletme kaldı, ancak 20 yıllık “bağımsızlık” (aslında parçalanma) boyunca Ukrayna ordusu, hariç, herhangi bir yeni silah almadı. birkaç düzine tank.
Ve bir şey daha - finans alanından. Ruble, Ukrayna'da dolar ve euro gibi "birinci sınıf" para birimi haline geliyor. Not: NBU Ukrayna Ulusal Bankası yani Merkez Bankasıdır.
“NBU, rubleyi serbestçe dönüştürülebilir hale getirecek”[1]
NBU, bankamızın altın ve döviz rezervlerini artırmasına olanak sağlayacak olan yabancı para sınıflandırıcısının 1. grubuna rubleyi dahil ediyor. Bu, Rusya Merkez Bankası ile yapılan takas sayesinde gerçekleşecek. Birkaç yıl önce Ukraynalılar Ruslara gaz parasını Rus rublesi ile ödeme sözü vermişti. Ama sonra NAC için karlı olmadı. Şu ana kadar grup 1'de dış ticaret işlemlerinde ödemelerde yaygın olarak kullanılan 11 para birimi yer alıyordu. Serbestçe dönüştürülebilen para birimleri grubunda Rus para biriminin ortaya çıkması, Rus sermaye yatırımlarının Ukrayna'ya yayılmasını kolaylaştıracaktır.
Rusya, Ukrayna'dan 15 milyar dolar değerinde devlet tahvili alacak
Liberaller bu noktaya özellikle kızdılar. Bu kadar çok anaokulu inşa edilebilir! Rusya Merkez Bankası'nın (GER) TÜM altın ve döviz rezervlerinin ABD ve müttefiklerinin borçlanma senetlerine yatırılması durumunun liberalleri rahatsız etmemesi komik. Ve bu durum HER ZAMAN olmuştur. Bu, Rusya'nın Batı lehine bir haraç ödeme şeklidir. Bize bu borçları kimse geri ödemeyecek.
Ayrıca Rezerv Fonu'ndan gelen fonlar da Batılı ülkelerin borçlanma senetlerine yatırılıyor. Liberallerin bunu anormal bulduğunu hiç duymadığım bir şey.
Ayrıca, Ulusal Refah Fonu'nun fonları aynı borçlanma senetlerine - "gelişmiş demokrasilerin" devlet tahvillerine - yatırılıyor.
Liberallerin bunun yanlış ve suç olduğunu söyleyen öfkeli makalelerini hiç okudunuz mu? Bu arada, Ulusal Refah Fonu'nun fonları aynı Batılı devletlerin borç yükümlülüklerine konuluyor: “... Ulusal Refah Fonu'nun fonları, yabancı devletlerin, yabancı devlet kurumlarının ve merkezi menkul kıymetler şeklinde borç yükümlülüklerine yerleştirilebilir. şu ülkelerin bankaları: Avusturya, Belçika, Büyük Britanya, Almanya, Danimarka, İspanya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, ABD, Finlandiya, Fransa, İsveç."
Gördüğünüz gibi Ukrayna bu listede yok. Ukrayna tahvilleri satın almak için yasayı değiştiren özel hükümet emirleri çıkarmanız gerekecek. Yani Putin, Rusya'nın ABD ve Avrupa tahvillerini satın alması gereken paradan Ukrayna tahvillerini satın almak için para alıyor. Aslında Amerika borçları yerine Ukrayna borçlarını satın alıyoruz. “Batılı “ortaklarımız” pahasına Ukrayna siyasetini satın alıyoruz.
Ama hepsi bu değil.
Eğer birkaç önemli şeyi öngörmeseydi Putin Putin olmazdı:
1. Ukrayna için gazın maliyeti sözleşmeye göre belirlenir. Sözleşmeye bağlı yüksek fiyat değişmez ve ek sözleşme yalnızca üç ay süreyle geçerlidir. Ukrayna'nın politikası değişirse önceki fiyat geri dönebilir. Artık Ukrayna liderliği her üç ayda bir "rapor vermek" ve yeni bir ek anlaşma imzalamak için Moskova'ya uçacak.
Ukrayna borçlanma senetlerine 2,15 milyar da bir kerede değil, kademeli olarak harcanıyor. Ukrayna'nın politikası değişirse Rusya borçlanma senedi satın alamayabilir. Şu ana kadar sadece 3 milyara satın alıyoruz.
3. Rusya ile yapılan anlaşma Yanukoviç'i daha istikrarlı hale getirecek: Ukrayna Devlet Başkanı değişirse "turuncu bir darbe" gerçekleşecek, Rusya gaz fiyatını artırabilir ve Ukrayna'nın devlet borcunu satın almayabilir. Rusya, Ukrayna iş dünyasının gözünde Yanukoviç'e “ihtiyacı” ekleyerek onu daha da kendine bağımlı hale getiriyor. Ancak bize güvenerek iktidarda kalabilir ve yeni bir dönem için yeniden seçilebilir.
4. “Avrupa entegrasyonunun” ana destekçileri Ukraynalı oligarklardı. Üretimleri için gazın düşük fiyatı önemli bir argümandır. Sonuçta Batı hiçbir şey sunmuyor.
Ve söylemek istediğim son şey. Ukrayna ile imzalanan ekonomik anlaşmaların siyasi bileşeni de var. Ve bu normaldir; Rusya para yatırımı yaparken yatırımlarını korumalıdır. Dolayısıyla kararların Brüksel'de alınacağı, hiçbir şekilde etki edemeyeceğimiz bir Ukrayna görmek istemiyoruz.
IMF'den gelenler Rusya'ya karşı hep aynı şekilde davrandılar. Sonuçta liberaller bize her zaman ülkemize verilen siyasi amaçlı IMF kredilerinin doğru ve iyi olduğunu söylediler. Bu örgütün liderleri yatırımlarını korumalıdır!
Yani Rusya koruyor. Ve politikasını daha aktif ve saldırgan bir politikaya dönüştürüyor.
Viktor Yanukoviç muhalefetle ne hakkında pazarlık yapıyor?
21.01.2014
Geçen haftanın sonunda Ukrayna'nın başkentinden pek çok haber geldi. Birincisi, Rada'daki Bölgeler Partisi, "muhalefetin" parlamentonun çalışmasını engellemeye yönelik tüm girişimlerine rağmen, beklenmedik bir şekilde bütün bir yasa paketini kabul etti. Daha sonra Meydan liderleri, kendi tahminlerine göre "bir milyon" veya "beş yüz bin" değil, yalnızca 80 bin katılımcının olduğu bir miting çağrısı yaparak karşılık verdi. Yani, her halükarda, aktif "Protestan"ların sayısı çok daha az! Paralel bir parlamento kurulması çağrılarının yapıldığı (bu, iktidarı gasp etme girişimidir ve Ceza Kanununun en ciddi maddelerini “geri çeker”) bir mitingin ardından, militan grupları aniden hükümet binasına girmeye karar verdi. . Pazar akşamı (!), kimse yokken. Polis, silahlı militan grupların yolunu kapattı ve onların tüm zorbalıklarına kararlılıkla katlandı. Grevler, yangın çıkarıcı mermiler atmak, otobüsleri ateşe vermek - buna karşılık olarak polis ve iç birliklerin askerleri yalnızca kendilerini savundu ve akşam geç saatlerde yalnızca bir tazyikli su kullandı. Ya tutkuları söndürmek için ya da yangınları söndürmek için.
Neler oluyor ve Ukrayna kolluk kuvvetleri neden militanları dağıtma ve tutuklama emri almıyor?
Çünkü şu anda Ukrayna'da bir pazarlık yapılıyor. Ve bunda yeni bir şey yok; pazarlık, müzakereler, buna ne demek isterseniz onu adlandırın. Siyaset genel olarak iki kısma ayrılır: Birincisi eylemler, ikincisi pazarlık ve müzakerelerdir. İşlemler tamamlanır, pazarlıklar başlar.
Ukrayna hükümeti Ukrayna muhalefetiyle pazarlık yapıyor.
Her iki taraf da hamlelerini yaptı. Yetkililer, etkisi yayınlandığı andan itibaren başlayacak olan yasaları kabul etti, ancak henüz yayınlamadı. Muhalefet bu yayının engellenmesini istiyor. Neden? Çünkü bu yasalara göre “muhalefetin” tamamı ranzaya gönderilebiliyor.
Konuşma şu şekilde ilerliyor. Muhalefet liderleri, bizi köşeye sıkıştırdığınızı söylüyor. Eğer yasaları yayınlarsanız hepimizi hapse atabilirsiniz. Eğer onlara karşı protestoya devam edersek. Ve eğer protesto etmezsek, yeni yasalardan korkan korkaklar gibi aktivistlerimizin ve seçmenlerimizin gözünde tüm otoriteyi kaybederiz. O halde hadi şunu yapalım; siz bunları yayınlamayın, biz de Maidan'ı yavaş yavaş daraltıyoruz, onu zaferimizmiş gibi gösteriyoruz.
Bu tür müzakerelerin başlamasının ardından haber akışında çelişkili haberler ortaya çıktı. Hükümet ya yasaları yayınlamayı reddediyor ya da yayınlamayı planlıyor. Hemen isyanlar başlıyor ve bu sırada Meydan liderlerinin bu öfkeli Meydan üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı ortaya çıkıyor. Bunun canlı bir sembolü, üzerine bir yangın söndürücü sıkılan Klitschko'dur, bu da onu "devrimci" değil, herkese benzetiyordu.
Ve burada şu soruyu cevaplamamız gerekiyor: Ukrayna hükümeti neden dağılma izni vermiyor? Cevap çok katmanlı.
1. Devletlerin baskısı altındaki hükümetin muhalefetle anlaşmaya varma arzusunu göstermesi gerekiyor.
2. Bu durumda güvenlik güçlerini militanların saldırısına maruz bırakmak, Ukraynalı yetkililerin müzakerelerde koz kazanması anlamına geliyor. Ne yazık ki bu doğru.
Burada beyler, Amerikalılar, sizin de söylediğiniz gibi, biz müzakere ederiz, pazarlık yaparız, kanunları yayınlamayız. Ama bir yandan da sözlerini tutmayanlar var. Onlarla nasıl başa çıkılır? Bizim "Berkut"umuz kök salmış durumda - biz onu kontrol ediyoruz. “Meydan liderleri” neyi kontrol ediyor? Bunun hiçbir şey olmadığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Yangın söndürücüleri bile kontrol etmiyorlar.
Her zaman, tüm hükümdarlar döneminde siyasetçilerin hataları askerlerin ve subayların kanıyla düzeltildi. Ve bugün, Berkutlu cesur adamlar, askerler ve Ukrayna'nın diğer güvenlik güçleri, son dört yıldır uygulanan “Avrupa entegrasyonu” hatalı politikasının bedelini ödüyor.
Pogromculara ve militanlara gelince, Çehov'a göre ilk perdede sahnede asılı olan silahın ikinci perdede mutlaka ateşlenmesi gerekiyor. Ve Meydan liderleri bu atışa engel olamaz. Nefretin sürüklediği kalabalık, öngörülemeyen davranışlar sergiliyor ve Pazar akşamı, şu anda acele etmenin bir anlamı olmayan yerlere koşuyor.
Pazartesi geliyor ama pazarlık devam ediyor. Pazartesi günü Ukrayna TVi kanalı, Berkut keskin nişancısının Maidan aktivistlerine ateş ettiğine dair bir haber yayınladı. Diğer medya çatılarda keskin nişancılar gördüklerini söylüyor.
Orada gizli servislerden keskin nişancılar var mı? Kesinlikle olmalı. Ama göstericilere ateş etmek için değil, genel adı meçhul keskin nişancılar olan provokasyonları önlemek için. Çatışma başlıyor, kurbanlar daha sonra “kanlı rejime” atfediliyor ve tutkular ve histeri tırmanıyor. Son zamanlarda Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Mısır'da “meçhul keskin nişancıları” birden çok kez gördük. Kırgızistan ve Tayland'da biraz daha erken, hatta 1993'te Moskova'da, 1990'da Vilnius'ta.
Keskin nişancılarla ilgili "koşu çizgilerinin" ortaya çıkması yetkililerden gelen bir ipucu. İnsanları öldüreceğiz ve sizi suçlayacağız. Bu arada, polisin eylemsizliğinin bir başka nedeni de tam olarak budur - militanları parçalamaya başlayacaklar, kaos içinde "muhalefet" hızla birkaç ceset düzenleyecek. “Kanlı rejim” bunu tek başına yapmadığına göre ona yardım etmemiz gerekiyor. Her devrimin kahramanları olmalıdır. Ve tercihen ölü...
Müzakereler kapalı kapılar ardında yürütüldüğü için ne söylendiğini ancak tahmin edebiliyoruz. Ve aynı şekilde olayların gelişimi için birkaç olası senaryoyu hayal edebiliriz.
Yani, bir kez daha önerilen müzakerelerin birkaç hedefi var:
Sözde “muhalefetin” hedefi (daha doğrusu onların arkasındaki Batı).
“Avrupa Birliği'nin yıldırım saldırısı” olan Ukrayna'ya yönelik saldırı başarısızlıkla sonuçlandı. Putin'in Rusya'sını bilen Batılı stratejistler, Putin'in Ukrayna'da Libya ve hatta Mısır gibi yumuşak bir senaryoya hiçbir koşulda izin vermeyeceğini anlamadan edemiyorlar. Bu koşullar altında, Rusya-Ukrayna gaz anlaşmalarından önce de mümkün olan iktidarın zorla ele geçirilmesi artık mümkün değil. Bunun başlatılması, BM yetkisini güvence altına alan ve “barışı koruma güçleri” statüsüne sahip olan Rus ordusunun, bir zamanlar Osetya'ya yaptığı gibi Ukrayna'ya da girmesine ve ardından Ukrayna'yı kulakları olarak görmemesine yol açacaktır.
Buna dayanarak Batı, geçici olarak geri çekilmeye ve bir süre sonra yeni bir saldırı başlatmaya karar verdi. Bu geri çekilmenin en önemli unsuru “Meydan'ın organize çöküşü”dür. Örgütlenme zorunlu bir koşuldur çünkü Maidan aktivistlerinin gözünde muhalefet liderlerinin meşruiyetinin korunmasına olanak sağlar. Bunlar çoğunlukla Batı kontrolündeki medya aracılığıyla en güçlü propagandanın zemininde provokatörler tarafından organize edilen propaganda amaçlı vatandaşlardan oluşuyor. Bu, "Meydan'ın zaferi" olarak ilan edilebilecek bir nedene ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor ve bu "zaferin" arka planına karşı şunu söyleyebiliriz: eve dönme zamanı! Böyle bir üretim “Meydan piyadeleri” arasında reddedilmeye neden olmayacak ve beklentilerinde aldatıldıkları hissine kapılmalarına neden olmayacaktır.
Üstelik, 16 Ocak'ta kabul edilen yasaların reddedilmesinin tam da bir "zafer" olabileceğini, çünkü gaz anlaşmalarının revize edilmesinin artık mümkün olmadığını da belirtmek gerekiyor. "Organize geri çekilme"nin bir başka olasılığı da "izdiham"dır. Batı, "Meydan liderlerini" ve onlardan sonra tüm Maidan eylemcilerini desteklemeyi ve finanse etmeyi bırakmaya zaten hazır; çünkü "profesyonel kaybedenler"in ("Meydan liderleri") daha sonraki eylemleri, İsrail ile gerilimi tırmandırıyor. Rusya ve şahsen Putin'le. Mevcut durumdaki bu tırmanış somut ve hızlı bir sonuç vermiyor, ancak Avrupa'nın zaten Rusya'ya bağımlı olduğu birçok konuyu sorguluyor.
Ukrayna hükümetinin hedefi
Aynı zamanda “Meydan'ı sakinleştirmek” ama aynı zamanda onu güç kullanmadan sakinleştirmekten ibaret. Neden? Çünkü Ukrayna hükümeti dışlanmaya ve Rusya ile AB arasındaki çelişkilerle oynamayı bırakmaya hazır değil. Buna göre hükümet yeni yasalardan vazgeçmeye ve bunları yayınlamamaya hazır. Ancak ihtiyacı olan şey için Maidan'la pazarlık yapması gerekiyor: protestonun kan ve gürültü olmadan sonlandırılması. Ukrayna hükümetinin “marka çoklu vektör yaklaşımını” korumasına ve Rusya'dan aldığı on beş milyar doları sakince kullanmasına olanak tanıyacak tek şey bu. Artı Rus gazında indirim.
Bu durumun ve önerilen müzakerelerin arka planına bakıldığında aşağıdaki senaryolar mümkündür.
L Dostça anlaştık. Bu da kanunların yayınlanmayacağı için yürürlüğe girmeyeceği anlamına geliyor. Ve yetkililerin böyle bir kararını kağıt üzerinde veya sözlü olarak (ama kamuya açık olarak) kaydeden Maidan, yüksek sesle "zaferini" ilan edecek. Bundan sonra yavaş yavaş dağılmaya başlayacak, sokakları ve meydanları protestoculardan kurtaracak. Kapatma süreci 3-6 ay sürecek.
2. Yetkililer, "muhalefetin" Meydan'ı yönetme yeteneğini kanıtlamasını ve yasaların iptalinin duyurulmasından ÖNCE veya böyle bir duyuruyla eş zamanlı olarak Meydan'ı yıkmaya başlamasını talep edecek. Maidan kötü yönetildiğinden burada zorluklar yaşanabilir. Ukrayna'da durum tekrarlanabilir, tıpkı 1905'ten sonra jeopolitik "ortakların" devrimcilere olan ihtiyacının ortadan kalktığı ve sıradan devrimcilerin kendilerinin bunu anlatmayı "unuttuğu" Rusya'da olduğu gibi. Bu politika, daha sonra "ortakların" çarlık gizli servislerinin silahlı gemileri yakalamasına yardım etmeleri ve askeri mahkemelere "göz yummaları" gerçeğiyle ifade edildi. Yabancı istihbarat servisleri “devrimcilere” cömert finansmanlarını keserek, “kalkınma bütçelerini” “varoluş bütçelerine” indirdiler. Bu durumda Yanukoviç'in muhalefeti tamamen ezme fırsatı var. Birincisi, sıradan Maidan aktivistleri için tüm kalıpların kırılması anlamına gelecek şekilde protesto liderleriyle yüksek sesle anlaşmalar ilan etmek ve ardından muhaliflerini sözlerini tutmayan insanlar olarak ilan etmek. Sonuç olarak, aslında Maidan liderlerine karşı “sessiz baskılar” uygulanıyor ve artık yasaların yayınlanıp yayınlanmamasının bir önemi kalmayacak.
3. Yanukoviç, Meydan'ın kukla ustalarıyla, Batılı ülkelerle bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğu yanılsaması içinde. Bunun anlamı şu: kalıcı Meydan ve yaklaşık altı ay daha “barış yoksa savaş da yok” politikası. Bundan sonra ya Batı'nın başkanlık seçimlerinde zaferini garantilediği AB'ye doğru keskin bir dönüş ya da Rusya'ya keskin bir dönüş ve “Rus kartını” oynayarak kendi zaferini garantileme girişimi.
4. Meydan liderlerinin kendi durumlarının vahametini anlamamaları ve kendilerini “durumun efendisi” zannederek kabul edilemez koşullar ortaya koymaları nedeniyle hiçbir konuda anlaşamadık. Bu, yasaların yayınlanmasına ve bunların pratikte uygulanmaya başlanmasına yol açar. Avrupa histeriye giriyor ve aptalca girişimler ortaya koyuyor. Ukrayna Rusya'ya doğru ilerliyor, çünkü gücün sürekliliğini ve sözde seçkinlerin başkentinin yasallaşmasını yalnızca Rusya tek başına sağlayabilir.
Bu dört seçenekten biri veya beşincisi -bunların belirli oranlarda bir kombinasyonu- üç oyuncu (Rusya, Ukrayna, Batı = AET + ABD) açısından aşağıdaki sonuçlara yol açacaktır.
1. Rusya - sonuçlar ya değişen derecelerde olumludur ya da sıfırdır (savaş beraberliği).
2. Ukrayna - seçenekler hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Ukrayna halkı ve Maidan'ın temsilcileri ile iktidar elitleri için. Yayılma oldukça büyük; en olumsuzdan en olumluya.
3. Ancak üçüncü oyuncu olan Batı'nın iyi bir seçeneği yok. Batı diplomasisinin en büyük başarısı, Rusya'nın en kötü seçeneğe, yani sıfır seçeneğe sahip olabilmesi olabilir. Yüzü kurtararak beraberlikle savaşın.
Özetle. Trendin devam ettiğini söyleyebiliriz. Rus atasözüyle ifade edilebilir: "Pençe sıkışır - bütün kuş kaybolur." Ve biz “batı kuşu”ndan bahsediyoruz. Suriye'de sıkışıp kaldı, şimdi Ukrayna kaosuna boğazına kadar batmış durumda. Maskelerin hepsini çöpe attı. Körlerin bile niyetlerinin “barışçıllığını” görebildikleri durumlarda “barışçıl göstericileri” destekler. Yetkilileri müzakerelerdeki kozlarından mahrum bırakmak için yetkililerden “özel kuvvetleri şehirden uzaklaştırmasını” talep ediyor.
Batı'nın işleri birbirine bağlamaya yönelik umutsuz bir girişimi. Üstelik pek bir anlamı yok, faydası yok ve zaferi yok.
Gagavuzya Kişinev'i uyardı
02/04/2014
Moldova bağımsızlığını kaybederse Gagavuz özerkliği kendi kaderini tayin etmeye hazır olacaktır. Geçtiğimiz hafta sonu Gagavuz Yeri'nde yapılan referandumun sonuçları da bunu açıkça ortaya koydu.
Özetle olup biten her şeyin anlamı şudur. Moldova'nın “Avrupalı entegratörleri” bağımsızlığını feda etmeye ve topraklarını Romanya'ya “teslim etmeye” hazır. Ancak Moldova'nın iki parçası hiçbir koşulda Rumen olmayacak. Bunlar Transdinyester ve Gagavuzya'dır. Ve bunlar anlaşılabilir: yaşıyorsun ve yaşıyorsun, kendini Rus, Moldovalı, Ukraynalı veya Gagavuz olarak görüyorsun. Ve Kişinev'den yetkililer yanınıza gelip sizin... Rumen olduğunuzu söylüyorlar.
“Gagavuzya'daki referandumun sonuçları: %98,9 - bağımsızlık için, %98,47 - Gümrük Birliği için, %97,22 - AB'ye karşı.
Gagavuz Yeri'nde 2 Şubat'ta yapılan referandumda oy sayımına ilişkin ön resmi verilere göre, özerk bölgede yaşayanların ezici çoğunluğu Gagavuz Yeri'nin gecikmiş bağımsızlık statüsüne, Rusya-Belarus-Kazakistan Gümrük Birliği'ne entegrasyonuna ve entegrasyona karşı oy kullandı. AB'ye girdi. 3 Şubat'ta Gagavuz Yeri Halk Meclisi'nin basın hizmetinde bir REGNUM muhabirine bu konuda bilgi verildi.
NSG raporunda yer alan Gagavuzya Merkez Seçim Komisyonu'nun resmi verilerine göre, yasama referandumunda halk oylamasına katılanların %98,9'u bağımsızlığın ertelenmesi yönünde oy kullanırken, %1,9'u karşı oy kullandı. İstişari referandumda sandıklara gelen seçmenlerin yüzde 98,47'si Gümrük Birliği'ne katılma lehine oy verirken, yüzde 1,52'si karşı oy kullandı. Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılmasını amaçlayan rotayı seçmenlerin yüzde 2,77'si desteklerken, yüzde 97,22 karşı çıktı.
Gagauz Yeri Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Valentina Lisnik, Merkez Seçim Komisyonunun çalışmalarına devam edeceğini, rapor ve oy sayımı protokolü hazırlandıktan sonra referandumun nihai sonuçlarının açıklanacağını söyledi.”[2] .
Özetle.
Moldova bağımsızlığını kaybederse Gagavuzya ve Transdinyester bağımsızlıklarını ilan edecek. Bu açıkça ortaya konmuştur ve Kişinev'in geçmişteki halk oylamasının sonuçlarını tanıyıp tanımamasının hiçbir önemi yoktur. Görseldirler, “öldürücüdürler”.
1. Moldova'yı Romanya yapma girişimleri, kan dökülmesi ihtimaline kadar durumun ciddi şekilde ağırlaşması anlamına gelecektir.
2. Aklı başında hiçbir politikacı, böyle bir durumda, kendi ülkelerinde savaşın çıkma riskini almamak için Moldova'nın Romanya olması gerektiğini asla söylemez.
3. Moldova 1812'de Rus İmparatorluğu'nun bir parçası oldu ve 1917'deki devrimci huzursuzluğa kadar hiç kimse buna itiraz etmedi.
4. Rusya yeniden güçlenecek ve güçlü olacak ve Rumen bütünleştiriciler yine duman gibi eriyip gidecek. Çünkü Gagavuzya Başkanı Formuzal'ın haklı olarak belirttiği gibi: “Romenler eşsiz bir ordudur. Bir savaşta Almanlarla Moskova’ya, Ruslarla da Berlin’e ulaşmayı başardılar.”
Yakın zamanda Kişinev ve Gagavuzya'yı ziyaret ediyordum. Gagavuz parlamentosunun milletvekilleri ve halkla buluştu. Umarım son referandumun sonuçlarına da mütevazı bir katkım olmuştur. Moldova Moldova olarak kalmalı ve halkının ülkesinin kaderini belirlemesi gerekiyor.
Dolar neden yükseliyor?
17.02.2014
Rusya ve Kazakistan'ın ulusal para birimlerindeki değer kaybının nedenlerini Eğitim TV için hazırladığım kısa videoda anlattım.
A. Voitenkov: Nikolai Viktorovich, ruble döviz kurunda neler oluyor? Bize baktığınızda dolar ve euronun döviz kuru önce arttı, sonra birden düştü, sonra başka bir şey oldu. Bunun nedeni. Bunun arkasında ne var?
N. Starikov: Kazakistan'da yaşananları görerek bu duruma daha net bakabileceğimizi düşünüyorum. Rusya ve Kazakistan, kaynak ihraç eden, petrol üreten ülkelerdir. Ekonomimizin petrole bağımlı olmasını istemediğimiz açık. Ama bugün başka bir şeyden bahsedeceğiz.
Her iki ülke de petrol üreten ülkelerdir. Petrol fiyatlarına bakalım. 2013 başı – 110 dolar. 2014 başı – 108 dolar. Yani yağ aynı kaldı. Aynı zamanda ulusal para birimlerinin dolar ve euro karşısında yıl içinde yaklaşık yüzde 15 (belki Rusya'da biraz daha fazla) oranında döviz kurunu sorunsuz bir şekilde düşürdüğünü, Kazakistan'da ise tengenin bir günde yüzde 20 değer kaybettiğini görüyoruz. . Ne oldu?
Liberal iktisatçıların bize sürekli anlattığı ekonomik nedenlerin olmadığını görüyoruz. Bize her zaman ne söylüyorlar? — Petrol fiyatı düşüyor, dolar artıyor, ruble düşüyor. Petrol fiyatlarının düşmediğini görüyoruz. Yine de: Dolar büyüyor, euro büyüyor ve ruble ile tenge düşüyor. Üstelik ruble tüm yıl boyunca sorunsuz bir şekilde düştü, ancak tenge keskin bir şekilde düştü, döviz kuru keskin bir şekilde düştü.
Bu işin hiçbir ekonomisi yok. Ne anlamda? Geriye kalan siyasettir. Şimdi bu olayların hangi siyasi bileşenleri olduğunu anlayalım. Neler olduğunu anlamak için Rusya'da, Kazakistan'da Merkez Bankası'nın devletten bağımsız olduğunu unutmamalıyız. Bunu şu anda yaşananlardan örnek vererek anlayabiliriz.
Amerika Birleşik Devletleri ciddi zorluklar yaşıyor. Matematik devreye girdi. İki trilyonluk bir ulusal borcun ödenmesi az miktarda faiz gerektiriyorsa, 15 trilyonluk büyük bir faiz gerektirir. ABD de bu faizi aynı şekilde yeni borç yükümlülükleri çıkararak ödüyor. Hatta bu miktar yüzde yüz artırılıyor.
Dünyada dolara olan talep azalıyor. Katılıyorum, bugünün dolarının 10 yıl öncekiyle aynı olmadığı zaten genel olarak kabul ediliyor: zayıf ve onunla daha az satın alabilirsiniz. Bu, doların daha az popüler olduğu anlamına geliyor. Bu, birisinin parayı ruble, tenge, euro veya başka para birimleri cinsinden tuttuğu anlamına gelir. Dolar yoksa ABD borç alımı da olmaz. Çünkü her halükarda Amerikan borç yükümlülüklerini satın alabilmek için öncelikle en azından dolar satın almanız gerekiyor.
Sorunu çözmek ve borçlanma senetlerine olan talebi artırmak için ABD'nin dolara olan talebi artırması gerekiyor. Ancak ABD ekonomisini radikal bir şekilde iyileştiremez. Çünkü borcun sürekli arttığını görüyoruz, ekonomi başlamıyor.
ABD ekonomisindeki durumu iyileştiremez, ne yapabilir? Kaynakların pompalanması gereken ekonomilerde durum daha da kötü. Ruble, tenge, Ukrayna grivnası, Polonya zlotisi (daha az ölçüde), Arjantin, Brezilya gibi diğer ülkelerin para birimlerini çökertirseniz, bu para birimlerinin kaynakları daha güvenilir varlıklara akacaktır: dolar ve borç yükümlülükleri .
ABD bunu nasıl yapıyor? Bağımsız Merkez Bankalarını işte burada hatırlıyoruz. Bu özellikle Kazakistan örneğinde açıkça görülüyor; tenge döviz kuru bir günde aniden %20 düştü. Soru: ne oldu? Dün dolar başına 155 tenge daha vardı, bugün ise 185. Ne değişti? Petrol fiyatlarında dramatik bir düşüş mü oldu? Ne? Hiç bir şey!
Ve olan da buydu. Oldukça uzun bir süre boyunca Amerikalılar Rusya'dan, Kazakistan'dan, diğer ülkelerden varlıklarını çekmeye, hisse satmaya, döviz almaya ve ülkeden çekmeye başlıyor. Merkez Bankası bunu biraz engellemeye çalışıyor ama sonra altınsız ve dövizsiz kalacağını anlıyor. Ve aslında güzel bir anda bu durum ortaya çıkmaya başlar. Rusya'da bu durum yavaş yavaş ortaya çıktı, dolayısıyla para birimi tüm yıl boyunca giderek değer kaybetti. Kazakistan'da bunu aniden yaptılar. Aslında bu bir sabotajdır.
Toplumsal panik oluştu, herkes mutsuz. Bunu normalde yapmayacağını anlıyorsun. Ülkenin hiçbir aklı başında lideri, maliyeden sorumlu bakanının imajını kaybetmeden döviz kurunu bir günde düşürmesine izin vermez. Kazakistan'ın en istikrarlı ülkelerden biri olduğunu ve Kazakistan'ın liderinin sadece Sovyet sonrası alanda değil, prensip olarak gördüğümüz en duyarlı liderlerden biri olduğunu görüyoruz. Bu, Merkez Bankası'nın ülke liderlerinin onayı olmadan hareket ettiği anlamına geliyor. Basitçe, kendi talimatlarına dayanarak, IMF ilkelerine dayanan hükümleri ulusal para birimini düşürmeye başlıyor çünkü aksi takdirde altın ve döviz rezervlerinden mahrum kalacak. Ve böyle feci bir düşüş meydana gelir.
Daha anlaşılır, gündelik bir örneğe gidersek: Merkez Bankası elma veya armut ağacını sallayarak meyvesini sallayan ve Amerikalı arkadaşlarına götüren kocaman bir adamdır. Kazakistan bir günde %20 fakirleşti. Bu, Amerikalıların Kazakistan'dan yüzde 20 daha fazla alacağı anlamına geliyor. Rusya'dan bir miktar daha fazla alacaklar.
Bakmak. Rusya'da neler oluyor: Altın ve döviz rezervlerimizin tamamı onların menkul kıymetlerinde, Merkez Bankası'na ait olan da bu. Milli servet fonlarımız ve rezerv fonumuz da ağırlıklı olarak bu menkul kıymetler içerisinde yer alıyor. Özü çok basit olan sözde bütçe kuralı kabul edildi: Amerikan borcunun alımını% 10 artırmak. Ancak bu artık yeterli değil. Kendilerine daha fazla kaymak alabilmek için diğer ülkelerin döviz kurlarını düşürmeleri gerekiyor. Olan bitenin anlamı budur.
Gelelim Merkez Bankası'nın bağımsızlığına. Bütün bunları görenlerin aklına şu soru geliyor: “Bunun sorumlusu kim olacak?” Kazakistan Ulusal Bankası başkanı görevden alınmalı. Sağ? Yanlış, çünkü Merkez Bankası yasasına bakarsanız (hem Rusya hem de Kazakistan - bazı Amerikalı danışmanlar yazdı), bu liderin görevden alınabileceği noktaları göreceksiniz: 1. İlk nokta - sözleşmesinin süresi doldu. Ondan kaçmadı. 2. İkincisi, Kazakistan yasalarını ihlal etti. Onları hiçbir şekilde kırmadı. Kazakistan Merkez Bankası kanununa ve kendi iç talimatlarına uygun hareket etti. Hiçbir şeyi kırmadı. 3. Hakkında ceza davası açılmış, ceza mahkemesi kararı var. Herhangi bir suç işlememiştir. 4. Sağlık nedenlerinden dolayı gönderebilirsiniz. Boğa kadar sağlıklı. 5. Ve son olarak kendisi de bir açıklama, bir istifa mektubu yazdı. HAYIR.
İşte hem Kazakistan hem de Rusya Merkez Bankası başkanının görevden alınmasının beş nedeni: Bütün bunlar olmazsa ulusal döviz kuru en az yüzde 50 çöker, bununla hiçbir şey yapamazsınız. Paradoks budur; bağımsızlık budur. Amerikalılarla anlaşarak atanıyor - bir randevu prosedürü var. Ancak geri çağırma prosedürü yok. Bu çok büyük bir problem.
Bu neden Kazakistan'da oldu - her şey bir anda çöktü, Rusya'da ise döviz kuru yavaş yavaş düştü? Çünkü görünüşe göre Kazakistan'da Nazarbayev, Kazakistan Merkez Bankası üzerinde belirli bir etki ve baskı kurmayı başaramadı. Ve Rusya'da Vladimir Vladimirovich, Elvira Nabiulina'yı aradı ve onunla samimi bir konuşma yaptı ve bu nedenle bu süreç oldukça sorunsuz ama aynı zamanda sağlam bir şekilde gerçekleşti.
Bundan ne gibi sonuçlar çıkıyor? Merkez Bankasının devlete bağlanması gerekiyor. Bugünkü durumda Merkez Bankası'nın samimi konuşmalar dışında etki edebileceği bir araç yok. Bu yöneticiyi kovmanız durumunda, hem devlet hukuku hem de uluslararası hukuk uyarınca derhal tahkime başvuracak ve bu göreve iade edilecektir. Çünkü her şeyi yapması gerektiği gibi yaptı. Çünkü tüm sistem, kaynakları ABD ve onun Avrupalı müttefikleri lehine hortumlamayı amaçlıyor. Asıl sorun bu.
Bundan dolaylı şeyler de çıkabilir. Düşünün: Kazakistan Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın iyi çalışmadığını söylemeye başlıyor. Bugün şunu görüyoruz: O, mantıklı bir politikacı olarak ne diyor? “Döviz kurunun yüzde 20 düşmesi iyi bir şey. Ancak Kazakistan'ın ulusal üreticilerine imtiyaz verilecek." Alacaklar mı? Tabii ki, para birimindeki değer kaybı nedeniyle.
Ama şunu anlamalıyız ki lider (politikacı) bunu söylüyor çünkü başka şeyler söylerse daha da kötü olur.
A. Voitenkov: Doğru. “Falanca kötüler, beni dinlemiyorlar, yolumuzu bozdular” diyemez.
N. Starikov: Tamam. Daha yumuşak bir ifadeyle söyleyelim; “Kazakistan Merkez Bankası, başkanı, düzenleyici ve denetleyici işlevlerini yerine getiremedi. Her şeyin olması gerektiği gibi olmasına dayanamadım. Bundan ne sonuç çıkıyor? Uluslararası kuruluşlar, her türlü Moodys, Standard & Poor's ve diğer kuruluşlar, ne yapıyorlar? Kazakistan'ın kredi notunu düşürüyorlar çünkü Merkez Bankası iyi çalışmıyor, ülkenin lideri bağımsız bir Merkez Bankası'nın yetkinliğine müdahale ediyor (en önemlisi bu!). Ve Kazakistan, menkul kıymetlerinin artık kote edilmemesi nedeniyle finans piyasasında ek sorunlarla karşılaşıyor.
Bu skandalı başlatmaya başladığınız anda durum daha da kötüye gidiyor. Bu sistem ne kadar akıllıca çalışıyor. Ne için çabalamalıyız? Ulusal bir emisyon merkezinin oluşturulmasına doğru. Belki de Rusya, Belarus ve Kazakistan'ın sorunlarını aynı anda çözmek için uluslarüstü bir girişim. Yeni Avrasya Birliği çerçevesinde, para birimimizin dolardan belki sorunsuz, belki daha az sorunsuz bir şekilde çözüleceği ve uluslar üstü egemen emisyon işlevini alacağımız bir emisyon merkezi. Olması gereken bu. Ve bu işi yürütecek olan da Merkez Bankasıdır, doğrudan ülkenin liderliğine bağlı olacaktır. Ve o zaman böyle bir kargaşa asla gerçekleşmeyecek. Bu sistemin içinde olduğumuz sürece her türlü krizin Amerikalıların sorunlarını çözmesine yardımcı olmak için düzenlendiğini anlamalıyız.
Şu anda çok açık olmayabilecek bir şey söyleyeceğim: Tenge ve ruble döviz kurunun zayıflaması, dolar ve Amerikan ekonomisindeki devasa sorunlardan kaynaklanıyor. Paradoksun gerçekte yattığı yer burasıdır.
A. Voitenkov: Peki diğer ülkelerin para birimlerinin zayıflamasını mı beklemeliyiz?
N. Starikov: Yavaş yavaş oluyor. Örneğin Polonya zlotisi de düştü. Ancak Polonya Avrupa Birliği'ne dahil. Zloti kaybetmeye başlarsanız, tüm “demokrasi yüksek yaşam standardına yol açar” sistemi çökecek. Bu ilk. Saniye. Polonya ekonomisi küçüktür. Polonya ağacından hiçbir şeyi sallamayacaksınız - size bir armut düşecek. Ama Rusya pazarından, Kazak pazarından bir sepet dolusu elma ve armudu çalkalayıp Amerikalı ortaklarınıza götürüp hızlıca yiyebilirsiniz. İşte sorun bu.
A. Voitenkov: Bizi Kazakistan'dan sallayacaklar ve sonra başkasını mı sallayacaklar? Avrupa Birliği değil, Hindistan, Çin ve başka biri.
N. Starikov: Evet. Ama kendilerini tekrar kötü hissettiklerinde bizi tekrar sarsacaklarını anlamamız gerekiyor. Nedense onların herhangi bir krizi bizi etkiliyor. Çok akıllı bir sistem. ABD ekonomisi büyüdüğünde, kaynakları bizden çekiyor çünkü her şey oraya gidiyor. ABD ekonomisi kötü olduğunda yine aynı kaynakları bizden çekiyor.
Bu bağlamda, bu küresel finansal ekonomide hiçbir zaman normal yaşayamayacağız. Çünkü biz her zaman aşırıyız. Bizler her zaman, efendiler sorunlarını çözdüğünde perçemleri çatırdayan köleleriz.
Bu nedenle yavaş yavaş bu sistemden çıkıp egemen emisyonlara dönmemiz gerekiyor.[3]
Washington tarafından düzenlenen protestolar Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırıyor
02/16/2014
Amerikalı siyasetçi Paul Craig Roberts Ukrayna'daki durumu analiz ediyor[4]. Ve komşularımızdaki protestoların "CIA ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Washington ve AB tarafından finanse edilen sivil toplum kuruluşları (STK'lar) tarafından organize edildiğinden" kesinlikle şüphesi yok.
Ancak "okyanusun ötesinden bakışı" "ayrıntıları" görmüyor - sonuçta Ukrayna'nın AET'ye doğrudan girişinden hiçbir zaman söz edilmedi. Ancak genel olarak ABD yönetiminde Reagan'ın altında çalışmış ve bugün modern ABD politikasının eleştirmeni olan birinin düşüncelerini tanımak çok faydalıdır.
Amerikalı politikacı, Ukrayna'da yaşananların nedenini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor: “Batı Ukrayna'daki protestolar CIA, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Washington ve AB tarafından finanse edilen ve birlikte çalışan sivil toplum kuruluşları (STK'lar) tarafından organize ediliyor. CIA ve Dışişleri Bakanlığı ile. Protestoların amacı bağımsız Ukrayna hükümetinin AB'ye katılmama kararını tersine çevirmek."
Ayrıntılar konusunda Paul Craig Roberts'la aynı fikirde olmak zor. “AB Hükümeti için hedefin AB'yi genişletmek olduğuna” dikkat çekiyor. Öyle değil - hiç kimse Ukrayna'yı AET'ye kabul etmeyecekti. Amaç farklı; bir koloni olarak Ukrayna toprakları. Bir fark var mı? O çok büyük. Bir koloni asla metropole eşit değildir; görevi, kaynakları metropole pompalamaktır.
Yazar, ABD hedeflerinin “ayrıntılarına” gelince, şöyle yazıyor: “Washington'un hedefleri, Ukrayna'nın Amerikan bankaları ve şirketleri tarafından yağmalanmasını sağlamak ve Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmek, böylece Washington daha fazla askeri üs yerleştirebilir. Rusya ile sınır.” NATO altyapısını Rusya'ya yakınlaştırma arzusu, Rusya Federasyonu sınırları yakınında olup bitenlerde ve olup bitenlerde kesinlikle görülüyor. Ukrayna sınırından Moskova'ya sadece 500 km uzaklıktadır. Bir roket için - bir dakikalık yaz. Uçuş süresi çok önemli bir özelliktir. Ancak Amerikalılar Ukrayna'yı yok ederken birçok hedefin peşinde. Daha doğrusu bunların hepsi ikinci seviyenin hedefleri, araçlarıdır. Ana hedef, ABD'nin rakiplerinden biri olan Rusya'yı zayıflatmaktır.
Paul Roberts da buna tamamen katılıyor: “Dünyada Washington'un dünya çapındaki hegemonyasının önünde duran üç ülke var: Rusya, Çin ve İran. Bu ülkelerin her biri, propaganda yoluyla egemenliklerini yok etmeleri veya bozmaları nedeniyle Washington tarafından hedef alınıyor ve aynı zamanda Washington'un iradesiyle kendilerine ev sahipliği yapmak zorunda kalan ülkelerde konuşlu Amerikan askeri üsleri tarafından da hedef alınıyor."
Paul Roberts'ın makalesi, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Victoria Nuland'ın konuşmasının "sızdırılması" sonucunda meşhur "mat"ının tüm dünyada duyulduğu bir dönemde ortaya çıktı. Ve Ukrayna'nın başbakanının kimin olacağına Devletlerin kendilerinin karar vereceği herkes için aşikar hale geldi ve bu süreçte Avrupa'nın fikrini bile dinlemiyorlar.
“İkiyüzlü Obama tarafından dışişleri bakan yardımcısı olarak atanan neo-muhafazakar Victoria Nuland'ın tepkisi “AB'nin canı cehenneme!” oldu. Bir telefon görüşmesinde, Washington'un Ukrayna halkına dayatmayı planladığı Ukrayna hükümeti üyelerini, o kadar habersiz ki, bağımsızlığa inanarak Washington'un kollarına koşmak için acele ettiklerini ayrıntılı olarak anlattı. Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri nüfusundan daha saf bir nüfus olmadığını düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Batılı Ukraynalılar Amerikalılardan bile daha naif” diye yazıyor Amerikalı politikacı.[5]
Kendisi Victoria Nuland'ın bizzat ABD'nin Ukrayna'da “demokrasiyi desteklemek” için 5 milyar dolar “yatırım yaptığını” söylediğini belirtiyor[6].
ABD'nin dış politikasında uyguladığı çifte standartlardan hoşlanmayan Amerikalı bir politikacı, "Hayatımda ülkelerinin bağımsızlığını yok eden Ukraynalı protestocular kadar duyarsız insanlara tanık olmadım" diye yazıyor.
“Ukraynalı 'protestocular' şiddete başvursa da polis dizginlendi. Washington'un Ukrayna'yı ele geçirebilmesi için bu protestoları bir ayaklanmaya dönüştürme umuduyla protestoların devam ettirilmesinde çıkarı var. Bu hafta ABD Temsilciler Meclisi, şiddet içeren protestoların polis tarafından bastırılması halinde yaptırım uygulanmasını tehdit eden bir kararı kabul etti. Başka bir deyişle, eğer Ukrayna polisi şiddet yanlısı protestoculara Amerikan polisinin barışçıl göstericilere davrandığı gibi davranırsa, bu durum Washington'un Ukrayna'nın içişlerine müdahale etmesine neden olacaktır. Washington, protestoları Ukrayna'nın bağımsızlığını yok etmek için kullanıyor ve Washington'un Ukrayna'nın bir sonraki hükümeti olarak kurmayı planladığı kuklaların hazır bir listesine zaten sahip.”[7]
Beşinci Kol Gümrük Birliği ile nasıl mücadele ediyor?
19.02.2014
Gümrük Birliği, Ortak Jeopolitik Alanın restorasyonuna yönelik ilk adımdır. Rus medeniyeti çerçevesinde birleşmiş Slavlar, Türkler ve diğer halklardan oluşan güçlü bir birliğin restorasyonu.
ABD bunu anlıyor. Anlıyorlar ve direniyorlar.
Bugün ne pahasına olursa olsun Ukrayna'yı Rusya'dan (Belarus, Kazakistan vb.) koparma girişimi, yüzlerce yıldır tek bir bütün olan ekonomilerin ve siyasi sistemlerin yeniden bütünleşmesine ve Gorbaçov'un ihaneti sayesinde engel oluşturmaktan başka bir şey değildir. farklı devletler haline geldi.
Gümrük Birliği'nin “olumsuz sonuçları”, “değersizliği”, “işe yaramazlığı” propagandası tüm ülkelerde sürüyor.
Ukrayna
Burada gümrük birliğine broşürlerde deniyor... Tayga. CU'ya katıldıktan sonra herkesin derhal taygada odun kesmeye gönderileceği yönünde korkunç bir izlenim yaratılıyor.
Rusya
“Gümrük Birliği'nin kurulmasının üzerinden iki aydan fazla zaman geçti. Rus gazetesi Vedomosti, anonim kaynaklara dayanarak, Rusya'nın Gümrük Birliği'ndeki kayıpları hakkında şöyle yazıyor: “Gümrük Birliği kapsamındaki ithalat vergilerinin yüksek olması nedeniyle 2011'in ilk yarısında Rusya bütçesi yaklaşık 18,5 milyar ruble açık alabilirdi. Gerçek ithalat verilerine dayanmaksızın, önceden belirlenmiş bir formüle göre Rusya bütçeleri, Beyaz Rusya ve Kazakistan arasında dağıtılmaktadır."[8]
Kazakistan
“Kazak muhalefeti, Kazakistan'ın Rusya ve Belarus ile olan Gümrük Birliği'nden çekilmesi konusunda referandum başlatıyor... Muhalifler, Gümrük Birliği'nin karlı bir ekonomik projeden çok, SSCB'yi yeniden kurma girişimine benzediğine inanıyor.”[9]
Belarus
“Belarus Gümrük Birliği'nden ve Toplu Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden ayrılmalı. Bu açıklama, 23 Ağustos'ta Belarus Halk Cephesi Partisi lideri Alexei Yanukevich ve partinin başkanlık adayı Grigory Kostusev tarafından dile getirilen “Ulusal Çıkarların Korunmasına İlişkin Manifesto”da yer alıyor... Ayrıca, partinin üyeleri Belarus Halk Cephesi, “topraklarımızın komşu devletler için bir “kalkan”, “ileri karakol” veya “tampon” olması amaçlanmadığından, Rus askeri üslerinin Belarus topraklarından çekilmesi gerektiğini ilan etti.[10]
“Gümrük Birliği'ne katılım Belarus'a henüz somut sonuçlar getirmedi. Tam tersine uzmanlara göre, fiilen planlı ekonomisi Rusya ve Kazakistan'ın piyasa ekonomileriyle rekabet edemiyordu. Şu anda ülke, Gümrük Birliği'ne katılımla daha da yakınlaşan ciddi bir mali ve ekonomik krizden geçiyor.”[11]
Lütfen şunu unutmayın, “uzmanlara” ve “muhalefete” göre... tüm ülkeler zarar ediyor. Eşzamanlı. Belaruslulara, Kazaklara ve Ruslara, başkası kazandığında kaybedenlerin kendileri olduğu söyleniyor. Ama bu olmuyor.
Ermenistan ve Kırgızistan'ın Gümrük Birliği'ne katılması konuşulur duyulmaz, Ermenistan ve Kırgızistan'ın “bağımsız” medyasında da benzer bilgiler ortaya çıktı.
Ermenistan
“Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın ikametgahı önünde bir protesto mitingi düzenlendi ve katılımcılar, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Gümrük Birliği'ne katılmaya hazır olduğuna ilişkin dün Moskova'da imzalanan açıklamaya karşı olduklarını belirttiler. Eyleme katılanların “SSCB” dondurmasıyla gelmesi, aslında Ermenistan'ın eski SSCB'yi yeniden kurma yolunda bir adım attığını gösteriyordu.”[12]
“Ermenistan'da sivil inisiyatif Birleşik Gümrük Birliği'ne katılmayı protesto ediyor.
“Rusya ile gümrük birliğine karşıyız” girişimi, Ermenistan'ın bu yapıya katılımına karşı bir bildiri yayınladı. Açıklamada belirtildiği gibi Ermenistan, Gümrük Birliği'ne katılması halinde AB ile Derin ve Kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalayamayacak ve Avrupa kriterlerini ekonomiye uygulayamayacaktır.
“Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesi'nden Ermenistan'a sağlanacak faydaların Gümrük Birliği ile bağdaşmadığı gerçeğini bir kenara bırakalım. Toz şeker, et ve inşaat malzemeleri fiyatlarındaki artış gibi, ağırlıklı olarak Tek Gümrük Birliği dışındaki ülkelerden ithalat yaptığımız için ciddi ekonomik kayıplar yaşayacağımız gerçeğini de bir kenara bırakalım.
Gümrük Birliği otoriterlik ve yaygın yolsuzluk tarafından yönlendiriliyor. Bu, ifade özgürlüğü eksikliğiyle “parlayan” Rusya'nın sınırlarını genişletme girişimidir.
Ermeni halkı Rus değil Avrupa medeniyetinin bir parçasıdır, demokratik değerler sistemimiz var ve başkalarının boyunduruğuna tahammül etmeyeceğiz çünkü özgürlük ve bağımsızlık öz farkındalığımızın bir parçasıdır.
Ermenistan'ın Birleşik Gümrük Birliği'ne katılması halinde egemenliğini kaybedeceğinden ve bu egemenliğin bir süre sonra yasal olarak tescil edileceğinden, Ermenistan'ın dünya siyasi haritasından silineceğinden endişe ediyoruz.”[13]
Beşinci Kol nerede konuşursa konuşsun, özgürlük, evrensel insani değerler konusunda hep aynı mantraları söylüyor ve Gümrük Birliği'ne katılması halinde Ukrayna'nın (Ermenistan, Beyaz Rusya) yok edilmesiyle vatandaşlarını korkutuyor. Aynı zamanda, yüzyıllar boyunca Rusya İmparatorluğu ve SSCB'de birlikte yaşadıklarında, ne Ermenilerin, ne Ukraynalıların, ne de genel olarak herhangi bir halkın neden ortadan kaybolduğunu veya "transfer edildiğini" hiçbir şekilde açıklamıyor.
Beşinci Kol'un en sevilen ifadesi aynı zamanda Ukraynalıların (Ermeniler, Belaruslular) Avrupa medeniyetinin bir parçası olduğu sözleridir.
Kırgızistan'daki “muhalefetin” de bu kalıpları takip ederek aynı şeyleri söylemesi oldukça komik. Ve daha da fazlası.
Kırgızistan
“...Kırgızistan'ı, Kazakistan ve Beyaz Rusya gibi Gümrük Birliği içindeki zengin devletlerle kıyaslayamazsınız. Kırgızistan'a kıyasla bu iki devletin Rusya'yla ilişkilendirilen birçok ekonomik özelliği var. Rusya ile eşit şartlarda rekabet edebilecek yeterince güçlü işletmeleri, fabrikaları, fabrikaları var.
İkinci özellik: Rusya'nın başını çektiği yukarıdaki ülkeler totaliter devletlerdir. Bugün Belarus Avrupa'nın tek otoriter devleti olmaya devam ediyor. Avrupa'da silinmez bir kara leke gibi duruyor...
Belarus Avrupa'nın tek otoriter devleti, Kırgızistan ise Orta Asya'nın tek demokratik devletidir.
Gümrük Birliği'nin Kırgızistan'a pek çok olumsuz etkisi var. Birincisi, Gümrük Birliği kapsamında gıda ürünleri fiyatlarının eşitlenmesi amacıyla ciddi oranda artacağı biliniyor. Çin tüketim mallarının daha pahalı hale geleceği açık.”[14] Bir dizi sıradan "korku hikayesi" gibi görünebilir: Rusya kötü, her şey daha pahalı hale gelecek, vb.
Ancak dahası, Kırgız vicdanlı gazeteci Nazarkul Zhooshbaev tüm liberal meslektaşlarını geride bırakıyor.
“Yine de demokratik değerlere eğilimli Kırgızistan'ın daha ileriye bakması, Avrupa Birliği ile işbirliği için çabalaması ve üye olması iyi olur. Çin'in son zamanlarda dünyadaki bu yetkili örgütün bir üyesi olmak için çabalaması elbette sebepsiz değil mi? Kırgızistan'ın Dünya Ticaret Örgütü üyesi olması nedeniyle Avrupa Birliği ile ticari ve ekonomik ilişkiler kurması çok daha kolay olacaktır.”[15]
Kırgız gazeteci açıkça Amerika'dan aldığı bursun artırılmasını hak ediyor. Gerçek bir "totaliterliğe karşı savaşçıya" yakışır şekilde, yüzü kızarmadan ve gerçekleri anında tahrif etmeden pervasızca yalan söylüyor.
Üç cümleyle şunu başardı:
♦ Kırgızistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma olasılığından bahsedin.
(Bunun birçok nedenden dolayı imkansız olduğu liberal olmayan herkes için açıktır. Keşke Kırgızistan'ın Asya'da yer alması nedeniyle!)
♦ Gerçekte imkânsız olan bu girişi, Gümrük Birliği'ne katılıma bir nevi alternatif olarak sunmak.
(Nazarkul Zhooshbaev'in Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. eyaleti olma olasılığı hakkında yazmaması garip. Kırgızistan için bu olasılık AET'ye katılma olasılığıyla tamamen aynı.)
♦ Çin'in Avrupa Birliği'ne üye olma arzusunu yazın.
(Bunu nereden aldı? Korkarım ki Kırgız muhalif dünyada bu tür özel bilgileri saklayan tek kişidir. ÇKP liderleri bile bunu bilmiyor.)
♦ AET'ye bazı efsanevi “girişlerin” ekonomiyi canlandırmaya ve AET ile “bağlar kurmaya” yardımcı olabileceğine dikkat çekin.
(Bugün DTÖ üyesi Kırgızistan'ın AET ile ticari ilişkiler kurmasını engelleyen şeyin ne olduğunu sormak istiyorum.)
Sonuç şu: Farklı ülkelerde yaşayan ve halkların tek bir jeopolitik alanda birleşmesini yavaşlatmak için para alan ücretli Amerikalı propagandacıları dinlemeden ilerlememiz gerekiyor.
Bölüm 2 Ukrayna'da Darbe: ABD'de yapıldı
Ukrayna - muhalefetin yenilgisinin kronolojisi
01/27/2014
Ukrayna'dan gelen endişe verici haber akışında “rüzgârın hangi yönden estiğini” ayırt etmek oldukça zor. Pek çok gerçeği değerlendirin, sonuçlar çıkarın ve sonraki olayların yönünü anlayın.
Ukrayna sakinlerini pençesine alan Anavatan ve çocukların kaderine ilişkin kaygı duygusunu çok iyi anladığım ve paylaştığım ve kanun ve düzeni savunan vatanseverler tarafında neler olup bittiğine dair bazı yanlış anlaşılmalar gördüğüm için, bakış açımı ifade etmeye çalışacağım. Dahası, görünüşe göre sıradan Maidan aktivistlerinin kendisi de olup biteni ayık bir şekilde değerlendiremiyor. Muhalefet arasında durumu yeterince anlayanlar sadece Yatsenyuk, Klitschko, Tyagnibok “üçlüsü”. Bu yüzden bu kadar kasvetli dolaşıyorlar.
1. Kendimize şu soruyu soralım: Aslında her şey nerede başladı? Yanukoviç'in AET ile köleleştirici ortaklık anlaşmasını imzalamamasından bu yana. Maidan hareketi başlangıçta ne gibi taleplerde bulundu? “Rüyayı” geri getirin. Yani bir anlaşma imzalayın. Yanukoviç üzerindeki baskı tam da bundan başladı. “İmzalamama” öncesinde tek bir “muhalif” bile başkanın “gayri meşru” olduğunu söylemedi. Ve Yanukoviç imzalamayı reddeder reddetmez kendisini bir anda eleştiri ve suçlama kasırgasının ortasında buldu.
2. Bugün hiç kimse bu ortaklık anlaşmasını hatırlamıyor. Bu, hedefe ulaşıldığı anlamına gelir. Ukrayna bir köleleştirme anlaşması imzalamadı ve “yiyecek karşılığında” Batı'ya teslim edilmedi.
3. Bir yanda Amerikan büyükelçiliği, diğer yanda Ukrayna liderliği liderliğindeki "muhalefetin" sonraki tüm adımları hassas bir satranç oyunudur. Piyonların sıradan vatandaşlar olduğu tüm siyasi partiler gibi hayatları ve sağlıkları korkunç.
4. Yanukoviç hiç pes etmedi, hiç pes etmedi. Bir satranç oyunu gibi rakibine inisiyatif verdi, fedakarlık yaptı ve ardından rakiplerini köşeye sıkıştırdı.
İlk başta Yanukoviç militanları dağıtmadı, ancak başkanlık yönetimine saldırmaya çalışırken onlara gerçek doğalarını gösterme fırsatı verdi. Bu, zorunlu askerlerin "barışçıl göstericiler" tarafından dövüldüğü, yakıldığı ve taşlandığı zamandı.
Daha sonra yetkililer, "protesto" liderlerine gerçek sürelerin verildiği bir yasa paketini açıkça sert bir şekilde kabul etti. Bu da onları çok zor durumda bırakıyor.
Gerçek şu ki “turuncu devrimin” kendine has bir dramaturjisi var. Protesto aslında barışçıl olmalı, bu da darbeye halk desteği yanılsaması yaratmalı. Sokaklarda kavga etmek tüm “turuncu dramı” bozuyor, bu da yalnızca “barışçıl protestoların” (binalara el konulması ve bloke edilmesi) arkasına gizlenmiş şiddeti ima ediyor. “Turunculuğun” özü şu iki kelimeyle ifade edilebilir: Biz barışçılız ve kahrolası rejim bizi öldürüyor (dövüyor). “Protestocular” televizyon kameralarının altında polisi dövüp yaktığında ise sonuç tam tersi oluyor.
"Muhalefet üçlüsünün" zorluğu, "baskıcı yasaların" kabul edilmesinden sonra bunlara tepki göstermeden duramamalarıydı. Ayrılamazsınız; zayıf olacaklar ve tüm destekçilerini kaybedecekler; kalmak, doğru alanı terk etmek ve isyancı olmak anlamına geliyor. Savaşçıların halesini kaybetmek ve suçluların halesini kazanmak.
Burada birkaç yüz militan Grushevsky Caddesi üzerinden Rada binasına girme girişiminde bulundu. Yol bir "Berkut" tarafından kapatıldı. Saldırı başladı - yine tüm dünya polisin barışçıl göstericilerle değil, silahlı ve eğitimli militanlarla karşı karşıya olduğunu gördü. Bu “etki”nin bedeli iki yüz kolluk kuvvetinin yaralanmasıyla ödendi. (Ukrayna'nın mevcut koşullarında, tüm kanalların “muhalefet” olduğu bir ortamda, bilgi savaşını kazanmanın başka yolu yok gibi görünüyor.)
Lütfen unutmayın: Rada'ya saldırı Pazar akşamı, orada birkaç temizlikçi dışında kimsenin olmadığı bir zamanda başladı. Ve bu birkaç kez başarısızlıkla tekrarlandı. Kimse diğer taraftan Rada'ya girmeye çalışmadı bile. Sadece saldırı, sadece kafa kafaya. Bu, hedefin “zafer değil, katılım” olduğu anlamına geliyor. Boş bir binaya girmek değil, kozlarını - militanları eylemde göstermek önemliydi.
Bu gergin durumda Ukrayna liderliği doğru olanı yaptı; kolluk kuvvetleri yine pasif kaldı ve militanların "kendilerini göstermelerine" izin verdi. Hiçbir dirençle karşılaşmadıklarından çılgına döndüler ve neredeyse kontrolden çıktılar. Ancak Berkut kontrolden çıkamadı. İktidarın yeni kozu ne oldu - biz kendi güçlerimizi kontrol ediyoruz ve siz de kendinizinkini mi kontrol ediyorsunuz?
Daha sonra “muhalefet” durumlarının üzücü gerçeğini fark ederek Yanukoviç ile pazarlık yapmaya gitti. “Üçlünün” hedefi artık “turuncu” olmaktan çıkan ve dolayısıyla Batı'nın artık ihtiyaç duymadığı Meydan'ı çökertmektir. Batılı küratörler suçlamalara verilen desteği azaltmaya başladı. Protestonun barışçıl olduğu dönemde Maidan'da kaç tane diplomat ve "kurabiye" bulunduğunu hatırlıyor musunuz? Gerçek çatışma başladıktan sonra hepsi ortadan kayboldu.
"Klitschko-Tyagnibok-Yatsenyuk" un görevi basitti - zafer olarak kabul edilebilecek bir tür taviz almak ve Maidan'ı kısıtlayarak gururla ondan ayrılmak.
Anlaşmaya varmak mümkün olmadı; yasalar yayımlandı ve yürürlüğe girdi.
Artık hamle “muhalefete” kalmıştı. Ve yapıldı. Göstericilerin cesetleri ortaya çıktı. Ancak onları "Berkut keskin nişancılarının" kurbanı olarak göstermeye yönelik tüm girişimler başarısız oldu - Batılı gazetelerin "kanlı rejim" hakkında uluma yapmaması anlamlı.
Yetkililerin tepkisi, yeni bir "polis eylemsizliği" turuyla göstericilerin öldürülmesi versiyonunun reddedilmesi oldu. Peki Berkut olduğu yerde sabit dururken onu nasıl suçlayabilirsin? Yaklaşık on kişi onu "alıp" tekrar aynı yerde durmadıkça.
Unutmayın, zaman güç için çalışır. Duyguların yönlendirdiği bir kalabalık korkunç bir güçtür. Ancak bir zayıflığı var - uzun süre yaralanamıyor.
“Muhalefetin” bir sonraki kozu bölgelerdeki hükümet binalarına el konulmasıydı. Batılı dostların bir “halk ayaklanması” resmi yakalama umudu bir kez daha suya düşüyor. Gazetelerin yorumları yakıcı - Klitschko'da, Yahudi karşıtı Tyagnibok'ta, kararsız Yatsenyuk'ta hayal kırıklığı yaratıyor. Binaların ele geçirilmesinden de hoşlanmıyorlar. Ukrayna haberlerde ve manşetlerde hâlâ birinci sırada ama kendisine ayrılan süre daralıyor. Pazar günü Alman gazetelerinde (bazıları) Ukrayna zaten ikinci sayfada yer alıyor.
Maidan liderleri zaten Batı'nın desteğinden mahrum kaldıklarını, onun hala formaliteler için homurdanacağını biliyor ama kendisi için "Maidan 2014 projesini" çoktan kapatmış durumda. “Seçimler 2015” projesini açmak.
"Üçlü" için muazzam bir hediye, güçlü bir dağılma olabilir - daha sonra iyi bir nedenden dolayı Maidan'ı dağıtırlar, şehit olurlar ve "Maidan 2015" e liderlik etmek için her türlü şansa sahip olurlar. Ancak Yanukoviç bunu anlıyor ve onlara istediklerini vermiyor.
Burada Ukrayna Devlet Başkanı harika bir “şövalye hamlesi” yapıyor. Yatsenyuk'un başbakan olmasını ve Klitschko'nun sosyal konulardan sorumlu başbakan yardımcısı olmasını öneriyor. “Muhalifler” elendi. Hareket en güçlü olanıdır.
Yatsenyuk ve Klitschko adına anlaşmak şu anlama geliyor:
♦ sorumluluğu kendilerine veriyorlar ve onlar da bu sorumluluğu Yanukoviç'e vermek istiyorlar, böylece yeni seçimlere gelindiğinde her şeyin sorumlusu o olacak;
♦ Yanukoviç utanç içinde onları her an kovabilir;
♦ SSCB dönemindeki tarım gibi sosyal meseleler genellikle kötü bir yerdir. Başarı imkansızdır ve başarısızlık garantidir;
♦ ikisinin aynı fikirde olması üçüncüsü olan Tyagnibok ile kavga etmek anlamına gelir. Kendisine herhangi bir pozisyon teklif edilmiyor. Ama militanların büyük kısmı onun. Peki Başbakan Yatsenyuk ne yapacak? Dağılmak istemeyen Svoboda militanlarını mı dağıtacak?
Başkanın teklifini reddetmek de imkansız: anlamsız bir palyaçoya benziyorsun. Çığlık atabiliyor musun, çalışamıyor musun?
Bu nedenle “muhaliflerin” yanıtı Troçki'nin biyografisinden alınmıştır: Katılmıyoruz ama reddetmiyoruz. Nedenmiş? Söyleyecek hiçbir şey yok. Nakavt!
Şimdi ne olacak? Şimdi pazarlık devam edecek. Muhalefet, "kendi yönetimi altında" kabul edilen yasaları "iptal etmeye" çalışacak ve bunu büyük bir zafer ilan ederek Meydan'ı çökertecek. (Benzer şekilde “Yanukoviç'in diğer tavizleri” de onlara bahaneden başka bir şey vermiyor.)
Özetleyelim: Ukraynalı yetkililer, kesin ve yetkin adımlarla, “muhalefeti” öyle bir duruma sürüklediler ki, onların herhangi bir eylemi onun konumunu daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramıyor. Darbe başarısız oldu ve başarılı olamaz. Liderlerin sıradan Maidan aktivistlerine söylemediği şey bu. Artık pazarlık “muhalefetin” zaferi için değil, onların yenilgisinin kabul edilebilir bir şekli için yapılıyor.
Batı, çeşitli bölgelerde veya Kiev'de iktidarın zorla ele geçirilmesinin ülkede bölünmeye ve kendisinin ihtiyaç duymadığı potansiyel bir savaşa yol açacağını çok iyi anlıyor. Ukrayna'nın çöküşüyle birlikte Batı, Batılıları ve sıfır sanayiyi alacak, Rusya ise sıfır Batılıları ve tüm Ukrayna sanayisini alacak. Rusya'nın Ukrayna'nın çökmesine de ihtiyacı yok, çünkü sınırlarımıza yakın, filomuzun bulunduğu, kardeşlerimizin yaşadığı yerde bir savaş bizim için çok büyük bir sorun olabilir.
Bu, Batı'nın “muhaliflere” verdiği desteğin her geçen gün azaldığı ve Rusya'nın Yanukoviç'e verdiği desteğin (tavsiye ve krediyle) azalmayacağı anlamına geliyor.
Bu kadar.
Geriye kalan tek şey, Berkut'lu adamlara olan büyük saygımı bir kez daha ifade etmek; onların dayanıklılıkları, cesaretleri ve profesyonellikleri mevcut satranç oyununun ana kaynağı haline geldi.
Bugünkü olayların, Birleşik Ülke'nin 1991'deki çöküşünün bir yankısı olduğunu belirtmek isterim. Ulusal seçkinler yaratma politikası, ayrı "toprak beylikleri", parçalanma, güzel bir şekilde "bağımsızlık" olarak adlandırılan politika - bunların hepsi Gorbaçov ve suç ortaklarının halklarına ihanetinin bir sonucu haline geldi. Ve ortaya çıkan delikler her zamanki gibi asker ve subayların cesetleriyle kapatılıyor. Bugün Kiev'de yaralanan Berkut askeri veya iç birliklerin askeri, 1991 yılında halkımıza dayatılan iç savaşın, iç çatışmanın kurbanıdır. 2008'de Tskhinvali'de ölen Rus ordusunun askerleri gibi, bir zamanlar birleşmiş bir ülkede birçok etnik çatışmanın sayısız kurbanı gibi.
Bu fedakarlıkların boşa gitmemesini temenni ediyorum.
Kiev'de darbe girişimi var
19.02.2014
2004 yılında Ukrayna'da “turuncu devrim” en saf, klasik haliyle gerçekleşti. 10 yıl sonra, aynı yerde, Maidan'da, “turuncu” senaryo yoluyla iktidarın ele geçirilmesinin nihai çöküşünü görüyoruz.
Ukrayna'nın kontrolü için oynanan hassas satranç oyununda mağlup olan Batı, taşları karıştırıp "tahtayla kafasına vurmaya" karar verdi. Gücü ele geçirmenin turuncu kuralları bir kenara atıldı. Ellerinde karanfil taşıyan kızlar ve “barışçıl göstericiler” artık geçmişte kalıyor. Bunların yerini, ilgili tüm niteliklere sahip eski güzel darbe alıyor: eğitimli militanlar, vurularak öldürülen kolluk kuvvetleri, hükümet binalarına el konulması, kundakçılık, soygunlar, cinayetler.
Bugün Kiev'de yaşananlar, Batı tarafından finanse edilen “muhalefetin” iktidarı ele geçirmek için güç kullanımına açıkça geçiş yaptığını açıkça gösteriyor. Bu neden oldu?
Başkan Putin bir süre önce şunu söyledi:
“Bana göre, daha önce de söylediğim gibi olup bitenler, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile etkileşimiyle doğrudan bağlantılı değil. Bu bir iç siyasi süreçtir, muhalefetin ülkedeki mevcut, meşru, vurgulamak istediğim hükümeti sarsma girişimidir. Üstelik şu anda olup biten her şey bunun bir devrim değil, iyi hazırlanmış eylemler olduğunu gösteriyor. Ve bu eylemler bence bugüne hazırlıklı değildi. 2015 baharındaki başkanlık seçim kampanyasına hazırlanıyorlardı. Bu sadece belirli koşullar nedeniyle hafif bir yanlış başlangıç ama bunların hepsi başkanlık seçimlerine yönelik hazırlıklar.”
Batı, doğaçlama yaparak anında yeni bir figür düzenlemesi oluşturmak zorunda kaldı. Sonuç olarak, hiçbir şey başaramayan ve 2,5 ay içinde taraftarları arasında bile otoritesini tamamen kaybeden Nazi Tyagnibok, boksör Klitschko ve liberal Yatsenyuk'tan oluşan tuhaf bir üçlüyle karşılaştık. Maidan'a destek yalnızca Ukrayna'nın batı bölgelerinde ve radikal gençler arasında sağlanıyordu. “Halkın desteğinden” bahsetmeye gerek yoktu.
“Muhalefetin” şiddet içeren eylemleri ve Ukraynalı kolluk kuvvetlerinin cesareti kamuoyunda değişikliğe yol açtı. Yatsenyuk, Klitschko ve Tyagnibok, Batılı idarecilerinin baskısı altında taviz vermek zorunda kaldılar. El konulan idari binalar boşaltılmaya başlandı, yetkililer af ilan etti ve Rusya Maliye Bakanı 2 milyar dolar tutarında yeni bir dilim sağlanacağını duyurdu. Ve birden her şey değişti. Bir günde değişti.
Batı, tamamen başarısızlığa uğrayan bir “turuncu” senaryonun ve kamuoyundaki bir değişikliğin, bir sonraki Yuşçenko'nun, yani Batılı bir kuklanın, 2015 yılında Ukrayna'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer kazanmasına yönelik tüm planları tehlikeye atabileceğini fark etti. hemen harekete geçin. Şimdi. Militanların yüzde yüz hazır olmadığı gerçeğini hesaba katarsak bile.
Ve bu nedenle, "sönük" Meydan ile iktidarı zorla ele geçirme girişimi arasında 2014'ün geri kalanında herhangi bir duraklama olmadı. Batılı “ortaklar”, “turuncu” senaryoda kayıplarını görerek, “tahtadaki taşları sıfırlamaya” karar verdi. Başlangıçta 2015'te iktidarı ele geçirmeye hazırlandıkları için, deyim yerindeyse "diz çökerek" doğaçlama yapıyorlar. Ve şiddet içeren bir senaryoya hazır değillerdi. Ayrıca "diz üzerinde" bir güç tutuşu da elde edilir. Örneğin, Meydan'da yokluğuna hazır olmadıkları gibi, şimdi de yetkililerin sert tepkisine hazır değiller.
Ancak günümüzün "ortaklarının" kendilerini içinde buldukları iki durum olan zaman baskısı ve zugzwang, onlara yenilgi ya da tam bir kaos arasında bir seçim yapmalarını dayatıyor. Kaosu seçtiler. Ancak bu kaosun kendisi, Maidan'ın "turuncu" bir teknoloji olarak çoktan kaybettiğini gösteriyor.
Muhalefetin gözümüzün önünde duyurduğu Verkhovna Rada yürüyüşü, Batı'nın ve Ukrayna'daki kuklalarının beklenmedik bir şekilde Anayasayı değiştirme arzusu ve cumhurbaşkanını yetkiden mahrum bırakma bahanesi ile iktidarı zorla ele geçirme girişimine dönüştü. yetkilerinin önemli bir kısmı. Lütfen unutmayın: Başkan Yanukoviç Avrupa entegrasyonunun gerekliliğinden bahsederken, hiç kimse Anayasayı değiştirmek için herhangi bir girişimde bulunmadı çünkü Batı, Ukrayna başkanının Avrupa Birliği ile köleleştirici bir anlaşma imzalamasından oldukça memnundu.
Yanukoviç bu belgeyi imzalamayı reddeder reddetmez, muhalefet hemen onun bazı yetkilerini elinden alma arzusuyla alevlendi. Buna siyaset demek zor; bu saf siyasettir. Maalesef iç birliklerin askerleri, polis memurları ve ülkenin sıradan vatandaşları bu siyasetin ve Ukrayna'nın çıkarlarına doğrudan ihanetin bedelini ödüyor. Darbe senaryosu yüzyıllardır değişmedi. Bu, gücün kilit noktalarının zorla ele geçirilmesidir. Dün çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan Verkhovna Rada'ya girme girişimi bir darbe girişimiydi.
Tutkuların yoğunluğu, Ukrayna'daki son olaylar için bile tamamen sıra dışıydı. Radikal militanlar daha önce hiçbir zaman öldürmeye istekli olmamıştı. Darbe girişimine verilecek yanıt, yetkililerin görevlerine sıkı sıkıya uyması, yani herhangi bir ülkede ağır bir suç teşkil eden iktidarı ele geçirme ve gasp etme girişimlerinin sert bir şekilde bastırılması olmalıdır.
Ne yazık ki siyasette mucizeler yok: Ülkedeki Nazi yanlısı örgütlerin ve militan kampların faaliyetlerini uzun yıllar görmezden gelirseniz, başkentin merkezinde meşaleli yürüyüşlere ve Banderaitlerin yürüyüşlerine izin verirseniz, bu iyi bitemez. Ne yazık ki, Rus edebiyatının klasiği siyasete ilişkin değerlendirmesinde yanılmadı: Ukrayna siyasetindeki Nazi apsesi kendi kendine çözülmeyecek. Temizlenmesi gerekiyor. Ve tedavi et.
Bir kez daha Ukrayna'da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve dostlarına başsağlığı diliyor, Ukrayna güvenlik güçlerine ve hükümet yetkililerine metanet ve cesaret diliyorum.
Kiev. Meydan. Bilinmeyen keskin nişancılar
02/20/2014
Bugün Ukrayna'da gördüğümüz darbe girişimi “kutsal fedakarlıklar” gerektiriyor. Polis ve Berkut'un ateşli silah kullanmaması son derece rahatsız edici bir durum ortaya çıkardı.
Polisler öldürüldü, Vesti gazetesi muhabiri gibi rastgele insanlar öldürüldü, ancak militanlar arasında kolluk kuvvetlerinin vurulmasıyla ilgili herhangi bir kayıp olmadı.
"Devrim" tuhaf çıktı - çoğunlukla yalnızca düzenin savunucuları öldürüldü. Yine de, garip bir şekilde, bu her zaman oluyor. Sonuçta kolluk kuvvetleri emirleri yerine getiriyor ve militanlar eylemlerinde özgür ve en radikal kısımları hiç kimse tarafından kontrol edilmiyor.
Ancak darbe için bir "resme" ihtiyacınız var - hükümetin halka ateş ettiği iddia ediliyor. Kurbanlara ihtiyacımız var, protestocuların ölümüne ihtiyacımız var.
1993'teki Libya, Suriye, Mısır, Kırgızistan, Moskova darbeleri sırasında yetkilileri "yetkililerin keskin nişancılarını" vurmakla suçlama girişiminde bulunuldu. Kiev'de, Grushevsky Caddesi'ndeki çatışma sırasında Euromaidan, Kırgızistan'dan on yıllık fotoğrafları aktif olarak yaydı ve bunları "Berkut keskin nişancılarının" güncel fotoğrafları olarak sundu.
Bunların hepsi eski hileler. Bu konuyu sayısız kez yazdım. Ama Batı hep aynı şekilde davranıyor. Prensip şudur:
Çatılarda “bilinmeyen keskin nişancılar” beliriyor. Bunlar Batı istihbarat servislerinin çalışanları. 1993 yılında Moskova'da ABD Büyükelçiliği'nin çatısından doğrudan insanlara ateş açıldı.
1. Bu alçakların görevi öldürmektir. Protestocuları öldürün, polis memurlarını öldürün, çevredekileri öldürün. Her yöne ateş ediyorlar.
2. Protestocuların ve militanların ölümlerinden yetkililer, polis memurlarının ölümlerinden ise militanlar suçlanacak. Rastgele yoldan geçenler, tercihen genç kızlar, yangını körükleyecek. Onların ölümlerinden de ateşli silah atmayı fiilen yasaklayan yetkililer sorumlu tutulacak.
3. Nihai hedef, çok sayıda kurbanın yer aldığı kitlesel çatışmalardır; bunun ardından ABD ve müttefikleri, "insanları öldüren ve çizgiyi aşan" Yanukoviç'e baskı uygulayabilecektir. Ayrıca Libya'dan Suriye'ye kadar seçenekler mümkündür.
Ancak olayların gelişmesi için öncelikle insanları öldürecek “meçhul keskin nişancıların” olması gerekir.
Devrimin "kutsal kurbanlara" ihtiyacı var - militanlara ateş eden "bilinmeyen keskin nişancılar":
Batı medyası tutkuların alevlenmesine yardımcı oluyor. Bazı insanlar öldürür, bazıları ise gerekli duygusal arka planı yaratır.
BBC'nin haberine göre, Maidan Bağımsızlık bölgesindeki sabah çatışmalarında 22 kişi öldürüldü. Muhalifler, keskin nişancının bitişikteki binaların çatısından ateş etmesi sonucu 13 kişinin öldürüldüğünü iddia ediyor. Ölen aktivistlerin tümü (yaklaşık 20 yaşlarında erkekler) göğüslerinden veya boyunlarından hedef alınan yaralara maruz kaldı.
Maidan sahnesinden Instytutskaya Caddesi'nin yanı sıra Grushevsky Caddesi'nde de çatılarda öldürmek için ateş eden keskin nişancıların bulunduğunu bildiriyorlar. Bunları ortadan kaldırmak henüz mümkün olmadı”[16].
13 militanın öldürülmesinde yetkililerin hiçbir anlamı yok. Anlamı yok. İsyancıları kızdırmamak, gerilimin kaynağını tamamen ortadan kaldırmak gerekiyor. Kalabalığı dağıtmak istiyorlarsa keskin nişancı tüfekleri değil, makineli tüfekler kullanılıyor.
Polise ateş etmek de aynı şekilde "bilinmeyen keskin nişancılar" tarafından gerçekleştiriliyor - amacı biraz farklı. Polisleri öldürmek için değil, sakatlamak ve yaralamak için. Böylece onlar da öfkeli ve öfke dolu oluyor ve Ukraynalı yetkililer ABD'nin daha ileri adımlar atması için ihtiyaç duyduğu en ağır senaryoya karar veriyor.
“Kolluk kuvvetleri daha önce bir keskin nişancı saldırısı bildirmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan resmi bilgiye göre 1 polis öldü, 29 polis de yaralandı. Meydan bölgesinde silah kullanılması özel kuvvetlerin ve iç birliklerin geri çekilmesine neden oldu”[17].
29 kişiyi yaralayan bu keskin nişancı kim? Kötü? Veya tam tersine, çok iyi - görevi tam olarak polisleri yaralamaktır.
Ve işte "rastgele insanlara", yani gazetecilere ateş açmak geliyor. Bir gazetecinin, özellikle de Batılı bir gazetecinin ölümü, tüm Batı basını için doğru tonu belirleyecektir. Ve keskin nişancı ateş açıyor. Ancak kurbanlarının nasıl bir kanalı temsil ettiği belli değil. Ve kanalın Rus olduğu ortaya çıktı. Gazeteci kurşun geçirmez yelek giyerek kurtarıldı.
“RUPTLY video ajansının yapımcısı Daniil Anisimov, Kiev'deki Maidan'daki silahlı çatışmaları izlerken ateş altında kaldı. Gazeteci, merkezi otellerden birinin 14. katındaki lobideyken ateşli silahla pencereden vuruldu. Gerçek mermi Anisimov'un kurşun geçirmez yeleklerine çarptı, teğetsel olarak geçti ve film ekibinin televizyon kamerasına çarptı. Anisimov'a göre nereden ateş edildiği bilinmiyor.”[18]
Kendine dikkat et. Washington'un Ukrayna'nın kontrolüne yönelik oyununda sizi top yemi haline getirmelerine izin vermeyin.
Ukrayna'da darbenin itici güçleri: ihanet, şantaj, “meçhul keskin nişancılar”
02/23/2014
"Bilinmeyen keskin nişancılar" Ukrayna'nın başkentinde yaklaşık üç düzine insanı öldürdü. Batılı istihbarat servislerinin provokatörleri, tutkuları alevlendirmek için polis memurlarını, Maidan militanlarını ve yoldan geçen rastgele kişileri öldürdü. Amaç bir darbedir. Zorla darbe. Bazı “protestocular” ve polis birbirlerini coplarla dövüp kalkanlarla savunurken, birileri de soğukkanlılıkla insanları vurdu. Bu kim?
Bunu anlamak zor değil.
Darbenin tüm mekanizmaları ortadadır.
Batılı istihbarat servisleri tarafından Kiev'in çatılarına yerleştirilen "meçhul keskin nişancılar" tarafından insanların öldürülmesi, yetkilileri şiddet uygulamakla suçlamak için bir fırsat sağlıyor. Ve yetkililere karşı şiddet kullanmaya başlayın. Batı ve Batı kontrolündeki Ukrayna medyası provokasyonu yakalıyor ve Batı ve Ukrayna'da kamuoyunu şekillendiriyor. Bu, “muhalefetin”, Batılı yetkililerin ve istihbarat servislerinin ve “bağımsız medyanın” kanlı bir dansa öncülük ettiği çok adımlı bir oyundur.
Ne oldu?
Meydan'ın (yani “turuncu senaryo”) sona ermesinin hemen ardından, yetkililer militanlara af çıkardığında ve onlar da binaların çoğunu temizlediğinde, Batı'nın önderlik ettiği “muhalefet” bir saldırı başlattı. darbe. Militanlar polise saldırmaya başladı - bu, kaos yaratmak ve "bilinmeyen keskin nişancıların" ateş etmeye başlayacağı bir durum yaratmak için gerekliydi. Cesetlere ihtiyacımız var, kana ihtiyacımız var. Bu nedenle militan komutanlar “askerlerini” katledilmeye gönderiyor ve “bilinmeyen keskin nişancılar” ateş etmeye başlıyor. Hemen internette “Berkut'un nasıl çekim yaptığını” gösteren videolar dağıtılmaya başlandı.
Yeni? Herşey aynı. İnternet aşağıdaki videolarla doludur:
♦ “'lanet olası Kaddafi'nin birlikleri halka ateş ediyor”;
♦ “Kahrolası Beşar Esad'ın birlikleri halka ateş açıyor”;
♦ “Başkan Mübarek'in askerleri halka ateş açıyor.”
Şimdi de “Yanukoviç'in halka ateş etme emrini verdiği” videoları eklediler.
Bağlantı açık, senaryo aynı. Bunlar provokatör ve sahnelenmiş videolardır.
Diğer olaylar aşağıdaki gibi gelişir. İnsanların “meçhul keskin nişancılar” tarafından öldürülmesinin ardından Yanukoviç'e baskı yapılıyor. Batı kanın sorumlusunun kendisi olduğu konusunda ısrar ediyor. Çözüm basit; pes etmek. Ve görünüşe göre Yanukoviç tereddüt etti. Kharkov'da verdiği röportajda "Batılı arabulucuların güvenlik garantilerinden" bahsediyor.
Yanukoviç'in bazı ortakları darbecilerin safına geçerek ona ve Ukrayna'ya ihanet ediyor. Ve Yanukoviç bunu bir röportajda söyledi.
Ukrayna'daki darbenin itici güçleri: ihanet, şantaj, keskin nişancılar.
“Muhalefet” planı, aslında ABD planı şu şekilde daha da gelişti.
1. Polis Meydan'dan çekildi. Kilidi açılacaktır. (Kiev belediye başkanı Yanukoviç'e ihanet ediyor.)
2. Daha sonra hükümet mahallesi militanlar tarafından kontrol altına alınır. Artık darbe meşrulaştırılabilir.
3. Karar almaya yetecek kadar “muhalefet” milletvekili yok: Yeterli çoğunluğu sağlamak için Bölgeler Partisi milletvekilleri satın alınıyor, tehdit ediliyor, dövülüyor. Her ne kadar bu insanlar Rada'da olmasalar ve hatta oy kartlarına sahip olsalar da, bazı insanlar basitçe onlara oy veriyor.
4. Oylamanın amacı Anayasayı değiştirmektir. Yanukoviç'in yetkilerinin elinden alınması için bu gerekli. Bu, güvenlik bakanlarının güçlerin ve yapıların kontrolünü ele geçirmesi ve darbenin bastırılmasına izin vermemesi için atanmasıdır.
5. Yanukoviç zemin kaybediyor. Ona ne söylediklerini, neyle tehdit ettiklerini büyük olasılıkla hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
6. Erken seçimleri kabul ederek bir tuzağa düşer; tüm gücü teslim ettiğinden artık olayların gidişatını etkileyemez.
7. Rada'da Bölgeler Partisi sözcüsünü dövüp istifa etmesiyle tehdit ettiler (bu açıklamayı kim gördü, orada mıydı?). Yeni bir başkan atanıyor - YANUKOVYCH YERİNE yeni başkanlık seçimlerinin tarihini belirlemek için bu gerekli.
8. Rada, Ceza Kanunu'nun maddesini değiştirdi ve Timoşenko serbest bırakıldı. (Lütfen unutmayın - aynı Rada Kasım 2013'te Almanya'ya “tedavi” için gidebilmesi için yasaları değiştirmeye yönelik bir karar alamamıştı! Ve şimdi aynı milletvekilleri onu serbest bıraktı!)
Şubat 1917 senaryosuna göre hızlı, çok adımlı bir adım - yeni bir hükümetin kurulması. Önce isyan, sonra onun yeni Rada (Şubat 1917'de - Geçici Hükümet) aracılığıyla meşrulaştırılması.
Bu darbenin koşulları seçkinlerin bir kısmının zorunlu ihaneti ve ülke liderinin suç teşkil eden yumuşaklığıdır. Yanukoviç darbeyi bastırmak zorundaydı ve bunu yapmak için her türlü fırsata sahipti. Ancak tereddüt etti ve ertesi gün Batı, yukarıda açıklanan senaryonun tamamını gerçekleştirdi.
Bu konuda ne söyleyebilirim? 1941'de Naziler Kiev'i ele geçirdi. Kasım 1943'te serbest bırakıldı.
Aklımızı ve milletimizin gücüne olan inancımızı kaybetmeyelim.[19]
Yanukoviç neden iktidarı kaybetti ve Ukrayna'da bölünme olacak mı?
24.02.2014
Her sanat türünün kendi adı vardır: Opera vardır, bale vardır, operet vardır vs. Aynı şekilde politik “türlerin” de kendi açık ve net isimleri vardır. Seçim demokrasisi var, diktatörlük var, monarşi var. İktidarı elde etme yöntemlerinin de tanımları var: Seçimlerde meşru bir zafer var, tahtın meşru bir mirası var. Ve bir darbe var. Bu, önceki hükümete karşı şiddet yoluyla bir güç değişikliğinin meydana geldiği zamandır.
Ukrayna'da yaşananlara darbe deniyor. Başkan Yanukoviç parlamento kararıyla iktidardan uzaklaştırıldı; Rada Başkanı istifa etti (gönderildi mi?); Anayasa değiştirildi; İçişleri Bakanlığı başkanı değiştirildi; hükümet binaları polis tarafından değil militanlar tarafından korunuyor; Bir dizi yasa yürürlükten kaldırıldı; bunların hepsi sadece birkaç gün içinde gerçekleşti. Sebebi şuydu: Önce barışçıl protestolar, ardından kolluk kuvvetleriyle darp ve kavgalar, ardından polis memurlarının ve sivillerin öldürülmesi. Daha sonra militanlar yetkililerin kontrolünü ele geçirdi ve Rada, "çılgın bir matbaacı" gibi Rus liberallerinin dilinde yasalar yayınlamaya başladı. Güç kazanmanın bir yolu olarak şiddet. Bütün bunlara ne ad verilebilir? Darbe. Türün klasikleri.
Artık ne olduğunu tanımladığımıza göre, bunun nasıl mümkün olduğunu ve şimdi ne bekleyebileceğimizi çözelim.
Yanukoviç'in AET ile ortaklık anlaşması imzalayamaması karşısında Batı'nın ilk tepkisi Meydan'ın örgütlenmesi oldu. Barışçıl protesto, "çalınmış bir rüya"dan bahsetmek; tüm bunlar, Batı'nın, pozisyonunu değiştirmek ve anlaşmayı imzalamak için Yanukoviç'e baskı yapma girişiminin kılıfından başka bir şey değildi. Sonuç olarak Brüksel'in Ukrayna'yı ekonomik ve politik olarak yönetme hakkını fiilen almış olması gerekirdi. NEREDEYSE DÖRT YILDIR(!) “Avrupa entegrasyonu”ndan bahseden Başkan Yanukoviç, Batı'ya çok yakışıyordu ve Avrupa'da hiç kimse onu “yolsuzluktan”, “gayri meşruluktan” bahsetmedi ya da civardaki lüks konutuyla suçlamadı. başkentin.
Yanukoviç imzalamayı reddeder reddetmez olaylar hızla ilerledi. Çok geçmeden tüm “protestocular” “Avrupa entegrasyonunu” unutmuşlardı ve başkanın istifasını talep etmeye başladılar. İnsan kayıplarına yol açan çatışmanın tüm dönüm noktalarını şimdi ayrıntılı olarak hatırlamayacağım.
Şimdi başka bir şey hakkında - asıl şey hakkında. 2004'te işe yarayan iktidarın barışçıl bir şekilde ele geçirilmesine ilişkin "turuncu senaryo" 2014'te işe yaramadı.
“Barışçıl protesto”, “barışçıl polis direnişi” tarafından durduruldu. Yanan Berkutlular ve iç birlikler sadece “turuncu” senaryoyu durdurmakla kalmadı, aynı zamanda “barışçıl protestocuların” gerçek yüzünü göstererek onu yenilgiye uğrattı.
Şubat 2014'te birkaç gün içinde bu kadar vasat bir şekilde kaybeden Yanukoviç neden Kasım-Ocak aylarında dayanabildi? Çünkü “turuncu senaryo” sırasında iyi danışmanları vardı. Resmi olarak Rusya, Ukrayna'daki çatışmaya hiçbir şekilde müdahale etmedi ve bu doğru tutumdur. Ancak kendinize şunu sorun: Uğruna borç verdiğiniz politikanın sürdürüleceğine dair garantisi olmayan birine 15 milyar dolar borç verir misiniz? Ve 3 milyar? Zorlu. Ve Batı'nın bu siyasi gidişata kredi tahsis etmeyi reddetmesi gibi, Rusya da belirli bir siyasi gidişatı sürdürmek için Ukrayna'ya borç vermeye hazırdı. Dolayısıyla Vladimir Putin'i saf bir politikacı olarak görmek için hiçbir neden yok. Bu, Rus liderliğinin Yanukoviç'e danışman “tahsis etmek” zorunda olduğu anlamına geliyor. Gücünü korumasına ve AET ile köleleştirme anlaşması imzalamayı reddetmenin belirlediği siyasi vektörü sürdürmesine yardımcı olacak adımları "önerebilmek".
Yanukoviç'in tüm “turuncu” senaryosu, önerilen eylemlerin ardından harekete geçti. Ve "muhalefete" karşı pratikte kazandı. 17 Şubat 2014'te yetkililer ayaklanmalara katılanlara af çıkardı, aşırı şiddet suçlamalarını durdurup önleyebildiler (“muhalifler” başarısızlıkla Berkut'tan Grushevsky'ye iki ceset asmaya çalıştılar), kurtuluşu müzakere ettiler. ele geçirilen binalar (ve aslında özgürleştirilmeye başlandı) . Yanukoviç, "muhaliflerin" başarıları olarak bir şeyler sunabilmeleri için, seçimlerin 2015 baharında değil, yalnızca Aralık 2014'te yapılacağına söz verdi ki bu onun için aslında önemli değildi ve "muhalefete" seçim yapma fırsatı verdi. herhangi bir - veya başarı.
(Gerçi şimdi onlara şu soruyu sorabilirsiniz: Mayıs 2014'teki seçimler, yasaya göre neredeyse bir yıl önce, yüzlerce insanın hayatına ve ülkenin yüzlerce sakat vatandaşına mı mal oldu?)
Ve sonra şunlar oldu: “turuncu” senaryo sona erdi, Maidan 2014 sona erdi. Ve hemen darbe başladı. Sonuç, Yanukoviç'in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylarından herhangi birini yenebileceğini düşünen (ve Yulia Timoşenko hala hapiste!) Devletler için ilginç görünmüyordu ve iktidarı ele geçirmek için güçlü bir girişime onay verdiler. 18 Şubat'ta Rada'ya yapılan "barışçıl yürüyüş" çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bir katliama dönüştü. Militanlar, Bölgeler Partisi'nin ofisini yaktı ve oradaki insanları açıkça öldürdü; bu, daha önce hiç yapmadıkları bir şeydi.
Hükümet şiddete nasıl tepki vermeli? Yeterince. Nasıl ki “barışçıl protesto” Berkut'un duruşuyla yenilgiye uğratıldıysa, şiddet içeren darbenin de Berkut'un eylemleriyle bertaraf edilmesi gerekiyordu.
İlk başta böyleydi. Militanlar saatler bile değil, birkaç dakika içinde kuşatma altına alındı, metro durduruldu ve Kiev'e girişler engellendi. Geriye sadece güçlü bir el ile düzeni sağlamak kalmıştı. “Muhalefet” bunun gerekçesini ve resmini ortaya koydu. Bu tam bir zafer olur ve bildiğimiz gibi kazananlar yargılanmaz. İnsanları yetkililere itaatsizlik etmeye, yasadışı silahlı gruplar oluşturmaya, devlet kurumlarına el koymaya vb. çağıran "muhalefet" liderlerini yargılayacaklardı. 18 Şubat akşamı Klitschko ve Yatsenyuk'un kafası karışmış ve depresyona girmişti.
Ancak Başkan Yanukoviç isyanın tasfiye edilmesi emrini vermedi. Güvenlik güçleri emri beklemedi. Yanukoviç tereddüt etti. Ve muhalefetle ve Batılı temsilcilerle müzakerelere başladı. Yanukoviç, hem bizim hem de sizin iki tarafın en sevdiği oyununa başladı ve bu onun güç kaybına yol açtı.
Yanukoviç parayı, kişisel güvenliğinin ve milyarder oğlunun güvenliğinin garantisini seçti ve darbecilere karşı hukukun yanında savaşan herkese ihanet etti.
(Kötü şöhretli röportajında KİŞİSEL olarak aldığı garantileri KENDİSİNE anlattı. Kamera önünde bunun hakkında konuşmama aklı bile yoktu!)
Batı bankalarında saklanan paranın varlığı (milyarlarca dolar başka nerede saklanabilir?) ve Batı mali sistemine bağlı bir oğul, Yanukoviç'i teslim olmaya yöneltti. Kendisini devirmeye yönelik girişimlere, duruma uygun sert yöntemlerle karşı koyma riskini göze almadı ve Batı ile “tokalaşmayı” sürdürmeye karar verdi. Artık hiçbir tavsiyeyi dinlemiyordu. Ukrayna'ya ihanet etti.
Ve tıpkı Kaddafi, Hüseyin, Miloseviç ve daha pek çok kişinin aldatıldığı gibi o da Batı tarafından aldatıldı.
Yetkililer direnmeyi bıraktığında darbe anında kazandı ve ardından birkaç saat içinde Yanukoviç tüm gücünü ve çok sevdiği evi dahil sahip olduğu her şeyi kaybetti.
Bu “ne oldu?” sorusuyla ilgili.
Şimdi durumun nasıl gelişebileceğinden bahsedelim. Bir darbe her zaman kendisini meşru bir hükümet olarak adlandırır. Ve eğer başka bir meşru otorite yoksa, SONUNDA MEŞRU BİR OTORİTE OLUR.
Ukrayna'da bölünme olacak mı? Bugünkü durumda bu olmayacak. Çünkü bölünme için İKİ GÜÇ MERKEZİNE ihtiyacınız var. Ve bugün sadece bir tane var; Kiev'deki eski darbeciler. Darbeye karşı koymak için yeni bir güç merkezine ihtiyaç var:
1. Rada'nın gayri meşru bir hükümet olduğunu ve militanların tehdidi altında aldığı tüm kararların önemsiz olduğunu ilan edecek (ve bunun için her türlü neden var). Mayıs ayındaki seçimler, yapılması kararı yasa dışı olduğundan aynı şekilde yapılmayacak.
2. Meşru cumhurbaşkanının, istese de istemese de meşru seçimlerin yapılacağı Aralık ayına kadar başkanlık görevini yerine getirmesi GEREKEN Viktor Yanukoviç olduğunu açıklayacak. Ve yetkiyi Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanına devredin.
3. Ve YASAL Başkan Yanukoviç adına hareket eden bu güç merkezi, kolluk kuvvetlerine ve orduya boyun eğdirmeye ve emanet edilen bölgelerde öz savunma güçleri oluşturmaya hazır olacak.
İkinci bir güç merkezi ortaya çıkmadıkça Ukrayna'da bölünme olmayacaktır. Bir darbeye mitinglerle ve grev gözcüleriyle karşı çıkmıyorlar. Bu “turuncu senaryo” karşı bir mitingle durdurulur ve iktidarın şiddetli bir şekilde ele geçirilmesi ancak başka bir meşru güç merkezinin yaratılması (veya sürdürülmesi-restorasyonu) ile durdurulabilir.
Yanukoviç'in kendisi bunu yapamayacağı için yakın gelecekte böyle bir güç merkezinin ortaya çıkıp çıkmayacağını, böyle bir kişiliğin ortaya çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Böyle bir güç merkezi şekillenmeye başlayana kadar Ukrayna'da bölünme olmayacak.
Bu ikinci meşru merkez ortaya çıkana kadar Rusya'dan gelecek yardım söylemleri provokasyondan ibarettir. Çünkü Rusya, Batı'nın aksine bugün yardım edilebilecek bir güç merkezine sahip değil. Mevcut güç merkezi kendini geri çekti, yenisi yok. Rusya, ortaya çıkan güç merkezine yardım edebilir ama onu yaratamaz. Batı bir “Batılı muhalefet merkezi” yaratmadı; yalnızca ona yardım etti ve kaynak pompaladı. Bir kadın doğum uzmanı doğum yapmanıza yardımcı olabilir ancak hamile kalmanıza yardımcı olamaz.
Bu yeni güç merkezi ortaya çıkmadığı takdirde, Rusya'nın herhangi bir eylemi işgal ilan edilecek ve Amerikalı “ortaklarımızın” ihtiyacı olan, öngörülemeyen bir askeri çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Suriye'de ciddi bir askeri çatışmanın ateşini yakmayı başaramadılar ve Ukrayna topraklarında ortaya çıkarsa mutlu olacaklar.
Kolluk kuvvetlerini öldürenlere kahraman unvanı veren iktidarın ömrü uzun sürmeyecek
25.02.2014
Kazanan herhangi bir darbe aynı dramaturjiye sahiptir. Kanuna dürüstçe hizmet edenler ve yeminlerini tutanlar dışlanmış ve düşman haline gelmişlerdir. Yasayı çiğneyen ve iktidarı zorla ele geçirmeye çalışanlar ise tam tersine kahraman olurlar.
Şubat 1917'de olan da buydu; polisler öldürüldü, jandarmalar ve subaylar öldürüldü ve sakatlandı. Ve o zamanın sokak çatışmalarında ölen "barışçıl göstericileri" ve morglarda bulunan ve devrimle ilgisi olmayan nedenlerle ölen herkes "devrimin kurbanları" ilan edildi ve Petrograd'ın merkezine gömüldü. Champ de Mars'ta.
Bugün, meşruiyeti şüpheli olan, hukukun sadık hizmetkarlarının kanına bulanan Ukrayna'nın yeni hükümetinin de tam olarak bu yolu izlediğini görüyoruz.
Haberler 1.
24 Şubat 2014
“Verkhovna Rada, protestolarda ölen katılımcılara “Ukrayna Kahramanı” unvanı verilmesine ilişkin bir kararı kabul etti.
... Karar, Ukrayna'nın bir sonraki Cumhurbaşkanına, Kasım 2013 - Şubat 2014 arasındaki barışçıl protestolar sırasında silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden sivil katılımcılara ölümünden sonra "Ukrayna Kahramanı" unvanı verilmesi önerisiyle başvuru yapılmasını öngörüyor. Karar, kabul edildiği andan itibaren yürürlüğe girer”[20].
Umarım Ukrayna'nın bir sonraki cumhurbaşkanı bunu yapmayacak kadar akıllı olur. Nitekim bugün itibariyle tüm “barışçıl göstericilere” af çıkarıldı; bu, emirlere dürüstçe uyan ve yeminine sadık kalan iç birliklerdeki polis ve askerlerin ölümleri, yaralanmaları ve sakatlanmalarının soruşturulmayacağı anlamına geliyor. ve cezalandırıldı.
Güzel sözlerin arkasına saklanarak kanunları çiğneyenleri değil, yeminine sadık kalanlar kahraman unvanını hak ediyor. Aynı zamanda, öldürülen militanların ve çevredekilerin ezici çoğunluğu, "bilinmeyen keskin nişancılar", yani Batılı istihbarat servislerinin çalışanları ve "barışçıl göstericiler" arasından provokatörler (cesetler kafanın arkasından vuruldu) tarafından öldürüldü. boş aralık).
Haberler 2.
Darbe nedeniyle ölümün eşiğine gelen Ukrayna ekonomisinin sorumlusu kim? Onun organizatörleri, Meydan'ın organizatörleri. Meydan'dan önce, çatışmalardan önce hiçbir felaket yoktu - Rus dünyasının diğer bölgelerinin ekonomileriyle bağların doğal olmayan bir şekilde kopması nedeniyle Ukrayna ekonomisinde yavaş bir düşüş yaşandı. Meydan başladı ve ekonomi çöktü, 18 Şubat'ta darbe başladı ve çöktü.
Meşruiyeti şüpheli olan yeni hükümet ne yapacak?
Borç almak. Nihayet Ukrayna'yı Batılı alacaklıların pençesine köle etmek. Ama Yanukoviç de bunu alacak mıydı? Evet ama tamamen farklı miktarlarda ve sakin bir ortamda. Rusya, Ukrayna'ya birkaç taksitte 15 milyar dolar borç vermeyi planladı.
“Devrimcilerin” ne kadara ihtiyacı var?
“...“Yeni yetkililer” ülkenin 2014-2015'te ihtiyaç duyduğu makro-finansal yardımın planlanan hacminin 35 milyar dolar olduğunu tahmin etti.
Ve hakkında. Maliye Bakanı Yuri Kolobov, AB ülkeleri, ABD ve diğer devletlerin, IMF temsilcilerinin ve uluslararası finans kuruluşlarının katılımıyla devletin “modernizasyonu için” yardım tahsis edilmesi amacıyla uluslararası bir bağış konferansı düzenlenmesini önerdi.”[21]
Referans için: Ukrayna'nın 2013 bütçesi 50 milyar ABD dolarından azdı.
Zaten sahip olduğunuz şeylerden borç alırsanız Ukrayna, ABD'nin, Avrupa Birliği'nin ve IMF'nin ebedi esaretine düşecek.
Ayrıca referans olarak: Nisan 2013 itibarıyla Ukrayna'nın ulusal borcu neredeyse 70 milyar dolardı.
Ve şimdi gösterişli çocuklar, ülkenin ulusal borcunun tek bir oturumda derhal %50 oranında artırılmasını teklif ediyor. Gerçek “devlet adamlarının” düşünceleri ortadadır. Yoksa onu kapıp Berlin'e, Londra'ya, Brüksel'e kaçacak geçici işçiler mi?
Acaba ödünç alınan bu parayı kimsenin çalmayacağını ve Ukrayna halkının bu devasa borcu yüzyıllarca ödemeyeceğini kim garanti edecek?
Özetleyelim: Darbeyi yapanların inşa ettiği Ukrayna şöyle görünüyor:
Kahraman unvanı uzun hapis cezasını gerektiren bir şey içindir.
Gerçek kahramanlar için - hiçbir şey ya da zulüm.
Borçların, yani esaretin hızla artması.
Böyle bir toplum ve böyle bir güç ne kadar sürecek?
Ukrayna'nın yeni hükümeti meşru mu?
02/27/2014
Bugün yasallık hakkında konuşmak istiyorum. Ukrayna'daki darbenin arka planında bundan ne ölçüde bahsedebiliriz?
Ancak bir an için her şeyin Ukrayna ve Batı medyasının bugün sunduğu gibi gerçekleştiğini hayal edelim: “çaresiz” insanlar geldi ve nefret edilen hükümeti devirdi. Ve ardından yeni bir hükümetin kurulmasına yönelik samimi süreç başlıyor.
Şu anda Ukrayna'da olup bitenler Ukrayna Anayasası ile ne kadar tutarlı?
Birincisi, hayatın gerçeklerine gelince; militanlar bölgesel parlamento toplantılarına ellerinde makineli tüfeklerle gidiyorlar. Bu artık bir sır değil, videoyu internette bulmak çok kolay.
Adını bariz nedenlerden dolayı anmayacağım Rada'nın halk milletvekillerinden biri, Rada salonunda böyle bir resmi bizzat gördüğünü söyledi. Oturumun yapıldığı salona makineli tüfekli birkaç kişi girdi, kenara çağrıldılar ve... Ö. Ukrayna Devlet Başkanı Turchinov düşünceli bir şekilde ona bir şeyler açıkladı.
Bunun gibi. Parlamentonun “meşru müdafaa güçleri” yani aynı militanlar tarafından korunduğunu hatırlatayım. Burada milletvekillerinin iradesinin özgürce ifade edilmesi nasıl mümkün olabilir?
Neden Bölgeler Partisi'nden bazı milletvekilleri ve komünistler daha önce oy vermeyi reddettikleri yasalara "birdenbire" oy verdiler? Aileye baskı, tehditler, evi yakmakla tehditler. Kiev'de bazı evler zaten yakıldı, bazı daireler yağmalandı.
İşte bu koşullar altında “yeni Rada” oy kazandı. Oy vermek gibi her demokrasinin temeli sayılan bir sürece daha yakından bakalım. Şimdi Rada'da nasıl oy kullanıyorlar?
Bu nasıl. Konuşmacı, falanca sayıda falan projenin oylanacağını duyuruyor. Metin kimseye dağıtılmaz, hiçbir ön okuma veya tartışma yapılmaz. Hemen oy verin. Tekrar ediyorum - metni kimse görmüyor. “Barışçıl protestocular” avluda ve oy verme salonunun dışında yürüyor. Gördüğümüz gibi sadece kalkanlarla ve sopalarla gitmiyorlar. Her ne kadar kulüp tam anlamıyla bir “demokratik araç” olmasa da.
Muhaliflerin ve militanların iktidarı ele geçirmesini kaydeden en önemli “kararların” tümü tam da bu şekilde oylandı.
Oylama sonuçlarına göre “evet” oy vermiş gibi görünmelerine rağmen pek çok milletvekili salonda hiç görülmedi. Özellikle - Komünist Partiden. Nasıl yani? Evet, çok basit; sadece kartlarını aldılar ve onlar için düğmelere bastılar[22].
Ancak son zamanlarda, kendileri için ihtiyaç duydukları kararları BÖYLE seri halinde verenler... kategorik olarak bu yönteme karşıydı.
Tam olarak bir yıl önce, Şubat 2013'te, MUHALEFETİN (!!!!) İSTİYESİYLE Verkhovna Rada, "kendiniz ve o adam için" oy vermeyi yasaklayan bir yasayı kabul etti. İşte bununla ilgili bilgiler: -rada-prinyala-popravku-protiv- knopkodavstva-117487_.html.
Ancak yine de eski muhalefet ve şimdi de “yeni hükümet”, bulunmayan tüm milletvekillerine sakin bir şekilde oy verdi.
“Ukraynalı gazeteciler daha bir yıl önce Rada'da “o adam için” oy verilmesine karşı flaş kalabalıklar ve protestolar düzenlediklerinde ne kadar ilkeli görünüyorlardı! Her milletvekilinin kendisine oy vermesi gerektiğini ne kadar hararetle savundular!
Ey ilkeli insanlarımızsınız, şimdi neredesiniz? Bütün cumartesi boyunca parlamentoda (ya da ondan geriye kalanlarda) görünüşte kader niteliğinde oylamalar yapıldı - ve kimse kimsenin elinden tutmadı, kimse "Özel olarak oy verin!" Tüm? Artık kimsenin buna ihtiyacı yok mu? “Devrimci çıkar” zaten hüküm sürüyor mu?
Sabah, "Avrupa değerlerinin taşıyıcılarından" oluşan bir kalabalık, parlamentodan ayrılmaya çalışan milletvekili Grushevsky'yi dövdü; öğleden sonra kartı oylandı. Bu bedava oylama değil mi?
Peki Pyotr Symonenko, Alexander Golub ve Ukrayna Komünist Partisi'nin diğer milletvekillerini salonda kim gördü? Komünist koltuklarda (fotoğrafta da görebilirsiniz) gün boyu en fazla 7-8 kişi oturuyordu. Üstelik orada Ukrayna Komünist Partisi'nden herhangi bir milletvekilinin olduğundan emin değilim - Martynyuk dışında orada kimseyi tanımak zordu. Ama oylama sonuçlarına bakın! Komünist Parti grubunun 30'dan fazla üyesinin her biri düzenli olarak Turçinov'un atanması, Timoşenko'nun serbest bırakılması ve Symonenko, Golub ve salonda bulunmayan neredeyse tüm grup dahil olmak üzere Yanukoviç'in görevden alınması yönünde oy kullandı!
Aynı zamanda Euromaidan militanları Ukrayna Komünist Partisi'nin merkez ofisini tahrip etti. Peki komünist milletvekillerinin o dönemde Rada'da sakince oy kullandığını mı söylemek istiyorsunuz? Gerçekten orada ne var?
Daha fazla makam - daha az makam sonuçta Turçinov'un seçilmesi gerekiyor!”[23]
Darbeden sonra insanların Rada'da nasıl oy kullandığını anladıktan sonra, alınan kararların Ukrayna Anayasası ile ne kadar tutarlı olduğuna dönelim. Anayasa bile değil, Anayasalar. Çünkü mesele, cumhurbaşkanının daha az yetkiye sahip olduğu Ukrayna temel yasasının eski versiyonuna dönüş meselesiydi.
Birincisi, biraz duygu, çünkü bugün Ukrayna'da her şey kanunlarla değil, onlarla dolu.
“Devrimciler”, YASAL OLARAK seçilmiş Başkan Yanukoviç'in devrilmesini bir şekilde haklı çıkarmak için, tek anayasayla seçilmiş olan Yanukoviç'in eski anayasaya dönülmesiyle meşruiyetini kaybettiğini söylüyorlar. Bunu bir veri olarak kabul edelim ve bir anlığına anlaşalım. Peki, yürürlükten kaldırılan anayasayı ve onunla birlikte aldığı hakları iade eden parlamentoya ne diyorsunuz? RADU BU “ESKİ” ANAYASAYA GÖRE SEÇİLMEMİŞTİ! Bu mantıkta cumhurbaşkanı meşru değilse parlamento da meşru değildir.
Ancak bugün Ukrayna mantık veya yasalarla değil, “devrimci çıkarlarla” yönetiliyor.
Ama yine de Anayasa'ya bakacağız. Rada, Başkan Yanukoviç'in görevden alındığını ve atandığını açıkladığında ihlal mi edildi? Ö. başkan?
Aşağıda, Anayasa Mahkemesi tarafından (darbe sırasında yürürlükte olan) ve 2004 baskısında (cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltıldığı eski) iade edilen Ukrayna Anayasası'ndan birkaç alıntı yer almaktadır:
Darbe sırasında yürürlükte olan Ukrayna Anayasası:
“Madde 105. Ukrayna Cumhurbaşkanı, yeniden geçersiz kılma saati için eksiklik hakkını savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanının onuruna ve bütünlüğüne tecavüz nedeniyle suçlu kişiler kanun önünde kovuşturmaya tabi tutuluyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı unvanı kanunla korunmaktadır ve Ukrayna Cumhurbaşkanı görevden alınma nedeniyle görevden alınmadığı sürece sonsuza kadar muhafaza edilecektir.”[24]
“Madde 105. Ukrayna Cumhurbaşkanı, yetkilerin icrası süresince dokunulmazlık hakkına sahiptir. Ukrayna Cumhurbaşkanının onur ve haysiyetine yönelik saldırılarda failler hukuka göre sorumlu tutuluyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı unvanı kanunla korunmaktadır ve Ukrayna Cumhurbaşkanı görevden alınmadıkça ömür boyu muhafaza edilir.”[25]
“Muhaliflerin” çok istediği ve iade ettiği, 2004 yılında değiştirilen Ukrayna Anayasası:
“Madde 105. Ukrayna Cumhurbaşkanı, yeniden geçersiz kılma saati için eksiklik hakkını savunuyor. Ukrayna Devlet Başkanının onuruna ve bütünlüğüne tecavüz nedeniyle suçlu kişiler kanun önünde kovuşturmaya tabi tutuluyor. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı unvanı kanunla korunuyor ve sonsuza kadar muhafaza ediliyor, zira yalnızca Ukrayna Devlet Başkanı görevden alınma sonucunda görevden alınmadı.”
“Madde 105. Ukrayna Cumhurbaşkanı, yetkilerin icrası süresince dokunulmazlık hakkına sahiptir. Ukrayna Cumhurbaşkanının onur ve haysiyetine yönelik saldırılarda failler hukuka göre sorumlu tutuluyor. Ukrayna Devlet Başkanının unvanı kanunla korunmaktadır ve Ukrayna Devlet Başkanı görevden alınmadıkça ömür boyu muhafaza edilir.”[26]
Gördüğünüz gibi makalelerin metinleri aynı. Ve açıkça başkanın görevden alınma sonucu görevden alınana kadar başkan olarak kalacağını söylüyorlar.
"İddia" nedir? Bu, cumhurbaşkanını iktidardan uzaklaştırmaya yönelik özel bir prosedürdür. Yasaldır ve Anayasa'da açıkça belirtilmiştir ve parlamentonun hafif silahlı veya silahsız "barışçıl protestocular" tarafından ele geçirilmesinden kaynaklanmamaktadır.
Ukrayna Anayasasını daha fazla okuyalım. Azil süreci nasıl yürütülüyor? Sonuçta, SADECE bu prosedür sonucunda Başkan Yanukoviç iktidardan uzaklaştırılabilir ve atanabilir... Ö. bu pozisyon. Ve başkanı görevden almadan, hukuken TUTUKLANMASI ve YARGILANMASI kesinlikle imkansızdır.
“Madde 111. Ukrayna Devlet Başkanı, devlete karşı herhangi bir suç işlemiş olması halinde, Ukrayna Verkhovna Rada'sı tarafından görevden alınma yoluyla görevden alınabilir. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın görevden alınma sonucu görevinden alınmasına ilişkin hikaye, büyük ölçüde Ukrayna Yüksek Konseyi'nin anayasal yapısından kaynaklanıyor.
Soruşturmayı yürütmek için Ukrayna Verkhovna Rada, özel bir savcı ve özel soruşturmacılardan oluşan özel bir zaman-saat soruşturma komisyonu oluşturuyor. Saatlik soruşturma komitesinin bulguları ve önerileri Ukrayna Verkhovna Rada'nın toplantısında değerlendiriliyor.
Dolandırıcılığın kanıtı olarak, Ukrayna Verkhovna Rada'sı, anayasal niteliğinin en az üçte ikisi kadar, Ukrayna Cumhurbaşkanının çağrısı hakkında bir karar veriyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanının görevden alınma yoluyla görevden alınmasına ilişkin karar, belgenin Ukrayna Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi ve iptal edilmesinden sonra Ukrayna Verkhovna Rada'sı tarafından en az dörtte üç oranında kabul edilir. Görevden alma işlemlerinin soruşturulması ve gözden geçirilmesi için anayasal prosedürün sürdürülmesi ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın zarar vermek veya başka bir kötülük uğruna devletin işaretlerini ortadan kaldırması da dahil olmak üzere eylemleri Ukrayna Yüksek Mahkemesi'ne olan sorumluluğu geri çekmesi.
“Madde 111. Ukrayna Cumhurbaşkanı, vatana ihanet veya başka bir suç işlemesi halinde, Ukrayna Verkhovna Rada'sı tarafından görevden alınabilir.
Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın görevden alınma yoluyla görevden alınması meselesi, Ukrayna Verkhovna Rada'nın anayasal yapısının çoğunluğu tarafından başlatılıyor.
Soruşturmayı yürütmek için Ukrayna Verkhovna Rada, özel bir savcı ve özel soruşturmacılardan oluşan özel bir geçici soruşturma komisyonu oluşturuyor.
Geçici soruşturma komisyonunun sonuçları ve önerileri Ukrayna Verkhovna Rada'nın toplantısında değerlendiriliyor.
Gerekçe varsa, anayasal yapısının en az üçte ikisini oluşturan Ukrayna Verkhovna Rada, Ukrayna Cumhurbaşkanını suçlamaya karar verir.
Ukrayna Devlet Başkanını görevden alma yoluyla görevden alma kararı, Ukrayna Anayasa Mahkemesi tarafından davanın incelenmesi ve anayasaya uygunluğuna ilişkin sonuç alınmasının ardından Ukrayna Verkhovna Rada tarafından anayasal yapısının en az dörtte üçü tarafından verilir. görevden alma davasının soruşturulması ve değerlendirilmesi ve Ukrayna Yüksek Mahkemesinin, Ukrayna Devlet Başkanının suçlandığı eylemlerin vatana ihanet veya başka bir suç belirtileri taşıdığına ilişkin sonucunun alınması için prosedür.”
Yani Ukrayna Anayasası görevden alma mekanizmasını açıkça tanımlıyor. Birkaç açıklama: Rada'da 450 milletvekili var. Anayasal çoğunluk 338 milletvekilinden oluşuyor. Anayasal çoğunluk ihtiyacından bahsetmiyorsak, karar almak için 226 oy yeterli.
Şimdi analizi yapalım.
1. Başkan (Ukrayna Anayasası bize şunu söylüyor) YALNIZCA görevden alma prosedürünün bir sonucu olarak görevden alınabileceğini söylüyor. İşlediği suç ne olursa olsun, başka türlüsü temel kanunun BÜYÜK İHLALidir. Sadece görevden alma ya da hiçbir şey.
2. Görevden alma prosedürünü yürütmek için en az 226 milletvekilinin, özel bir savcı ve özel soruşturmacılardan oluşan özel bir soruşturma komisyonunun kurulmasına başlaması gerekiyor.
3. Daha sonra soruşturma gelir ve bulgular Rada tarafından değerlendirilir. Daha sonra cumhurbaşkanının suçlanması için 300 milletvekilinin oy kullanması gerekiyor.
4. Son olarak, en az 338 milletvekili cumhurbaşkanının görevden alınması ve görevden alınması yönünde oy kullanabilir. Ancak sadece: “Davanın Ukrayna Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi ve görevden alınma davasının soruşturulması ve değerlendirilmesi için anayasal prosedüre uygunluğa ilişkin sonucunun alınmasından ve Ukrayna Yüksek Mahkemesinin, Cumhurbaşkanının gerçekleştirdiği eylemlerin Ukrayna'da vatana ihanet veya diğer suçların belirtilerini taşımakla suçlanıyor."
Anayasanın gerektirdiği hiçbir şeyin yapılmadığını görmek kolaydır.
Bu şu anlama gelir:
1. Herhangi bir suçlama yapılmadı. Rada 328 oyla “Yanukoviç'in görevden alınması” yönünde oy kullandı! Yani 338'den az (450'nin ¾'ü).
2. Yanukoviç, Ukrayna'nın tek meşru başkanı olmaya devam ediyor. Onun meşruiyetini “kaybettiği” hakkındaki tüm konuşmalar spekülasyon ve duygudan ibaret. Hukuki işlemlerle hiçbir bağlantıları yoktur. Yanukoviç'i sevip sevmemeniz kişisel bir tutum meselesi. Yasal seçimlere ve ülkenin yeni başkanı seçilene kadar cumhurbaşkanıdır.
3. Yanukoviç'in görevden alınmasından başlayarak iktidarı ele geçiren "muhaliflerin" tüm kararları yüzde yüz yasa dışıdır. Bu, Ceza Kanununun en ağır maddelerine göre suçtur. Gücün gaspı, silahlı isyan vb.
4. Rada'nın Mayıs ayında seçim yapılması kararı da aynı derecede yasa dışıdır.
5. Tüm randevular ve. Ö. Başkan Turçinov yasa dışıdır, tüm kararnameler ve emirler geçersizdir.
Ve son olarak “cirolar” yasanın tamamen ihlal edildiğini anlıyorlar. Bu nedenle Anayasa'nın ihlal edilip edilmediğini belirleme hakkına YALNIZCA sahip olan organı acilen tasfiye edip dönüştürüyorlar.
Burası Anayasa Mahkemesi.
24.02. 2014
“Ukrayna'nın yeni yetkilileri Anayasa Mahkemesi yargıçlarını görevden almaya karar verdi. İlgili karar, Başkan Viktor Yanukoviç'in muhaliflerinin kontrolüne giren Verkhovna Rada'nın 24 Şubat'taki toplantısında kabul edildi.
“Yorumlar”da belirtildiği üzere milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi üyelerini yeminlerini ihlal etmekle suçladılar. Suçlamaların temeli hakimlerin 2010 yılında anayasa reformunu bozmasıydı.
Rada'nın kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin meclis kontenjanı kapsamında atanan beş yargıcı görevden alındı. Ayrıca Rada, başkan vekiline (Parlamento Sözcüsü, muhalif Alexander Turchynov yakın zamanda geçici başkan olarak atandı) ve Hakimler Kongresi'ne, bu yargı organındaki temsilcilerinin görevden alınmasını teklif etti”[27].
Bu durumdan çıkış yolu nedir? Yanukoviç görevine dönmeli ve milletvekilleriyle birlikte ülkede düzeni sağlamalıdır. Rada, görevden alma işlemlerini başlatmalı ve aynı zamanda darbeden bu yana aldığı neredeyse tüm kararların anayasaya ve hukuka aykırılığını kabul etmelidir. Yapılan tüm randevuları iptal edin ve. Ö. Başkan Turchinov ve onun atadığı kişiler. Bundan sonra bugünkü çatışmanın tüm taraflarınca onaylanacak yeni bir seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor.
Bunun gibi. Bu yolu hukukçuların çok daha iyi ve doğru anlatacağına inanıyorum.
Bütün bunlar mümkün mü? Söylemesi zor. Ancak Ukrayna yasal çerçevede kalmak, kanlı bölünme ve gerginliklerden kaçınmak istiyorsa başka çare yok.
Bu arada Ukrayna'da yaşananlara ancak şu diyebiliriz: Bir darbe. Yani HERHANGİ BİR DEVLET'in sınıflandırmasına göre en ciddi suçlardan biridir.
Ukrayna'da Doğru Sektörü kim yarattı?
03/03/2014
Aşırı sağcı "Sağ Sektör" örgütü, Ukrayna'daki darbe sırasında, militanların Kiev sokaklarındaki "erken Maidan" ın gerçekten barışçıl göstericilerinin yerini almasıyla tanındı. Çiçekli öğrenciler yerine sadece inşaat demiri ve sopalarla değil, ateşli silahlarla da gençler ortaya çıktı.
Sağ Sektörü kim yarattı? Nereden geldi?
Bu uzun yıllar süren çalışmanın meyvesidir. Kimin? Çok fazla güç. Dahil olmak üzere... Ukrayna Güvenlik Hizmetleri.
(-content/uploads/2014/03/383693947.jpg) linkinden izleyebileceğiniz videoda, Ukrayna'da darbeyi kimin hazırladığı ve militanlara Berkut'u ateşe vermeyi kimin öğrettiği görülüyor. Militanları ziyarete geldim
Valentin Aleksandrovich Nalivaychenko çok ilginç bir figür. Biyografi çok büyük, Wikipedia'da okuyabilirsiniz. Sadece bir bölümü hatırlayacağım.
Haziran 2006'da Nalyvaichenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'ne bağlı Terörle Mücadele Merkezi başkanı SBU'nun ilk başkan yardımcısı pozisyonuna atandı. Aralık 2006'dan Mart 2010'a kadar Ukrayna Güvenlik Servisi'ne başkanlık etti ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi üyesiydi.
Ve bu sıfatla, bugün faaliyetlerinin sonuçları tüm dünya tarafından görülen militanları “ziyaret etmeye” geldi. SBU, Yuşçenko yönetimindeki militanları eğitti; Yanukoviç yönetimindeki “temaslar” nelerdi?
Sonuç olarak son günlerden bazı haberler. Darbe yapıldı, atamalar yapılıyor.
25 Şubat 2014. Ve şimdi Vitali Klitschko'nun "Udar" partisinden Rada milletvekili Valentin Aleksandrovich Nalivaychenko, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin başına atandı. Sorular:
1. Kendi fraksiyonunda bu tür bağlantıları olan böyle bir milletvekili varsa Vitali Klitschko "suçlu değil mi"?
2. "Cirolar" tarafından atanan lideri militanlarla bu kadar yakın temas halinde olursa SBU neye dönüşecek?
Ve genel olarak kabul edersiniz ki, bunun gibi videoları izledikten sonra Kiev'de olup bitenler hakkında çok daha az belirsizlik var...
Bir ekip çalıştı. Sadece herkesin buradaki rolleri farklıdır. Bazıları cumhurbaşkanı adayı, bazıları militan yetiştiriyor ama herkes hep birlikte Ukrayna'yı Batı'nın eline teslim etmeye çalışıyor.
Bölüm 3 Ruslar. Kibar. Onların. Rusya'nın büyük siyasete dönüşü
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik politikası - sorular ve cevaplar
03/11/2014
Ukrayna'da devam eden siyasi krizin ortasında birçok soru ortaya çıkıyor. Mevcut durumda Rusya'nın tutumunun ne kadar doğru olduğu da dahil, Rusya'nın eylemlerinin ne kadar doğru olduğu da dahil.
Bu soruları cevaplamaya çalışalım.
Jeopolitik bir sokak kavgasına benzer, ancak yalnızca belirli kuralları vardır. Bu kurallara uluslararası hukuk denir. Ancak son zamanlarda ABD ve bazı müttefiklerinin uluslararası hukuku ortadan kaldırmaya doğru ilerlediği yönünde açık bir eğilim görüyoruz. Bunu Irak'ta, Afganistan'da, Yugoslavya'da ve en son Libya ve Suriye'de gördük.
Uluslararası hukukun ihlali nedir? Gayri meşru otoritelere destek, militanlara silah ve para desteği, karmaşık sorunları kaba kuvvetle çözmeye yönelik girişimler.
ABD ve Batı'nın bir bütün olarak Rusya ile ortaklıklar kurmak istediği yönündeki konuşmaları sık sık duyuyoruz. Ancak bu tür ilişkiler, birbirinin çıkarlarına saygı gösterilmesi ve karşı taraf için kabul edilemez sonuçlara yol açacak adımların atılması anlamına gelir. Bu kuralın ihlali derhal durumun keskin bir şekilde tırmanmasına yol açar.
Çarpıcı bir örnek, ABD'nin Küba'da Sovyet füzelerinin konuşlandırılmasına ve ardından dünyanın ABD ile SSCB arasında Kruşçev'in maceracı politikasından kaynaklanan nükleer bir çatışmanın eşiğinde olduğu Küba Füze Krizine verdiği tepkidir. SSCB yaz aylarında Florida'nın birkaç dakika uzaklıkta olduğu Küba'ya füzeler getirdi. Devletler buna tahammül edemediler ve durum keskin bir şekilde tırmanmaya başladı ve bu da neyse ki kısa süre sonra bir uzlaşmayla sona erdi.
Bugünkü krizin sorumlusu kim? Peki bundan kaçınmanın herhangi bir yolu var mıydı?
Ukrayna'daki mevcut krizin sorumlusu ABD ve Avrupa'dır. Durumu Ukrayna Anayasası'nın tamamen ihlal edilmesi noktasına getiren Rusya değildi; militanları destekleyen Rusya değildi. Rusya, en başından beri, seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan Kiev'deki meşru hükümeti destekledi. Yanukoviç'in zaferi Moskova'da garanti edilmedi, "turuncu"dan bıkmış Ukrayna seçmenleri tarafından garantilendi. Batı, Yanukoviç'in başkanlık mücadelesindeki zaferinin adil olduğunu kaydetti.
Daha sonra Batı, Yanukoviç'le çalışmaya başladı ve "AB ile ortaklık" konusunda bir anlaşma imzalamayı reddettiği ana kadar ondan oldukça memnundu. Anlaşmanın anlamı basitti; Ukrayna'nın egemenliğinin Batı'nın eline geçmesi. Başkan Putin, durumun daha da tırmanmasının bir tür "yanlış başlangıç" olduğunu, tüm bu pogromların ve kavgaların planlandığını söyledi. Sadece biraz daha sonraki bir dönem için - 2015 baharında Ukrayna'da yapılacak başkanlık seçimleri için.
ABD, Ukrayna halkının ekonomisi ve yaşam standartları için “tasfiye komisyonu” görevi görmesi gereken kuklalarını 2015 seçimlerinde iktidara getirecekti.
Batı'nın Ukrayna topraklarında belirlediği ve kendine koyduğu hedefler şunlardır.
1. Radikal Rus düşmanlarının iktidara gelmesiyle birlikte Ukrayna'nın ekonomiden siyasete kadar her anlamda bir kaos bölgesine dönüşmesi.
2. Rusya'nın tüm “günahlarının” suçlanması ve ardından Rusya'nın deniz üssünden mahrum bırakılması için Kırım'dan çıkarılması. Anglo-Saksonların Rusya'nın Karadeniz'deki ve bir bütün olarak dünya okyanuslarındaki deniz gücünü kontrol altına almaya yönelik yüzyıllardır izlediği tutarlı politika nedir?
3. Kalabalığın içinde yüzde yüz “çaresiz Ruslar” olacak Ukraynalıların katılımıyla, Maidan senaryosuna göre Rusya'da iktidarı değiştirmeye yönelik yeni bir girişimin başlangıcı. Referans noktası 2016'daki Duma seçimleridir. İşe yaramayacak; başkanlık seçimleri sırasındaki ikinci girişim.
4. Nihai hedef, Rusya'da kaos, "yeni demokratik" Rusya ile "totaliter" Çin arasında askeri bir çatışmadır ve bu, mevcut Rus hükümeti altında imkansızdır.
Ukrayna'nın Batı senaryosunda bu jeopolitik savaşta oynadığı rol, yangındaki ibnenin rolüdür. Bölge, savaş alanı, yangın çıkarma araçları.
Yanukoviç'in "Avrupa işgali" anlaşmasının imzalanması konusundaki tutumunun keskin bir şekilde değişmesi nedeniyle Batı, vaktinden önce başlamak zorunda kaldı.
21 Şubat'ta Yanukoviç ile "muhalefet" arasında Batı'nın arabuluculuğu yoluyla bir anlaşmanın imzalanmasına yol açan diğer olaylardan anlamamız gereken asıl şey:
1. Batı, militanların ve yozlaşmış politikacıların eliyle gerçek bir darbe gerçekleştirerek Ukrayna'da istikrarsızlaştırmaya başladı.
2. Batı, barışçıl bir iktidar değişimi gerçekleştirmek için her türlü fırsata sahipti - Yanukoviç aslında 21 Şubat'ta iktidarı teslim etti. Olayların barışçıl ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız bu anlaşmalara uymanız yeterliydi. Farklı güçlerin anlaşmaya vardığı bir hükümet, militanların silahsızlandırılması, Aralık 2014'teki seçimler ve tüm siyasi güçlerin özgür kampanya yürütme fırsatı.
3. Bunun yerine komünistlere ve Bölgeler Partisi'ne yönelik zulüm başladı; Anayasayı, atamayı vb. ihlal eden yasaların ortadan kaldırılması sağlandı. Ö. cumhurbaşkanı yasayı ihlal ediyor. Ve en önemlisi, "yeni Rada"nın ilk yasaları Rus dilinin statüsünün kaldırılması ve Nazizm'i destekleme sorumluluğunun kaldırılmasıydı.
Mevcut "havalı" Nazi militanları Batı tarafından kontrol edilen güçlerdir; bu uzlaşmaz savaşçıların ABD Büyükelçisinin çağrısı üzerine mahkumları ve binaları nasıl serbest bıraktığını hatırlayın. Amerikalılar anlaşmalara uymalarını ve şiddeti durdurmalarını talep etseydi, her şey sanki sihirli bir şekilde sakinleşirdi.
Ancak Batı, onaylamamak yerine darbecilere destek verdiğini ifade etti.
Neden? Çünkü Batı'nın barışa değil, savaşa ihtiyacı var. Senaryo aynı kalıyor, yalnızca bir yıl önce oynanıyor.
Ukrayna'da “karmaşayı körükleyenin” Rusya olmadığını bir kez daha vurgulamak isterim. Rusya'nın protestoya karşı mücadelesinde Yanukoviç'i desteklediği yönündeki suçlamaları hiçbir şeyle desteklenmiyor, buna dair hiçbir kanıt yok. Sadece çığlıklar ve duygular. Meşru bir başkan olarak Yanukoviç, kanunları çiğneyen protestoları güç ve ateşli silahlar kullanarak bastırmak zorunda kaldı. Ancak bunu yapmadı ve ülkeyi kaosa sürükledi ve Amerikalılar ve Avrupalılar onu tam da bunu yapmaya ikna etti. Garantiler verdiler, sözler verdiler ve hemen bozdular.
Rusya'nın Meydan'da keskin nişancılara ateş açtığı yönündeki suçlamaları hiçbir şekilde eleştiriye dayanmıyor.
1. Tek bir delil yoktur.
2. Keskin nişancılar hem göstericilere hem de polis memurlarına ateş ederken, bunun neden bu şekilde yapılması gerektiğine dair tek bir mantıksal gerekçe yoktur.
3. Mısır'da, Libya'da, Suriye'de, Yemen'de, Kırgızistan'da ve Tayland'da son birkaç yıldır aynı keskin nişancı senaryosunun neden uygulandığına dair bir açıklama yok. Bütün bunları orada da mı Rusya organize etti?
Dedektiflik pratiğinde böyle bir kavram var - seri katil. Bu, suçlunun el yazısının eşleştiği zamandır. Bu, birkaç cinayetin birkaç hain tarafından değil, tek bir manyak tarafından gerçekleştirilen tek bir seri olarak değerlendirilmesine neden olur. Suçlar ülkenin farklı şehirlerinde veya farklı ülkelerde işlenmiş olsa bile. Yani "bilinmeyen keskin nişancıların" vurulması, farklı ülkelerde aynı senaryoya göre aynı güçler tarafından göstericilerin seri öldürülmesidir. Amerikan yanlısı kuklaları iktidara getirme hedefiyle.
Bu durumda Rusya, politikasında ABD'nin nihai hedefinin ANLAŞILMASIndan yola çıkmak zorunda kaldı. Bugün ABD ile Rusya arasında jeopolitik bir çatışmanın olduğunu ve Kırım ile Ukrayna'nın bu çarpışmanın sadece KONUMU olduğunu anlamak önemlidir. Kiev'deki darbecilerle müzakere edilecek hiçbir şey yok; onlar kukla. Ancak ABD ile anlaşmaya varmak imkansız çünkü ABD, Rusya'nın çıkarlarını dikkate almak istemiyor. Arzusu, Kırım'da bir üs, komşu Ukrayna'da dost bir hükümete sahip olmak ve Ukrayna'nın kendisini müreffeh, başarılı ve huzurlu görmektir.
Bu durumda, meşru Başkan Yanukoviç'ten (sadece sözlü de olsa) destek alan Kırım'ın meşru yetkililerine destek vermemek, Rusya'nın Amerikan senaryosuna uyması anlamına geliyordu. Ve hem Kırım'ı hem de filo üssünü çok hızlı bir şekilde kaybederler ve hatta son derece savunmasız bir konumda bulunan militanlarla askeri bir çatışmaya sürüklenirler. Kırım'dan sınır dışı edilme ve Rus kültürünü ve Rus dilini konuşan tüm kişilere destek sağlanmama durumunda.
Rusya meşru hükümete diplomatik destekle yardımcı oldu ve şimdi de mali olarak yardım ediyor. Bahis yapıldı; Kırım'dan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Kırım'ın teslim edilmesi durumumuzu daha da kötüleştirecek ve Nazilerin sivillere yönelik baskılarına ve kayıplara yol açacaktır. Ancak bu gerilimin sona ermesine yol açmayacak çünkü ABD'deki krizi düzenleyenlerin buna gerçekten ihtiyacı var.
2008'in hikayesi Osetya'da tekrarlanıyor. O zaman Rusya'nın da aynı şekilde tepki vermeme fırsatı olmadı - 2008'deki barış arzusu, saldırganın askeri yollarla sert baskısıyla geldi. Alternatif felaketti; Saakaşvili'nin eylemlerine göz yummak, tüm öz saygıyı kaybetmek ve Kuzey Kafkasya'da zincirleme bir çöküş reaksiyonuna neden olmak anlamına geliyordu.
Ukrayna'daki mevcut krizin çözümü kolay; 21 Şubat anlaşmalarına dönmemiz gerekiyor. Rusya da sürekli bunu talep ediyor; Batı'nın tepkisi sıfır. Çünkü sorunların çözümüne değil, çoğalmasına ihtiyacı var.
Dolayısıyla Washington, Rusya'yı yarı yolda bırakmıyor, baskıyı artırmaya çalışıyor.
“ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rus meslektaşına “diplomatik bir ültimatom” verdi. Kerry, Rus ordusunun Kırım'daki konuşlanma bölgelerinin dışında varlığını sürdürmesinin, krizin çözümüne yönelik diplomatik bir yol bırakmadığı konusunda uyardı.”[28]
Bu durumu bugün Rusya'nın devasa jeopolitik, iç siyasi ve ekonomik kayıplar olmadan "geri döndürmesi" imkansızdır. Çıkarlarını savunmaya devam etmek, Rusya'ya, bu çıkarlar pahasına ABD ile bir anlaşmaya varmaya çalışmaktan çok daha ucuza mal olacak.
ABD açısından şu an için en iyi seçenek Rusya'ya mümkün olan her türlü baskıyı uygulamak, aynı zamanda provokasyon ve diğer yöntemlerle Kırım sınırlarında askeri çatışmayı kışkırtmaya çalışmaktır. Ve Batı'nın bunu Kırım'daki referandumdan önce yapması gerekiyor. Gerçekten Batı'nın ve onun kuklalarının herhangi bir şiddetli çatışmayı kışkırtmayacağını ümit etmek istiyorum ama bunun için de tetikte olmamız gerekiyor.
Kırımlıların çoğunluğunun "ilhak" iradesinin muhtemel bir şekilde ifade edildiği bir referandum yapılması, Rus liderliğine geniş bir araç cephaneliğine sahip olma fırsatı veriyor.
1. Kırım'ın Rusya'ya dahil edilmesi (veya dahil edilmemesi).
2. Federasyon Konseyi, Rusya Devlet Başkanı tarafından ordunun ülke dışında kullanılmasına zaten izin verdi, ancak geçtiğimiz hafta bu hakkı kullanmadı.
3. Ukrayna ve Batı üzerinde mümkün olan her yönde ekonomik baskı (gaz indirimlerinin iptali, acil durumlarda tedarikin durdurulması, ABD'nin benzer eylemlerine yanıt olarak Batılı mülklere el konulması vb.).
Bugün oynanan satranç oyununda katılımcı olarak iki taraf var. Burası Rusya ve Batı. Ve bildiğiniz gibi satranç oyuncularının hamleleri sadece kendi planlarına göre değil aynı zamanda rakibin hamlelerine göre de belirleniyor. Rakibinizin hareketlerine tepki vermek ve hamlelerinizle kendi çıkarlarınıza saygı duymak, bu satranç oyununda zafere giden yoldur.
Eğer bir büyükusta, diğerinin bağırışları ve baskısı altında, daha önce atılmış adımları geri alarak taşlarını geri çekmeye başlarsa, yenilgisi yalnızca an meselesi olacaktır.
Ruslar. Kibar. Onların
03/03/2014
Değişen resim ve metin akışının ardındaki asıl şeyi her zaman görmeniz gerekir. O halde duyguları ve değişen haber akışlarını bir kenara bırakarak asıl meseleden bahsedelim.
Rusya, Ukrayna çevresindeki mevcut durumda neyi koruyor?
1. Rusya, Ukrayna'da uluslararası hukuku savunuyor.
Bu bazılarına şaşırtıcı gelebilir, ancak bugün Rusya, uluslararası hukuku İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluştuğu haliyle tutarlı bir şekilde savunan dünyadaki tek ülkedir.
Çin'in desteğiyle evet. Ama “uluslararası toplumdan” basit ve net şeyler talep eden Rusya'dır.
♦ Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik uluslararası arabulucuların (yani Batılı devletlerin) anlaşmalarının uygulanması. Bu, durumun 21 Şubat'a döndürülmesi ve o tarihte imzalanan anlaşmaların tüm taraflarca harfiyen uygulanması anlamına geliyor.
♦ Rusya, bugün Ukrayna'nın tek meşru cumhurbaşkanının Viktor Yanukoviç olduğunu iddia ediyor. Rusya burada da uluslararası hukukla tamamen örtüşen bir pozisyon alıyor. Beğen-beğenme- alakasız. Ukrayna Anayasası var ve tüm eylemlerin buna uygun olması gerekiyor. Anayasaya göre, ne yapmış olursa olsun bir cumhurbaşkanını iktidardan uzaklaştırmanın tek yolu azledilmedir. Başkası yok. Ve görevden alma prosedürüne uyulmadığı gibi, başlatılmadı bile.
♦ Rusya'nın bundan sonraki tüm eylemleri kanun ve düzeni sağlamaya yöneliktir ve ilk iki noktadan kaynaklanmaktadır.
Gerçek şu ki, daha üzücü sonuçlara yol açan şey, uluslararası hukukun ve genel olarak yasaların ihlalidir. Rusya basit ve net bir prensibi savunuyor: Dünyada BÜTÜN dünyanın yaşadığı kurallar var ve tüm dünya politikaları bu kurallara göre yürütülüyor. Hem Suriye'de hem de Ukrayna'da. Birisinin “meşruiyetini kaybettiğini” söyleyip darbe yapamazsınız, silahlı mücadele başlatamazsınız. Ve Anayasayı ihlal edenlerin dünyadaki hiç kimse tarafından meşru otorite olarak tanınma hakları yoktur.
Tanınamazlar; anayasal alana dönmeye zorlanmaları gerekir.
Bu Rusya ve Çin'in yaklaşımıdır. İkinci bir yaklaşım daha var; eğer bunu kabul ederseniz, gezegen bir ormana dönüşecek. Güçlünün keyfilik yapma hakkı bu ikinci yaklaşımın özüdür. Ve bunu makaleler ve raporlarla nasıl gizlerseniz gizleyin, anlamı değişmez. İkilem her zaman aynıdır: Kanunları çiğneyebilecek misin, çiğneyemeyecek misin? Sonuçta Dostoyevski, uluslararası hukuktan bahsetmemesine rağmen “Suç ve Ceza”sında tam da bunu yazmıştı.
Ve ısrarla üzerinde durduğumuz uluslararası hukuka uygunluk ilkesinden şu sonuç çıkmaktadır.
2. Rusya insan haklarını koruyor.
Herhangi bir kanunsuzluk her zaman insan haklarının ihlaline yol açar. Uluslararası yasaları ihlal etmek en kötü şeydir. Bu nedenle savaşlar başlıyor ve insanlar en temel hak olan yaşam hakkından mahrum kalıyor. Bugün Ukrayna'da bu ülkenin bazı vatandaşları yaşam haklarının, hareket özgürlüğü hakkının, konut dokunulmazlığı hakkının, mülkiyet hakkının, din özgürlüğü hakkının, ana dilini özgürce konuşma hakkı ve daha birçok hak tehdit altında. Hukuk alanına dönüş talep eden ve meşru hükümeti destekleyen, gayri meşru hükümeti tanımayan Rusya, tüm Ukrayna vatandaşlarının tüm bu haklarını koruyor.
Rusya insanları milliyetlere ayırmaz, Rusya insanları dini mezheplere ve siyasi görüşlere ayırmaz. Rusya, Ukrayna'daki herkesin insan haklarını korumaya hazırdır. Rusya sakinleri için Ukrayna'nın batı bölgelerinin sakinleri, doğu bölgelerinin sakinleriyle tamamen aynı kardeşlerdir. Sadece sarhoş edici propagandaya maruz kalanlar. Rusya, herhangi bir milletten Ukrayna sakinleri için herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.
Rusya'da yüzden fazla milletten insan barış içinde yaşıyor; Ruslarımız, Ukraynalılarımız, Tatarlarımız ve temsilcileri Ukrayna'da yaşayan diğer halklar ve milletlerden insanlar var. Ve Rusya'da hiç kimse baskı altına alınmıyor, hiç kimsenin kendi ana dilini konuşması, kendi kültürünü öğrenmesi engellenmiyor. Rusya'dan korkmanıza gerek yok; bu, ortak jeopolitik düşmanlarımızın propagandasından başka bir şey değil.
Rusya'nın asla uzlaşamayacağı tek şey faşizmdir. Rusya, ölüm ve kaos eken Nazi suçluları dışında tüm insanların haklarını koruyor. Rusya'nın tutumu basit: Suçlular cezalandırılmalı ve anayasal düzen yeniden tesis edilmeli ve Ukrayna'da bu gerçekleşene kadar Rusya, meşru hükümetin bu düzeni yeniden tesis etmesine yardım etmeye hazır.
Rusya'nın uluslararası hukuka uyum ve insan haklarına saygı yönündeki mevcut mücadelesinin Kırım çevresinde gerçekleşmesi son derece semboliktir.
Hatırladığımız gibi, savaş sonrası dünya Yalta Konferansı'nda kuruldu ve bugün, daha sonra Helsinki Anlaşmaları ile onaylanan bu BM İPTAL EDİLMİŞ uluslararası politika KURALLARINA uyum mücadelesi, Kırım topraklarında yeniden yaşanıyor.
3. Rusya hakim rolünü üstleniyor. Medeniyet artık Rusya'da.
Jandarmanın yanında fark edilmeden bir sulh hakimi belirdi. Eğer jandarma, emrin yararlılığını, hukuka uygunluğunu ve adilliğini sormadan bir emri yerine getiren birinin imajıysa, sulh hakimi de, adaleti, adaleti, adaleti gözeterek yargılama misyonunu üstlenen yeni bir ülke imajıdır. sadece güçlü olanların değil, genel olarak herkesin çıkarınadır.
Aslında bu “medeniyet” imajıdır. Medeniyetin “medeniyetsizlikten” farkı budur. “Medeniyetsizlik” kudretin hakkıdır, medeniyet ise hakkın kudretidir. "Medeniyetsizlik"te daha küçük ve daha zayıf olanlara yer ve yaşam hakkı yoktur. Medeniyet, çoğunluğun daha az ve daha zayıf olanları pratik çıkarlar için değil, ahlaki nedenlerle koruduğu yerdir. Medeniyet artık Rusya'da. Rusya'nın dışında pek çok uygar insan var ama uygarlığı savunmaya hazır güç merkezleri yok. Sadece güç merkezleri var. Ruslar. Kibar. Onların.
Bunu tüm dünya mazlumları ve halkları söyleyebilir. Şimdi Ukrayna'dan sonra yapabilirler. Osetya'dan sonra birçok kişi bunu umuyordu.
Ukrayna artık dünyaya umut değil, bir şans verdi.
Kırım referanduma hazır
03/15/2014
Bu sabah Simferopol'e uçtum. Havalimanında Ukrayna üniformalı gümrük memurları ve sınır muhafızları sakin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Havaalanının içinde veya çevresinde silahlı kimse yok. Şehirdeki her şey kesinlikle sakin. Yalnızca bir kez güçlendirilmiş bir kıyafet gördüm - bir çift Altın Kartal, trafik polisi ve Kazak. İdari binalar silahsız Kazaklar tarafından korunuyor. Simferopol sokaklarında sıradan bir günlük yaşam var. Herhangi bir gerginlik hissedilmiyor veya gözlemlenmiyor.
Arkadaşlarımdan bana Kırım Öz Savunma Kuvvetleri'nin “kibar insanlarını” görme fırsatı vermelerini istedim. Aramaya başladık. Gerçek şu ki, Rusya'da yayınlanan güzel üniformalı kibar insanların tüm fotoğrafları tam anlamıyla Hükümet Konağı çevresinde çekildi. Her şey tek bir alanda. Şu anda orada kimse yok. Daha önce de söylediğim gibi Kazaklar silahsız duruyor. Son çare olarak - bir kırbaçla. Ama kibar insanlara gerçekten teşekkür etmek istedim. Ve onları bulduk. Şehrin sokaklarında Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu iki yerde, hemen girişte, çit boyunca birkaç kibar insan huzur içinde yürüyor. Onlardan daha az kibar olmayan biri olarak onlarla fotoğraf çektirmek için izin istedim. Bir yerde reddettiler, diğerinde ise sınırsız nezaket gösterdiler ve bunun için özel olarak teşekkür ettiler.
Simferopol referanduma tamamen hazır. Herhangi bir sorun görülmüyor ve duyulmuyor. Kibar insanların durduğu caddede yoldan geçenler sadece yürüyor ve arabalar geçiyor. Heyecan yok ve kesinlikle şiddet yok. Şimdi Kırımlıların iradesinin ifadesinin sonuçlarını bekliyoruz.
Kırım'da referandum
03/16/2014
Kırım'da referandum sakin bir şekilde ve hukuk çerçevesinde gerçekleşiyor. Simferopol'de olup bitenleri kendi gözlerimle görme fırsatım var. Bu sabah referandum oylamalarının nasıl gittiğini görmek için iki oy verme noktasına geldim.
Oy verme merkezlerinin hiçbir yerinde silahlı insan yok. Giriş, silahsız kanunsuzlar tarafından korunuyor. Kimse seçmene baskı yapmıyor. Her seçimde olduğu gibi normal oy verme süreci devam ediyor. Tek bir fark var; referanduma gelenlerin mükemmel ruh hali. İnsanlar misafirperver bir şekilde gülümsüyor, şenlik havasını hissedebiliyorsunuz. Tüm süreç olağan oylama prosedüründen farklı değildir. Seçim sandıkları şeffaftır.
Her sitede, şahsen denemeyi ihmal etmediğim, lezzetli hamur işlerinden oluşan zorunlu bir "seçim büfesi" vardır.
Simferopol sokaklarında sıradan günlük hayat devam ediyor ancak bugün hava kötüleşti, yağmur yağdı, hatta geceleri kar bile yağdı. Şehir merkezinde çok sayıda film ekibi ve gazeteci bulunuyor. Verkhovna Rada binası silahsız Kazaklar tarafından korunuyor.
Kazaklar, bir sahnenin kurulduğu ve konserin verildiği Akmescit'in merkez meydanının yakınında kamu düzenini koruyor.
Şimdi referandumun resmi sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz.
Kırım'dan dersler
17.03.2014
Kırım'daki referandum büyük bir zaferle sonuçlandı. Rus dünyasının tarihsel adaletinin, şiddetsizliğin ve birleştirici eğilimlerinin zaferi.
Ancak bizim için Kırımlıların iradesinin ifade edilmesinin sonuçları mevcut durumu analiz etmek için mükemmel bir nedendir.
Değişiklikler her zaman fark edilmeden gerçekleşir. Dünya takip edebileceğimizden daha hızlı değişiyor. SSCB'nin hain dağılmasının ertesi günü, çok az kişi dün ile bugün arasındaki farkı fark etti. Ancak birkaç yıl geçecek ve Ekim 1993 Moskova'ya gelecek. Sonra Çeçenya'daki savaş. Transdinyester. Kan. Düşen yaşam standartları, artan ölüm oranları. Bir on yıl daha geçti ve 2014'te isyanların yaşandığı Kiev'de kan döküldü. Ancak tek bir ülkenin çöküşünden sonra yaşananlar, o Çöküş Günü'nün doğrudan sonucudur.
Bugün de öyle; 16 Mart 2014'te Kırım'da yapılan referandumun sonuçları dünya siyasetinde yeni bir dönem açtı.
Medeniyetlerin mücadelesi başlıyor; ideolojilerin mücadelesi artık geçmişte kaldı.
1991 yılından bu yana dünyada bazı insanlar sanki bu dünyada yalnızlarmış gibi davranmaya alıştılar. Bu süre zarfında, "uluslararası toplum", bir nedenden dolayı kendilerinin insan varlığının tek standardı olduğuna karar veren 8-10 ülkenin görüşüne küçüldü.
Bugün tek kutuplu dünya tamamen geçmişte kaldı. Medeniyetler arası rekabet yeniden başlıyor ve Rus medeniyeti bir kez daha kimliğini ve çıkarlarını aktif bir şekilde savunacak. Bu çıkarlar basit ve anlaşılırdır - Rus medeniyetinin gelişimi, çok uluslu kültürü, ana bağlayıcı iç temel olarak Rus dilinin korunması ve geliştirilmesi.
Ukrayna'daki durumun hızla gelişmesi, dünya siyasetinde durumun keskin bir şekilde değişmesine yol açtı. Ukrayna bir devlet olarak, Amerikan yanlısı güçlerin Kiev'de gerçekleştirdiği darbe nedeniyle kendisini ölümün eşiğinde buldu. Ve bu trajik durum, Ukrayna toplumunda bağımsızlık yılları boyunca var olan iç çelişkileri keskin bir şekilde ağırlaştırdı. Medeniyetlerin yüzleşmesi açısından bakıldığında bu çelişkileri anlamak zor değil. Ukrayna halkı Rus halkının bir parçasıdır, Rus medeniyetinin bir parçasıdır. Bu, dedikleri gibi, genetik olarak Ukraynalıların çoğunluğu tarafından hissediliyor. Rusya'ya duyulan özlem, kendine duyulan özlemdir. Batı medeniyeti tüm parlaklığına ve görkemine rağmen yabancıdır. Her Rus (Ukraynalı, Çeçen, Tatar vb.) Rusya'dan veya Ukrayna'dan Batı'ya geldiğinde bunu hissediyor.
Bu arada Ukrayna'nın bir kısmı (Batı) kendisini Batı medeniyetinin bir parçası olarak görmek istiyor. Bunun doğru olup olmadığını tartışmayacağım - o kadar da önemli değil. Bir şey daha önemli: Batı, Ukrayna'yı kendi medeniyetinin bir parçası olarak görmüyor. Ukrayna evlenmek isteyen ve düğün tarihini belirleyen ama kızın rızasını alamamış bir erkeğe benzer. “Ukrayna Avrupa'dır” söylemi siyasetçilerin amaçlarına ulaşmak için ortaya attıkları güzel sloganlardan başka bir şey değildir.
Rus medeniyetinin bir kısmını bir tür medeniyet "ön sahasına" çekme, yani Ukrayna'yı Rusya'dan koparma, ancak onu Avrupa'ya götürmeme, onu sürekli orada "baştan çıkarma" girişimleri, Rusya'da iç boşlukların yaratılmasına yol açtı. Ukrayna devleti. İlk ciddi krizde bir çatlak yüzeye çıktı ve devlet dikişlerini çatlatmaya başladı.
On milyonlarca insanın genetik koduna sonuçsuz tecavüz edemezsiniz. Yirmi yıl boyunca onlara Ukraynalı oldukları, yalnızca Ukraynaca konuşmaları, yazmaları ve düşünmeleri gerektiği söylendi. Kendini etnik Ukraynalı olarak gören herkes bunu yaptı. Ancak kendilerini Rus veya başka bir milletten biri olarak görenler kendilerini ihlal edilmiş hissettiler. SSCB'de durum böyle değildi; herkes hem Rusça'yı hem de ulusal dili öğrendi. Ve hiçbir gerginlik yoktu. Neden? Çünkü hiç kimse yabancı bir medeniyetin içine sürüklenmemiştir ve Rus medeniyeti çerçevesinde kimse Ukraynacayı veya başka bir ana dili yabancı olarak algılamamaktadır. Bu organik ve doğaldır; medeniyetimiz çok yönlü ve çok ulusludur. Ama hiçbir zaman anadilde konuşma ve yazma yasağı olmadı. Ulusal kimliğe yönelik yasaklar ve halkların soykırımı, Batı medeniyetinin göstergeleridir.
Ukrayna bir devlet olarak başarılı olamadı, çünkü elitleri halka “Avrupa tercihini” anlatmaya devam etti ve ülkeyi canlı canlı “parçalamak” niyetiyle yabancı bir medeniyete doğru çekti.
Sonuç açık: Kırım Rusya ile yeniden birleşmeyi seçti. Hayatımda 16 Mart 2014 akşamı kadar bayram, bu kadar neşe görmedim. Ukrayna'nın diğer birçok bölgesi aktif olarak federalleşme ve daha fazla özgürlük, hatta Ukrayna'dan ayrılma konusunda referandum talep ediyor.
Köklerinden ters yöne giden bir devlet yıkıma mahkumdur. Bu kimsenin kötü iradesi değil; hayatın hikayesi ve gerçeği bu. Ölümün zamanlaması değişebilir ama kaçınılmazdır. Ukrayna örneğinde, Kiev'deki darbe daha sonraki olaylar için katalizör görevi gördü.
Ve yeni bir dünyaya uyandık.
Yine çok kutuplu. Şimdi Rusya liderliğinin Kırım'ın ilhak talebine ilişkin kararını bekliyoruz. Bu karar Transdinyester, Güney Osetya ve Abhazya'da yakından takip ediliyor. Letonya, Litvanya ve Estonya'da dikkatle dinleniyor.
Biz barıştan yanayız. Biz medeniyetlerin barışçıl rekabetinden yanayız. Farklı medeniyetler; işte bu yüzden küreselleşmeye karşıyız.
Bu nedenle artık Rus kültürünün ve Rus dilinin taşıyıcılarının zorbalığa maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Biz sadece tecavüzcülere, soygunculara ve katillere karşı tehlikeliyiz. Rusya herkes için barış, uyum ve huzur getiriyor. Atalarınızın miras bıraktığı gibi ana dilinizi konuşma, atalarınızı onurlandırma, Tanrı'ya dua etme fırsatı.
Rusya büyük siyasete geri döndü ve Rusya'nın asıl rolü ve görevi her zaman adalet dengesini korumak oldu.
Ancak 1991'den bu yana önemli ölçüde azalan tam da adalettir...
Kırım ne kadar - bir liberalle konuşma
21.03.2014
Kırım ve Rusya'nın yeniden birleşmesiyle ilgili durum, nihayet Rusya'nın siyasi paletinde her şeyi yerine oturttu. Kimin vatansever olduğu, kimin sadece vatansever kılığına girdiği, amaçlarının peşinde koştuğu, uygun söylemlerle ortaya çıktı. Rusya'daki "muhalefetin" liderleri ve bazı kültürel figürler, yurttaşlarının saygısının son kırıntılarını da kaybettiler. Bunun çarpıcı bir örneği, 17-18 Mart gecesi halk kutlamaları sırasında Simferopol meydanında yanıma gelen bir Kırımlının sözleriydi.
Yanında biraz daha küçük dört oğlunun durduğu adam bana, "Peki Makareviç ne olacak?" diye sordu, "gerçekten Rusya'nın bir parçası olmamızı istemiyor mu?" Ona ne oldu?
O her zaman böyleydi. Bizim “muhalefetçi” liberallerimiz her zaman böyle olmuş, her zaman Batı'nın adımlarını desteklemiş, her zaman Rusya'nın adımlarına karşı çıkmıştır. Dolayısıyla liberallerin bugünkü son argümanı, “Kırım'ın ilhakının Rusya'ya çok pahalıya mal olacağı” iddiasıdır. Mali anlamda.
Dürüst olmak gerekirse, liberallerin etraflarında olup biten her şeye cüzdanlarının prizmasından bakmalarına zaten alıştım. Parayla düşünüyorlar, parayla yaşıyorlar ve her şeyi parayla ölçüyorlar. Ancak Kırım'ın Rusya'ya girişiyle ilgili durum o kadar tipik hale geldi ki, bunu açıkça söylememenin yanlış olduğunu düşünüyorum.
Liberallerin argümanlarını analiz edelim.
Kırım Rusya'nın bir parçası oldu - şimdi Rusya'nın yarımadanın tüm Rusya seviyesine "çekilmesi" için para harcaması ve kalkınmasına yatırım yapması gerekecek. Sonra, her zaman olduğu gibi, bu fonların "hastanelere ve okullara" harcanması veya "yetimler ve emeklilere" dağıtılmasının daha iyi olacağı yönünde bir inilti var.
Belirtmek istediğim ilk şey, liberallerin yetimlere ve emeklilere nasıl "önemsediklerini" çok iyi biliyoruz: 90'larda yetimler, "piyasaya uymayan" aç emekliler. Liberallerden sürekli olarak annelik sermayesi ödemelerinin durdurulması ve emeklilik yaşının artırılması yönünde çağrılar yapılıyor. Ukrayna'da iktidara gelen günümüzün liberal faşistleri sadece emekli maaşlarından ve sosyal yardımlardan tasarruf edecekler. Emeklilik yaşını artıracak ve spor kulüplerine fon sağlamayı bırakacaklar. Yani Rusya'daki liberallerin yapamadıkları veya vakit bulamadıkları her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla bir yamyamın insan haklarına ilişkin konuşmaları ancak bir taklit ve demagoji yöntemi olarak değerlendirilebilir. "Anaokulları, okullar ve hastaneler" konusuna gelince, 90'larda liberallerin kelimenin tam anlamıyla tüm ülkeyi anaokulları ve kliniklerle nasıl inşa ettiğini hepimiz gördük. Genel eğitim okullarından ve spor okullarından Rusya'yı yürüyerek veya arabayla geçmek imkansızdı. Her adımda okullar ve çocuk bakım merkezleri açılıyordu. Bu yüzden? Hayır bu şekilde değil. Hiç de öyle değil. Peki kendi memleketlerinde bilimi, kültürü, demografiyi, sporu kasten yok eden bu insanlar hâlâ bir şeyler söylemeye cesaret edemiyorlar mı?
Ama bunu bir liberale söylemek onun hiçbir şey anlamaması anlamına gelir. Parayı, verimliliği ve kârı düşünüyor. Rusya'nın neden Kırım'a, Kırım'ın da Rusya'ya neden ihtiyacı olduğunu liberal bir dille açıklamaya çalışacağım. Aynı zamanda yurttaşlarla dayanışma, kendi kültüründen ve dilinden insanlara yardım etme arzusu, ezilenlere karşı adalet duygusu gibi bir liberal için anlaşılmaz kategorileri bilinçli olarak kullanmayacağım.
1. Bir daire satın aldığınızda yalnızca masraflara katlanırsınız.
Sadece ev satın almak için para harcamakla kalmadınız, aynı zamanda dairede tadilat yapmanız da gerekiyor. Bunlar da “doğrudan ve anlamsız” harcamalardır. Liberal mantık açısından bakıldığında, bir daire satın alıp onarım yapmamalı, tüm bu fonları yaşlı ebeveynlerinize vermeli veya tamamen çocuklarınızın eğitimine harcamalısınız. Normal bir insanın ebeveynlere yardım edeceği ve çocukları zor bir anda zorluklarla yalnız bırakmayacağı açıktır. Ancak herhangi bir yetişkin bir daire satın almanın anlamını anlar ve onu yenilemenin anlamını anlar. Bu eylemleri ekonomiyle, verimlilikle ya da kârla açıklamanın bir yolu yok. Burada başka bir şeyden bahsediyoruz; konutu çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacaksınız. Ve güzelce yenilenmiş bir evde yaşamanın keyfine varacaksınız. Kırım'daki durumda liberallerin bize dayatmaya çalıştığı mantığı takip edersek, sokakta bir karton kutu içinde yaşamamız gerekiyor. Geriye kalan her şey aptalca bir para israfıdır. Yani ülke için Kırım'la yeniden birleşme, bir aileye konut satın almakla aynı anlama geliyor. Bu, medeniyetimizin, ailemizin topraklarının genişlemesidir. Ama liberaller beyinleriyle, cüzdanlarıyla, vicdanlarıyla yabancı bir medeniyetin üyeleridir. Bu yüzden direniyorlar!
2. Gezegenimizin toprakları sınırlıdır. Mark Twain'in uzun zaman önce şunu söylemesine şaşmamalı: "Arazi satın alın, artık üretmiyorlar." Her bölgenin maden kaynakları ve coğrafi ve jeopolitik avantajları vardır. Kırım'da madenler var, filomuzun üssü Kırım'da. Bakımı için nasıl para harcayacağımızdan bahsetmek, bugün Alaska'yı ABD'ye vermenin doğru olduğunu söylemeye başlamak gibi. Ve ne - bütçeyi kurtardılar. Ancak bugün Alaska'nın yolumuza çıkmayacağı açıktır ve orada bulunan madenler, ABD'nin bu bölge için Rusya'ya ödediği miktarın karşılığını fazlasıyla ödemiştir. Liberal, Rus medeniyetinin topraklarının mümkün olduğu kadar küçük olmasını, Anglo-Sakson ve Batı medeniyetinin topraklarının ise mümkün olduğu kadar geniş olmasını istiyor.
3. Şaşırtıcı bir şekilde, liberallerin kendilerini konumlandırdıkları piyasa ekonomisini destekleyenler, kendileri de "piyasa kategorileri" üzerinden düşünmek istemiyorlar. Avrupa Birliği neden zayıf ekonomileri özümseyip hemen sübvanse etmeye başlıyor? Çünkü bunu yaparak onların pazarlarını ele geçiriyor ve kampanyaları için pazarları artırıyor. Rusya için Kırım, Rus kampanyaları için mümkün olan her şey için pazarın genişletilmesidir. Bazı nedenlerden dolayı liberaller ilave birkaç milyon tüketici görmek istemiyor. Dünyanın her yerinde eyaletler ve sendikalar ekonomik ve politik nüfuz alanlarını genişletmeye çalışıyor. Liberaller her yerde "tarafındadır" - Rusya da aynısını yapar yapmaz - tüm liberaller, özellikle de Rus olanlar kategorik olarak "karşıdır". Liberalizmin amacı dünya pazarlarını Batı'ya açmaktır. Bu nedenle, bunun tersi mümkün olan her şekilde engellenmeli ve alay edilmelidir.
4. Kırım'a yatırım yapmak iş yaratacak ve insanlara Rusya'da harcanacak gelir sağlayacak. Ancak bir liberal için hükümet fonlarına yapılan tek önemli ve doğru yatırım, Amerikan ve Avrupa tahvillerinin satın alınmasıdır. Aynı zamanda ekonomik “özel” faaliyetlerinde de bazı nedenlerden dolayı hazinelere para yatırmazlar, şirketlerini genişletirler. Rakipleri satın alıp şube açıyorlar. Mümkün olduğu kadar büyük bir pazar payı elde etmeye, mümkün olduğu kadar geniş bir niş yaratmaya çalışıyorlar. Devlet için, Rusya için liberallerin kişisel, siyasi ve ekonomik yaşamlarında beyan ettiklerinden tamamen farklı reçeteleri var.
Ve en şaşırtıcı şey bunu fark etmemeleridir...
Simferopol'de bilinmeyen keskin nişancılar ortaya çıktı
19.03.2014
Gayri meşru Kiev cuntasının tek umudu savaştır. Kan dökerek ve Ukrayna Anayasasını ihlal ederek iktidara gelen darbecilerin cezadan kurtulmasına ancak savaş yardımcı olabilir. Paraları yok ve ülkenin yarısının desteğine de sahip değiller. Emekli maaşlarının kesilmesi ve maaşların ödenmemesi, bugün darbecileri destekleyenleri hızla öfkelendirecek. Ve sonra cevap vermek zorunda kalacaksın. ABD'ye ihraç edilen İskit altınlarından, keskin nişancıların yardımıyla birkaç düzine insanın organize cinayetinden, bütünlüğü yalnızca Yatsenyuk'un Yanukoviç döneminde değil Yanukoviç olmadan başbakan olması için feda edilen Ukrayna için ve seçimlerden sorumlu olmak birkaç ay önce tutuldu.
Bir savaşa ihtiyacımız var. Ve bunu organize etmeye çalışıyorlar. Nasıl? Her zamanki gibi.
Az önce Simferopol'deydim. Ukrayna askeri birliklerinin ablukası şuna benziyor: Sokakta üç "kibar insan" yürüyor; birimin içinde kendine ait bir hayat var. Rusya'nın kendisini Kırım'la yeniden birleştirme kararı almasının ardından birliklere saldırmak tamamen saçmalık. Ne için? Amacı yok. Ukrayna ordusu herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Kırım artık Rusya'nın savunabileceği ve savunması gereken Rusya'nın bir PARÇASIdır. Bu nedenle hiçbir Ukrayna askeri birimi BÜTÜN Rus ordusuyla savaşmayacak. Nüfusun Rusya ile birliğe neredeyse yüzde yüz destek vermesi durumunda.
Ancak Kiev darbecilerinin savaş başlatmak için bir nedenleri var. Amerikalı küratörlerin de bunu başlatması mantıklı.
Ve 18 Mart Salı günü, Simferopol'den uçtuğum sabah, bir keskin nişancı bir Kırım meşru müdafaa askerini vurup öldürdü ve hemen de Ukraynalı bir askeri vurup öldürdü[29].
Kiev cuntası Kırım ile Rusya'nın birleşmesini engelleyemiyor, bu nedenle çatışma başlatmaya çalışıyor. Plan, Maidan'dakiyle tamamen aynı; bilinmeyen bir keskin nişancı, protestocu bir kurbanı öldürüyor ve bunun için yetkililer suçlanıyor.
Simferopol'de kurbanın rolü Ukrayna ordusuna ayrılmış durumda ve "kanlı rejimin" rolünün de Rus keskin nişancılara ait olduğu iddia ediliyor. Bu klasik bir provokasyondur. Amaç, çatışmayı kışkırtmak ve ardından her şey için Rusya'yı suçlayarak askeri harekat başlatmaya çalışmak.
Ukrayna ordusuna, Kırım öz savunma güçlerine, Rus ordusuna seslenmek istiyorum.
1. Yakın gelecekte, yalnızca Simferopol'de değil, Kırım'ın diğer yerlerinde de keskin nişancıların size ateş etmesiyle provokasyonlar mümkündür. Ve ayrıca yarımadanın giriş hattında.
2. Ukrayna askeri personeli ana hedef haline gelebilir. Amaç, aslında herhangi bir yere gitmeye ya da herhangi bir şeyi işgal etmeye niyeti olmayan Rus saldırganlığının kanıtlarını yaratmaktır.
3. Katillerin ve provokatörlerin kardeş katliamı savaşı başlatmasına izin vermeyin. Bu onların iktidarda kalmak ve sorumluluktan kaçmak için son şansları.
Bölüm 4 Ukrayna'nın üç ödülü
Ukrayna'ya üç ödül
03/28/2014
Ukrayna'daki durum bir sarkacı andırıyor. Her yöne sallanabilir ve her şeyden önemlisi Ukrayna vatandaşlarının kendisine bağlıdır. Bugün Ukrayna topraklarının Batı ile Rusya arasında jeopolitik bir savaş alanı haline geldiğini çok yazıyorlar. Bu doğru. Bu mücadeleyi, bu yangını Ukrayna topraklarına getiren Batı'ydı.
Ancak Amerikalılar, büyük bir Slav halkını bölmeye yönelik "ortak jeopolitik görevlere" ek olarak, Ukrayna'da oldukça somut şeyler için de savaşmaya çalıştılar ve çalışıyorlar. ABD “Ukrayna'nın üç ödülüyle” ilgileniyor. Burası Kırım ve filo üssü, gaz boru hattı (boru), Güneydoğu'nun sanayi bölgeleri. Bu üç “ödül”, Batı'nın Ukrayna'daki darbenin bedelini ödemesinin ve Anayasa ihlaline göz yummasının nedenidir.
Bu “ödüllere” sahip olmayan Ukrayna, Batı'nın ilgisini çekmiyor. Ve bugün işler buna benziyor.
1. Kırım Rusya ile yeniden birleşti. Batı bu “ödülü” kaçırdı. Savaş gemilerini oraya yerleştirmek için Rus filosunu sıkıştırıp Kırım'daki bir üssünden mahrum bırakmayı başaramadı.
2. Batı “boruyu” kapatamaz - Rusya, gazın tamamını Avrupa yerine Çin'e satmaya hazır. Dolayısıyla “gazınızı içeri sokmayacağız” gaz şantajı işe yaramayacaktır. Beni içeri almayacak mısın? Gazsız oturun. Çinli yoldaşlarımıza satacağız.
Gazprom başkanı Alexey Miller, Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile yaptığı görüşmede, Gazprom'un Mayıs 2014'te Çin ile Çin'e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp gaz tedarikini öngören uzun vadeli bir sözleşme imzalamayı beklediğini söyledi. Miller'e göre sözleşme neredeyse hazır ve yakın gelecekte imzalamayı bekliyor. Miller ayrıca, anlaşmanın imzalanması halinde Gazprom'un, şu anda Avrupa'ya hizmet vermek için kullanılan Batı Sibirya'da üretilen gazı Çin'e sağlamaya hazır olduğunu da söyledi.
Dış Ekonomik İlişkiler portalında[30] Rusya Federasyonu'nun gelecekte Asya'ya tedarik edilen gaz hacmini Avrupa ile karşılaştırılabilir bir seviyeye yükseltmeyi planladığı yazıyor.
Bunu anlayan Londra'daki ilkeli “Ukrayna'nın özgürlüğü ve toprak bütünlüğü için savaşçılar” Rusya'dan gaz alımına başlıyor… bitirmek değil, aksine (!) başlıyor! Rusya ve Kırım'ın yeniden birleşmesinden hemen sonra. Yani yeni şartlarda gaz şantajının anlamsızlığını anlıyorlar. “British Gas'ın sahibi olan en büyük İngiliz enerji şirketi Centrica, bu yılın ekim ayından itibaren doğrudan Rus gazı ithalatına başlayacak. Centrica'nın satın alma planları, Ukrayna etrafındaki diplomatik eylemlere ve Avrupalı politikacılara Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltma yönünde yaptıkları baskılara rağmen yürürlükte kalıyor” diye yazıyor Huffington Post'un İngiliz versiyonu[31].
3. Ancak üçüncü “Ukrayna ödülü” için mücadele daha yeni başlıyor. Sanayi işletmeleri, madenler, kömür, madenler - artık "mucizevi bir şekilde" haberlerden çıkmayan tam da Ukrayna'nın Güneydoğusudur.
Ve burada şunu söylemek gerekiyor: Eğer Batı bu üçüncü "ödül" üzerindeki kontrolden mahrum bırakılırsa, o zaman tüm Ukrayna ona ilgisiz hale gelecektir. İhtiyacı olmayan şeye para yatırmaz. Ancak ABD'nin Batı Ukrayna'ya ihtiyacı yok - orada maden yok, orada deniz üssü yok, ancak para ödemesi gereken bir nüfus var.
ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın kaderine yönelik "ilgisi" ve "kaygısı" açık bir maddi çıkara sahiptir. Batı, oradaki ANA şeyi kontrol etmelidir. Paradoks şu ki, Batı'nın Ukrayna'ya eziyet etmeyi bırakması için, Batı'nın Kiev veya Lvov üzerindeki değil, Donetsk ve Kharkov üzerindeki kontrolden mahrum bırakılması gerekiyor.
Üçüncü “ödülü” kaybeden Amerikalılar, Ukrayna ve Rusya'ya baskı yapmayı bırakabilir ve Ukrayna'nın Gümrük Birliği'ne girmesine ve bir zamanlar TEK ekonominin aktif entegrasyonuna direnmeyi bırakabilir. Çünkü onlar için alternatif, stratejik değeri olmayan alanlara sürekli mali destek vermek olacaktır. Ama Batılı dostlarımız hiçbir şeyi karşılıksız ve menfaatsiz yapmazlar.
Yani bugün Ukrayna'nın kaderi Güneydoğu nüfusunun elinde. Kaos ve karanlık sona erebilir ve bitmelidir. Ancak bu, endüstriyel temel üzerindeki kontrolü meşru yetkililerin ellerine devredecek olan Ukrayna'nın federalleşmesini gerektiriyor.
Güneydoğu Ukrayna halkının görevi bu meşru otoriteleri oluşturmak ve hedeflerine yasal yöntemlerle ulaşmaktır.
Ejderha, hazinelerin bulunduğu kaleyi korur. Kalede hazine yoksa ejderha uçup gider.
Batı Ukrayna'yı bir kez daha nasıl aldattı?
03/25/2014
...Arseniy Yatsenyuk ve Kiev "yetkililerinin" diğer gayri meşru liderlerinin yardımıyla. Avrupa ve Ukrayna, büyük bir tantanayla, AB ile Yanukoviç'in Kasım ayında imzalamayı reddettiği ve iddiaya göre Euromaidan'a neden olan bir ortaklık anlaşması imzaladı. Bu yüzden? Hayır bu şekilde değil.
Yanukoviç'in Ukrayna Anayasasını ağır bir şekilde ihlal ederek iktidardan uzaklaştırılmasının ardından, artık bu anlaşmayı imzalamanın zamanı gelmiş gibi görünüyor.
Aldatmanın gerçekleştiği yer burasıdır.
Bize ne söylediler? Yatsenyuk ve AB belgenin “siyasi kısmını” imzaladı. Şu soru ortaya çıkıyor: Bu anlaşmanın böyle bir "bölümünü" daha önce duymadık mı? Ne siyasi ne de başka bir şey. Bu sadece bir belge; tek ve bölünmez. Ve Başkan Yanukoviç tarafından temsil edilen Ukrayna'nın bunu Vilnius'taki bir toplantıda imzalaması gerekiyordu. Ancak imzalamadı ve iddiaya göre buna yanıt olarak Meydan başladı.
Belgenin parçalara bölünmesi birdenbire nereden geldi? Yatsenyuk ve Avrupa neden BÜTÜN belgeyi imzalamadı da sadece bir kısmını imzalamadı? Sonuçta bize yoldaki tek engelin Yanukoviç'in isteksizliği olduğu mu söylendi?
Aslında 21 Mart 2014'te Brüksel'de büyük bir tantanayla önceki belgenin yalnızca bir "taslak kısmı" imzalandı. Propagandayla yanıltılan birçok Ukrayna vatandaşının Avrupalılardan beklediği sözleri Brüksel'de YİNE kimse söylemedi: Ukrayna AB'ye kabul edilecek, Ukrayna vatandaşlarının AB'ye giriş vizeleri iptal edilecek.
Artık kahrolası Maidan'ın "çalınmış bir Avrupa rüyasıyla ilgili" güzel sözlerle başladığını kim hatırlıyor? Neden “kanlı Yanukoviç rejiminin çöküşünden” sonra yeni yetkililer ve AB bu “rüyayı” Ukraynalılara geri vermiyor?
Çünkü hiç kimse Ukrayna'yı AB'ye kabul etmeyi düşünmedi. Çünkü kimse vizeleri iptal etmeyecekti. Aslında bunu asla planlamamıştım. Yuşçenko'nun 2004'teki zaferinden sonra Avrupa'nın Ukrayna vatandaşlarına yönelik vizeleri iptal etmesini kim engelledi? Hiç kimse. AB bunu yapmadı. Bizi o zaman vaatlerle, mitlerle besledi, bugün de aynı “Avrupa masallarıyla” besliyor.
Yanukoviç'in bu Anlaşmayı Vilnius'ta imzalamaya ikna edildiğini hatırlayalım. TAMAMEN - Giriş bölümünden Bölüm VII'ye kadar.
Brüksel'de ne imzalandı? Ortaklık Anlaşması'nın Giriş Sözü, Madde 1 ve üç bölüm - I, II ve VII. Ve eski belgenin bu "parçası" aniden Anlaşmanın "siyasi kısmı" olarak adlandırıldı. Ne için? Sıradan Ukraynalılar arasında Batı'dan gelen destek İLLÜZYONUNU yaratmak.
Anlaşmanın siyasi kısmı, IV. Bölüm (“Ticaret ve ticaretle ilgili konular”) dışındaki belgenin tüm bölümleri olarak adlandırılabilir. Ancak Brüksel'de yalnızca bir “parça” imzalanıyor.
Rusya'ya hiç sempati duymayan Ukraynalı gazetecilerden biri imzalananları analiz ederken şunları yazıyor:
“Çok karmaşık bir belge ormanına girmeden, sadece imzalananların ve süresiz olarak bir kenara bırakılan bölümlerin isimlerini vereceğim, böylece neyden “mutlu olduğumuz” netleşecek. Aşağıdaki konularda “cömert davrandı”: - Başlangıç (Ukrayna'nın AB üyeliği ihtimali olmadan, özel bir değer taşımaz); Madde 1 - belgenin amaçlarını açıklar; Bölüm I - “Genel Esaslar”; Bölüm II - “Dış politika ve güvenlik politikası alanında siyasi diyalog ve reformlar, siyasi birlik, işbirliği ve yakınlaşma”; Bölüm VII - “Kurumsal, Genel ve Son Hükümler.” Tüm. Bu "güdük"ün değeri nedir? Büyükelçi K. Eliseev, bu hafta Kanal 5'e verdiği röportajda, 21 Mart'ta imzalanacak olan siyasi bölümün, Ukrayna sınırlarının toprak bütünlüğü, dokunulmazlığı ve güvenliğinin garanti altına alınmasına ilişkin hükümler içerdiğini söyledi. Size bir sır vereyim: AB'de bu açıklama insanları çok gerdi biliyorsunuz. Oradaki birinden bu konuda bir yorum sıkıştırmaya çalışın - bu boşuna...
Spesifik olan ve “blah-blah” olmayan her şey siyasi kısımdan çıkarıldı; asıl konu çıkarıldı - Bölüm III - “Adalet, özgürlük ve güvenlik; Bölüm V - “Ekonomik ve sektörel işbirliği”; Bölüm VI - “Mali işbirliği ve dolandırıcılıkla mücadele hükümleri” Neredeyse 20 yıldır Avrupa entegrasyonu hakkında yazan bir kişinin fikriyle ilgilenen biri varsa, o zaman şunu söyleyeceğim: Anlaşmayı bu biçimde imzalamak imkansızdı. Bu sadece bir şaka."[32]
Kasım ayından bu yana ne değişti: Yanukoviç'in bütünüyle imzalamak zorunda kaldığı TEK belgenin şimdi parçalar halinde imzalanması gerektiği ortaya çıktı? Ve bunun TEK bir belge olduğu gerçeği hem Kiev hem de Brüksel tarafından tanınıyor ve kaydediliyor.
Ukrayna ile Avrupa Birliği ve üye devletleri arasındaki zirvenin Nihai Senedi şöyle diyor: "İmzacılar, Anlaşmanın geri kalan bölümlerle birlikte tek bir belge oluşturan III, IV, V ve VI bölümlerini imzalayıp sonuçlandırma taahhütlerini teyit ediyorlar." ”[33].
Bu Anlaşmanın imzalanmasına yönelik diğer adımlar hakkında neler biliniyor? Kalan bölümler ne zaman imzalanacak? Tamamen mi yoksa kısmen mi uygulanacak? Hiçbir şey anlayamıyorum. Ve hiçbir netlik olmayacak. Çünkü Batı'nın daha fazla sise ihtiyacı var.
Batı bir kez daha Ukrayna'yı alaycı bir şekilde aldattı. Çünkü Kiev'deki mevcut hükümetin ne kadar yasa dışı olduğunu çok iyi biliyor. Yanukoviç meşru bir hükümetti ve bu nedenle belgenin tamamını imzalamaya ikna edildi. Ve yeni “yetkililer”le birlikte, darbecilerin onayladığı belgenin hukuka aykırılığı ve önemsizliği mahkemede kolaylıkla ispatlanabileceğinden, boş beyanlardan başka bir şey imzalanamayacak.
Sıradan Ukraynalılar için soru da basit. Kendinize şunu sorun: Batı'nın liderleri olsaydınız (Ukrayna vatandaşlarının vizelerini iptal etmek isteseniz bile, ama durum böyle değil!), “devrimden” sonra vizeleri iptal eder miydiniz? Askeri depoların yağmalanmasından sonra otomatik silahlı militanların ortaya çıkışı mı? Bütün bunların AB'ye gelmesi riskiyle mi? Belli ki değil. Dolayısıyla Maidan'dan sonra, tüm siyaset bir kenara bırakılsa bile, basit sağduyu nedeniyle vizelerin kaldırılması kesinlikle imkansız hale geldi.
Özetle.
1. Batı alaycı bir oyun oynuyor, amacı Ukrayna'yı kaosa sürüklemek.
2. Ukrayna'ya gerçek bir yardım sağlamayacak. Belli bir miktar parayı kredi verecekler ama kredi yardımını kim arayacak? Daha fazlası değil. Sadece destek sözleri.
3. Ukrayna'nın devlet olma ve ekonomisine ilişkin beklentiler, en hafif deyimle, üzücü görünüyor. Durum giderek 1917-1920'yi anımsatıyor; kaos, eşkıyalık, güç ve devlet eksikliği.
4. Bazı Ukrayna vatandaşlarının "Batı'dan yardım" umutları medya propagandasının bir sonucudur ve gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Batı, artık ihtiyaç duyulmayan herkese ihanet ettiği için yardım etmeyecek ve ihanet edecek.
İllüzyonlardan uyanmak her zaman zordur. Ancak Ukrayna vatandaşlarının gerçekte ne olduğunu anlamaları gerekiyor.
Ve olan da buydu:
♦ Batı, alaycı alçaklar ve politikacılar eliyle Kiev'de bir darbe gerçekleştirdi;
♦ Darbenin amacı Ukrayna'nın bir devlet olarak çöküşünü ve mevcut haliyle tasfiyesini tetiklemek, Rusya'yı jeopolitik açıdan önemli bir nokta olan Kırım'ın dışına itmek, Ukrayna'nın yardımıyla Rusya'yı da kaotik hale getirmekti;
♦ darbe sırasında Batı ve onun Kievli siyasetçiler arasındaki adamları, protestocuları vurmak ve “Yanukoviç rejiminin kurbanlarını” yaratmak için “bilinmeyen keskin nişancılar” kullandı.
Sevgili Ukrayna vatandaşları! Yatsenyuk, Parubiy, Klitschko, Tyagnibok, Yarosh, Turchynov'un yüzlerine bakın. Onlara gerçekten inanıyor musun? Böyle yüzleri olan, böyle icraatları olan, bu kadar itibar sahibi insanlara güvenmek mümkün mü?
Uyanma zamanı. Küçük Ukrayna'yı sizden başka kimse kurtaramayacak. Bu siyasetçilerin hiçbir umudu yok. Ukrayna'yı yok edecekler, neredeyse yok ettiler bile. Batı'nın müreffeh ve özgür bir Ukrayna'ya ihtiyacı yok. Bir tane inşa etmeye yardım etmek isterim; bunu yapabilirim. Ama denemedi bile. Anarşi ve isyanlarla dolu devasa bir "yürüyüş alanına" ihtiyacı var. Dolayısıyla Batı yanlısı tüm Ukraynalı politikacılar aynen bu senaryoyu uygulayacaktır.
Yalan söyleyecekler, yalan söyleyecekler ve yalan söyleyecekler. Sonra da her zaman olduğu gibi Londra'ya kaçacaklar...
“Avrupa yanılsamalarından” kurtulmanın zamanı geldi...
Eksi dolar artı yuan ve ruble
04/07/2014
Jeopolitik ekonomiyle yakından bağlantılıdır. Uzmanlar arasında uzun süredir tartışma konusu olan sorunun temel nedeni ve sonucu nedir? Politikanın tuhaflığı, en önemli şeylerin genellikle gözden kaçmasıdır. Çünkü bu “önemli” çoğu zaman pazarlık konusu oluyor. Gelecek veya geçmiş. Bu nedenle taraflar dikkat çekmek istemiyor.
Son aylarda (Şubat ve Mart) jeopolitik bir kez daha birkaç sürprizle karşılaştı. Ancak yalnızca dünyanın iki parçaya bölündüğüne inananlar için: "iyi olan her şey için" savaşan demokratik ülkeler ve buna göre iyi olan her şeye karşı savaşan "kötü" ülkeler.
Realistler için sürpriz yoktu. Şunu biliyorlardı:
1. Amerika Birleşik Devletleri mümkün olduğu kadar çok bölgede tutarlı bir kaos politikası başlattı. (Orta Doğu, Ukrayna, Kore'de yürümedi).
2. Durum değişirse ABD'nin her zaman kuklalarını onlara gerçek bir yardım sağlamadan teslim etmesi. (Ukrayna'ya kuru erzak gönderildi ve 2008'de hemen hemen aynı şey Gürcistan'a da gönderildi.)
3. Ukrayna medyasının “IMF'den yardım” dediği şeyin KREDİ olduğu ortaya çıktı. Bu yardım değil, bu soygundur. Sonuçta, kredilerin faize ek olarak, gaz fiyatlarında artış, emeklilik yaşında artış ve sosyal programların kısaltılması şeklinde geri ödenmesi gerekiyor. Bu, ülkelere IMF ve ABD'nin "yardım ettiği" her yerde gerçekleşir. Ukrayna'ya gerçek yardım, yani "bedava" para vermiyorlar.
Devrim çocuklarını yutmaya başlıyor. Eski söyleyiş. “Sağ Sektör” neden kendileri için her şeyin farklı olacağını düşündü? Devrim bitti, militanlar artık “görüş”ü bozuyor. Tuhaf ama “devrimciler” iktidara geldiklerinde her zaman devirdikleri hükümetle kıyaslanamayacak kadar büyük bir zulüm gösterirler. Bolşevikler gösterileri bastırdı ve Kurucu Meclis'i dağıttı. Pek çok suça ceza olarak olay yerinde infaz uyguladılar. Şimdi buna benzer bir şey görüyoruz. Yanukoviç yönetimindeki Meydan'da Sashko Bily aynı şekilde öldürülseydi Sağ Sektör ne yapardı? Batı ne derdi? Ve şimdi herkes sessiz ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması bile onun kendisini göğsünden vurduğu gerçeğini doğruluyor[34].
Arkadan bağlanan kelepçeler komisyonu rahatsız etmiyor. Ama bu da yeni değil. Alexander Muzychko ellerinde kelepçeyle "kendini vurdu" ve Boris Berezovsky banyoda bir eşarpla "kendini astı". Üstelik eşarp, ağırlığı taşıyamayacak şekilde yırtıldı. Bu "sansasyonel" keşif "uzmanlar" tarafından yapıldı... cenazeden neredeyse bir yıl sonra![35]
Kısacası Ukrayna'da siyasi açıdan kesinlikle yeni hiçbir şey olmuyor. ABD Rusya ve Çin ile savaşıyor. Evet, evet - Çin ile. Çünkü Rusya'nın zayıflaması, siyasetin Batı kanalına dönme ihtimali Çin için son derece tehlikelidir. Ve Çin tepki gösteriyor. Yumuşak. Ama zor.
27 Mart 2014'te, İngiltere Maliye Bakanlığı, "İngiltere Bankası ve Çin Halk Bankası, Londra'da yuan cinsinden ödemelere başlama konusunda anlaştılar; iki ülkenin düzenleyicileri 31 Mart'ta bir mutabakat zaptı imzalayacaklar." dedi. Bu, Çin para biriminin Batı pazarına ilk girişi olacak... Uluslararası Ödemeler Bankası'na göre, yuan cinsinden yapılan işlemlerin cirosu 2010-2013'te üç katına çıktı. Günde 120 milyar dolara kadar çıkabiliyor, ancak doların değeriyle (4,65 trilyon dolar) karşılaştırıldığında bu hala küçük.”
Talep az mı? Şimdi büyüyecek. Ödemeler dolar yerine yuan cinsinden yapılıyor. Bunu nasıl anlayabilirim? İçecek pazarının Cola tarafından ele geçirildiğini hayal edin. Tüm restoran ve kafeler sadece şişeliyor. Mağazaların %99'unda raflardadır ve bu bir tekeldir. Ve şimdi en büyük hipermarket zinciri, raflarda "Cola" değil, "Buratino" limonatasının bulunacağı bir anlaşma imzaladı. Nereye gidiyor? Kolaya olan talebin azalmasına ve limonataya olan talebin artmasına. Sonuçta paranın tadı, kokusu yoktur ve ancak doları kullanmak istemeyen ülkelere karşı silahlı eylemlerle reklamı yapılabilir.
Ancak ABD Büyük Britanya'ya saldıramaz. Tıpkı Almanya gibi. Sonuçta Çin'in lideri Londra'dan sonra Avrupa'ya geldi.
29 Mart 2014 Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Alman Ekonomi Bakanı 29 Mart'ta yaptıkları açıklamada, "Almanya ve Çin'in Frankfurt'u Çin para birimiyle finansal işlemlerde Avrupa merkezi yapma kararı, iki ekonomik güç arasındaki ticarete yeni bir ivme kazandıracak" dedi. .
Düsseldorf'ta politikacılar ve iş dünyası liderlerinin katıldığı bir kongrede yaptığı konuşmada Xi Jinping, Almanya'da bir yuan ticaret merkezinin kurulmasının "para birimimizin uluslararasılaşmasına yönelik önemli bir adımı temsil ettiğini" söyledi.
Bundesbank ve Çin Halk Bankası, Frankfurt'ta Çin para birimi işlemlerini kolaylaştırmak ve renminbi ödemelerine ilişkin takas ve mutabakat mekanizmaları konusunda daha yakın işbirliği yapmak amacıyla 28 Mart'ta bir anlaşma imzaladı.
Şimdiye kadar, yuan serbestçe dönüştürülemediğinden, Çin merkez bankasının ilgisini çekebilen tüm küçük Avrupalı şirketler için Çin para birimiyle işlem yapmak pratik değildi. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Frankfurt'ta bir takas bankasının bulunmasının iki ekonomik güç arasındaki ticarete yardımcı olacağını söyledi. Gabriel sözlerini şöyle tamamladı: "Hedefimiz eşit bir ekonomik ortaklıktır."
Aynen böyle. Ve Almanya'da (Avrupa'yı okuyun), dolar sıkışacak. Uluslararası ödemelerde böyle bir rol oynamayan dolar-eurodur. Zorla ihraç edilen Cola oldu; en büyük restoran zinciri, Cola'yı terk ederek misafirlerine yalnızca Buratino limonatası servis etmeye karar verdi.
Ama acaba Rusya'da bu tür açıklamalar ne zaman yapıldı? Unutmayın, VTB başkanı Andrei Kostin, restoran ve kafe ağımızda artık Kolayı şişelemeyeceğimizi, kendi Morse'umuzu kullanacağımızı söyledi. Çoğunlukla. Ayrıca “Pinokyo”yu da kullanacağız. Kola dışında her şey.
“Rusya her şeyden önce kaynaklarımızı ve silahtan gaza, petrole kadar ürünlerimizi ruble karşılığında satmalı, malları da ruble karşılığında satın almalı. O zaman rublenin konvertibl bir para birimi olarak bize sağladığı avantajlardan tam anlamıyla yararlanacağız” diye vurguladı Kostin.
Ona göre "bu çok önemli bir görev." "Uzun süredir bunun için çalışıyoruz. Sanırım artık bu gerçeğe dönüştüğü için yeni bir teşvik var. VTB başkanı, diğer bankaların gelecekte ruble cinsinden ödemeleri çok daha yaygın bir şekilde kullanacağını düşünüyorum” dedi.[37]
Böyle bir açıklamanın “resmi” nedeni ABD'nin Rossiya Bank'a yönelik yaptırımlarıydı. Peki VTB'nin başkanı bunu ne zaman söyledi? 28 Mart 2014.
Yani, yuanın Londra'da yeni bir seviyeye ulaşmasının hemen ertesi günü ve Frankfurt'ta yuanın başarısını geliştirmesinden bir gün önce.
Ancak bunların hepsi elbette “rastgele tesadüflerdir”. Yani Rusya'nın baş devlet bankacısının açıklaması ve Çin ile Avrupalıların imzaladığı anlaşmalar... Elbette Çin'in bir “teşvik”i yok. Kostin az önce bu günü seçti. Aynen öyle, tesadüfen...
Ve işte devamı. Bu kazanın devamı...
2 Nisan 2014. VTB Bank başkanı Andrei Kostin, "Rusya'nın tüm ticaret ortaklarıyla ruble cinsinden anlaşmalara derhal geçmeye başlaması gerekiyor" diyor.
ARB'nin 25. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Ticaret ortaklarımızla ruble cinsinden anlaşmaya geniş bir geçiş, uzun süredir gecikmiş bir konu" dedi. Üstelik ona göre, sadece Gümrük Birliği ve BDT içindeki anlaşmalara değil, aynı zamanda Çin ve Batı Avrupa gibi ana ticaret ortaklarımızla ilişkilere de bir an önce başlamamız gerekiyor.[38] A. Kostin, ruble ödemelerine geçişin bankacılık sistemi, Rusya Federasyonu Merkez Bankası ve hükümet için temel görevlerden biri olması gerektiğine inanıyor.
Peki, gerçek yaptırımları nasıl uygulayacaksınız?
"Buratino" ve "Mors" ilerliyor, "Cola" zemini kaybetmeye başlıyor.
Ukrayna: top mu, oyuncu mu?
04/07/2014
SSCB'nin dağılmasının ardından Ukrayna dünya jeopolitik futbolunda bir top haline geldi. Gitmesi gereken yere değil, oyuncuların istediği yere gider. Ancak Ukrayna daha önce SSCB ve Rusya İmparatorluğu'nun bir oyuncusuydu. Poznatelny TV'de bununla ilgili bir konuşma vardı.[39]
A. Voitenkov: Nikolai Viktorovich, Ukrayna'daki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tarihsel olarak ele alırsak Ukrayna bağımsız bir devletti, Avrupa imparatorluklarının bir parçasıydı, güçlü Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Şimdi Ukrayna'ya ne oldu? O neyin parçası? Yoksa tek başına mı? Gerçekten onun hakkında söylendiği kadar bağımsız mı?
N. Starikov: Bazı olayları sürekli takip ederseniz gözlerinizi bulanıklaştırırsınız. Hele ki bu olaylar politikse. Çeşitli yorumlar ve değerlendirmeler ortaya çıkıyor - arkasında özün kaybolduğu birçok duygu.
Siyasi benzetmeden spor benzetmesine geçelim, o zaman her şey netleşecek. Dünyada yüz milyonlarca, hatta milyarlarca insanın futbolu sevdiğini düşünüyorum. Bu, 22 sağlıklı adamın sahada bir topa vurarak birbirlerinin kalesine atmaya çalıştıkları bir oyundur. Bu oyunun kendine has kuralları var: Oyuncular var ve bir top var. Ve oyun sırasında oyuncular bu topa acımasızca tekme atıyorlar: Her taraftan vuruyorlar, muhtemelen aşırı acıya neden oluyorlar. Bazı durumlarda o kadar sert vurabilirler ki ya söner ya da patlar.
Topla oyuncular arasında temel bir fark olduğunu söylemek istiyorum: Ne zaman vuracaklarını, nereye hareket edeceklerini, nasıl pas vereceklerini oyuncular kendileri belirliyor, hareketlerini kendileri belirliyor. Top yönlendirildiği yere uçar. Kimse ona hangi kapıya uçmak istediğini isteyip istemediğini sormuyor. Genel olarak o, top ne istiyor? Futbolcu bu soruya hiç şaşırmıyor - sadece topa vuruyor.
Politikada ya oyuncu ya da top olabilirsiniz; üçüncü bir seçenek yoktur. Bugünkü durumda, Ukrayna'ya, büyük Rus halkının bir parçası olarak gördüğüm Ukrayna halkına kusura bakmayın, Ukrayna bir toptur. Bu, jeopolitik oyuncuların farklı yönlerden vurduğu, onu farklı yönlere yönlendirdiği, birbirlerine gol atmaya çalıştığı jeopolitik bir toptur.
Ama her zaman böyle değildi. Daha yakın zamanlarda, 1991 yılına kadar Ukrayna bir oyuncuydu. Sovyetler Birliği adı verilen, Rus medeniyeti, Rus medeniyeti denilen büyük, güçlü bir oyuncunun ayrılmaz bir parçasıydı. Bundan önce Ukrayna, Rus İmparatorluğunun ayrılmaz bir parçasıydı; aynı zamanda güçlü bir oyuncuydu. Ukrayna'nın o zamanlar nasıl oynadığını hatırlayın: 1945'te Berlin'e kadar gol attılar. Sonra Gagarin'i uzaya gönderdiler; muhteşem, güzel bir goldü ve kendi açısından muhtemelen Pele'nin attığı gollerden daha güzeldi.
Peki sonunda ne oldu? Bugün Ukrayna bir oyuncu değil, oyunun konusu, bir top. Kuklaların, sahte politikacıların ve her türden politikacının Ukrayna'yı ikiye böldüğü ve genel olarak Ukrayna devletinin varlığına ilişkin bir sorunun var olduğu günümüzde bu ne yazık ki çok açık bir şekilde görülüyor. Sadece Ukrayna'nın bir oyuncu olduğunu ve yeniden oyuncu olmanın o kadar da zor olmadığını hatırlamanız gerekiyor. Gümrük Birliği ve Avrasya Birliği temelinde birleşmemiz gerekiyor. Çünkü günümüz Rusya'sında, Rusya'da var olan tüm sorunlara rağmen kimse topa böyle vuramaz. 90'larda tekme attılar. Artık çalışmıyor. Yeniden oyuncu oluyoruz. Zaten oyuncu oldun. Ukrayna yanımızda olursa, Beyaz Rusya yanımızda olursa, Rus medeniyetinin tüm parçaları yanımızda olursa daha iyi oynarız, kaliteli paslar veririz ve daha uzak mesafeden gol atarız.
Dolayısıyla Ukrayna'nın çok büyük bir seçeneği yok: Ya topun isteği sorulmadan vurulacak bir top olarak kalın ya da oyuncu olun.
Ve şunu belirtmek isterim ki, bir top olarak, oyuncusu olmadan, topun kendisi asla bir oyuncu olamaz. Batılı ortaklar ne derse desin, nasıl el sıkışsalar da, saygılarını nasıl dile getirseler de Ukrayna'yı asla eşit olarak göremeyecekler. Yalnızca gücün dilinden anlıyorlar. Siyasette kimse başka dilden anlamıyor. Bu nedenle dışarıdan her şey güzel görünüyor: her şey oyunda.
A. Voitenkov: Herkes sahada.
N. Starikov: Herkes sahada.
A. Voitenkov: Herkes koşuyor ve hareket ediyor.
N. Starikov: Herkes koşuyor. 22 kişi koşuyor ve top da hareket ediyor ve koşuyor. Sadece siyasette kimse kuralları açıklamıyor. Ve kurallar şu şekilde: Jeopolitikte 22 kişi aslında 22 kişi değil, daha azdır. İki, üç güç merkezi: İhtiyaçları doğrultusunda, istedikleri gibi hareket ederler. Ve top gönderildiği yere uçuyor - mesele bu.
Dolayısıyla Ukrayna'nın bugün tek seçeneği var: Bir kez daha Rusya ile birlikte oyuncu olmak. Top olarak kalmamak için.
A. Voitenkov: Görünüşe göre bu, yakında vurulacak, sönecek ve parçalanacak türden bir top.
N. Starikov: Ne yazık ki gelecekte bu topun içindeki tüm havanın dışarı çıkacağı kadar aşırı yüklenmeler yaşaması riski büyük. Ve futbol oynamak için kullanılamayan topların kaderi genellikle üzücüdür - basitçe atılırlar.
Sevgili Ukrayna vatandaşlarının bunu düşünmesini istiyorum.
Tarihsel komisyon
04/11/2014
Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı'nın basın toplantısını izleyen Rusya PACE delegasyonu başkanı Alexei Konstantinovich Pushkov, sizinle paylaşmak istediğim bazı düşünceleri ve tarihsel paralellikleri gündeme getirdi.
Uygar Avrupa'nın temsilcilerinin anlayışının ötesinde ne kalıyor?
Alexey Pushkov şunu açıkça ortaya koydu. Ukrayna'da Ruslar kültürel soykırıma maruz kalıyor. 20 yıldan fazla bir süre boyunca Rus dilini ve kültürünü konuşanlar zorla Ukraynalaştırmaya maruz bırakıldı ve ikinci sınıf vatandaş olarak görüldü.
Ukrayna'nın Rusça konuşan sakinleri, ana dillerinde konuşma ve düşünme haklarını savunma fırsatından mahrumdur. Rus dilinin eğitim sürecinden sistematik olarak uzaklaştırılması söz konusu, yoğun talebe rağmen Rusça yayın yapan gazete ve televizyon medyasının sayısı azaltılıyor. Sinemalardaki filmler Ukrayna dilinde yayınlanmaktadır. Bu, Rusların kültürel soykırıma uğradığının ve maruz kalmakta olduğunun kanıtı değil mi?!
Avrupalılar bunu görmüyor. Sağır ve kördürler. Tıpkı 30'lu yıllarda Adolf Hitler liderliğindeki Nasyonal Sosyalistlerin Almanya'da iktidara gelmesi gibi. Avrupa, Reich Şansölyesini memnuniyetle karşıladı. Avrupa ona tapıyordu. Ve Alman halkının bir kısmının, yani Yahudilerin zulmüne göz yumdu.
Avrupa o zaman bile Yahudilere yönelik baskıyı açıklamak ve haklı çıkarmak amacıyla hoşgörü mucizeleri gösterdi. Onların versiyonuna göre, harap olmuş ve aşağılanmış Almanya, düşman imajı etrafında toplanmak zorundaydı. Ve Yahudiler bu düşman olarak gösterildi. Ve Reich'ın asıl amacı ulusun temizlenmesiydi.
Başlangıçta Yahudiler kültürel ve dini zulme maruz kaldılar. Ancak 1938 sonbaharına gelindiğinde Nazilerin Yahudilere yönelik politikası, onları tamamen Alman yaşamından uzaklaştırma aşamasına ulaştı. Güvenlik polisinin Yahudilere göğüslerine ve sırtlarına sarı yıldız takma zorunluluğu getirmesi, sinagogların yıkılması ve bir milyar marklık toplu para cezası verilmesi talimatının ardından fiziksel imha başladı.
Hitler Almanyası, kültürel soykırımın kaçınılmaz olarak fiziksel soykırımı takip edeceğini pratikte doğruladı. Sadece zaman meselesi.
Bugün Avrupalılar Ukrayna'daki Rus zulmüne göz yumuyor. Ancak kitlesel kültürel soykırımın arka planına karşı münferit şiddet olaylarının gelecekte kitlesel zulümlere ve pogromlara dönüşmeyeceğini garanti edebilirler mi? Üstelik Ukrayna'daki darbe sırasında Kiev'deki iktidar faşist Banderacılar tarafından ele geçirildi.
Biraz sonra Avrupa'da yaşayanlar şimdi Yahudilerden özür diledikleri gibi Ruslardan da özür dilemek zorunda kalmayacaklar mı?
Avrupalılar o zaman olduğu gibi şimdi de aklın sesini duymuyor. Ama uyarıldılar! Rusya'dan politikacılar bugün onları uyarıyor.
Rusya, özel bir medeniyet topluluğu olarak, Nazilerin tek bir devlette iktidara gelmesiyle dünyayı kaçınılmaz olarak Avrupa'yı bekleyen tehlikelerden korumak gibi özel bir misyon üstleniyor. Bugün Nazi enfeksiyonunun kaynağı Ukrayna ve ülkenin Rusça konuşan sakinlerine yönelik politikasıdır.
Bugün Avrupa, kültürel olarak kendini tanımlamaya ilişkin insan haklarının korunmasını savunmazsa, o zaman neo-Nazi Ukrayna'da Rus kültürünün taşıyıcılarının fiziksel olarak yok edilmesinin sorumluluğunu üstlenecek olan Avrupa olacaktır.
Rusya, Avrupa'nın bir kez daha aynı tarihi tırmığa basmaması için mümkün olan her şeyi yapacak. Ve ayrı bir ulusun temsilcilerine yapılan zulmü affedin. Avrupalılar bu kez mağdur rolünü oynamak için Rus halkını seçiyor. Buna izin vermek, tüm Rus dünyasının çıkarlarına ihanet etmek demektir.
Yatsenyuk ve Turchinov'un neden bir kadın elbisesi alma zamanı geldi?
04/14/2014
Herhangi bir Geçici Hükümet, halkının çıkarlarına aykırı hareket ederse kıskanılacak bir kaderle karşı karşıya kalacaktır. Eğer yetkisi yoksa. Silahlı darbeyle iktidara gelirse. Ya 1917'de ya da 2014'te.
Hiçbir istisna yoktur.
Ancak politikacıların tarihi bilmesi gerekiyor. Başka yol yok. Yanukoviç, güç ya da para kaybetmeyi tercih ederken, parayı seçen kişinin önce güç kaybettiğini, sonra da para kaybettiğini bilmiyordu. Bu asırlık bir deneyim; siyasete girdiğinizde “iş adamı” olarak kalamazsınız. Politikacı olmanız gerekiyor. Ancak bir politikacı için para amaç değil araçtır. Aksi takdirde para için çabalarsa her şeyini ve büyük olasılıkla hayatını kaybedecektir. Bu arada, Kiev darbecilerinin onu yakalamayı başarsalardı Viktor Yanukoviç'i de bağışlamayacağını düşünüyorum. Ve eğer düzeni yeniden sağlama emrini vermiş olsaydı, bugün Ukrayna devleti çöküşün eşiğinde olmazdı.
“Özgürlük için” ve “yolsuzluğa karşı” Meydan’a gidenler, oligarkların bölgeleri beslemekle görevlendirileceği ve hazinenin “birdenbire” görevlendirileceği “zaferin” ilk sonucunun daha da büyük bir yolsuzluk olacağını bilmiyorlardı. tamamen boş olurdu. "Özgürlüğe" gelince, Ukrayna'nın diğer vatandaşlarıyla savaşmak için orduya seferber olmak kesinlikle "özgürlük" olarak adlandırılamaz.
Sashko Bily gibi Yanukoviç'in iktidarına karşı “savaşan” militanlar, tarihte görevlerini yerine getirenlerin başına ne geldiğini bilmiyorlardı. Elendiler. En iyi ihtimalle kandırıldılar ve gölgelere gönderildiler.
Tarihi bilmek lazım, o zaman gelecek netleşir. Sonuçta bu gelecek zaten benzer durumdaki geçmişimizdi.
Bugün Ukrayna'yı bir devlet olarak kurtarabilecek tek şey federalleşmedir. Bölgeler ne zaman kimin iktidarda olacağına, hangi dili konuşup yazacağına ve kiminle ticaret yapacağına kendileri karar verebilecek. Başka seçenek yok.
Ancak Kiev'deki sahte yetkililer bunu görmek ya da duymak istemedi. Ve gerçek bir halk isyanı noktasına ulaştılar. Şimdi Turchynov, federalleşme konusunda referandumun 25 Mayıs'ta yapılabileceğini söyledi. Yani seçimlerle eş zamanlı.
Bu tamamen saçmalık.
Öncelikle devletin nasıl olacağına karar vermelisiniz ve ancak o zaman başını seçmelisiniz. Ve bunun tersi de değil. Seçmen sandığa giderken kime ve hangi yetkilerle oy verdiğini açıkça bilmelidir. Ama darbeciler bilinçli olarak her şeyi karıştırdılar. Örneğin Ukrayna'da şu anda hangi Anayasanın yürürlükte olduğu konusunda size tek bir avukat cevap veremez. Başkanın az yetkiye sahip olduğu eskisi veya “Yanukoviç döneminde” kabul edilen ve başkanın daha fazla haklara sahip olduğu yenisi. Gerçek şu ki, Yanukoviç'in 21 Şubat'ta Rada'nın (baskı altında!) oyladığı eski Anayasaya dönüş yasasını imzalaması gerekiyordu. Ama hayatı pahasına kaçmak zorunda kaldı ve... bu belgeyi imzalamadı. Dolayısıyla darbecilerin değiştirmek istediği Anayasa de jure olarak yürürlüktedir. Ama sanki eski Anayasa yürürlükteymiş gibi davranıyorlar.
Yetkileri belirsiz olan bir ülkenin başkanını nasıl seçersiniz?
Anlaşılmaz bir yapıya sahip bir ülkenin başkanını nasıl seçersiniz?
Almanya'da otuzlu yılların başında olduğu gibi sokaklarda kavgalar ve silahlı saldırılar varken nasıl oy kullanabilirsiniz?
Bugün Kiev'deki darbecilerin yaptığı gibi yasaları ve ülkenizi umursamıyorsanız, o zaman elbette mümkün.
Olabilmek. Ama uzun sürmez.
Ve bu, zavallı öğrenciler Turchinov ve Yatsenyuk'un öğrenmediği bir başka tarih dersidir.
Ülkelerine tüküren ve yabancı bir melodiyle dans edenler, A. F. Kerensky'nin 1917'de yaptığı gibi "kadın elbisesiyle kaçmak" zorunda kalıyor. Üstelik birkaç ay önce hayranlık duyan, alkışlayanlardan da kaçmanız gerekiyor.
Yani soru şu: ya önce federalleşme konusunda referandum yapılacak, sonra seçimler yapılacak ya da Turçinov ve Yatsenyuk bir kadın mağazasında güvenle alışverişe gidebilirler.
R. S. Alexander Fedorovich Kerensky, bir kadın elbisesiyle Kışlık Saray'dan kaçmadı. Meslektaşlarını Geçici Hükümet'te bırakarak Amerikan konsolosunun arabasıyla ayrıldı. Bu tarihi bir gerçektir. Ama öncelikle kaportada böyle bir bayrak ve böyle bir kaçış yöntemi, modern Kiev darbecilerine oldukça uygun. İkincisi, tarih her zaman bir komedi olarak tekerrür eder.
Bu nedenle bayan elbisesi seçeneğini de göz ardı etmem...
Turchynov, doğuda özel bir operasyonun başlatılmasına ilişkin bir kararname imzaladı (Ukrayna, Rus Haber Servisi'nin yayınında)
04/15/2014
A. Tolstov: Stüdyoda Büyük Anavatan partisinin yazarı ve eş başkanı Nikolai Starikov var. Turçinov, Ukrayna'nın doğusunda özel bir operasyonun başlatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Ukrayna, BM'ye ülkenin doğusundaki barış güçleri ve örgütleriyle ortak operasyon yapılmasını teklif etti. Aynı zamanda, eski Ukrayna Başbakanı Yulia Timoşenko, web sitesinde tüm devletlerin liderlerine Rus devletine üçüncü düzeyde yaptırımlar uygulamaya çağrıda bulundu. Özellikle Ukrayna halkına doğrudan askeri yardım talep ediyor. Halk milislerinin temsilcileri kendilerinin korunması talebiyle Vladimir Putin'e başvurdu ve Rusya İçişleri Bakanı Sergei Lavrov, ülkemizin Ukrayna'nın iç işlerine karışmadığını, bunun çıkarlarımıza aykırı olduğunu belirtti. Rusya aynı zamanda bütünlüklü ve birleşik bir Ukrayna'yı da temsil ediyor. Peki nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Batı ve Ukrayna, Rusya'nın askeri operasyonundan korkuyordu ve şimdi aslında orduyu kendi adlarına kullanma olasılığını duyuruyorlar. Bu açıklamalara nasıl tepki vermeliyiz?
N. Starikov: Biliyor musun, bu kadar üzücü olmasaydı komik olurdu. Çünkü siz ve ben, Rus tarafında, her kelimeyi dikkatlice tartan, açıklamalarda bulunan ve hiçbir durumda silah sallamaya çalışmayan, büyük P harfi olan politikacıların olduğunu görüyoruz. Öte yandan palyaçolar da var, aksini söylemek zor. Ama ne yazık ki bu palyaçolar kan dökebiliyor. Ve sonra bu hikaye artık komik olmaktan çıkıyor. Ukrayna liderliğinin güç kullanımına ilişkin sürekli konuşması, iki gün içinde üçüncü ültimatom, en son ise terörle mücadele operasyonunun imzalanması. İktidardan mahrum bırakılan suçlanan Yanukoviç'in böyle bir kararnameyi imzalamadığını hatırlayalım. Şiddet kullanmak istemiyordu. Onu bunun için mahkum edebilirsiniz: doğru olanı yaptı ya da yapmadı. Ancak yine de, artık beyazlar içindeki muzaffer "özgürlük şövalyelerinin" beyaz üniformalarının tamamını kanla doldurmaya hazır olduklarını görüyoruz. Bu ne yazık ki korkunç. Ama her devrim -bu konuda pek çok kitap yazmış biri olarak şunu söyleyebilirim- hep bu şekilde biter.
A. Tolstov: Bu açıklamalar neden şimdi yapılıyor? Neden daha erken değil?
N. Starikov: Çünkü durum kaynama noktasına geldi. Ukrayna'nın Güneydoğu halkı ve sanırım Ukraynalıların çoğunluğu, ilk olarak Kiev'e yasadışı bir şekilde askeri darbe sonucu gelen bu gücü istemiyorlar, kabul etmiyorlar. İkincisi, Bandera'nın ulusal bir kahraman haline gelmesiyle yaşayamazlar. İşte bu yüzden insanlar böyle yaşamak istemiyor. Duyulmazlar. Federalleşmeyi talep ediyorlar. Ve bu halk çığlığı gerçekten de bir halk isyana dönüştü. Ve halkımızla konuşmak, federalleşme konusunda referandum duyurmak, başkanlık seçimi yerine bunu düzenlemek yerine (bunun neden yapılması gerektiğini artık açıklayabiliyorum), her taraftan sürekli kan dökme çağrıları duyuyoruz. Bu normal değil.
A. Tolstov: Referandumla ilgili olarak. Aynı Turchynov, hükümet yapısı konusunda tüm Ukrayna'da referandumun 25 Mayıs'taki seçimlerle eş zamanlı yapılabileceği yönünde açıklamalar yapıyor. Doğru, eğer Rada böyle bir karar verirse.
N. Starikov: Turçinov'un yüzünü gören hiç kimse onun açıklamalarını dikkatle dinlemeyecektir. Söylemek istediğim şu: neden aynı anda yapılamıyor? Gerçek şu ki, bugün Ukrayna'da çok ilginç bir durum yaşanıyor. Tek bir avukat size hangi Ukrayna Anayasasının yürürlükte olduğunu açıklayamaz. Açıklamama izin ver. Viktor Yanukoviç'in döneminde, dedikleri gibi, Anayasayı değiştirdiler ve cumhurbaşkanına yetkiler eklediler. Darbecilerin eski şekline dönmek istediği şey bu Anayasaydı. Muhalefetin ihlal ettiği tüm anlaşmaların imzalandığı 21 Şubat'ta Viktor Yanukoviç'in tek bir belgeyi imzalamaya vakti olmadı çünkü hayatını kurtarmak zorunda kaldı, bugün gördüğümüz gibi bu tehdit gerçekti. Rada'nın hızla onayladığı nihai belgeyi imzalamak zorunda kaldı. Ancak Yanukoviç'in bu belgeyi imzalamasından sonra eski Ukrayna Anayasası yürürlüğe girdi. İmzalamadı. Bu, yenisinin yürürlüğe girdiği anlamına gelir. Ama yenisi tamamen farklı şeyler söylüyor. Şimdiki darbeciler de eski darbeciler gibi davranıyor. Yani genel olarak anlaşılmaz bir anayasal boşluktur. Çünkü eski versiyona göre randevu alıp harekete geçiyorlar, ilk iş bu. Bu konuyu incelememiz gerekiyor. İkinci olarak Ukrayna vatandaşları cumhurbaşkanını seçmeye gidecek. Bu başkanın hangi yetkileri olacak? Bir Anayasaya göre bazıları var, diğerine göre diğerleri. Üçüncüsü: Federalleşme nedir? Bu, merkezin ve bölgelerin yetkilerindeki bir değişikliktir. Yani, aynı zamanda ülkenin nasıl inşa edildiğine dair prensip de değişebiliyorsa, cumhurbaşkanını nasıl seçebilirsiniz? Öncelikle Ukrayna'nın ne olduğuna karar vermeliyiz? Federasyon mu, üniter devlet mi, yoksa başka bir şey mi? Ve ancak bundan sonra bu ülkenin lideri seçilebilir. Bu apaçık.
A. Tolstov: Ama seçimlerin sonbahara ertelenmesi gerektiğine dair açıklamalar da var. Ondan önce Anayasayı kabul edin, bu değişiklikler yani eski Anayasaya dönüş.
N. Starikov: Şahsen benim için insan hayatı bu dünyadaki en önemli değer gibi görünüyor. Bakın darbeciler ve Meydan'dakiler neler başardı? Yüz kişi canını verdi. Daha fazla insanın ölme tehlikesi var. Ukrayna'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Mart 2015 yerine Mayıs 2014'te yapılması öngörülüyor. Kendinize sorun: Buna değdi mi, seçimlerin 11 ay önce yapılabilmesi için gerçekten yüz insanın hayatına, kaosa, anarşiye, ülkenin çökme tehlikesine mal oldu mu?
A. Tolstov: İskender'in sorusu: “Kiev'de bir cunta varsa, o zaman Rusya neden Rus halkını korumuyor? Mantık nerede ve Ukrayna'nın egemenliğinin bununla ne ilgisi var? Yanukoviç, Rus birliklerinin girişine izin vermeli.”
N. Starikov: Soru oldukça makul. Dürüst olmak gerekirse bunlar sadece duygular. Dinleyici Yanukoviç'in birliklerin Ukrayna topraklarına girişine izin vermesi gerektiğine inanıyor. Ancak Yanukoviç öyle düşünmüyor. Peki bununla ne yapmalı? Bu kararnameyi Yanukoviç'in yerine saygın bir radyo dinleyicisi mi imzalayacak? Yanukoviç yerine BM'de konuşacak mı? Yanukoviç yerine uluslararası mevzuatı açıklayıp yorumlayacak mı? Tabii ki değil. Rusya'nın tutumu dengeli. Bizim temel duruşumuz iki varsayıma dayanmaktadır: 1) Hiçbir koşulda savaş başlatma fırsatı vermemek için; 2) Bütün, gelişen, gelişen bir Ukrayna'ya ihtiyacımız var. Ukrayna'nın çöküşüne ihtiyacımız yok. Başkan bundan bahsediyor, Lavrov bundan bahsediyor. Ben de mütevazi gücüm yettiğince bundan sürekli bahsediyorum. Neden? Çünkü Amerikalılar, sınırlarımızın yanında kocaman bir alan kalsın diye, Ukrayna devletini darbecilerin eliyle yerle bir ederek, tüm bu karışıklığı bilinçli olarak yarattılar, tıpkı 1818'de olduğu gibi “Mahnovşçina” sürekliydi. Böylece bu alan aşırı örgütlere fırsat tanıyacak, çok sayıda insan işini kaybedecek, bazı aşırı örgütlere çekilebilecek ve oradaki tüm işletmeler kapatılabilecekti. Bakın Ukrayna liderliği şimdi neyi devrediyor? Rusya'ya silah tedarikini durduracaklar. Soru: Ukrayna'dan başka kim silah alıyor? Ana alıcı Ukrayna değil Rusya'dır. Ukrayna'nın kendisi Ukrayna'dan neredeyse hiçbir şey satın almıyor. Yabancı tüketiciler de var. Yani kulakları donduralım ki kayınvalidenin kulaksız bir damadı olsun. Yani askeri işletmelerimize bazı bileşenlerin tedarikini durdururlarsa işletmeleri kapanacak. İnsanlar işsiz kalacak. Bu eylemin amacı nedir? Amacı yok. Kiev darbecilerinin tüm eylemlerinin bağımsız olmadığını anlamalıyız. Mümkün olduğu kadar Rusya'yı kızdıracak şekilde hareket ediyorlar. Bu anlayışa dayanarak politikanızı oluşturmanız gerekir. Savaşa ihtiyaçları var. Sürekli provokasyonlar düzenliyorlar. Sivil kıyafetli, eğitim kıyafeti giyen kimliği belirsiz kişilerin insanlarla iki arabaya ateş ettiği Slavyansk şehrinde duruma bakın. Biri öldürüldü, ikisi yaralandı. Soru: Bu nedir? Sana cevap vereceğim. Bu, aynı bilinmeyen keskin nişancıların teknolojisidir, yalnızca farklı bir versiyonda. Keskin nişancıların ateş edebileceği hiçbir yer yok, bu yüzden arabadaki insanlar arabadaki diğer insanlara ateş ediyor. Aynı şey, Suriye'de tam kapsamlı bir iç savaş başlamadan önce, motosikletli kimliği belirsiz kişilerin protestocuları makineli tüfeklerle vurmasıyla da yaşandı. Görev çatışmalara neden olmak, tutkuları artırmak ve bu kazanı patlamaya uğratmaktır. Bu nedenle birinin savaşa ihtiyacı var, birinin fedakarlığa ihtiyacı var. Bu kişi ABD'dir. Bunu anlayan Rusya'nın bahane üretmemesi, oraya asker göndermemesi gerekiyor.
A. Tolstov: Bir dinleyiciden gelen bir soru daha: "Eğer BM ülkelerinin çoğunluğu tarafından tanınıyorsa, Ukrayna hükümetini gayri meşru olarak adlandırmanın gerekçeleri nelerdir?"
N. Starikov: Çok basit. Öncelikle BM, AKPM ve diğer uluslararası yapıların çoğu ülkesinin “alçak da olsa o bizim alçakımızdır” ilkesiyle hareket etmesi acıdır. Sebepler çok basit. Ukrayna Anayasasının hem eski hem de yeni versiyonunu açıyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın görevden alınabileceği açıkça yazılmış üç seçenek var: 1) bir açıklama yazdı; 2) öldü; 3) bir görevden alma prosedüründen geçti. Azil soruşturması sadece milletvekillerinin ayağa kalkıp oy vermesinden ibaret değil. Öncelikle bu milletvekillerinin belli sayıda olması gerekiyor. Azil kararına esas olan suçları araştırmak için özel bir komisyon oluşturuldu. 2 saatte değil, 15 dakikada değil, aylarca soruşturma yapıyor. Sonra rapor veriyor. Milletvekillerinin anayasal çoğunluğu zaten oy kullanıyor. Bundan sonra bu kararın Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. İşte o zaman görevden alma prosedürü gerçekleşti. Darbeciler ne yaptı? Sanırım radyo dinleyicileri bu prosedürün henüz başlatılmadığını anlıyorlar. Üstelik Anayasa Mahkemesini de feshettiler. Yani Ukrayna Anayasasına göre Viktor Yanukoviç, Ukrayna'nın yasal, meşru başkanıdır. Ve BM'nin Amerikalıların söylediği şekilde oy kullanması, bu sürece şaşırmayı bırakmanın zamanıdır.
A. Tolstov: O halde Ukrayna neden BM'ye ülkenin doğusunda örgütün barış güçleriyle ortak bir operasyon yürütmeyi teklif ediyor ve aynı soruyu NATO'ya yöneltmiyor?
N. Starikov: Çünkü bunların hepsi bir sirk. Bunlar aynı kahrolası palyaçolar. NATO Ukrayna'ya herhangi bir yardımda bulunmayacak. Klasik Vladimir Semenovich Vysotsky'yi hatırlayın: "Sportloto'da yazacağız." Bu aynı şey. Yaban Hayatı Vakfı'na yazma olasılıkları da aynı. Görevleri Ukrayna'yı kurtarmak değil, Rusya'yı kızdırmaktır. Yani Ukrayna'ya kaos ektiler ki, Rusya şu ya da bu kaosa sürüklensin, Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıksın. Ve böyle bir sıfatı kullanabilirsek, müreffeh ve bütünsel bir Ukrayna'ya ihtiyacımız var. Bu nedenle birisi Lugansk, Donetsk ve diğer bölgelere birliklerin getirilmesinden bahsettiğinde bunu bir düşünün. Peki Lviv bölgesinde ve Zhytomyr bölgesinde? Orada da Rus ordusunu mu bekliyorlar? HAYIR. Peki bunun hakkında nasıl konuşabilirsin? Radyo dinleyicisinin neden böyle yazdığını anlıyorum. Duygular tarafından yönlendiriliyordu. Ülkenin lideri böyle davranamaz. Adımlarını heyecanla atmayan, çok iyi düşünen bir siyasetçinin ülkeyi yönetmesi çok güzel. Bu yüzden sonuçlar bu kadar harika. Bakın, Kırım Rusya ile yeniden birleşti. Oraya herhangi bir asker konuşlandırılması söz konusu değildi. Sonuç elde edildi. İşte nasıl devam edeceğiniz.
A. Tolstov: Ve bugün bile Meydan'da Ukrayna'nın yeni hükümetine karşı bir miting düzenlendiğine dair mesajlar geldi. Gereksinimler şunlardır: her şeyden önce ekonomik durumu istikrara kavuşturmak. Bu gerçekleşmezse ülke kitlesel protestolara boğulacak. Eyleme katılanlar, geçen hafta Ukrayna'daki sürünün yaşamının dayanılmaz hale geldiğini söylüyor. Bakkal fiyatları iki katına çıktı, ilaçların fiyatı %50 arttı, aynı şey konut ve toplumsal hizmetler ile gaz tarifelerinde de oluyor. Kiev'de minibüslerle yolculuk da neredeyse iki katına çıktı. Bu tür mitingler aynı Maidan Nezalezhnosti'de neye yol açabilir? Yaşam kalitesi bozuluyor; mevcut iktidara karşı ciddi bir muhalefet ortaya çıkabilir mi? Bu, Avrupa bütünleşmesini ve Yanukoviç'in devrilmesini savunanların zihninde neleri değiştirecek?
N. Starikov: Sovyet sinemasının klasiği olan “Malinovka'da Düğün”ü hatırlayın: “güç yeniden değişiyor.” Orada para konusuna gelince, “al, al, daha çok çekeceğim” deniyordu. Kaynakların nasıl bölündüğüne gelince: "Bu benim için, bu yine benim için, benim için hepsi aynı." Mevcut Ukrayna durumunun tamamı burada anlatılıyor. İktidar böyle davranırsa, başka türlü davranamaz, bir süre sonra onu destekleyenler bunu kendileri süpürecekler. Çünkü onlar, yani naif insanlar, iyi bir şey başardıklarını düşünerek yanılgıya düşmüşlerdi. Birkaç ay içinde tüm sonuçlarıyla birlikte devletlerini kendileri yok ettiler. Bir devletin çöküşü halk için her zaman korkutucudur. Bu her zaman ekonomik krizdir, her zaman iç savaş tehlikesidir, her zaman yaşam standartlarının düşmesidir. Devletin çökmesi ve herkesin iyi yaşamaya başlaması asla olmaz. Bu böyle olmaz. Sovyetler Birliği'nin nasıl bittiğini hatırlayın. Şimdi bu trajedi daha küçük ölçekte yaşanıyor ama bu onun bir trajedi olmasını engellemiyor. Bu nedenle Ukraynalıların kendileri mevcut gayri meşru Ukrayna hükümetini reddetmelidir. Ve birkaç ay içinde, yıllar değil, Ukraynalılar onu kesinlikle dışarı atacaklar. Çünkü verdiği sözlerin hiçbirini tutmayacak.
Dinleyici: Merhaba. Bay Starikov, bir tarihçi ve yazar olarak İlyin'in ne yazdığını bilmeniz gerekir. Komünist parti çöktüğünde, halk karşıtı bir diktatörlük iktidara gelirse, bir devlet yaratmanın onlarca yıl alacağını unutmayın. 1818'deki korkunç devrimden sonra Stalin ülkeyi ayağa kaldırmayı başardı, kısa sürede ayağa kalktı ve tüm savaşları kazandı. Biz de 25 yıldır bu bataklıktayız, Rusya'da bir iç savaş sürüyor, görmüyor musunuz? Sizce bu daha ne kadar devam edecek?
N. Starikov: Bakın, ülkeyi içtenlikle destekleyen bir kişi arıyor. Anlıyorum. Ve yine bir duygu patlaması. Ben tarihi çok iyi biliyorum sevgili radyo dinleyicisi. Zaten 12 kitap yazdım. Bazıları devrimin tarihine ayrılmıştır. Bunlardan birinin adı “Stalin. Gelin hep birlikte hatırlayalım." Stalin'e büyük saygım var. Ancak ülkeyi yeniden ayağa kaldıran Stalin ve ekibi, 17-18'de Rusya'yı yok edenlerle aynı kişiler değil. Üstelik 1937-38'deki sözde Leninist muhafızlar hak ettiklerini tam olarak aldılar. Ancak bundan sonra Sovyetler Birliği nihayet ilerleyebildi, en korkunç savaşı kazandı ve Gorbaçov 1991'de ona ihanet edene kadar tam anlamıyla bir süper güç haline geldi. Teklifin nedir? Yeni bir iç savaş sonucunda ülke yeniden kan gölüne mi dönecek? Tabii ki değil. Dolayısıyla Ukrayna'nın gelişmesinin yolu bu değil. Herhangi bir devrimin devletin çöküşüne, kan dökülmesine yol açtığını söylediğimde bu böyledir. Büyük Fransız Devrimini hatırlayın. 70. yılın Sovyetler Birliği'ni, 19. yılın kanlı sefahatinden ve iç savaşından ayırmak gerekir. Bunlar iki farklı ülke. Partiler isim olarak aynı gibi görünseler de farklı komünistlerdir, farklı ideolojilerdir, farklı anlamlardır. Bu nedenle yeterince devrimimiz olacak. İşte bu yüzden Ukrayna'da devrimlerin olmasını istemiyoruz. Bugünkü Ukrayna'yı yok eden, kazandığında kendisini devrim olarak adlandıran darbeydi. Bu bir gerçek. Tüm bu olaylar başlamadan önce, 21 Şubat'tan önce ne Kırım'ın ne de Donbass'ın Ukrayna'dan ayrılma konusunda en ufak bir isteği yoktu. Neden bahsettiğimizi anlamak için varsayımsal olarak hayal edelim. 1999'da Basayev'in çeteleri Dağıstan'a gitti. Dağıstanlılar, silahlı kuvvetlerimizin yaklaşmasından önce bile onları hemen geri püskürttüler. Bunun için kendilerine çok teşekkür ederiz. Rusya başarılarını hatırlıyor. Ancak korkunç bir şeyin olduğunu ve Basayev'in kampanyasının Kızıl Meydan'da sona erdiğini hayal edin. İşte bu kadar, kazandılar ve merkezi hükümet oldular. Sizi temin ederim ki, Rusya'nın tüm bölgeleri derhal bu merkezi hükümetten ayrılmak isteyecektir. Üstelik Müslüman nüfusun olduğu bölgeler bile. Çünkü iktidardaki bu tür Vahhabi aşırıcılar korkunçtur. Bugün Ukrayna'da olan da budur. Burada Batı'nın çıkarları doğrultusunda çalışan faşistler, milliyetçiler ve politikacılar iktidara geldi. Ve herkes dehşete kapılmış durumda ve onlardan uzaklaşmak istiyor. Ukrayna'nın çöküşünün kaynağı mevcut Kiev hükümetidir. Tüm normal insanların arzusu ondan uzak olmaktır. Dolayısıyla Kiev hükümeti halkıyla temasa geçerse, orada federalleşme konusunda referandumlar yapılırsa ve Kiev'de iktidarın anlamı değişirse Ukrayna kurtarılabilir.
A. Tolstov: Nikolai Viktorovich, Rusya'nın ülkelerin topraklarına asker göndermediğine dair açıklamanızı soruyorlar size. Roman şöyle yazıyor: “Affedersiniz lütfen ama Rusya Yugoslavya'ya, Suriye'ye veya Kuzey Afrika ülkelerine asker göndermedi ve yine de orada savaş ve yıkım var. Dikkatli olmanın ne anlamı var? Ve diğer dinleyicimiz: “Nasıl karışmayalım? Rus yurttaşlarımızı ölüme mi bırakacaksınız? Bırakın ateş etsinler, yoksa ne?”
N. Starikov: İlk soru: Kim vuruldu? Şu anda Rusya'nın bu aşırılıkları önleme konusundaki sert tutumu, oraya giden tanklarda değil, Kiev'in zaten üç ültimatom vermesine ve hiçbir konuda karar verememesine yol açan diplomatik konumda yatıyor. Kırım'a hiç karar vermedim. Sürekli provokasyon yapmaya çalışıyorlar. Simferopol'de bir Ukraynalı asker ve bir Kazak'ı vuran keskin nişancıyı hatırlayın. Şimdi birileri arabalara ateş ediyor. Bir nedene ihtiyaçları var, bir savaşa ihtiyaçları var. Sevgili radyo dinleyicileri, düşünelim - bunun zor olduğunu anlıyorum - ama duygularla değil. Onların savaşa, bizim barışa ihtiyacımız var. Bu nedenle aynı hedeflere ancak farklı yöntemlerle ulaşmalıyız. Suriye'de bir savaşın sürdüğü gerçeğine gelince. Suriye ile Libya arasındaki farkı görüyor musunuz? Rusya Libya'ya müdahale etmedi, Rusya Yugoslavya'ya müdahale etmedi. Yugoslavya yok, Libya da yok. Orada bazı holiganlar yakın zamanda Başbakanı kötü davrandığı için tutukladılar; bu, bugünkü Libya devletinin seviyesidir. Ama Suriye var. Evet orada bir yıkım var. Evet orada ölenler var. Çünkü orada halk teröristlere karşı özgürlüğünü savunuyor. Farkı görüyor musun? Ve Rusya ona yardım etmeseydi özgürlüğünü savunamazdı. Dolayısıyla nerede nasıl bir politika izleniyor ve bu nasıl sonuçlara yol açıyor, onu anlayalım.
Dinleyici: Nikolai Viktorovich, bu darbeyi daha sonraki yeniden seçimlerle gerçekleştirmenin neden gerekli olduğunu söylediniz. Benim açımdan bu darbe Vladimir Vladimirovich Putin'in notunu büyük ölçüde düşürmek için yapıldı. Kırım'da kan dökülseydi, Doğu Ukrayna'da kan dökülseydi, o zaman halk Putin'i affetmezdi ve o artık başkan olmazdı. Bunun için her şey yapıldı. Ve artı Olimpiyatlar - onu karalamak için. Nasıl düşünüyorsun?
N. Starikov: Batı bu eylemlere başladığında pek çok hedefin peşindeydi ama hepsi eşit derecede Rusya karşıtıydı. Darbenin başlangıçta planlandığı konusunda kesinlikle haklısınız ve Putin'in kendisi de Ukrayna'da bir sonraki başkanlık seçimlerinin yapılması beklenen 2015 için bundan bahsetti. Ancak Yanukoviç, Avrupa entegrasyonuna ilişkin anlaşmayı imzalamadığı için (lütfen dikkat edin, herkes bu anlaşmayı çoktan unuttu, hiç kimse Maidan'a uğruna geldiği Avrupa rüyasının kendisine iade edilmesini talep etmiyor, çünkü onlar buna yakın bile değiller) Avrupa rüyası, yiyecek zaten daha pahalı hale geldi, benzin daha pahalı hale geldi, ilaç yok, iş yok, nasıl bir Avrupa rüyası var); Dolayısıyla darbeciler ancak Yanukoviç'in bu anlaşmayı imzalamamasından sonra doğaçlama yapmak zorunda kaldı. Ve birçok hedefleri var. Birincisi kaos yaratmak, ikincisi Rusya'yı Kırım'daki stratejik üssünden mahrum bırakmak ve tabii ki Rus liderliğini zor durumda bırakmak. Yani, eğer Kırım için savaşmazsanız, o zaman zayıflık gösteriyorsunuz ve Rusya içindeki reytinginizi kaybediyorsunuz. Özellikle kanlı aşırılıklarla olursa. Bu kanlı aşırılıklara müdahale ederseniz, kanlı aşırılıklara müdahale ettiğiniz için reytinginizi kaybedersiniz. 1914'ü hatırlayın. Ne kadar vatansever bir coşku! Almanya'nın savaş ilan ettiği Rusya'yı herkes savunmak istiyor. Ve 1917'de - o zaman çarı kim devirdi? Bu vatanseverlik coşkusu nereye gitti? Bunun nedeni, üç yıl süren savaşın insanların olup bitenlere karşı tutumunun değişmesine yol açmasıydı. Yani Batı bizi çok zor duruma sokmak istiyordu. Ve bu, bir politikacının, düşmanın kendisi için belirlediğinin tam tersi bir hedefe ulaşma ve aynı zamanda tüm tuzaklardan kaçınma becerisidir. Önemli olan hiç kan dökülmemesidir. İki kişi öldü. Çok üzgünüm. Belki sokaklara onların adı verilmeli. Elbette adını Kırım'da koyacaklar.
A. Tolstov: Sizin açınızdan Rusya hangi noktaya kadar duruma müdahale etmeyecek? Bundan sonra bunun artık mümkün olmayacağı nokta neresidir?
N. Starikov: Olaylar tamamen kontrolden çıkana kadar Rusya müdahale etmeyecek. Eğer Ukrayna'da Allah korusun, herkese karşı bir tür savaş başlarsa, o zaman elbette buna bir şekilde tepki vermek gerekecektir. Gerçekten Ukrayna halkının bu durumu çözebileceğini umuyorum. Hem polisin hem de askerin halkın safına geçme sürecinin artık başladığını lütfen unutmayın. Bu kaçınılmaz bir yoldur, çünkü hiç kimse sıradan insanlara ateş edemez, yalnızca artık Ulusal Muhafız olarak adlandırılan Sağ Sektördeki faşistler ateş edebilir. Bir hava indirme tugayı hayal edin. Ne, kadınları ve yaşlıları mı vuracak? Ne için? Sadece kenara çekilecek ve en iyi ihtimalle sakinlerin yanına gidecek.
A. Tolstov: Nikolai Viktorovich, soru: "O halde, eğer asker konuşlandırılmayacaksa Putin neden askeri güç kullanmak için izin istedi?"
N. Starikov: Bunu Rusya'nın kararlılığını göstermek için istedi. Kullanılan tehdidin artık bir tehdit olmadığını biliyorsunuz. Lütfen hiç kimsenin bu izni iptal etmediğini unutmayın; bu konu artık tartışılmamaktadır. Ama üzerinden oldukça fazla zaman geçti. O günden bu yana sanırım bir ay geçti. Ve Ukraynalı darbeciler genel olarak henüz güç kullanmadılar. Her ne kadar bunun için pek çok neden yaratmış olsalar da. En önemlisi de bu gerekçenin olduğunu ve güç kullanacaklarını sürekli dile getiriyorlardı. Yani sürekli konuşuyorlar ama son anda bir şey onları durduruyor. Kesinlikle geçen gün gerçekleşen CIA başkanının ziyareti değil.
A. Tolstov: Bu da ilginç bir soru. Bugün Rus gazıyla ilgili mesajlar aldık. Ukrayna bin metreküp başına 386 dolar ödemeye hazır. Rusya daha önce 485,5 dolarlık fiyatta ısrar etmişti. Avrupa aynı zamanda tek bir enerji birliği oluşturma planlarından da bahsediyor. Bu organizasyon doğal kaynaklarla ilgili konuları ele alabilir. Genel olarak enerji sorunlarının gündeme gelmesi ilk kez olmuyor. Sizce mevcut durum Avrupa'yı bu sorunu Rusya'ya bağımlı kalmayacak şekilde çözmeye itecek mi? Avrupa ve Avrupa Birliği Rus gazını reddederse ne olacak?
N. Starikov: Bu soru üzerinde yorum yapılmaya değer. Ukrayna'dan açıklama: Gaz için 386 dolar ödemeye hazırız. Düşünün sevgili radyo dinleyicileri, bir mağazaya geliyorsunuz, tezgaha çıkıyorsunuz ve “Bu sosis için 500 ruble ödemeye hazırım” diyorsunuz. Satıcı size şunu söylüyor: “Ama fiyatı 600.” Ve diyorsunuz ki: “Umurumda değil. Ben bunun için 500 ödemeye hazırım, bu da senin onu bana 500 rubleye satman gerektiği anlamına geliyor.” Ne olmuş? Burası bir anaokulu. Yulia Timoşenko'nun birkaç yıl boyunca vicdan mahkumu olduğu, fiyatın sabit olduğu imzalanmış bir sözleşme olmasına rağmen. Bir sözleşme var, orada her şey anlatılıyor: fiyat, bazı durumlarda bunu azaltmanın yolları, uzun süre ödeme yapılmaması durumunda ön ödeme. Orada her şey yazıyor, sözleşmeyi okumanız gerekiyor. Dolayısıyla bir bedel ödemek istediğimizden bahsetmek yoksulların lehine konuşmaktır. Ve Kiev'de gayri meşru bir hükümetin iktidarda olduğu bir durumda, Rusya'nın bu hükümeti sübvanse etme ve gaz fiyatını düşürme motivasyonu yok. Yanukoviç'in fiyatını düşürdük çünkü meşruydu, emekli maaşları onun altında ödeniyordu, Grivnası döviz kuru farklıydı ve faşistler makineli tüfeklerle sokaklarda dolaşmıyordu. Bu anlaşmayı imzalamadığı için kendisine indirim yaptık. Bu anlaşılabilir bir durumdu. Bu indirimi neden yapıyorlar? Darbeci oldukları için mi, bazı BM ülkeleri tarafından tanındıkları için mi? Bu BM ülkeleri onlara bu parayı versin. Bugün Slovakya'dan geldim. Dolayısıyla gazla ilgili durumu da karşı taraftan biliyorum. Sonuçta Slovakya, Slovakya'nın bilmediği nedenlerden dolayı Ukrayna'nın büyük umutlar beslediği ülkelerden biri. Ukrayna ne istiyor? Slovakya'da bir tür gazın tersine çevrilmesini istiyor. Düşünün ki bir doğalgaz boru hattı var, gaz Avrupa'ya gidiyor. Fiziksel bir mucize eseri, gaz aynı borudan geri dönecektir. Ukrayna'nın gazımızı almasını konuştuğumuz açık ama Slovakya'nın sağladığı düşünülüyor. Her şey yoluna girecek ama Slovakya şu soruyu soruyor: Bu gazın parasını kim ödeyecek? Burada Ukraynalı ortaklar hiçbir şey söyleyemezler. Bu nedenle Slovakya, gazın tersine çevrilmesinin imkansız olduğunu söylüyor ancak Avrupa Birliği'nin bu gazın bedelini Ukrayna yerine kendisinin ödeyeceğine dair garanti vermesi halinde bazı tedariklere hazır olduğunu söylüyor. Ancak Avrupa Birliği bu tür garantiler vermiyor. Bak, sadece laf. Batı'dan ne gibi özel bir yardım geldi? Şimdi ABD 1 milyar dolar yardım sağladı; bu bir kredi, geri ödenmesi gerekecek. IMF siyasi amaçlı krediler veriyor: Emekli maaşları düşürülmeli, emeklilik yaşı yükseltilmeli, sosyal yardımlar düşürülmeli, sonra biz para vereceğiz ki, siz bize daha sonra daha fazla para geri verebilesiniz. Bu yardım mı yoksa ne? Kimse Ukrayna'ya yardım etmiyor. Çünkü müreffeh bir Ukrayna'ya değil, Ukrayna'nın çok kötü olmasına ihtiyaçları var. Bir şey söylüyorlar ama planlarını uygulamaya koyuyorlar. Dolayısıyla Avrupa'nın Rus gazından daha bağımsız olacağı yönündeki söylentiler de tamamen kurgu. Bağımsız olabilmek için öncelikle gazımızı bir şeyle değiştirmemiz gerekiyor. Norveç böyle bir değişim sağlayamaz. Ciltleri yok. ABD kaya gazı üretiyor. Öncelikle taşınması gerekiyor ama sıvılaştırılmış gazın pompalandığı devasa gemiler yok, Avrupa'da rıhtım yok, inşaat için bir gemi inşa programı bile yok. Yani belki on yıl sonra getirirler. Ama bu 10 yılın bir şeylerle ısınması gerekiyor. Sadece Angela Merkel'in açıklamaları ya da Arsen Avakov'un Facebook paylaşımları değil, daha önemli bir şey var. Avrupa, Rus gazının yerini hiçbir şeyle değiştiremez. Pahalıdır, zaman alıcıdır ve kârsızdır.
A. Tolstov: Aynı zamanda Çin'den dönen Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich, Rus ve Çinli meslektaşlarının Çin'e Rus gazı tedariki için bir sözleşme hazırlamaya hazır olduklarını açıkladı. Üstelik bu teklifler Başkan Vladimir Putin'in Mayıs ayı başlarında Çin'e yapacağı ziyaret için de hazırlanabilir. Bu pazar bizim için ne kadar ilginç? Rusya'nın Çin'de ne gibi beklentileri var?
N. Starikov: Elbette bu pazar bizim için çok ilginç. Zamanımızın en büyük düşünürünün, artık internet olmadan fakir ve mutsuz bir şekilde çürüyen bir isim haline getirdiği itibarını sarsmak amacıyla orada bir gaz boru hattı inşa etmemiz tesadüf değildi. Ve hidrokarbonlarımızı Çin'e götüren ESPO'nun inşasını tam olarak engellemeye çalışması tesadüf değil. Burada pek çok avantaj var, ancak bir dezavantaj var. Avantajları şu ki, eğer Avrupa birdenbire sokaklarında büyüyen ağaçların tadını çıkarmak için intihara meyilli bir istek duyarsa şöyle deriz: “Tamam çocuklar, sorun değil. Ama Çin’e gaz sağlayacağız.” Tek dezavantajı Çin'in bize henüz Avrupa'nın tükettiği düzeyde bir tüketim sağlayamaması.
A. Tolstov: Ve bu bağlamda bir dinleyicinin sorusu: "Eğer BM Rusya'yı saldırgan olarak tanırsa, Çin ile bir çatışma çıkarsa Rusya'nın müttefiki kim olacak?"
N. Starikov: Peki kim Rusya'nın gönüllü müttefiki oldu ki bizim için kendimizden daha iyi savaştı ya da en azından bizim gibi? Tarihte buna benzer bir şey bilmiyorum. Basit bir anlayışla başlamamız gerekiyor. Rusya'ya bizim kadar sadık olacak ve onu bizim kadar sevecek hiçbir müttefik yok. Diplomatların becerisi, Çin'in çatışmadan değil, Rusya ile dost olmaktan yararlanmasını sağlayacak bir çıkar ağı örmektir. Böylece İtalyan politikacılar Rusya ile işbirliğinin herhangi bir çatışmadan çok daha karlı olduğunu görebilirler. Bu nedenle Batı uzun süredir Adolf Hitler gibi ülkelerinin zararına hareket edecek politikacıları Avrupa'nın kilit ülkelerine getirmeye çalışıyor. Ya da Ukrayna'yı çok sevdiklerini söyleyen ama aslında Ukrayna'yı ezmeye, doğramaya, mahvetmeye başlayan günümüzün Ukrayna darbecileri gibi.
A. Tolstov: Ukrayna ile yerleşimlerde ne zaman rubleye geçeceğiz?
N. Starikov: Güzel soru. Sadece Ukrayna ile değil, genel olarak doğal kaynaklarımızın ticaretinde de ruble ödemelerine geçmek gerekiyor. Daha sonra, kesin olarak konuşursak, süreç hızlı ve eğlenceli ilerleyecektir. Ancak örneğin makine mühendisliğimizin ürünlerini ruble karşılığında satmamız zorsa, gazımızı satın almamak imkansızdır. Veya örneğin Finlandiyalı ortaklarımız Rus kerestesini satın almadan edemiyorlar. İstesen de istemesen de bu farklı bir hikaye. Yapamamak. Bu nedenle bir koşul koyabiliriz: evet satıyoruz, ancak yalnızca ruble için. Borsamıza gelin, paranızı satın, ruble satın alın ve onlarla ödeme yapın. Yani kısaca tüm bunların anlamı milli paramıza talep yaratmaktır. ABD, dolara talep yaratarak yüksek bir yaşam standardına ulaştı. Mümkün olduğu kadar geniş bir ürün yelpazesinde ruble ticareti yapmaya başladığımızda, aynısını burada, Rusya'da da yapabiliriz.
Dinleyici: Nikolai Viktorovich, düşmanımız, yani istihbaratı Ukrayna topraklarında serbestçe faaliyet gösteren ABD'nin de Rus liderliğinin ne istediğini ve nasıl davrandığını düşündüğünü ve gördüğünü itiraf ediyorsunuz.
N. Starikov: Elbette istihbarat servisleri çalışıyor. Aslında SBU daha önce Amerikalıların emrindeydi ama artık doğrudan bir şube. Bakın, bugün Yanukoviç'le birlikte devrilen ve görevden alınan SBU'nun başkanı sansasyonel bir açıklama yaptı. SBU'nun şu anki başkanı ve Merkezi Seçim Komisyonu başkanı Nalyvaichenko'nun çifte ajan olduğunu söyledi. Nalyvaichenko hem İngiliz hem de Amerikalı ortaklar için çalışıyor. Prensip olarak şaşırtıcı bir şey yok. Sağ Sektörün nereden geldiği sorusunu incelemeye başladığımda, birdenbire Bay Nalyvaichenko'nun SBU'nun başkanı olarak kamplarına geldiğini gördüm. Düşünsenize bu hikayenin tamamı örtbas edildi. İnternette fotoğrafları var. Örneğin, Ukrayna Güvenlik Servisi okulundan öğrencilerin mezuniyeti. Amerikan Büyükelçisi onlara diplomalarını veriyor. Bu FBI değil, CIA değil, SBU. Rus büyükelçisinin gelecek vaat eden genç FBI ajanlarına bazı hediyelik eşyalar, iç içe geçmiş bebekler ve flamalar sunduğunu hayal edebiliyor musunuz? Tabii ki hayır, kimse onu içeri almayacak. Dolayısıyla durum şu: Amerikalılar Ukrayna'da çalışıyor. CIA başkanı oraya geldi. Ama daha önce Ukrayna'da çalışmışlar ve hep çalışmışlar. Ve “Rusya ile Kırım'ın Birleşmesi” adlı operasyon onlar için tam bir sürprizdi. Kırımlıların bu şekilde örgütlenebileceklerini beklemiyorlardı. Rusya'nın bu konuda irade göstermesini beklemiyorlardı. Genellikle olayların tamamen farklı bir şekilde gelişmesini bekliyorlardı. Bu yüzden onları şaşırtmayı başarıyoruz. Ve gelecekte bunu yapamamamız için hiçbir neden göremiyorum.
Dinleyici: Neden birleşik bir Ukrayna'ya ihtiyacımız olduğunu söylüyorsunuz? Ona hiç ihtiyacımız yok. Orada uyumsuz şeyler var: Galiçyalılar, Uniatlılar, Rusinler, Transkarpatyalılar. Ve sıradan Ukraynalılar, bizim Ruslarımız. Ukrayna neden birleşmeli? Bu paket neden çıkarları ve nitelikleri bu kadar zıt olan insanları da içersin ki? Belirsiz.
N. Starikov: İnsanları nitelik ve niceliğe göre ayırmadığımı söylemek istiyorum. Benim için tüm Ukraynalılar eşittir. Benim için bir Ukraynalı, lehçesinde hafif tuhaflıklar olan aynı Rus'tur. Bu aynı zamanda Rusya'nın güney bölgelerinde de mevcuttur. Büyük bir fark yok. Mihail Sergeyeviç Gorbaçov'un söylediklerini hatırlayın. Ukrayna ile hiçbir ilgisi yoktu, yine de kesinlikle Ukraynaca, güney Rusya lehçesi vardı.
Evet, Ukrayna'nın batı bölgelerinin zihinsel olarak farklı olması konusunda kesin bir sorun var. Özellikle son yirmi yılda zihinsel olarak farklılaştılar. Ancak şunu anlamalıyız ki, kesin olarak konuşursak, Rus medeniyetimize ancak 20. yüzyılın ortalarında Stalin sayesinde girdiler. Bu düşmanlığın ortadan kalkması için Ruslar ve Ukraynalılar arasındaki düşmanlığın değil, Rus dünyası ile Batı dünyası arasındaki düşmanlığın - oradaki sorun da bu - zaman alması gerekiyor. Biz, Rus dünyasının yurtseverleri, tüm Ukrayna'nın müreffeh ve birleşmiş olmasına ihtiyacımız var. Bana öyle geliyor ki bakış açımız şu olmalı: Bize ait olanı bölemeyiz. Bir diğer husus da her zaman belirleyemediğimiz koşullar bütün bir ülkenin parçalanmasına yol açıyor. Ve sonra bazı eylemler zaten gerçekleştirildi. Ancak bu süreci biz başlatamayız ve başlatmamalıyız.
NATO'nun nihai hedefi Rusya'nın Tver bölgesini ayrı bir devlet olarak bu örgüte kabul etmektir.
04/21/2014
Nakanune.ru kaynağıyla yaptığım bir telefon görüşmesinde, Cenevre müzakerelerinin sonuçları ve bir bütün olarak Ukrayna'daki durum hakkındaki bakış açımı dile getirdim[40].
Soru: Önceki gün Cenevre'de Ukrayna'daki duruma ilişkin dörtlü müzakereler yapıldı. Sizce Nikolai Viktorovich Rusya için başarılı oldular mı?
N. Starikov: Müzakereler, tarafların kendilerini ilgilendiren sorunları tartışabilmesi ve barışçıl bir çözüm bulabilmesi için vardır. Müzakerelerin gerçeği, Ukrayna'daki durumun belirsiz bir şekilde teraziye benzediğini ve terazinin şu ya da bu yönde sallanmadığını gösteriyor. Bugün tamamen Ukraynalı olan çatışmanın taraflarından biri sorunu tek taraflı çözme fırsatına sahip olsaydı, eminim ki her şeye çoktan karar verilmiş olurdu. Bugün kendilerine Kiev'in meşru otoritesi diyenler, fırsat verilse, Güneydoğu'daki halklarının ayaklanmalarını güçlü bir elle bastırabilirler. Ancak böyle bir şansları yok, dolayısıyla hem Kiev'in hem de ABD'nin müzakere masasına oturması gerekiyor.
Bu müzakerelerin sonuçlarına gelince, övünecek özel bir şey yok. Kısaca müzakere etmeyi kabul ettiler. Çünkü şu anda Cenevre'de imzalananlar bir iyi dilekler bütünüdür. Bir tarafın binaları boşaltması ve silahlarını teslim etmesi, diğer tarafın ise Sağ Sektörün yasadışı oluşumlarını silahsızlandırması ve halka yönelik saldırıları durdurması gerekiyor. Ayrıca asıl soru da çözülmedi: Şubat darbecilerinin Ukrayna'yı sürüklediği anayasal çıkmazdan çıkış yolu ne olmalı? Burada her iki tarafın da bu çıkmazdan nasıl çıkılacağına dair bambaşka görüşleri var.
Bana öyle geliyor ki Rusya'nın önerdiği yol doğru. Yani öncelikle insanların haklarına, bölgelerin hangi hakları alacağına karar vermemiz ve bölgelerde referandum yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda ülke genelinde değil bölgelerde olmaları önemli; Donetsk veya Mariupol sakinlerinin, son bilgilere göre Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu'na güvendiklerini düşünmüyorum. İngiliz ajanları oturuyor.
Ve ancak bundan sonra burasının nasıl bir ülke olduğu, nasıl bir anayasal sisteme sahip olduğu, nasıl bir anayasaya sahip olduğu netleştiğinde ülkenin başkanını seçmek mümkün olacak. Aksi takdirde, bilinmeyen bir ülke için, yetkileri bilinmeyen bir ülkede hızlandırılmış seçimler öneriliyor. Bu böyle yapılmaz.
Soru: Sizce artık bir şeyler değişecek mi, halk gerçekten hükümet binalarını boşaltacak mı?
N. Starikov: Bu tür eylemlere sürüklenen kişilerin silahlarını bırakması ve belirli binaları terk edebilmesi için, halkın uğruna sokağa çıktığı şeyin yerine getirileceğine dair güvence almaları gerekiyor. Bugün birisi bölgesel referandum yapılmasını mı öneriyor? Kievli politikacılardan böyle bir açıklama duymadım. Ülkede düzeni yeniden sağlayacağının, neo-Nazi grupları silahsızlandıracağının garantisini veren var mı? Ben de bunu duymadım. Bu konularda netlik oluşana kadar korkarım ki Cenevre'de imzalanan belge Cenevre'de imzalanan belge olarak kalacak.
Soru: Bu belge, halkın hükümet binalarını terk etmek istememesi durumunda Kiev cuntasının isyancıları güç kullanarak bastırması için başka bir neden verebilir mi?
N. Starikov: Ukrayna bunu her zaman yapmaya çalışıyor ama pek başarılı olamıyor. Ayrıca Kiev yetkilileri için en önemli caydırıcı unsur, herhangi bir imzalı belgenin bulunmaması değil, sınırımızdaki bölgelerde benzeri görülmemiş olaylar olması durumunda Federasyon Konseyi'nden Rus silahlı kuvvetlerini kullanma izninin bulunmasıdır. Dolayısıyla Cenevre'de imzalanan belgelere fazla önem vermeye gerek yok. Bir zamanlar Hitler ve ben bir saldırmazlık anlaşması imzaladık ama o bunu hemen ihlal etti.
Soru: Müzakerelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Washington'un Ukrayna sorununun çözümünde ilerleme görmemesi halinde Rusya Federasyonu'na karşı yakında ek yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu belirtti...
N. Starikov: On yıl içinde, bu tür müzakerelerde, ABD'nin kötü davranması halinde Rusya'nın ABD'ye karşı yaptırımlar uygulayacağını gerçekten duyurmasını gerçekten istiyorum. Kerry'nin açıklaması, en hafif tabirle tuhaf, burada ya bizimle anlaşmaya varıyorsunuz, ya da bize baskı yapmaya çalışıyorsunuz. Birinin diğerini hariç tutması gerekiyor.
Soru: Amerika'nın yakın gelecekte Rusya'ya karşı yaptırımları genişletme olasılığı nedir?
N. Starikov: Elbette genişleyecek. Yirmi bir kişi yerine kırk bir kişinin olmayan hesaplarını donduracaklar, bu Rus ekonomisine “korkunç” bir darbe olacak.
Soru: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı başkanının, Kiev yetkililerinin ülkede şeffaf bir anayasa reformu gerçekleştireceğine dair verdiği söz hakkında ne düşünüyorsunuz?
N. Starikov: Çocukken Krylov'un birçok masalını okudum; farklı sözler veren ancak bunları yerine getirmeyen çeşitli flora ve fauna karakterlerinden bahsediyorlardı. Dolayısıyla, kendilerine iktidar veren Başkan Yanukoviç'le yapılan anlaşmayı neden ihlal ettiğini ve sadece birkaç saat içinde Kiev'de darbe gerçekleştirdiğini açıklayamayan hükümete güvenmenin bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Eğer Ukrayna'nın istikrarını ve demokratik gelişimini isteselerdi zaten her şeyi Yanukoviç'ten almış olurlardı. Ama onların, daha doğrusu onları kontrol edenlerin kaosa, bölünmüş bir Ukrayna'ya ve savaşa ihtiyacı var. Darbeciler bu yüzden hiç ihtiyaç duymadan darbe yaptılar, Viktor Yanukoviç aynı Yatsenyuk'u başbakan olarak atadığında, o da görevlerini aynı şekilde yerine getirebilirdi, ancak şimdi arkasında Turçinov olmayacaktı, anlaşılmaz bir meşruiyete sahip, ancak tamamen meşru bir başkan Yanukoviç.
Soru: İlginçtir ki Batı, Rusya'dan Ukrayna'daki çatışmanın tırmanmasını durdurmasını talep ederken Rasmussen, hiç kimsenin Ukrayna'yı tarafsız bir taraf olmaya zorlamaması gerektiğini söylüyor. Komşularımız Ukrayna'daki durumu bu şekilde ağırlaştırmıyor mu?
N. Starikov: Batı her zaman Rusya'dan bir şeyler talep ediyor. Az çok görünür bir ülke haline geldiğimizde hemen bizden bir şeyler talep etmeye başladılar. Yenilgiye uğrattığımız ve tüm Baltık kıyılarını ellerinden aldığımız zavallı savunmasız İsveçlileri gücendirmediğimiz gerçeğinden başlayarak, Avrupalı ortaklarımızın hiçbir garanti olmaksızın Hitler'le tek taraflı bir savaş başlatmamızı talep etmesiyle sona eriyor. ve sonra onunla bir saldırmazlık anlaşması imzaladığımızda çok kırıldılar. Bizden sürekli bir şeyler talep ediyorlar. Onların taleplerine bu kadar önem vermeyi bırakıp kendi çıkarlarımıza odaklanmamız gerekiyor.
Soru: Peki sizce NATO neden Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmayabileceği yönünde bir açıklama yapıyor?
N. Starikov: Bu başka bir hamle. Artık hiç kimse Ukrayna'yı NATO'ya veya diğer Avrupa yapılarına kabul etmeyecek. Birer birer pozisyonlarımızdan vazgeçersek böyle bir ihtimal var. Ancak NATO'nun nihai hedefinin, Rusya'nın tamamen demokratik ve özgür Tver bölgesini 20 kişilik güçlü bir orduyla ayrı bir devlet olarak bu örgüte kabul etmek olduğunu anlamalısınız.
Amerikalıların Rusya'nın bir parçası olarak Ukrayna'ya ihtiyacı var, daha sonra onu Rusya'ya karşı kullanacaklar
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Programın transkripti (yazım ve noktalama işaretleri - RSN).
A. Tolstov: Rus Haber Servisi'nin St. Petersburg stüdyosunda, yazar ve Büyük Anavatan partisinin eş başkanı Nikolai Starikov. Kharkov'daki Özgürlük Meydanı'nda bir halk valisi seçildi. Yerel işadamı Vladimir Varshavsky'di. Ayrıca Lugansk'taki halk toplantılarının temsilcilerinin katıldığı kongrede Vali Valery Bolotov seçildi. Daha sonra Slavyansk'taki milis liderleri AGİT temsilcileriyle görüştü. Orada bir de halkın belediye başkanı var. Bu Vyacheslav Ponomarev. Biraz daha erken seçildi. Ancak Donetsk ve Lugansk'ta durum oldukça gergin. Kentte sokağa çıkma yasağı getirildi. Pazar gecesi Slavyansk'taki bir kontrol noktasında silahlı çatışma yaşandı ve bu da kayıplara yol açtı. Bütün bu mesajlar sizin için ne ifade ediyor?
N. Starikov: Bütün bunlar, Ukrayna'daki devletin Şubat ayında fiilen yok edilmesinin mantıksal bir sonucudur. Pazar gecesi çatışma yaşandığını söylemiştiniz. Paskalya olduğunu açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Ve maalesef birçok kişi, Rus barikatlarının diğer tarafında duran Satanistlerin, özellikle Paskalya ve diğer Ortodoks bayramlarında kanlı provokasyonlar düzenlemeyi sevdiklerini yazdı ve söyledi. Bütün bunlar iyi hazırlanmıştı. Çeşitli kaynaklara göre üç milis öldü, ikisi keskin nişancı tarafından vuruldu. Yani tamamen askeri bir operasyondu. Ukrayna ile ilgili duyduğumuz tüm haberler, belli bir gücün Ukrayna'yı kaotikleştirme, devlet olarak yok etme arzusudur. Son zamanlarda Amerikalı üst düzey yetkililer Ukrayna'yı sık sık ziyaret ediyor. CIA başkanı sahte bir pasaportla geldi. En son 1992 yılında geldi ve sonrasında Ukrayna ile ilgilenmedi. Joe Biden bugün geldi. Program gizlidir, gazeteci yoktur.
A. Tolstov: Ukrayna'ya, ülkenin enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği artırmasına olanak sağlayacak belirli teknik bilgi birikiminin sağlanması da dahil olmak üzere teknik yardım açıklayacağına dair haberler var.
N. Starikov: Joe Biden'ın yeni enerji tasarrufu teknolojileri hakkında konuşmak için Ukrayna'ya uçtuğuna kaç kişi inanacak? Cuntanın çok zor durumda olması nedeniyle geldi. Kendi halklarının tepkisini beklemiyorlardı ve artık çıkmazdalar. Bir yandan gerçekten güç kullanmak istiyorlar ama bunu yapamıyorlar. Öte yandan planladıkları gayri meşru başkanlık seçimlerini aksatmamak için müzakere yapmak da istemiyorlar.
A. Tolstov: Aynı zamanda, bazı Amerikalı kongre üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi planlayan Yulia Timoşenko ile görüşmeyi reddetti. Sonuç olarak, görünüşe göre gidecek kimsesi yoktu;
N. Starikov: Üst düzey Amerikalıların charter uçuşlarının sayısına bakılırsa, onlar da yakında Ukrayna'ya uçacaklar. Ukraynalıların bu kadar uzağa uçmasına gerek yok. Güneydoğu'nun nüfusu bu kadar aktif örgütlenirse, yakında herkes oraya uçacak.
A. Tolstov: O halde neden Timoşenko ile görüşmeyi reddediyorlar? Bu, Washington tarafından başkanlık için gerçek bir aday olarak görülmediği anlamına mı geliyor?
N. Starikov: Burada birkaç seçenek olabilir; bunlardan biri, çikolatalı şekerleme üreticisinin Washington için daha iyi olduğunu söylüyorsunuz. Öte yandan onunla ne hakkında konuşmalıyım? Son zamanlarda ya atom bombasıyla vurmak ya da askeri yardım istemek gibi çok tuhaf açıklamalar yapıyor. Siz ve o masaya oturacaksınız, etrafta gazeteciler ve kameralar olacak ve o bir şeyleri ağzından kaçıracak. Amerika'nın hâlâ yardım sağladığı konusunda Ukraynalı seçmenleri hayal kırıklığına uğratmamak için onu diplomatik ve nazik bir şekilde reddetmeniz gerekecek. Bu nedenle hastalanmak, meşgul olmak veya başka bir iş gezisine çıkmak daha kolaydır.
A. Tolstov: Vladimir Putin geçen hafta doğrudan bir görüşme sırasında onu iyi tanıdığını söyledi ve başkana göre Rusların atom silahlarıyla vurulması çağrısında bulunmasına rağmen, bu duygusal bir çöküntü sırasında yapıldı.
N. Starikov: Büyük bir ülkenin başkanı en kibar kişi olmalıdır. Bu anlamda Vladimir Vladimirovich kesinlikle bu yüksek unvana tekabül ediyor. Bir diplomat olarak hiçbir seçeneği kesmeyecek şekilde konuşuyor. Ya tarihin sapkın bir döneminde Ukrayna'nın başına geçerse? Ayrıca kamera karşısında Rusya karşıtı olan Timoşenko, aslında bugün bize tüm kozları veren bir gaz anlaşması imzaladı. Oradaki fiyat oldukça yüksek; yanılmıyorsam 486 dolar. Ön ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer ön ödeme olmazsa bu teslimatları durdurabiliriz. Aynı zamanda bu anlaşma nedeniyle cezaevine gönderildi. Rusya'ya çok büyük sorunlar getirdiğini söylemek mümkün ama bir yandan da bu anlaşmayı imzalayarak bize büyük bir hediye vermiş oldu. Her şeyin değiştiğini görüyorsunuz. Yanukoviç vardı, hapisteydi. Şimdi Rostov-on-Don'da oturuyor ve sorumlu o. Poroshenko genellikle anlaşılmaz bir insandır.
Kiev'deyken onunla birlikte programlardan birine katıldım. Her zamanki gibi Avrupa entegrasyonundan bahsetti. Adam şekersiz kalacak; hâlâ otobüs üretimi var. Ürettiği her şey Rusya'da satılıyor ve Avrupa'ya entegre olmak istiyor. Artık üretimden para kazanmadığı ortaya çıktı.
A. Tolstov: Slavyansk Belediye Başkanı, şehirde hiçbir Rus askeri personelinin bulunmadığına dair güvence verdi. Vyacheslav Ponomarev'e göre Sovyet ordusundan eski meslektaşları oraya geldi. Bu basın toplantısından gelen bir haber. Orada bulunan AGİT misyonu bunu doğrulayabilir.
N. Starikov: Dün herhangi bir Rus askeri personeli bulamadıklarını açıkladıklarında buna ikna oldular. Olmayan bir şeyi bulmak zordur.
A. Tolstov: Ponomarev, Rusya'dan Donetsk ve Lugansk bölgelerine barış gücü göndermesini istedi. Dışişleri Bakanlığı hemen yanıt verdi. Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'nın güneydoğusundaki duruma müdahale etmesi yönündeki çağrıların Rusya'yı çok zor durumda bıraktığını söyledi. Ne kadar karmaşık? Çıkış yolu nedir?
N. Starikov: Bir yandan Rus medeniyetinin bir insanının temel niteliklerinden biri şefkat ve adalet duygusudur, bu yüzden halkımız "bizimki dövülüyor" diye bağırdıklarında koşuyor ve "kim" diye sormuyor. ve nerede." Alman “neden dövüyorlar”, “nereyi dövüyorlar”, “polisi aradılar mı?” diye soracak. Ancak asker gönderme veya başka önlemler yoluyla aktif olarak Ukrayna işlerine karışmamız istendiğinde, Rusça konuşan kardeşlerimize bu şekilde yardım edemeyeceğimizi anlamamız gerekiyor. Rusya Ukrayna'ya asker göndermemeli. Cuntanın bizi saldırgan göstermek, Rus ve Ukrayna halklarını birbirine düşürmek için beklediği şey budur. Orada çok sayıda genç var. “Sağ Sektör” beyni yıkanmış yetişkinlerin bulunduğu bir anaokuludur. Slavyansk'ta öldürülen ve yakalananlar da dahil olmak üzere gözaltına alınan militanların tamamı 18, 19 ya da en fazla 20 yaşında. Yani bunlar erkek çocuklar. Üstelik bunlar Rus oğlanları. Ama onların doğasında olan adalet duygusu, beyinleri yıkandıktan sonra kendi halklarına karşı savaşmak için kullanılıyor. Eğer birliklerimiz oraya girerse bu çocuklar, anavatanlarını kanlı Rus rejimine karşı savunduklarını düşünecekler, bizimle dişleriyle tırnağıyla savaşacaklar. Buna ihtiyacımız yok. Bugün Güneydoğu'da yaşayan Ukraynalıların bu durumu anlamaları gerekiyor. Maalesef kan döküldü ama bu onların değil, sabotaj grubu olarak kullanılan eşkıyaların suçu. Yalnızca Ukrayna'nın federalleşme yolu, tüm nüfusu ilgilendiren sorunları ortadan kaldırma yolu sorunun çözülmesine yardımcı olacaktır. Ukrayna Anayasası'nın, ülkenin iki devlet diline sahip olduğunu belirtmesi gerektiğine inanıyorum. Bu, mevcut sorunların yarısını anında ortadan kaldıracaktır, ancak ne Naziler ne de sahte otoriteler basit bir nedenden dolayı bunu kabul etmeye hazır değiller. Ukrayna'da Rusça ikinci dilse, kendilerinin ve Rusların farklı insanlar olduğunu Ukraynalılara nasıl kanıtlayacaklar? Amerikalıların Rusya'nın bir parçası olarak Ukrayna'ya ihtiyaçları var ve bunu daha sonra Rusya'ya karşı kullanacaklar. Bu anlamda Rusya'nın herhangi bir askeri eylemi Amerikalıların işine geliyor. Birçok tarihçi Stalin'in Hitler'i 22 Haziran'dan önce vurması gerektiğini söylüyor. Bu, o zamanlar var olan uluslararası duruma ilişkin devasa bir yanlış anlamadır. Eğer Stalin bunu yapsaydı, İngiltere, ABD ve Almanya ona karşı çıkacaktı. O zaman tüm Avrupa için bir kurtuluş kampanyası olacaktı.
Radyo dinleyicisi: Batı'nın bizim hakkımızda ne düşüneceğinden çok korkmuyor muyuz?
N. Starikov: ABD birlikleri resmi olarak Ukrayna topraklarında bulunmuyor. CIA başkanı bile kılık değiştirerek oradaydı ve Boryspil yolunda kaybettiği peruğu ona gösterene kadar uzun süre bunu inkar etti. Oligark Kolomoisky'nin davet ettiği özel yapılar var. İkinci soru ise nesnel olarak artık daha güçlü oldukları, dolayısıyla buna dayanamayanın kafa kafaya çarpışmadan kaçması gerektiğidir. Manevra yapmak zorundayız. Bizi çatışmaya sürüklemeleri, kanlı bir katliam yapmaları, bunu Rusya'nın yaptığını ilan etmeleri gerekiyor, hatta NATO ile askeri çatışma kokusu bile gelebilir. Aynı şekilde 1914 yılında da dünya savaşının içine çekilmiştik. Sırp kardeşlere yardım etmemizle sonuçlandı ama kendi devletimizden mahrum kaldık. Bize gönderecekleri büyükelçiyi hatırlayalım. Nereye gitse devrim oluyor, sonra darbe oluyor. Böyle bir uzmanı göndererek iç çelişkilerimizle oynamak, yaptırımlarla, askeri çatışmalarla bunları ağırlaştırmak ve Ukrayna'da yaptıklarını Rusya'da yapmak istiyorlar. Onların oyununu anlayarak, onların istediklerinin dışında bir yöne doğru adımlar atmalıyız.
Radyo dinleyicisi: Öfkeli Obama'yı kim durdurabilir?
N. Starikov: Onun Rusya'ya, Libya'ya, Suriye'ye karşı tavrını da beğenmiyorum. Ancak önceki ABD başkanlarını hatırlayın. George Bush Irak'ı bombaladı ve masum Iraklıları öldürdü, Clinton Yugoslavya'yı bombaladı. Her zaman bombalıyorlar, öldürüyorlar ve bunu yalnızca barış adına yapıyorlar. Barack Obama'ya özel bir şüphecilik katan şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak siyasi kariyerinin en başında, peşin olarak Nobel Barış Ödülü almış olmasıdır. Barack'ı memnun etmeye çalıştılar ama bu yüzden onu aptal bir duruma soktular çünkü o zaten birkaç savaş başlatmıştı. Herhangi bir ABD başkanı aynı politikaları izleyecektir. Amerikalı seçmenler onu durdurabilir ama ne yazık ki onun gibi yeniden mücadele edecek birini seçecekler. Daha önce ABD'nin saldırgan politikası Sovyetler Birliği tarafından durdurulmuştu. Bu her zaman işe yaramadı, ancak birçok askeri çatışma Amerikalılar tarafından yürütülmedi çünkü bunu dişlerine alacaklarını biliyorlardı. Güçlü bir Avrasya gücünü yeniden tesis ettiğimizde onları durdurabiliriz. Onun için bizim bunu yapmamızı engellemek için Ukrayna’ya saldırıyorlar.
A. Tolstov: Yanukoviç, Kiev'in yeni yetkililerinin Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki halk liderleriyle müzakerelere başlaması gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Yetkilileri kan dökülmesine bir adım uzakta oldukları konusunda uyarıyor. Müzakerelere başlayacaklar mı?
N. Starikov: Görünüşe göre Cenevre'de müzakere yapmayı kabul ettiler ama görünmüyorlar. Bunu yapmak için birkaç adım daha atmanız gerekir. İnsanlar kendi halklarının valisini seçtiler, Ukrayna'nın birkaç bölgesinde daha yeni bir meşru otorite seçtiler. Bütün bunlar gayri meşru Kiev yetkilileriyle müzakereleri daha da yakınlaştırıyor. Sadece güçlü ve organize olanlarla konuşacaklar. Krizi çözmenin tek yolu var; birincisi anayasa reformu, referandum. Ukrayna gücünün ademi merkeziyetçiliği olan dil sorununu çözmek gerekiyor. Daha sonra tüm bunlar Ukrayna anayasasına yazılmalı, ardından başkanlık seçimleri açık yetkilerle ve devlet yapısıyla yapılmalıdır. Evet başkan değişecek ama silahlı milliyetçilerin doğu şehirlerine gelmeyeceğini, insanları öldürmeyeceğini kim garanti edecek? Garanti yoksa durum çözülmeyecektir.
Poroşenko ve Timoşenko Ukrayna'nın bir kısmını Romanya'ya nasıl verdi?
27.04.2014
İnsanlar unutursa tarih tekerrür eder. İnsanların çok yakın geçmişteki olayları hatırlamamasının sonuçları özellikle üzücüdür. Bugün Ukrayna'da “seçimler” adı verilen gerçek bir performans oynanıyor. Yarışta zaferin ana adayları Yulia Timoşenko ve Petro Poroşenko. Aralarında bir “mücadele” var gibi görünüyor. Her ikisi de bugün Kiev'de ülkenin güneydoğusundaki kendi vatandaşlarına hitap ettikleri gibi "ayrılıkçılar ve teröristlerle mücadele" konusunda yüksek sesle açıklamalar yapıyorlar.
Neden “mücadele” kelimesi tırnak içinde? Çünkü bu isimlerin her ikisi de, yani Timoşenko ve Poroşenko aynı ekibin üyeleri. Birlikte ZATEN aynı hükümetteydik. Batı'nın emriyle ülkesinin bir kısmını yabancı yetki alanına devretti.
Bu oldukça yakın zamanda gerçekleşti. Sadece beş yıl önce.
Bugün Batı'nın emriyle Ukrayna'nın bütünlüğü konusunda yüksek sesle bağıranların Serpentine Adası sahanlığını Romanya'ya nasıl devrettiklerini hatırlayalım.
Bu arada, doğalgaz yataklarıyla dolu...
Yani - 2004. Meydan. Eşi benzeri görülmemiş üç turlu bir seçimde “özgürlüğün zaferi”. Batı'nın dümene koyduğu Başkan Yuşçenko. Batı'nın desteği için her zaman para ödemeniz gerektiği açıktır. Nasıl? Elbette ülkenizin ve halkınızın çıkarları doğrultusunda. Washington, Londra ve Brüksel tarihlerinde hiçbir zaman kimseye karşılıksız yardım etmemiştir.
Ve sonra Ukraynalı yetkililer üç hamlede bir kombinasyon oynadılar ve bu da Turuncu Devrim'de Batı'nın yardımının ödenmesini mümkün kıldı. Ukrayna'nın Karadeniz'deki kıyı bölgesinin bir kısmının Romanya'nın eline geçmesine karar verildi. Tabii ki hidrokarbon bakımından zengin olanı. Burası Zmeiny Adası'nın sahanlığı.
Avrupa mahkemesinin kararıyla önceden alınan kararın resmileştirilmesine karar verildi.
Her şey saat gibi oynanıyordu.
16 Eylül 2004'te Romanya, münhasır ekonomik bölgenin deniz sınırlarının ve Karadeniz'deki kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin olarak Ukrayna'ya karşı dava açtı. SSCB varken, Rumen ortaklarımız "bazı nedenlerden dolayı" bu tür iddialarda bulunmayı düşünmediler bile. Ancak Kuçma ve Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi yoktu...
Sonuçta, ilk Maidan hemen başladı - Kasım 2004'te.
Aralık 2004'te Yuşçenko, dünya tarihinde benzeri olmayan üçüncü tur seçimlerin ardından cumhurbaşkanı oldu (!).
Artık Yuşçenko borcunu ödemek zorunda kaldı. Ve verdi.
3 Şubat 2009'da mahkeme, tüm yasal şartları bir kenara bırakırsak Ukrayna'nın deniz sahanlığının bir kısmının Romanya'ya gitmesine ilişkin bir karar açıkladı.
Bu arada Romanya'ya dava açmaya kesinlikle gerek yoktu. SSCB ve Romanya arasında imzalanan diplomatik anlaşmaya göre Yılan Adası, 23 Mayıs 1948'den itibaren SSCB'nin bir parçası oldu. Bundan önce ada, bir başka Rus-Türk savaşının ardından 1829'da Rus İmparatorluğu'nun toprakları haline geldi. O zamanlar Romanya adında bir devlet yoktu. Kırım Savaşı'ndan sonra İngiliz ve Fransız ortaklarımız adayı Romanya'ya devretti. 1948'de sona gelinmiş gibi görünüyordu. Sovyet döneminde Romanya, Zmeiny Adası'nı ve bitişik sahanlığı Sovyetler Birliği olarak tanıdığını üç kez resmen doğruladı. Ukrayna SSC'nin yasal halefi olarak Ukrayna bu argümanları kullanabilir. Ancak Maidan'ın siyasi borçlarının ödenmesi gerekiyor. Ve Lahey yargıcının kaleminin bir vuruşuyla Romanya, Hitler'in yanında savaşa katılması nedeniyle kaybedilen Karadeniz'deki tartışmalı bölgelerin %79,34'ünü geri aldı. Romanya'nın kendisine raftan bir parça kesme kararına Ukrayna hükümetinin tepkisi son derece olumlu:
“Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Kupchishin, Ukrayna'nın Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından memnun olduğunu söyledi. "Ukrayna-Romanya ilişkilerindeki son sorunlu durumun çözülmesi çok önemli" dedi.
Bakan yardımcısı, "Çizgi bir uzlaşmadır ve mahkemenin kararı her iki taraf için de bağlayıcıdır" dedi. Kupchishin ayrıca Zmeiny'nin karasuları 12 deniz mili olan bir ada olarak tanındığına dair mahkeme kararının çok önemli olduğunu söyledi”[41].
Artık rafının bir kısmını Romanya'ya bu kadar kolay ve gülümseyerek bırakan Ukrayna hükümetinin kimin üyesi olduğunu görmenin zamanı geldi. Başkan Viktor Yuşçenko'ydu - uzun süredir siyasi olarak unutulmuştu. Ancak “Ukrayna kahramanlarının” geri kalanı oy için savaşmaya devam ediyor. Ve Ukrayna'nın bütünlüğü.
Kararın uluslararası mahkeme tarafından verildiği sırada Ukrayna hükümetinin bileşimi:
Timoşenko Yulia Vladimirovna Ukrayna Başbakanıdır.
Oleksandr Valentinovich Turchinov, Ukrayna'nın ilk başbakan yardımcısıdır.
Poroshenko Petro Alekseevich - Ukrayna Dışişleri Bakanı (ve diğerleri).
Gördüğümüz gibi her şey bir arada. Başkanlık “adayları” Timoşenko ve Poroşenko artık “bir nevi rakip”. Yasadışı akım "ör. Ö." Turchinov da bu hükümetteydi. Herkes aynı takımda. Tek bir şey yapıyorlar. Ve her şey yalnızca Ukrayna'nın “yararınadır”.
Böylece ilk iki hamle (Ukrayna'nın dava açması ve mahkemeyi kaybetmesi) gerçekleştirildi. Üçüncü hamlenin zamanı geldi: “beklenmedik hidrokarbon keşfi.”
23.02.2012 “Amerikan şirketi ExxonMobil ve Rumen petrol şirketi Petrom'un temsilcileri, Yılan Adası yakınlarındaki Karadeniz sahanlığında doğal gaz yataklarının varlığını doğruladı. Uzmanlar, Ukrayna'nın daha önce ihtilaf konusu olduğu bölgede keşfedilen yakıt rezervlerinin 42 milyar metreküp olduğunu tahmin ediyor. Bu Romanya’daki yıllık tüketimin üç katı.”
Ukraynalı politikacıların Batı'ya, Ukrayna ekonomisinin gerçekten ama gerçekten ihtiyaç duyduğu devasa gaz yataklarını verdiğini lütfen unutmayın. Aynı zamanda, bugün yeniden yönetimde olan o zamanki Orange hükümeti, mahkemenin kararını büyük bir zafer olarak nitelendirdi. Sizce hangi ülkenin şirketleri Zmeiny Adası'ndan gaz çıkarmaya başlayacak? Gelirler nereye gidecek? Hem Maidan 2004'ün, hem de Maidan 2014'ün parasını bu ülkenin, ABD'nin ödemiş olması ise tamamen “tesadüfi bir tesadüf”...
Geriye sadece bir soruyu açıklığa kavuşturmak kalıyor. Peki Arseniy Yatsenyuk, Ukrayna topraklarının bir kısmının Romanya'ya devredilmesi sırasında neredeydi ki, bugün bu kadar tehditkar bir şekilde herkese televizyon ekranından gözlükleriyle bakmaya çalışıyor? O zaman hükümette değildi. Değişim Cephesi partisine liderlik etti. Ceza kararına karşı çıktınız mı? HAYIR. Kendisi kategorik olarak Ukrayna'nın, "2008 yılı sonuna kadar Yılan Adası'nın statüsüne karar vermek" amacıyla, sonucu önceden belirlenmiş olan duruşmaya katılması konusunda ısrar etti.
Evet, neredeyse unutuyordum. Mahkeme kararından önce Yatsenyuk aynı zamanda Timoşenko hükümetinin Dışişleri Bakanıydı. Ve 2007'de büyük bir iyimserdi:
“Arseniy Yatsenyuk, Zmeiny meselesiyle ilgili adli değerlendirmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi. “Davaların bir kısmı mahkemede, bir kısmı ise komisyonlarda değerlendiriliyor. Size açıkça söyleyeyim: Yılan Adası ile ilgili davaya kesinlikle güveniyoruz. En iyi avukatlardan bazılarını işe aldık. Ukrayna tarafının tutumu açık ve anlaşılırdır.”[42]
Muhtemelen Ukrayna topraklarının bir kısmını Romanya'ya kaptıranlar bu "en iyi avukatlardı". Ve sonra 2013'te Yatsenyuk'un partisi... Timoşenko'nun Batkivshchyna partisine katıldı. Çember kapalı.
Senaryoya göre Ukrayna'nın çıkarları ve toprakları teslim edilebilir ve teslim edilmelidir.
Eğer bu Avrupa ve ABD lehine yapılırsa.
Bu arada, Ukrayna topraklarının bir kısmının Romanya'ya (ABD'yi okuyun) transferinde doğrudan veya dolaylı olarak yer alan politikacıların neden Ukrayna'daki başka bir kargaşanın karanlık dalgasında yeniden ortaya çıktıklarını hiç düşündünüz mü?
Tam olarak neden Washington'un desteğini YİNE aldılar?
Ve en önemlisi Poroşenko ve Timoşenko, Turçinov ve Yatsenyuk ile birlikte bu sefer ABD'ye ne teslim olacak?
Ukrayna'nın cezalandırıcıları kimden öğreniyor?
29.04.2014
Bugün artık Kiev sahte otoritelerinin tamamen bağımlı olduğu kimse için bir sır değil. Bunlar Washington ve Londra'daki Anglo-Saksonlar tarafından kontrol edilen kuklalardır. Artık kendilerine Ukraynalı “Vlada” adını veren eski darbecilerin talimatlarını efendilerinden alıyorlar. Güneydoğu'ya yönelik iki kez "özel operasyonlar", CIA direktörü ve ABD Dışişleri Bakanı'nın Kiev'e gelmesinin ertesi günü başladı.
Cuntanın adeta delicesine kan dökme isteğine şaşmamak gerekir. Öğretmenlerinin kim olduğunu hatırlamak yeterlidir ve sürpriz eriyecektir.
Neredeyse 95 yıl önce, 13 Nisan 1919'da Britanya İmparatorluğu kanlı suçlarından birini işledi.
Bugün, dünya medyası tamamen Anglo-Saksonların kontrolündeyken, pratikte bu konuda konuşmuyor veya yazmıyorlar.
Ve olan da buydu. Hindistan 1949 yılına kadar İngiliz sömürgesiydi. Bugün Ukrayna aslında bir ABD kolonisidir.
10 Nisan 1919'da Hindistan'ın Pencap eyaletinde, büyük hümanist ve Hindistan'ın büyük oğlu, şiddetsiz direniş fikrinin yazarı Mahatma Gandhi'nin tutuklanması nedeniyle ayaklanmalar çıktı. İngilizler düzeni sağlamak için General Dyer'ı görevlendirdi. Kesinlikle harekete geçmeye karar verdi. Ve aslında bir provokasyon düzenledi. “Sabahın erken saatlerinde provokatörleri şehirde ortaya çıktı ve insanları Hindistan Ulusal Kongre Partisi tarafından organize edildiği iddia edilen bir miting için toplanmaya çağırdı. Aynı sabah saatlerinde bir haberci Amritsar'da yürüdü ve davul sesiyle birkaç kez sıkıyönetim ilan edilmesi ve tüm gösteri ve toplantıların yasaklanması emrini okudu. Kargaşada çok az kişi haberciyi duydu ve kimse ona inanmadı.”[43]
Bu, 13 Nisan 1919'da Hindistan'ın Amritsar şehrinin merkezinde gerçekleşti. Baisakhi tatilinin arifesinde, yüksek duvarlarla çevrili Jalianwala Bagh şehir parkının kalıntıları üzerinde silahsız bir kalabalık toplandı. Protestonuzu ifade etmek için. Ve çoğu - eğlenmek ve kutlamak için. Çeşitli tahminlere göre 10 ila 20 bin kişi vardı.
Yaptıkları ilk şey İngiliz monarşisine bağlılık kararını geçirmekti.
Bundan sonra yaşananlar ise “Jalianwala Bagh saldırısı” ya da “Amritsar katliamı” olarak tarihe geçti.
İngiliz birlikleri parka girdiler, bir tepeye yerleştiler, çıkış yolu olmayan insanları çevrelediler - fare kapanı gibiydiler. İngiliz General Dyer ateş açılması emrini verdi. Uyarmadan. On dakika içinde 1650 el ateş edildi. Tüfek. Kimse makineli tüfekleri saymadı.
379 kişi öldü, 1137 kişi yaralandı. Bu, Fransız yazar Christina Jordis'in “Mahatma Gandhi” adlı kitabına göredir (M.: Young Guard, 2013. S. 152.).
Sovyet ansiklopedisi farklı yazıyor: "Yaklaşık bin kişi öldürüldü ve bunun iki katı kadar kişi yaralandı."
Anglo-Sakson "el yazısının" özelliği nedir? Halkın bir kısmını diğerine düşman etmek. Bu sayede birkaç İngiliz, yüz milyonlarca Hintliye hükmetti. Anglo-Saksonlar, ulusları “bölme” konusundaki deneyimlerini tarihte birden fazla kez kullandılar. Hindistan ve Pakistan. Kıbrıs kuzeydir ve sadece Kıbrıs'tır. İki İrlanda vb.
Bugün Rus dünyasını, Rus medeniyetini ve Rus halkını bölmeye çalışıyorlar.
Lütfen unutmayın - Ukrayna'daki tüm faşist militanlar ve tüm politikacılar Rusça'yı mükemmel konuşur. Ama aynı zamanda her zamanki gibi farklı bir insan olduklarında ısrar ediyorlar...
Kanlı katliamı gerçekleştiren General Reginald Edward Dyer'in müfrezesinde... ne tek bir Britanyalı ne de Amritsar ve çevresinde yaşayan milletlerin tek bir temsilcisi yoktu.
Ve sormaya değer son bir soru. Ceza emrini veren General Dyer'a ne yaptılar?
“Soruşturma sonucunda Avam Kamarası, Hindistan'ın Amritsar kentinde bir mitinge silahlı saldırı düzenleyen Tuğgeneral Reginald Edward Dyer'ı haksız ve aşırı güç kullanmaktan suçlu buldu ve Savaş Bakanı Winston Churchill'e, generali görevden alın.”[44]
Churchill aslında katil generali emekli maaşını yarıya indirerek emekliliğe gönderdi. Ancak onun uğruna, ordunun 26.317 sterlin tutarında devasa bir meblağ aktardığı iddia edilen bir "komite" oluşturuldu.
Yani katilin para sıkıntısı yoktu. Nasıl da pişmanlık duymadı. Ukrayna'da orduyu kendi halkına karşı kullanma emrini verenler için her şey bugünkü gibidir.
Sonuçta kariyerlerinin ardından onları misafirperver Londra beklemektedir...
Vicdan ve onur olmadan
05/03/2014
Mevcut Kiev yöneticilerinin ve onların yerine gelenlerin ne vicdanı ne de onuru var.
Ve bu, Odessa trajedisinde açıkça görülüyor. Sağ Sektördeki Nazi militanları saldırgan eylemleriyle insanları Sendikaların evine sığınmaya zorladı. Daha sonra binayı ateşe verdiler ve itfaiye ekiplerinin söndürmesine izin vermediler. Sonuç olarak yaklaşık 40 Odessa sakini yandı ve boğuldu.
Başlıca “Ukrayna cumhurbaşkanı adayları” yaşananlar hakkında ne söylüyor?
1. “Ukrayna cumhurbaşkanı adayı Petro Poroshenko, Odessa trajedisinin Rusya Federasyonu ve Rus özel servislerinin durumu istikrarsızlaştırma ve Ukrayna'yı bölme planının bir parçası olduğuna inanıyor, basın servisinin raporuna göre.
Poroşenko, Odessa ve Ukrayna'da öldürülenlerin tüm akraba ve arkadaşlarına içten taziyelerini iletti. "İnsanların ölümü, birkaç aydır sahte ayrılıkçı hareketleri yöneten, destekleyen ve sahneleyen, Odessa'nın gerçek yurtseverlerine ve diğer bölgelerdeki Ukrayna yurtseverlerine saldırıp terörize eden yabancı kukla ustalarının vicdanında yatıyor" diye vurguladı. [45].
2. “Cumhurbaşkanlığı adayı Yulia Timoşenko, 2 Mayıs'ta çatışma mağdurlarını ziyaret etmeyi planladığı Odessa'ya geldi. Batkivshchyna partisinin web sitesi bunu bildiriyor.
Mesajda "Cuma akşamı geç saatlerde cumhurbaşkanı adayı Yulia Timoşenko, Kremlin'in istihbarat servisleri tarafından kentte düzenlenen terör saldırısında mağdurları ziyaret etmeyi planladığı Odessa'ya geldi" deniyor. Web sitesi, "Timoşenko, Odessa'yı ayrılıkçılardan koruyan kurbanların ailelerine destek sağlamayı planlıyor" dedi.
Suçlu Rusya'dır. Her zaman her şey için Rusya'yı suçluyorlar.
“Ukrayna yurtseverlerini” molotof kokteyli hazırlayıp binaya atmaya zorlayan Rusya mıydı? Rusya insanların kurtarılmasına müdahale etti mi? Rusya, polisi müdahale etmemeye ve Sendikaların evini terk etmeye zorlayarak, yangından ve dumandan kaçan insanların işini Nazilere mi bıraktı?
Dört düzine ölüden kaçı, insanları birlikte yakarak öldüren Sağ Sektör militanlarına ve futbol taraftarlarına ait?
Peki ateşli silahlarla öldürülen, yakılan, boğulanların kaçı Bandera'ya karşı olan ve direnen, Aziz George kurdelesi takanlardı?
İnsanların bulunduğu eve molotof kokteyli atıp ölenler cezalandırılacak mı, yoksa yine her şeyin sorumlusunun Rusya olduğu söylentisini mi duyacağız?
Pek çok soru sorabilirsiniz, ancak bunların cevapları olmayacaktır.
Açık yalanlar, Ukrayna seçimlerindeki ana adayların siyasi inancıdır. Bu tür koşullarda ve bu tür insanlarda seçim yapmak çok tehlikelidir.
Hayati tehlike.
Devrim yapmak istiyorsanız umursamadığınız bir ülkeyi seçin
05/05/2014
Komsomolskaya Pravda gazetesiyle Ukrayna'daki olaylara ilişkin röportajımı dikkatlerinize sunuyorum.[46]
Sanki bize bir şey anlatmıyorlarmış gibi geliyor: Sanki Ukrayna denilen toprakların altında anlatılmamış petrol ya da elmas zenginlikleri keşfedilmiş gibi - bunun için öyle bir savaş sürüyor ki...
Ne oluyor? Ve gerçekten de alıştığımız şekliyle "Rusya'ya karşı mücadelenin ileri karakolu" bu kadar çok insanın hayatına mal olabilir mi? Ve neden böyle bir senaryo yüzyıldan yüzyıla neredeyse hiç yorum yapılmadan devam ediyor?
“Büyük Anavatan Partisi” (GF) eşbaşkanı yazar Nikolai Starikov ile yapılan bir konuşma bununla ilgiliydi.
Üç ödülden ikisi kaldı
— Olan bitene bakılırsa Nikolay, gerçek Rus halkı gerçekten Ukrayna'nın güneydoğusunda yaşıyor. Uzun süre koşuyorlar ama çabuk gidiyorlar...
“Bugün yaşananlar Kırımlıların yaptıklarının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sonuçta referandum olmasaydı Kırım'da da aynı şey yaşanacaktı. Belki daha da büyük bir ölçüde, çünkü cunta elit birimlerini oraya gönderecektir; gayri meşru Kiev hükümetini desteklemek istemeyenlerin çok daha büyük bir yüzdesi var. Kırım'a baktığımızda Güneydoğu halkı da aynı barışı istiyor. Orada gerçekten bir halk ayaklanması yaşanıyor. Madencilerin siyaset gibi saçmalıklarla uğraşacak zamanları yok; gece vardiyaları ve katliamları var. Ancak Kiev'de olup bitenler onları yalnızca siyasi ve ahlaki açıdan değil aynı zamanda ekonomik açıdan da "anlatıyor". Grivnası bir ayda neredeyse yarı yarıya azaldı, benzin fiyatları bir buçuk kat arttı ve emeklilik yaşı artacak. Ve bu mevcut hükümet, ordunun kısa mesajlarla nasıl finanse edileceği dışında iyi bir şey sunmuyor... Bunlar siyasi palyaçolar, yalnızca kan dökmeye hazır kanlı palyaçolar. Bu yüzden insanlar federalleşmeyi talep ediyor.
— Bu kavramı idealize etmiyorlar mı?
- HAYIR. Federalleşme nedir? Bugün önemli olan bir dizi sorunu çözme yeteneği. İnsanlar Ukraynaca konuşmak zorunda kalıyor - lütfen, bölge Ukraynaca ve Rusça olmak üzere iki dile karar veriyor. Veya üç - Transcarpathia'dan bahsediyorsak. Sonraki: ekonomik sorunlar. Bölge parayı kazandı ve kendine sakladı; bunda yanlış olan ne? Gaz fiyatı: Bugün Rusya, Kiev'deki Rus karşıtı, Amerikan yanlısı, faşist rejimi mali olarak desteklemek istemiyorsa (ve bu adil), o zaman şu sonuca vararak fiyatı düşürerek Donetsk veya Lugansk bölgesini sübvanse edebiliriz: belirli bir bölgeyle ayrı bir anlaşma.
Şimdi sorunun cevabı şu: Batı'nın neye ihtiyacı var? Kaos. İç savaş, kan dökülmesi, istikrarsızlaşma, Ukrayna ekonomisinin yıkımı. Orada durumun kötü olmasını istiyorlar. Bunu anlamak önemlidir.
— Yani Batı, Ukrayna'nın yüksek fırınları ve kömür yatakları üzerinde hak iddia etmiyor mu?
"Rusya'ya gitmemek için bu yüksek fırınlara ihtiyacı var." İşte üç Ukrayna “ödülü”: birincisi Kırım'daki bir filo üssü. Yeni gayri meşru hükümetin görevi Rusya'yı Kırım'dan çıkarmak ve bu üssü Amerikalıların eline vermekti. İşe yaramadı, bu ödül zaten emin ellerde. İki sol. Boru, Ukrayna topraklarından Batı'ya uzanan bir gaz boru hattıdır. Burada bize şantaj yapmaya çalışıyorlar, Avrupa'daki Rus gazını Amerikan kaya gazı veya Norveç gazıyla değiştirme sözü veriyorlar. Hiçbir şey işe yaramayacak - Rus gaz tedariki hiçbir şeyle telafi edilemez, ABD'den sıvılaştırılmış gaz taşımak için 200 milyar avro yatırım yapmanız veya devasa bir tanker filosu inşa etmeniz gerekiyor. Yani yakın gelecekte Paris'te sadece çınar ve kestane kesilip odunla ısıtılabilecek. Son olarak, artık aktif bir mücadelenin verildiği üçüncü ödül ise sanayi bölgeleridir. Ukrayna'nın kaderini belirleyecek olanlar Güneydoğu'nun sakinleridir.
Tüm tekrarlar
- Rusların neden Anavatan'ın dışına çıktığını hatırlayalım mı?
— Gezegenimizde bu soruyu sorabileceğiniz bir kişi var, o yaşıyor: Bu Mikhail Sergeevich Gorbaçov. Öyleyse ona, nasıl oldu da Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslular ve birlikte Sovyetler Birliği'ni oluşturan diğer pek çok halktan oluşan tek bir halkın kendisini birdenbire devlet sınırlarıyla bölünmüş halde bulduğunu sormamız gerekiyor. Siz, Mikhail Sergeevich, bize ifade özgürlüğü ve perestroyka'dan bahsettiniz. Ve bak her şey nasıl bitiyor...
Ukrayna'nın bir devlet olarak 1991'den önce pratikte var olmadığı ve Kiev'in Rus devletinin beşiği olduğu yönündeki bilinen gerçekleri tekrar anlatmayacağız. Yüzyıllar geçti, ağırlık merkezi Moskova'ya taşındı. Ve kendi halkımızın yaşadığı batı bölgeleri Polonyalıların, Litvanya Prensliği'nin, Polonya-Litvanya Topluluğu'nun ve ardından kısmen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun kontrolü altına girdi. Bugün en çok “Ukraynalı Ukraynalıların” yaşadığı son bölgeler, 1939'da ve Büyük Vatanseverlik Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra Sovyetler Birliği'nin bir parçası oldu.
Sovyetler Birliği çerçevesinde tüm bunlar o kadar önemli değildi - Ukrayna, Ukrayna değil... Ancak Gorbaçov Sovyetler Birliği'ni yok ettiğinde, onun zaten farklı bir ülke olduğu ortaya çıktı. Ve Batı her zaman yaptığı şeyi yapmaya başladı: Tek bir halkı alıp belirli ilkelere göre bölüyor ve sonra onları birbirine düşürüyor. 1949'da Hindistan'ı terk eden Büyük Britanya, aynı şekilde iki devlet kurdu: Hindistan ve Pakistan, onları dini çizgilere göre ayırdı. Bizim durumumuzda bölünme Sovyetler Birliği'nin idari sınırları boyunca gerçekleşti. Ve bugün Batı ve Ukrayna propagandasının Ukrayna halkına aşılamaya çalıştığı en önemli fikir şudur: “Siz Rus değilsiniz. Rusya sizin ana düşmanınızdır." Hepsi tekrarlanıyor.
- Dinleyin ama Belovezhskaya anlaşmaları Gorbaçov tarafından değil Yeltsin tarafından imzalandı. Oklarınız neden ona doğru uçmuyor?
— Aralarında Yeltsin'in de bulunduğu üç hain, hiçbir gerekçe olmaksızın Belovezhskaya Pushcha'da toplandı, hukuken geçersiz bir anlaşma imzaladı ve Sovyetler Birliği'nin dağıldığını ilan etti. Sovyetler Birliği Başkanı ne yapmalıydı? Demek ki siz darbecisiniz, sizi tutuklayacağız, orada imzaladığınız her şeyin hiçbir anlamı yok! Gorbaçov ne yaptı? Dedi ki: afedersiniz, istifa ediyorum... Ve Sovyetler Birliği Yüksek Konseyini (yine Sovyet Anayasasına aykırı olarak - bunun kongre tarafından yapılması gerekirdi) SSCB'yi dağıtmaya zorladı. Birbiri ardına ihlaller. Yeltsin Gorbaçov'dan daha az suçlu değil.
Ancak tarihsel paralelliklerden bahsediyorsak, başka bir fikir daha eklemek isterim. Bakın her şey ne kadar benzer: Şubat 1917 ve Şubat 2014. Her şey aynı: “Özgürlük” devletliği, sağduyuyu, ekonomiyi ve insan yaşamını yendi. Her şey büyük ölçüde Ukrayna topraklarında meydana gelen devasa bir iç savaşla sona erdi. Bütün bu kaos neden vardı? Çünkü o anda dengeleyici bir faktör yoktu. 1917'de Rusya ortadan kayboldu ve yok edildi. Ve bugün Ukrayna'yı yok ettiler ama Rusya var ve bu nedenle özgürce kan dökemez ve özgürce yalan söyleyemezsiniz. Ve Batı, Şubat 1917'de olduğu gibi, darbeyi yapanları destekliyor, iç savaşı destekliyor ve Beyaz Çeklere para veriyor... Ancak şimdi Rusya var. Dolayısıyla bugün Batı'nın görevi neredeyse imkansız hale geliyor.
Rus baharı
- Ne yapmalıyız? Gözlerinizi kapatıp dişlerinizi gıcırdatarak uluslararası standartlara uymak mı istiyorsunuz?
— Ukrayna'ya asker gönderilemez. Batı sadece bizi saldırgan göstermek için uyuyor ve görüyor. Ukrayna halkı darbecilerle bizzat ilgilenmeli. Korkarım ki artık orada olaylar sürekli değişen bir hızla ilerleyecek. Ukrayna'da tam bir kaos çıkması durumunda cumhurbaşkanımıza orada düzeni sağlama fırsatını vereceğimizi ifade ettik. Bu cümle tek başına şimdiden pek çok asabi insanı kan dökülmesinden korudu. Ancak Batı, kuklalarına baskı yapmaya devam ediyor ve Rusya'yı kışkırtmak için her yolu kullanarak kendi halklarını öldürmeye çalışıyorlar.
Uluslararası hukukun normları umurunda değil çünkü bugün insanlığı büyük ölçekli askeri çatışmalardan alıkoyan tek şey bu. “Jeopolitik dostlarımız” uluslararası hukukun kalıntılarını ortadan kaldırmak üzere. Hatırlarsanız yakın zamanda herhangi bir BM kararı olmadan eyaletleri bombaladılar. Bugün en azından Suriye'de bundan uzak tutulabilirler. Ama Soçi Olimpiyatları'nda Amerikalılarla yaptığımız hokey maçını hatırlayalım. Kaleci golü biraz geriye kaydırdı - gol atıldı ama hakem saymadı. Yani oyundaki asıl kişi yargıçtır ve Batı bu rolü sürekli olarak kendisine üstlenmektedir. Eylemleri değerlendirecekler. Dolayısıyla karmaşık bir jeopolitik oyunda Batı'nın hem rakip hem de hakim olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yargı her zaman aleyhimize olacaktır. Bu nedenle son derece dikkatli olmalıyız. Ancak deneyim şunu gösteriyor: Çıkarlarımız doğrultusunda bir şey yaparsak Batı her zaman buna karşı olacaktır.
— 16 Mart referandum gününde Kırım'da mıydınız? Orada yaşadığınız duygulardan hangisini sonsuza dek hafıza kartınıza yazacaksınız?
- Beraberlik hissi. Muhtemelen hayatımda hissettiğim en büyük tatildi. Rus olduğum, çok sayıda insanın ülkeme hayran olduğu, gerçekten onun vatandaşı olmak istedikleri ve olmak üzere oldukları için mutluydum. Bu, uzun zamandır özlediğimiz bir zaferdi. Bütün bu hikayeden çıkarılacak bir ders var. Son zamanlarda sadece toprak kaybediyoruz. Ve şimdi nihayet ters yöne doğru ilerledik. Rus baharı gevşemeye başlıyor. Hiç saldırgan olmayan medeniyetimizin zihniyetine uygun olarak, yavaş yavaş, emin adımlarla. İşte o zaman barışçıl insanlar, tıpkı Donetsk'te olduğu gibi, aşırılıklara sürüklenir ve tankları sahaya sürmeye başlarlar.
Kaleydoskop karesi
- Bütün bunlar daha ne kadar devam edebilir? Ukrayna polisi ve ordusu ya kendi halkına ateş ediyor ya da halkın safına geçiyor. Kiev eylemlerini durduracak mı, yoksa tam tersine kendi halkına yönelik saldırganlık daha da mı yoğunlaşacak?
— Tarihsel paralellikler vereceğim. Napolyon Fransız topraklarına ayak bastığında yanında tam anlamıyla yüz kişi vardı. Kralın gönderdiği birlikler imparatorun yanına geçti. Bunun üzerine Napolyon ona bir mektup gönderdi: Sevgili kardeşim, daha fazla asker gönder, hepsi bana geliyor... Buradan çıkan sonuç çok basit: İktidarın taşıyıcısı halktır. Eğer halk iktidar istemezse tutunamaz. Napolyon o anda Fransızların istediğini temsil ediyordu. Ancak kral hiçbir şeyi kişileştirmedi, bu yüzden kaçtı.
Ve Kerensky de Amerikan konsolosunun arabasıyla Geçici Hükümeti terk ederek kaçtı. Sözde birliklere gitmek üzere ayrıldı ama bir daha geri dönmedi. Kadın elbisesiyle kaçtığı söylemi elbette Bolşevik mitolojisidir. Ancak günümüzün Kievli yoldaşları onun anılarını okusalar iyi olur: Tarih her zaman bir komedi gibi tekerrür ettiğinden, bu durumda onların kadın elbiseleriyle kaçma ihtimalini göz ardı etmiyorum.
— Ukrayna'dan gelen haberler peş peşe geliyor ama bunların yüzde 80'inin sahte olduğu ortaya çıkıyor. Muhtemelen herhangi bir bilgi savaşında bu kadar sahte bir şelale görmedik. Neler oluyor, herhangi bir versiyonun var mı?
— Bahreyn'deki Amerikan üssünde 24 saatlik çalışma günü başlatıldı... Yoldaşlar günde 24 saat çalışıyorlar, "kanlı rejimi" kınayıp "Ukrayna'da demokrasiyi" destekliyorlar. Bu nedenle sahte sayısı. Zaten klasik olan cümle: "Ben Kırımlıyım, bir subayın kızıyım", ortaya çıktığı gibi, Bahreynli Amerikalı yoldaşlar tarafından yazıldı. Bilgi savaşı, modern savaşın çok önemli bir bileşenidir. Bu sahtelerin tekrar tekrar ortaya çıkmasına şaşırmayın. Bu nedenle duyguları bir kenara bırakmaya çalışmalıyız. Ve açıkça yalanların yanı sıra, olup bitenlerin özünü çarpıtmaya yönelik basit girişimler de olacak. Mesela Odessa'da onlarca kişinin yanarak dumandan boğulduğu trajediden bahsederken “bağımsız” Batı ve Ukrayna medyası kurbanlardan bahsedecek. Ama binada kimin kimi diri diri yaktığını açıklamıyorlar. Sağ Sektördeki Nazilerden bahsedilmiyor: Rus yanlısı aktivistlerle futbol taraftarları arasında çatışmalar yaşandığını yazacaklar. O kadar çok insan öldü ki...
- Tamam, duygular olmadan: Bizim için daha karlı olan nedir - güneydoğu bölgelerini Rusya'ya kabul etmek mi, yoksa Ukrayna'yı mevcut sınırları içinde korumak mı?
— Rusya'nın, sokaklarda tankların bulunmadığı, müreffeh, birleşik ve bölünmez bir Ukrayna'ya ihtiyacı var. Ama gerçek şu ki, satranç tahtasının diğer tarafında oynayan, pek akıllı olmayan bu cunta kuklalarını kontrol edenlerin kaosa ihtiyacı var. Ve eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin "talebi üzerine" kendi ülkelerinin çöküşüne yönelik bir yol izlemişlerse, buna karşı koymak çok zordur. Bismarck'ın sözlerini hatırlayın: Eğer devrim yapmak istiyorsanız, üzülmediğiniz bir ülkeyi seçin... Demir Şansölye'nin sözlerinde ironi var ama aslında jeopolitik rakiplerimiz devletleri yok ediyor. yok etmenin onlar için karlı olduğunu. 1917'de Rusya İmparatorluğu - çünkü bir rakipti. Venezuela, Irak ve İran petrol sahalarını kontrol edecek. Ukrayna - Rus filosunu Karadeniz'den çıkarmak ve Rusya topraklarında kaosu serbest bırakmak.
— Durum son günlerde hızla kötüleşti mi? Bundan sonra Ukrayna'ya ne olacak?
— Tahminler falcıların işidir, özellikle konu insan hayatı olduğunda. Odessa'daki trajedi, Ukrayna'daki herkese, eğer insanlar kendilerini koruyamazsa şehirlerinde ne olacağını açıkça gösterdi. Ukrayna'da artık bir devlet yok. Farklı alanlarda - askeri, kolluk kuvvetleri, ekonomik - kırıntıları var. Ama devlet yok; Şubat 2014'te darbeyi gerçekleştirenler onu kasten parçaladılar. Son haftalardan alınan korkunç ders şudur: Slavyansk'ta insanlar silahlandı ve birkaç kişiyi kaybetti, Odessa'da silahsızdı ve bu nedenle düzinelerce insan vahşice öldürüldü. Bundan sonra sivil çatışma daha da yoğunlaşabilir ve Güneydoğu'yu silahsızlanmaya zorlamak neredeyse imkansızdır.
Dikkat çekmek istediğim başka bir nokta daha var: çatışmanın sürdüğü üç ay boyunca Meydan'da yaklaşık yüz kişi öldü ve Batı, bunun Başkan Yanukoviç'in kişisel olarak suçlanacağı bir suç olduğunu haykırdı. Odessa'da bir gün içinde polis memurlarına saldırmayan ve binaları ele geçirmeye çalışmayan elli silahsız sivil öldü. Reaksiyon sıfırdır. İnsan hakları savunucuları nerede? Yaptırımlar nerede? Gürültü nerede? Libya'da ya da Suriye'de buna benzer bir şey olsaydı, ABD kimi suçlardı? Ülkenin lideri hükümettir. Ancak Kiev'de Amerikan kuklalarının ve doğrudan ajanlarının iktidara gelmesi durumunda Washington hiçbir şeyin farkına varmıyor.
Odessa - aşırı zulümlere ihtiyaç vardı
05/09/2014
8 Mayıs akşamı Rus Haber Servisi radyo istasyonunun yayınına tekrar davet edildim. Programda neredeyse tamamen Ukrayna'daki durum ele alındı. İşte bu programdan bir alıntı.
I. Izmailov: Dün Vladimir Putin'in açıklaması. Devlet başkanı Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki referandumun ertelenmesini önerdi. Bugün ise yeniden planlama yapmadıklarını görüyoruz. Bu açıklama neden yapıldı?
N. Starikov: Bu müzakereler için mükemmel bir başlangıç. Rusya, kendi bakış açısını dikkatle dinleyenleri etkilemeye hazır. Eğer bugün Kiev yine terörle mücadele operasyonunu sürdürmekten bahsediyorsa, Donetsk ve Lugansk'ta da referandumu ertelemeyeceğimizi söylüyorlar. Artık bilgiler çok hızlı değişecek. Donetsk ve Lugansk'taki meslektaşlarımın başkanın fikrini dinleyeceği ihtimalini göz ardı etmiyorum. Ancak durum değişirse bakış açılarında kalabilirler. Ortalama bir insanın bunu anlaması zordur çünkü hepimiz olup bitenlerden duygusal olarak etkileniyoruz. Başkanımız, “Odessa'da yaşananlar kanınızı dondurdu” dedi. Ama siz ve ben, Odessa'da olup bitenlerin, Slavyansk'ta olup bitenlerin hepsinin arkasında jeopolitik düşmanımızın durduğu özel olarak organize edilmiş satranç hamleleri olduğunu anlamalıyız. Odessa'da bir katliam organize etmesi gerekiyordu, bunun en vahşi şekilde yapılması gerekiyordu çünkü Rusya'yı asker göndermeye kışkırtmak istiyorlar.
Bu korkunç Odessa trajedisinden birkaç gerçek. İnsanlar arasında bir tür kavga düzenleyebilir, ateş edebilirsiniz. İnsanlar kontrol edilemez hale gelir. İnsanlar bu binaya koştu. Aşırı sağcı hayranlardan oluşan bir kalabalık. Diyelimki. Ancak binada birisi hamile bir kadını kordonla boğdu. Kızgın bir futbol taraftarının bir binada hamile bir kadını boğduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu imkansız. Birbirlerini, başka birini öldürebilirler ama hamile bir kadını kordonla boğabilirler mi? Bu neden gerekliydi? Bazı aşırı vahşetlere ihtiyaç vardı. Özellikle, önceden zulüm yapmaları gerektiği söylenen insanlar oraya çoktan girmişlerdi. Bu ne için? Öyle ki, Rusya vatandaşları dehşet içinde oraya asker gönderilmesini talep ediyor ve Rus yetkililer bu durumda artık bir şekilde kamuoyuna karşı koyamadı. Buna başka bir açıklama bulmak zor. İnsanlar fare kapanına sürüklendi. Bu provokatörler bürokrasi ile çatıda oturuyorlardı. Artık görüntüler her şeyi gösteriyor. Yan kapıdan girip kapıyı kırdılar ve insanları öldürdüler. Polis neden müdahale etmedi? Çünkü öldürmek gerekiyordu.
I. Izmailov: Müşteri kim?
N. Starikov: Elbette Amerikalılar.
I. Izmailov: İcracı. Bunlar molotof kokteyli hazırlayan gençler, kızlar.
N. Starikov: Oraya zulüm yapmak için giden ve anladıkları gibi bir tür adaleti idare etmeye giden insanlar vardı. Neden kameramanları yanlarına aldılar? Çünkü bu sürecin organize edilmesi mümkün değil. Operatörler tek kattaydı ve en önemli vahşet operatörlerin olmadığı yerlerde yaşandı. Orada olanlar o kadar ürkütücü ve o kadar karanlık ki, korkarım ki sen ve ben gerçeği elli yıl içinde öğreneceğiz ve belki de asla öğrenemeyeceğiz, çünkü Kiev yetkilileri elbette bununla ilgilenmiyor ama kimse sormuyor onlara . Arkasında çok ciddi Batılı güçler var ve elbette artık gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasına izin vermeyecekler.
I. Izmailov: Yani failler bu tür vahşetleri nasıl gerçekleştireceklerini bilen özel insanlar mı?
N. Starikov: Ya nasıl yapılacağını biliyorlar ya da biliyorlar. Bilmiyorum. Belki onların bakış açısına göre başlarına çok kötü bir şey gelecektir, ancak üst akıl açısından bakıldığında muhtemelen adil, tıpkı Sashko Bilym'de olduğu gibi. Lütfen Ukrayna'da her şeyin çok tuhaf gerçekleştiğini unutmayın. Sashko Bily, elleri arkadan kelepçeliyken kendini iki kez vurdu. Sonra bu binadaki insanların kendilerini yaktıklarını söylüyorlar. Zaten orada yangın olmadığını gösteren görüntüler var, silah sesleri çıkıyor. Resmi tamamlamak için bir ifade eksik: Kharkov belediye başkanının da kendisini bir keskin nişancı tüfeğiyle vurduğunu söylemek.
M. İzmailov: Zaten gülüyorlar ve diyorlar ki...[47]
Odessa'daki trajedi ve provokasyonun tarihi
05/12/2014
Provokasyonların tarihinin, insanlık tarihiyle karşılaştırılabilecek kendi tarihi vardır. Bildiğimiz ilk provokasyonlardan biri Truva Atı hikayesiydi. Sonuçta provokasyon, birisinde belirli eylemlerde bulunmaya iten belirli bir yanılsamanın yaratılmasıdır. Veya olayların belirli değerlendirmelerine, yani onu yanıltmaya. Böylece Yunanlılar, Truva atları arasında, yelken açıp şehrin sakinlerine bir "ganimet" bıraktıkları yanılsamasını yarattılar.
Provokasyonun tüm gücüyle kullanıldığı Odessa'da yaşanan trajedi, bu tür teknolojilerin kullanımının çarpıcı bir örneğidir.
Belirli siyasi hedeflere ulaşmak için kullanılan diğer provokasyon örneklerini hatırlayalım. O zaman Odessa'da olup bitenlerin özü bizim için netleşecek.
Ölçek ve sonuçları açısından son zamanların en ünlü provokasyonu, 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen terör saldırılarıdır. Mesele basit: ABD istihbarat servisleri, “uluslararası terörizmle” savaşmak üzere dünyanın herhangi bir yerini işgal etmeye bahane bulmak amacıyla Amerika'daki binaları kendileri havaya uçurdu. El Kaide örgütüyle. Ve yaklaşık 10 yıl boyunca bununla “savaştılar”. Şu ana kadar Amerika'nın eylemlerinin senaryosu değişmedi ve şimdi CIA ve El Kaide "Beşar Esad'ın kanlı rejimine" karşı birlikte savaşıyor. Daha önce birbirinizle kavga ettiğinizi mi sanıyorsunuz? HAYIR. CIA parayı ödedi, El Kaide bombayı söylendiği yerde patlattı ve emredilen şeyi yaptı...
Kiev - Şubat 2014. Viktor Yanukoviç insanlara ve militanlara ateş etme emrini vermedi. Daha sonra CIA ve Kiev'deki kuklaları, "devrimcilerin" cesetlerini ele geçirmek için "meçhul keskin nişancılar" tarafından silahlı saldırılar düzenledi. Ve Yanukoviç'in devrilmesinin nedeni. Aynı şema 1993'te Tunus, Yemen, Mısır, Libya, Suriye ve Moskova'da da uygulandı.
Suriye - 2013. Başarısız provokasyon. ABD istihbarat teşkilatları, Suriye'yi işgal etmeye bahane bulmak amacıyla militanlar aracılığıyla kimyasal silah kullandı ve suçu Suriye hükümetine atmak umuduyla sivillere yönelik toplu infazlar gerçekleştirdi. Rus politikası sayesinde hiçbir şey olmadı.
Berlin - 27 Şubat 1933. O akşam Alman parlamento binası Reichstag'da yangın çıktı. Polis geldi ve 24 yaşındaki Hollandalı komünist Marinus Vann der Lubbe'yi gözaltına aldı. Kundakçılıktan diğer komünistler sorumlu tutuldu ve bu, Naziler tarafından misilleme başlatmak ve siyasi muhalifleri yasaklamak için kullanıldı. Kundaklamanın hemen ertesi günü, 28 Şubat'ta, Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg, Hitler'in önerisi üzerine, Hitler'e ve Nazilere bu tür fırsatlar veren "Halkın ve Devletin Korunmasına Dair" olağanüstü hal yasasını imzaladı. Hiçbir şeyi kanıtlayamamaları faşistleri rahatsız etmedi. Bulgar komünistlerinin lideri Georgi Dimitrov'un davası başarısız oldu ve kendisi serbest bırakılmak zorunda kaldı. Tuhaf "komünist" Van der Lubbe, duruşmada uygunsuz davrandı ve Almanya'da giyotinle idam edilen ölüm cezasına çarptırıldı. Hitler'in elleri çözüldü ve baskı başladı. Baskıların kesinlikle yasalara uygun olarak yapılmasına rağmen.
Almanya-Polonya sınırı, Ağustos 1939. Hitler, Polonya'ya yapılan saldırının nedenini provokasyon yoluyla yarattı. Polonya üniforması giymiş bir grup SS adamı Almanya'nın sınır kasabası Gleiwitz'e baskın yaptı. Orada bir radyo istasyonunu işgal ettiler, yayına girdiler ve ateş etmeye başladılar, ardından olay yerinde Polonya askeri üniformalı birkaç ceset bırakarak ortadan kayboldular.
Narva-1704. Genel olarak, düşmanın üniformasını giymek oldukça yaygın bir askeri numaradır. Özellikle Rus ordusunun Narva'yı ikinci kez almaya çalıştığı dönemde kullanıldı. İsveçlilerin ordumuzu ilk kez 1700 yılında orada mağlup ettiği gerçeği, Rusya için daha başarılı olan olaylardan çok daha yaygın olarak biliniyor. Ve olan da buydu; Narva yine pes etmedi. Ve sonra Menshikov bir numara önerdi. Gerçek şu ki, hem İsveçliler hem de Ruslar, bir İsveç müfrezesinin kaleye yaklaşıp ordumuzu arkadan vurabileceğini biliyorlardı. Böylece Menshikov, iki ejderha ve iki piyade alayına İsveç üniforması giydirdi ve onların yardımıyla Rus birliklerine yönelik bir saldırıyı simüle etti. Kalenin sevinçli komutanı, Rusları her iki taraftan da yenmek için garnizonu hemen geri çekti. Ve aldatıldı ve yakalandı.
Böylece Odessa'daki kanlı provokasyonu hazırlayanlar, çeşitli tarihi örnekleri cehennem gibi bir kombinasyona dönüştürdüler.
Odessa provokasyonunun amacı kitlesel insanları vahşice katletmek ve Rusya'yı asker göndermeye kışkırtmaktır. Cuntaya karşı çıkanlar.
Bunun için:
1. Futbol taraftarları ve Sağ Sektör aktivistleri, kılık değiştirmiş diğer milliyetçiler ve ulusal muhafız askerleri şehre getiriliyor.
2. Militanlardan bazıları “federalleşme yanlısı” kılığına girmiş, ellerini bürokrasi ile sarmış ve St. George kurdeleleri takmışlar.
3. Küçük bir grup provokatör, yürüyüş yapan taraftarlara ve milliyetçilere saldırıp kavga çıkarıyor. Daha sonra ateşli silahlar kullanarak polis koruması altında geri çekiliyor.
4. Çok sayıda ölü ve yaralı taraftar ve milliyetçi sokakta kaldı. Yoldaşları, yangının St. George kurdeleli ve bürokrasili kişiler tarafından çıkarıldığını gördü.
5. Kızgın taraftarlar ve milliyetçiler polise ve bürokratik işlemlerle hızla ortadan kaybolan insanlara saldırmaya başlar. Polis de gidiyor. Militanlar ve taraftarlar, silah kullandığından şüphelendikleri herkesi dövmeye (ve öldürmeye) başlıyor. Milliyetçiler de ateşli silah kullanıyor.
6. Kışkırtılmış bir kalabalığı, "bürokrasisi olan kişilerin" kaçtığı iddia edilen Kulikovo Sahasındaki kampa yönlendirmek kolaydır.
7. Cunta karşıtlarının kampına doğru ilerleyen tehditkar kalabalık, orada bulunanları (çoğunlukla kadın ve yaşlıları) kurtuluş aramaya zorluyor. İdeal sığınak Sendikalar Meclisi'dir. Sayısal üstünlük önemli değilken girişi kontrol edebilir ve savunmayı tutabilirsiniz.
8. Aslında bu bir tuzaktır. Taraftarların ve milliyetçilerin sözde Mecliste kimin olduğundan şüphe etmemesi için "bürokrasisi olan insanlar" önceden binanın çatısına oturdu.
9. İnsanlar binaya koşuyor ve çatıdaki provokatörler kalabalığa molotof kokteyli atmaya başlıyor. Bu tür eylemlerin tek bir amacı var: Militanları binaya şişe atmaya teşvik etmek. Tam olarak olan da bu.
10. Aynı anda bir militan kalabalığı binaya giriyor. Muhtemelen oraya önceden gitmiş olan katil-tasfiyeci gruplar da orada mevcuttu. Hamile bir kadını boğmak - kim bunu yapabilir? Cinayetler ve zulümler başlıyor.
11. Dikkat edilmesi gereken nokta, evi çevreleyen BÖLÜM'ün öfkesinin tam olarak "bürokrasisi olan kişiler" tarafından saldırıya uğramalarından kaynaklandığı ve birçok yoldaşın ateşli silahlarla yaralandığı ve hatta öldürüldüğüdür. . Binadan kaçanların çoğu, milliyetçiler ve taraftarlar tarafından dövüldüklerinde “ateş edenlerin onlar olup olmadığını” sorduklarını söyledi. Hatta tetikten çıkan parmaklarda nasır olup olmadığına bile baktılar. Böylece futbol taraftarları top yemi olarak kullanıldı. Daha sonra da bunu Sendikalar Meclisi'ndekilerin üzerine yıktılar.
12. Binadaki katiller soğukkanlılıkla hareket etmiş ve olup bitenin farkındaydı. Görevleri mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmektir. Boğulmuş bir kadın ve kasıtlı olarak öldürülen ve yakılan insanların kısmen yanmış cesetleri gibi tuhaf şeyler bu nedenledir. İnsanları öldüren tuhaf gazın nedeni budur. Ya amonyak ya da zehirli bir madde.
13. Binanın içinde ve çevresinde intikam peşinde koşan taraftarlar ve aynı zamanda soğukkanlı milliyetçi katiller vardı. Ancak bu, birçok kişinin binadan kaçtığını ve hatta bazılarına yardım ettiğini açıklayabilir. Binanın içinde de onlarca kişi pencereden düşerek en vahşi şekilde dövülerek öldürüldü.
14. Kesinlikle gerçekleşmeyen şey bir tesadüftü. Bu trajedi dikkatle hazırlandı. Ancak içinde hala birçok karanlık nokta var.
Kesin olan bir şey var ki, tüm provokasyonlar er ya da geç halka açık hale gelir. Bu ilk. İkincisi, yalnızca provokasyonu düzenleyenlerin yenilgisi, olup bitenlerin tam olarak ortaya çıkmasına yardımcı olur. Nazilerin durumunda olduğu gibi. Dolayısıyla cunta sonuna kadar ayakta kalacak...
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5 Mart'ta Moskova gençliğine ABD'nin saldırgan politikası hakkında bir konferans verdim. Eğitim TV nezaketle dersin metin versiyonunu hazırladı.[48]
N. Starikov: İyi günler sevgili meslektaşlarım. Bugün siyaset, jeopolitik ve ekonomi konularına ayrılmış bir dersimiz daha var. Bugün sizlere Amerikalı ve diğer Amerikalı ortaklarımızın son zamanlarda düzenlediği askeri çatışmalardan bahsetmek istiyorum. Çünkü sen ve ben hala çok doymuş bir bilgi alanında yaşıyoruz ve gençlerin çoğu hafızalarında gerçekleşen savaşları hatırlıyor ve o zaman bile muhtemelen bazıları çoktan unutmuş durumda. Ve biraz önce meydana gelen askeri çatışmaları hatırlamıyorlar. Bu nedenle elbette tüm Amerikan savaşlarını hatırlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu canımızı alacak diye o kadar çok savaş başlattılar ki. Ancak son zamanlardaki bazı askeri çatışmalara ve bunların özelliklerine dikkat edin ve Amerikalıların bunun için hangi resmi nedenleri kullandığını hatırlayın. Çünkü görüyorsunuz ki, bugün Ukrayna'daki durum bu kadar acı vericiyken, ikili, üçlü, hatta belki de dörtlü standartlar uygulamaya başlıyorlar. Rusya'nın bir şekilde yanlış davrandığını söylüyorlar ama hiçbir zaman bu şekilde davranmadılar. Gerçekte nasıl davrandıklarını hatırlayalım.
Odada bulunanların pek iyi hatırlamadığı çatışmayı başlangıç noktası olarak almayı öneriyorum. Bu nedenle öncelikle size bir soru sormak istiyorum. Sevgili varlıklar, Amerika'nın Panama'yı işgali hakkında ne biliyorsunuz?
Cevap: Duymadık.
N. Starikov: Duymadık bile. Daha sonra Amerikalıların bu ülkeyi neden işgal ettiğini anlamak için tarihin biraz daha derinlerine ineceğiz. Burası çok değerli, çok küçük bir ülke. Gerçek şu ki, bilindiği gibi Panama Kanalı, iki okyanusu birbirine bağlayan Panama topraklarından geçiyor. Süveyş Kanalı'ndan bile daha önemli olabilir. Çünkü aksi takdirde filonun tüm Amerika kıtasını dolaşması gerekecek. Ve burada kıstak boyunca yürüyebilirsiniz. Bunun sadece stratejik askeri bir konu değil, aynı zamanda ekonomik bir konu olduğunu anlıyorsunuz. Bu yüzden Panama Kanalı'nın yapım tarihini kısaca hatırlatmak istiyorum.
Amerika Birleşik Devletleri Panama Kanalı inşa edilirken çok akıllıca bir şey yaptı. Gerçek şu ki, Panama denilen bu devlet daha önce hiç var olmamıştı. Panama Kanalı Kolombiya denilen bir devletin topraklarından geçiyordu. Ve şimdi böyle bir durum var. Doğru, kötü bir üne sahip: Bir yandan uyuşturucu üretimi ve bu uyuşturucuların üretimiyle mücadele ediyor gibi görünen gerillalar, diğer yandan satın almak için uyuşturucu üretimiyle uğraşıyorlar. silahlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı mücadele. Bu bir kısır döngüdür. Ve Amerikalılar, tam da FARC adı verilen bu gruba silah sattıkları suçlamasıyla vatandaşımız Viktor Bout'u hukuka aykırı bir şekilde yakaladı, onu tamamen hukuka aykırı bir şekilde mahkum etti ve yirmi beş yıl hapis cezasına çarptırdı. Halen bir Amerikan hapishanesinde ve ne yazık ki onu oradan çıkarmanın bir yolu yok.
Panama Kanalı stratejik bir varlık olduğundan Panama halkının elinden alınması gerekiyordu. İşte Amerikalılar bugünün perspektifinden bakıldığında çok klasik bir hamle yaptı. Kolombiya'da eyaletlerden birinde aniden bu eyaletin Kolombiya'dan ayrılması yönünde bir hareket ortaya çıktı. Anladığınız gibi Panama Kanalı ülkenin bu bölgesinden geçiyordu. Ve sonra Panama'nın bir kısmının çaresiz sakinleri bağımsız bir devletin kurulmasını talep etti. Ve elbette Amerika Birleşik Devletleri de onlara bu konuda yardım etti, destek verdi, Kolombiya'ya baskı yaptı. Sonuç olarak, Panama Kanalı'nın topraklarından geçtiği Panama eyaleti ortaya çıktı. Kolombiya kanalsız kaldı.
Bir sonraki adım, Amerika Birleşik Devletleri ile Panama arasında, Amerikalıların kanal bölgesini çok küçük bir miktar karşılığında ve çok uzun bir süre için kiraladığı bir anlaşmaydı. Yani aslında Panama topraklarından geçen Panama Kanalı'nın belli bir sınır dışılığı var ve Amerikalılar tarafından kontrol ediliyor. Ve sonra Panama'da, Panama için elverişsiz olan bu tür aritmetiğe olan ihtiyacı sorgulamaya başlayan hükümet yetkilileri ortaya çıktı. Yani seçimler sırasında Panama Kanalı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini söylemeye başlayan insanlar ortaya çıktı. Doğrusunu söylemek gerekirse başkanlığa aday olan ve bu tür fikirleri ortaya atan kişinin adını şu anda hatırlamıyorum.
Ancak bir süre sonra, Latin Amerika tarihinde devletlerinin çıkarlarını savunmaya çalışan tüm Latin Amerika başkanları hep öldü. Latin Amerika'nın hemen hemen her ülkesini ele alırsanız, inanılmaz gerçekleri görürsünüz. Panama Devlet Başkanı ile ilgili hiçbir şey değişmedi. O da öldü. Farklı şekillerde öldüler. Son başkan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez bildiğiniz gibi kanserden öldü. Ancak şaşırtıcı olan şey, çeşitli Latin Amerika eyaletlerinin tam olarak Amerikan karşıtı başkanlarından oluşan bir galaksinin çok kısa bir süre içinde kansere yakalanmasıdır. Katılıyorum, bu çok garip bir durum. Olasılık teorisi bize daha yakından bakmamız gerektiğini söylüyor. Yani birçok kişi Amerikalıların insanlara kanser bulaştırabilecek teknolojiye sahip olduğunu söylüyor. Ve aslına bakılırsa Hugo Chavez, ölümüne kadar hastalığının sorumlusu olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlamıştı. Bunun yalnızca onun spekülasyonu olmadığını düşünüyorum.
Kısacası, Amerika Birleşik Devletleri Panama'yı yakından izliyor ve Panama Kanalı'nın onlardan kaçabileceğini hissettiklerinde ve o anda, bu arada, satış yapıyor gibi görünen bir CIA ajanı olan belli bir General Noriega orayı yönetiyordu. Amerikalıların isteği üzerine uyuşturucu. Amerikalılar oraya küçük bir askeri birlik çıkardı. Komik bir operasyondu. Panama ordusunun bir efsane olduğunu anlıyorsunuz, öyle bir şey yok. Panama'yı işgal ettiler, ajanları olan bu generali yakalayıp Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdüler ve hapis cezasına çarptırdılar. Bu küçük bir Amerikan işgalidir.
Daha sonra Grenada adlı bir ülkenin işgali geldi. Bu işgal sırasında 12 ABD Deniz Piyadesi öldü ve şimdi onlar için bir anıt dikildi. Gemilerden atlarken boğulduklarını düşünüyorum çünkü hiçbir Grenada onlara ciddi bir direniş gösteremezdi.
Bizim için daha tanıdık bir zamana geçelim, o noktadan itibaren saymaya başlayabiliriz. Geri sayıma ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayalım. Sözde “Çöl Fırtınası”. Bu, Sovyetler Birliği'nin Gorbaçov tarafından yıkılmasından önce bile başlamıştı, ancak o sırada Sovyetler Birliği aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasının izine girmişken ve ABD'nin herhangi bir askeri operasyonuna karşı hiçbir şeyi yoktu. Bu, durumu bütünüyle anlamak için aşağıdakileri hatırlamanız gerektiği anlamına gelir.
Irak dünyanın en çok petrol taşıyan bölgelerinden birinde yer alıyor. Yakınlarda Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar var, yani bir Sovyet filminden alıntı yapmak gerekirse, burası bir sağlık tesisi, bir tahıl ambarı ve bir demirhane. Burası petrol ve büyük petrol rezervlerinin çıkarıldığı, gaz ve büyük gaz rezervlerinin çıkarıldığı yerdir. Bu bölgenin kontrol edilmesi gerekiyor.
Bir bölgeyi kontrol altına almak için bir haraççı genellikle ne yapar? Haraççı, çözümünü yüksek fiyata satmak için sorun yaratır. Belki doksanlı yıllarda bunun nasıl yapıldığını hatırlamıyorsunuz. Erkekler gelip şöyle diyorlar: “Sorunlarınız var. Bunları çözmeye yardımcı olabiliriz." Bir kişi anlamıyorsa, onun için gerçek sorunlar yaratılır: restoranı ateşe verildi, holiganlar arabasını parçaladı ya da kendisi dövüldü. Ancak haraççılarla anlaşmaya varır varmaz, bakın, sihirli bir şekilde onu dövmeyi bırakıyorlar, onu ateşe vermeyi bırakıyorlar ama bunun için para ödemek zorunda. Petrol rezervlerinin kontrolü için de durum hemen hemen aynı. Yani korumanızı ve güvenliğinizi pahalıya satmak için bu bölgede bir tür tehdit yaratmanız gerekiyor.
Düşünün: petrol kralları hiçbir şey olmuyor, çok para var ve bir tür bağımsız politika izleyebiliyorlar. Ve bağımlıya rehberlik etmelidirler. Bunu yapmak için kendi topraklarında Amerikan üsleri kurmaları gerekiyor. Dolayısıyla Amerikalılar bu bölgede çok uzun bir nüfuz mücadelesi veriyorlar. Bu mücadele doksanlarda başlamadı. Çok daha erken başladı. Bu yirminci yüzyılın başında başladı ve ardından İran'ın kontrolü için mücadele verildi.
Bu büyük oyunun tüm adımlarını analiz etmeyeceğiz; İran devrimiyle başlayacağız. 1979'da İran'da bir devrim yaşandı. Neden bununla başladık, şimdi anlayacaksınız. 1979'da Amerikalılar kendi paralarıyla kendilerine büyük bir sorun yarattılar. O sırada Şah İran'ı yönetiyordu. Genel olarak laik bir rejimdi, oldukça benzersiz bir rejimdi. Oldukça totaliter biriydi. Aynı zamanda bir monarşiydi. Bu arada Amerikalıların gündeme getirdiği çok ciddi ve çok sert bir güvenlik hizmeti vardı. Ama dedikleri gibi Şah çok şey istiyordu. Çok basit bir nedenden dolayı bu rejimin belli bir modernizasyonunun yapılması gerekiyordu.
Gerçek şu ki, Sovyetler Birliği 1979'da Afganistan'a asker gönderdi. Bir olayın diğerine nasıl tutunduğunu görüyor musunuz? Ve Amerikalıların Afganistan'da ordumuzla savaşmak için başkasının ellerini kullanması gerekiyordu. Bunun için İslam faktöründen daha iyi bir şey bulamadılar. Ancak İran'daki laik rejimin, Afganistan'daki olaylara aktif olarak müdahale etmeye başlayacak ve Pakistanlılarla birlikte Sovyet ordusuyla doğrudan çatışmaları finanse edecek, silahlandıracak ve yürütecek daha dindar bir rejimle değiştirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle Amerikalılar İran'da bir nevi Arap baharı düzenliyorlar. Ancak durum onlar için çok üzücü. Olaylar kontrolden çıkıyor, gerçek bir devrim yaşanıyor ve bunun sonucunda hatırlarsanız Amerikan büyükelçiliğinde rehin alınıyor ve Amerikalılar genel olarak İran'ın dışına itiliyor. Yani önemli petrol rezervlerine sahip bir ülkeden sınır dışı edilmelerinin bedelini kendi paralarıyla ödedikleri ortaya çıktı. Katılıyorum, bu çok yazık. Bu yüzden hâlâ İran'dan bu kadar nefret ediyorlar.
Ancak Amerikalılar hemen intikam almaya çalışıyor. Rehineleri geri almaya çalışıyorlar. Özel bir operasyon vardı, helikopterler uçuyordu, bozuldu, hiçbir şey işe yaramadı, düştü. Kısacası Amerikalılar kendilerini rezil ettiler. Bu, Başkan Carter'ın siyasi kariyerinin sonu oldu. Başkan Reagan bir sonraki seçimde geldi. Ancak Amerikalılar İran'ı cezalandırma arzularından vazgeçmediler. Ve sonra Irak'ta iktidara gelmeye yardımcı oluyorlar. Ve Irak, ordu tarafından, belli bir parti olan Baas partisi tarafından yönetiliyordu.
Küçük bir tane daha, hatta darbe değil devrim diyebilirim ve Saddam Hüseyin isimli ajanlarını iktidara getiriyorlar. Bakın, aynı yetmiş dokuzuncu yılda, neredeyse sekseninci yılda iktidara geliyor. Ve aynı 1980 yılında, abartılı bir bahaneyle hemen İran'la savaş başlattı. Bu savaş 1980'den 1990'a kadar on yıl sürdü. Bir milyondan fazla insan öldü. Yani bu devletler için bu çok ciddi bir savaştır. Aynı dönemde Saddam Hüseyin de İran ordusuna karşı kimyasal silah kullandı. Bildiğiniz gibi sivillere karşı kimyasal silah kullandığı için eninde sonunda asılacak. Ancak o zaman bile kimyasal silah kullandı ve dünya topluluğu bundan herhangi bir sonuç çıkarmadı.
O dönemde dünyanın durumu çok ilginçti. İran, Amerikalıları kovmasına rağmen Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı çıkmaya başladığından beri, Amerikan yanlısı Irak ile bağımsız İran arasında savaş başladığında, Saddam Hüseyin'e sadece Amerikalılar silah sağlayıp ona para vermekle kalmadı, Sovyetler Birliği de Ayrıca ona silah da sağladık, çünkü biz de onun İran'ı cezalandırması ve zayıflatması gerekiyordu ve buna bağlı olarak İran, Afganistan'daki Mücahidlere yardımını zayıflattı. Yani Sovyetler Birliği ile Amerika'nın çıkarları kısa bir süre için örtüşüyordu. Çok ilginç.
On yıllık savaş, devasa kayıplar. Savaşın nedeni, yani petrol sahalarının mülkiyeti bir klasiktir. Ülke kan kaybediyor, hem İran hem de Irak. Savaş berabere biter. Ve sonra doğal olarak Saddam Hüseyin Amerikalı efendilerine basit bir soruyla geliyor: "Arkadaşlar, sizin için on yıl boyunca savaştım, bir şekilde kendimi ödüllendirmem gerekiyor." Kendin değil, Irak. Ona şunu söylüyorlar: "Lütfen Kuveyt'i ilhak edin." Kuveyt bir petrol sahası, küçük bir ülke, aslında ordusu yok. Ama tarihsel nedenler var. Çünkü bu Ortadoğu bölgesinin tamamı, sınırların tarihi kökleri olmayan bir bölgedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hepsi İngilizler tarafından tamamen keyfi bir şekilde parçalandı. Derin tarihsel kökleri yoktur. Irak ve Kuveyt bir zamanlar tek ülkeydi. Dolayısıyla tarihsel sebepler var.
Bu, Amerikalıların Saddam Hüseyin'e onay verdiği anlamına geliyor. Saddam Hüseyin bu yüzden başına bir şey gelmeyeceğini anlayarak askerlerini Irak'a gönderir. Ancak Amerikalıların bahsettiğimiz sorunu yaratması gerekiyor. Böylece Saddam'ın askeri girişini bölgeyi işgal etmek için bahane olarak kullanıyorlar. Yani kabaca onu dolandırıyorlar. Yüksük imalatçılarının sokakta insanları dolandırması gibi, insanları da dolandırıyorlar. Asker gönderin, size hiçbir şey olmayacak.
O girer. Ona saldırmaya ve talep etmeye başlarlar. Burada ilginç olan ne? Nereye sürüklendiğini anlayınca, askerlerini Irak'tan çekmeye hazır olduğunu açıklamaya başladı. Onunla konuşmayı reddettiler ve hemen Çöl Fırtınası askeri operasyonuna başladılar. Çünkü görev askeri çatışma yaratmak ve çevredeki devletlere sorun yaratmaktı.
Bu arada, Irak-İran savaşı sırasında bu bölgede genel olarak büyük bir gerilim vardı, çünkü çoğu zaman askeri uçaklar ve askeri operasyonlar tankerlerin geçişine müdahale ediyor ve uçaklar tankerleri bombalıyordu. Yani sürekli çatışmalar oluyordu ve bu bölge çok çalkantılıydı. İşte tam bu sırada Amerikalılar, örneğin Suudi Arabistan'ı Irak ile İran arasındaki askeri çatışmadan korumak için çok sayıda üslerini orada kurdular. Yani sorunu kendileri yarattılar ve bu kisve altında bu bölgeye kendileri girdiler.
Ancak Saddam Hüseyin'den daha fazlasına ihtiyaçları vardı. Gösteri amaçlı bir kırbaçlama organize etmeleri ve genel olarak bu bölgedeki durumu tırmandırmaları gerekiyordu. Ancak bir sorun yarattığınız için tamamen çözülemez. Bu, o dönemde Amerikalıların Saddam'ın işini bitirmemesine şaşırmamamızı sağlayacak önemli bir anlayıştır.
Ne oldu? Saddam Hüseyin cezalandırılacağını anladı ve onunla anlaşmaya varıldı. Bu da önemli bir nokta. Amerikalıların ordusunu bombalayacağı konusunda onunla bir kez daha anlaştılar. Onu tehlikeye atacak. Bunun için iktidardan mahrum bırakılmayacak ve Amerikalılar Irak'a girmeyecek. Sonra ne olur? Amerikalılar, İngilizler, tüm bu sözde koalisyon, Kuveyt'te bulunan Irak ordusunu dövmeye başlıyor, cezasız bir şekilde vuruyor, aslında direnmiyor. Bana göre bu koalisyon ya çok az kayıp verdi ya da hiç kayıp vermedi. Irak'ın çok ağır kayıpları var. Gidiyorlar, gidiyorlar, hiçbir direniş yok. Irak ordusunun morali bozuldu.
Şu anda Şiiler, Irak'ın Şii azınlığı ve genel jeopolitiği anlamayan Kürtler ayaklanma başlatıyor. Çünkü durum onlar için nasıl görünüyor? Şimdi Amerikalı kurtarıcılar gelip bizi kanlı Saddam rejiminden kurtaracaklar. Saddam'la ne anlaştıklarını bilmiyorlar. Bunlar isyan ediyor. Saddam Hüseyin bu savaşı hızla bitirmek için kimyasal silah kullanıyor. O anda kimyasal silah kullanmaktan neden korkmuyor? Çünkü o zaten Amerikalılarla anlaştı ve artık onların bunu fark etmeyeceklerini biliyor. Yine de böyle bir sebep vermenin Amerikalılar için sadece bir hediye olduğunu anlıyorsunuz.
Karşılaştırma için Suriye'deki durumu hatırlayın. Düşünün, Amerikalılar Suriye'yi bombalamayı hayal ediyor ve şu anda Beşar Esad isyancılara karşı fiilen kimyasal silah kullanıyor. Bu Amerika'ya bir hediye. Gerçekten bir hediye mi? Saddam Hüseyin nedense korkmuyordu. Kürt isyanı bastırıldı. Şii isyanı bastırıldı. Her iki durumda da muhtemelen militanlara karşı da kimyasal silahlar kullanıldı, ancak sivil halk da büyük zarar gördü. Amerikalılar Irak'a girmiyor, savaş bitiyor, Irak'a yaptırımlar uygulanıyor. Yaptırımlar çok ilginç. Bunlara "Gıda Karşılığı Petrol" adı verildi. Yani Irak'ın dünya pazarına petrol sağlaması yasaklandı.
Ancak Amerikalılar nazik insanlardır, dolayısıyla BM, Irak'ın insani yardım malzemesi taşıyabileceği konusunda hemfikirdir. Çünkü örneğin Irak'a ilaç getirmek gerekiyor, Irak'ın kendisinin üretmediği bazı önemli şeyler ve bunlar ancak dövizle satın alınabiliyor. Bu, Irak'a petrol satma ve döviz alma fırsatı verilmesi gerektiği anlamına geliyor. Ama burada her şey daha kurnazca yapılıyor. Irak, petrolü belirli uluslararası aracılara gönderiyor ve bu uluslararası aracılar da petrolü satıyor, mal satın alıyor ve Irak'a mal ithal ediyor. Yani para Irak'ı ilgilendirmiyor. Para almaz, mal alır. Komik olan şu ki Irak, petrolü naklettikten sonra ne kadar fiyattan sattığını ancak petrolü sevk ettikten sonra öğrenecek. Çok kafa karıştırıcı bir plan. Vladimir Volfovich Zhirinovsky bir keresinde bundan bahsetmişti, BM'deki çok sayıda yetkilinin muazzam para kazandığını. Çünkü kabaca konuşursak, Irak'ın petrol sevkıyatında istediği fiyatı belirleyebilirler. Bu fiyat hâlâ döviz fiyatının altındaydı, bazen de döviz fiyatının çok altındaydı. Bu, BM'nin veya daha doğrusu Amerikalıların BM için yaptığı öyle bir yolsuzluk çukuruydu ki, BM orada ortaya çıkan nüansları fark etmesin.
Saddam Hüseyin'in ikinci yıkımındaki duruma hemen bakabiliriz ki, bu nettir. Amerikalılar, New York'taki terör saldırılarının ardından Irak'ı işgal etti. İkiz evlerini kendilerinin havaya uçurduğundan, Pentagon'u füzeyle vurduklarından ve içinde sözde teröristlerle savaşan yolcu uçağını kendilerinin düşürdüklerinden hiç şüphem yok. (Tek bir sorum var: Uçakta oturanlar nerede?) Nedenini açıklayacağım. Biz, yıkımı bir binanın tasfiye edilmesi ve havaya uçurulması durumunu açıkça andıran bu ikiz kulelerin tuhaf davranışlarının ayrıntılarını bile incelemeden. Tamamen aynı şekilde inşa edilmişler. Size sadece iki gerçeği hatırlatacağım. Kimsenin çarpmadığı ve ilk iki binadan birkaç saat sonra aynı şekilde “çöken” üçüncü bir bina daha vardı. Bakın bu kayıtlar internette var. Bu konuda çok az konuşma var.
Böyle bir ev vardı. O uzun değil. IRS'nin, FBI'ın ve diğer bazı kişilerin ofisleriydi. Herhangi bir gerekçe olmamasına rağmen insanlar bu binadan tahliye edildi. Ve böylece bina ayağa kalktı, ayağa kalktı ve birdenbire bu şekilde “oldu”. Yani kabaca patlayıcı yerleştirdiler ama uçak gelmedi. Oyuncuların fazlalığı. Ancak patlayıcıları patlatmayı unuttukları için kimseye bir şey açıklamadılar. Beni bilgi alanının dışına çıkarıyor gibiydiler. İnternette bilgi bulabilirsiniz, CNN'den canlı yayın var: bir muhabir ayakta duruyor ve aniden bu ev onun arkasında "katlanıyor". Bu muhabirin gözleri kocaman oluyor. Çünkü neden uçağın olmadığını ama evin katlandığını anlamıyor. Bu ilk gerçek.
İkinci gerçek ise neden insanların öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü sözde Pentagon'a çarpan uçağın arkasında yuvarlak bir giriş deliği kalmıştı. Her ne kadar siz ve ben uçak yapımından uzak olsak da, uçakların kanatları olduğunun hala farkındayız. Yani bir uçak kanatlarıyla bir binaya çarparsa, sadece gövde seviyesinde değil, kanat seviyesinde de hasar meydana gelecektir. Orada bir şekilde onları düzgünce katladı ve içeri uçtu. Aynı zamanda bagaj yok, enkaz yok, hiçbir şey yok. Hep şöyle derler: “Her şey yandı.” Ancak aynı zamanda yolcuların DNA'sının da korunduğunu lütfen unutmayın. Bu nedenle tüm yolcuların kimliklerini tespit edebildiler. Yani uçaktan hiçbir şey kalmadı ama DNA kaldı. Saçma olduğu ortaya çıktı.
Pentagon'un önündeki çimenlik alanda hiçbir şey yok: bagaj yok, hiçbir şey yok. Herhangi bir uçağın kaza mahalline bakın: dağınık kalıntılar, valizler, korkunç bir manzara. Orada temiz bir çim var, artık golf bile oynayabilirsiniz.
Dolayısıyla Pentagon'a düşen uçak değildi. Soru ortaya çıkıyor: uçak nerede? Bu uçaktaki insanlar, yolcular nerede? Bu, bir şekilde tasfiye edildikleri, onlara bir şeyler yapıldığı anlamına geliyor. Belki bir gün bu sorulara yanıt aranır.
Bu terör saldırıları yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı işgal ediyor. Neden Afganistan'a gidelim, şimdi seninle konuşuruz ve Irak'ı işgal ederiz. Irak'ı işgal etmeye gerekçe bulmak için ne diyorlar o zaman? — Saddam Hüseyin'in kimyasal silahları var. Ayrıca bakteriyolojik silahları da var.
Genel olarak her şeye sahip, onu acilen silahsızlandırmamız gerekiyor. Kimyasal silahların hiçbir zaman bulunamadığını hatırlıyorsunuz. Daha sonra orada bulabilmek için yanlarında getirme zahmetine bile girmediler. Ama görünüşe göre, Sovyetler Birliği artık yoktu ve kendilerini uluslararası hukuktan o kadar özgür hissettiler ki (ki bugün bunu görüyoruz), dedikleri gibi, kimyasal silahların olduğunu kendileri söylediler, onları bulamadılar, ama ah Peki. Hala oradalar.
Bu arada Barack Obama, askerlerini Irak'tan çekeceğini söyledi. İlk dönem adaylığını koyduğunda askerlerini Irak'tan çekeceğine söz vermişti. Öyle bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi Amerikalılar hâlâ orada. Yani bir sebep icat ettiler. Resmi neden, bazı silahların varlığı ve Irak'tan gelen belirli bir tehdidin varlığıydı. Siz ve ben, Saddam Hüseyin'in Kuveyt'ten sonra yüzünü masaya çarptıktan sonra elbette çimlerin altında sudan daha sessiz davrandığını anlıyoruz. Ama büyük bir hata yaptı. Hatta bundan önce de petrolü dolar karşılığında değil, sadece Irak dinarı karşılığında, Irak parası karşılığında takas edeceğini belirtmişti. Ve elbette onu bunun için kesinlikle affedemezlerdi.
Amerikalılar Irak'a asker gönderdi. Dahası, Iraklı generallerin ve bizzat Saddam Hüseyin'in, büyük kayıplardan söz ettiklerini hatırlıyorsunuz. Bunun yerine Irak ordusu bir şekilde aniden dağıldı. Eve gitti ve ne duyuldu ne de görüldü. Yani Amerikalılar generalleri satın aldılar, Saddam Hüseyin kendisi saklandı, oğulları öldürüldü, bir süre sonra onu yakalayıp yargıladılar. Burada, kendilerinin on yıl önce fark etmedikleri kimyasal silah kullanımına ilişkin gerçekleri ele geçirdiler ve onu astılar. Ve böylece dedikleri gibi suda biter.
Not. Saddam Hüseyin devrildi. Irak'ta iyi bir şey oldu mu? Barış? HAYIR. Orada Amerikalılara ve Amerikalılarla işbirliği yapanlara karşı partizan bir mücadelenin sürdüğünü söylemeye bile gerek yok. Artık terörist diyorlar. Her ne kadar aynı başarıyla 1941-1945 yılları arasındaki Belaruslu partizanları terörist olarak adlandırmak mümkün olsa da. Ve Almanlar onlara haydut ve terörist adını verdi. Sen ve ben bunun bir kurtuluş hareketi ve partizanlar olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde Amerikalıların Irak'tan çekilmesi için mücadele verenler de ne tür teröristler var? Bunlar özgürlük savaşçılarıdır. Ama Amerikalılar zaten El Kaide'nin tohumlarını oraya taşıyor.
Bugün Irak'ta, Irak devlet ordusu ile Irak topraklarında bir tür İslam devleti kurmak isteyen bazı askeri oluşumlar arasında çatışmalar yaşanıyor. Sanırım Irak ve Levant'ın adı buydu. Yani Irak topraklarında barış yok. Amerikalılar oraya ne özgürlük, ne demokrasi, ne de refah getirdi. Çok sayıda Iraklı öldü. Wikileaks yüz bin Iraklının öldüğüne dair belgeler yayınladı. Sanırım daha fazlası öldü. Yani en azından yüz bin, Amerikalıların kendileri itiraf etti, ne için canlarını verdiler? Saddam Hüseyin'in olmaması için mi? Küçük bir teselli. Bu bölgeyi kaotikleştiriyorlar, Irak'ı terk etmiyorlar ve kaosa sürüklemeye devam ediyorlar.
Ancak Irak işin ilk kısmıydı. Daha sonra Libya geldi. Daha sonra Suriye geldi. Silahlar Lübnan üzerinden Suriye'ye gidiyor. Ama esas olarak Irak'tan, yani Amerikalılardan geliyor. Buna göre Irak, tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmanın sıçrama tahtası haline geldi. Ayaklarını kapıya sokan ve dedikleri gibi tüm vücutlarıyla içeri girenler Amerikalılardı. Irak'ta da aynısını yaptılar.
Şimdi Afganistan'da dayattıkları askeri çatışmaya dönüyoruz. Siz ve ben Amerikan saldırganlıklarının kronolojisine göre hareket etmeyeceğiz çünkü bizim görevimiz bunların nedenlerini anlamaktır. Ayrıca her zaman herhangi bir savaşın başlangıç tarihini arayabilir veya okuyabilirsiniz. Peki neden Afganistan'a girdiler? Size bir soru sormak istiyorum. Sizin bakış açınız nedir merak ediyorum. Kim cevaplamaya hazır? Amerikalılar Afganistan'a neden karıştı? Sonuçta Afganistan'da petrol yok. Afganistan'da ne var?
Cevap: Kaos. Orada yine eski sisteme göre.
N. Starikov: Katılıyorum, kaos istiyorlar. Ancak bu kaosu nereye yönlendireceklerini anlamadan önce siz ve ben, Afganistan'ın yalnızca Orta Asya üzerinden Rusya ile bir temas yeri olmadığını anlamalıyız. Burası Pakistan'a dokundukları yer, burası İran sınırı ve burası da aslında Çin sınırı. Yani, şaşırtıcı stratejik konum, bir dizi önemli jeopolitik oyuncunun Afganistan'dayken işleri bir anda bozmasını mümkün kılıyor. Öncelikle tabii ki Rusya ve Çin, İran, Hindistan'da zorluk çıkarıyor ve Pakistan'ı çıkmazda tutuyor. Amerikan insansız hava araçlarının sürekli olarak Pakistan'a uçtuğunu ve hiçbir duyuru yapmadan oradaki insanları öldürdüğünü biliyorsunuz. Ve bu çok, çok, çok uzun yıllardır oluyor. Buna göre Pakistan'daki durumu bir nevi kaynayan bir durumda tutabilirler çünkü her zaman savaşın etrafında çok özel bir altyapı gelişir.
Amerikalıların Afganistan'a orada uyuşturucu yetiştirmek için geldiğini çok iyi anlıyorsunuz. Afganistan'da kaldıkları süre boyunca uyuşturucu üretimi altmış altı kat arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinin nedeninin, dedikleri gibi, orada uyuşturucu üretimini durdurma arzusu olduğunu hayal edin. Bir uyuşturucu ekibinin geldiği bir diskoyu hayal edin ve o diskoda altmış altı kat daha fazla uyuşturucu satıyorlar. Şu soru ortaya çıkıyor: Uyuşturucuyla mücadele ekibinin hedefleri doğru bir şekilde açıklandı mı? Belki farklı bir amacı vardır? Daha fazla uyuşturucu satmak için mi?
Elbette uyuşturucular aslında Taliban tarafından ortadan kaldırıldı. Amerikalılar geldi, Taliban'ın gücünü dağıttı ve uyuşturucu üretimini korumaya başladı. Aynı zamanda açıklamalar çocukça naif. Rusya bu işin durdurulması gerektiğini söyleyince “Yapamayız, çünkü orada köylü aileler var, uyuşturucu kullanmasalar ne yiyecekler?” diyorlar. O halde kendinize de uyuşturucu yetiştirme izni verin. Orada aileler de var, ABD’de işsizlik var. Yani, bu mantığı takip ederseniz her suç çözülebilir - sonuçta herkesin ailesi vardır. Yaşlı anneler, onlara bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Tek kelimeyle muhteşem. Bu tür açıklamaları yapmaktan çekinmiyorlar.
Uyuşturucu üretiliyor ve bu ilaçlar Rusya'nın daha içlerine gönderiliyor. Biliyorsunuz ülkemizde çok sayıda insan, özellikle de gençler ne yazık ki bu uyuşturuculardan ölüyor, çünkü sınırlar şeffaf, her uyuşturucuyu durduramıyoruz. Çin'e uyuşturucu getiriliyor. Çin'de durum daha zor, sizi uyuşturucu yüzünden vuruyorlar ama yine de ithal ediyorlar. Ve İran genel olarak ilginçtir. İran üç metrelik bir duvar ördü ve ondan önce Amerikalıların geçememesi için üç metre derinliğinde bir hendek kazdı. Orada tam bir askeri operasyon vardı: Helikopterlerle indirildiler, İran'a uyuşturucu taşımak için bazı güçlü kamyonlar kullanıldı. Yani Amerikalılar orada bir yer edindi ve tüm komşu ülkelerin gençliğini yok etmeye başlıyor.
Buna ek olarak, Kosova'yı Yugoslavya'dan ayırdıktan sonra, Afganistan'dan Kosova'ya doğrudan uçuşla uyuşturucu taşıyorlar; burada arabalar geliyor ve uyuşturucuyu doğrudan Avrupa'ya taşıyor. Hızlı ve iyi. Aslına bakılırsa Kosova'nın çok büyük bir askeri üssü var ve bunun temel amaçlarından biri Avrupa'da uyuşturucu dağıtımıdır. Uyuşturucu suç kontrolüdür, bu herhangi bir taraftan kullanılabilecek kara paradır ve bu da bu devlet kurumlarının kontrolüdür.
Kosova'nın bir Arnavut mafyası olduğunu biliyorsunuz ve şaşırtıcı bir şekilde Avrupa ülkelerinde bazı nedenlerden dolayı iktidar tarafından korunuyor. Bu o kadar büyük bir zorluk olmasa da ortadan kaldırılmıyor. Bu yüzden Afganistan'dalar. Şimdi Afganistan'dan ayrılacaklarını ilan ediyorlar. Peki Afganistan'dan ayrılmak ne anlama geliyor? Bu, yaklaşık otuz bin kişiyi orada bırakacakları ve kilit üslerde oturup onları kontrol edecekleri anlamına geliyor. Şu anda bile fazla hareket etmiyorlar, bu yüzden pratik olarak tüm Afganistan'ı kontrol eden Sovyet ordusundan önemli ölçüde daha az kayıp yaşıyorlar ve kayıpların çoğu, biz ülke çapında dolaştığımızda askeri çatışmalardaydı: bunlar pusuydu, bu kontrol noktaları saldırdı. Muhtemelen filmlerde görmüşsünüzdür ve bu konuyla ilgili kitaplar okumuşsunuzdur.
Amerikalılar iyi korunan üslerde oturuyorlar, dolayısıyla kayıpları az. Ancak dürüst olmak gerekirse, özellikle Afganistan'da çok daha büyük başarılar elde ettiğimiz gerçeği göz önüne alındığında, bunlar Sovyet ordusunun kayıplarıyla oldukça karşılaştırılabilir.
Yani Afganistan'da otuz bin civarında kalıyor. Taliban'ı finanse etmeye başlıyorlar. Savaştıkları kişilere para ve silah vermeye başlarlar. Ve bu köktenciliği Tacikistan'a, Özbekistan'a, kısmen Kazakistan'a, muhtemelen Kırgızistan'a yönlendiriyorlar. İşte yakın geleceğe dair planları.
Yani hepimiz (bu durumda analitikle uğraşanlardan bahsediyorum) Afganistan'daki olayların Rusya sınırlarına komşu diğer bölgelerdeki olaylardan daha erken gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Ancak Amerikalıların ortaya çıkan durumdan yararlanarak doğaçlama yaptığını görüyoruz. Orta Doğu'daki durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştılar; kısmen işe yaradı, kısmen yaramadı. Bu onların Afganistan'dan çekilmelerini yavaşlattı. Lütfen artık sürekli olarak birliklerin geri çekilmesini ertelediklerini söylediklerini unutmayın.
Ve değiştiler. Afganistan'da istikrarı bozmak yerine Ukrayna'da istikrarı bozmaya, Tacikistan'da istikrarı bozmaya başladılar. Yani tüm bunlar yol boyunca ayarlanır. Ancak Suriye'yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya tam anlamıyla hazır olana kadar Afganistan'dan ayrılamazlar.
Afganistan meselesini hallettik. Başka nelerimiz var? Elbette Yugoslavya'yı da hatırlamamız gerekiyor. Parçalanması Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce bile başladı. Ve bu anlamda Yugoslavya, Amerikalılar ve onların müttefikleri için çok uluslu büyük bir ülkeyi parçalama yöntemleri için bir tür deneme alanıydı. Onları çözdüler. Sovyetler Birliği çok büyük bir ülke olduğu için çok sayıda milliyet var ve onlar herhangi bir yerde eğitim almadan Sovyetler Birliği'ni parçalamaya hazır değillerdi. Önce Yugoslavya'yı parçalamaktan daha iyi bir şey bulamadılar.
Yugoslavya'nın parçalanma senaryosu çok kanlıydı. Biliyorsunuz orada herkes herkese karşı ilkesine dayalı bir iç savaş başladı, bu da devletin birçok parçaya bölünmesine, büyük kayıplara ve bu bölgede büyük gerilimlere yol açtı. Şu ana kadar oradaki devletler arasındaki ilişkiler çok çok spesifikti. Durum özellikle Amerikalıların uluslararası hukuku ihlal ederek Kosova bölgesini Sırbistan'dan ayırıp bağımsız bir devlet ilan etmesinden sonra daha da kötüleşti. Ne için? Daha önce tartıştık: Avrupa'nın merkezinde pratik olarak yalnızca kendilerine ait olacak bir toprak parçası elde etmek için.
Lütfen orada, Yugoslavya'da Amerikalıların iyi bir şey getirmediğini unutmayın. Yugoslavya'nın küçük kısımları pek müreffeh devletler haline gelmedi. Kısa bir süre önce Ukrayna'daki durumun arka planında Saraybosna'yı yakarken gösterildik. Bosna bağımsızlığını kazandı, ne olmuş yani? Batılı yatırımcılar geldi, bütün fabrikaları kapattı, iflas ettirdi, her şeyi satın aldı, ofis merkezleri açtı, insanlara çalışacak yer kalmadı. Yani, Ukraynalı meslektaşlarımızın (tabii ki hepsi değil, bazıları) katılmak istediği AET, orada, Bosna'da zaten kendini gösterdi.
Aynı şey Ukrayna'da da olacak - işletmelerin kapanması. Nitekim günümüzün darbeci hükümeti IMF'ye karşı yükümlülükler üstlenmektedir. Ve her zaman yükümlülükleri vardır; tek yönlü yükümlülükler: emekli maaşlarının azaltılması, sosyal yardımların azaltılması, tarifelerin arttırılması. IMF, yaşam standartlarının düşürülmesi ve özelleştirme dışında hiçbir öneride bulunmuyor. Buna şok terapisi denir. İlk kez Şili'de Pinochet döneminde kullanıldı. Her zaman bir çeşit şiddet eşlik eder. Gerçek bir şok yaşayan kitlelerin direnişini bastırmak için bu gereklidir. İlk olarak şok, direnişlerini zayıflatıyor ama aynı zamanda askeri şiddeti de zayıflatıyor. Şili'de Pinochet, biliyorsunuz askeri darbe. Daha sonra Arjantin'de, bazı Latin Amerika ülkelerinde bu uygulandı, daha sonra Polonya'da da aynı şok terapisi uygulandı.
Daha sonra bu Rusya'da uygulandı. Rusya'da Yeltsin'in 1993'te gerçekleştirdiği askeri darbede çok açık bir şiddet vardı. Yani özelleştirme, parlamentoya demokratik bir şekilde ateş eden tank silahlarının uğultusu arasında gerçekleşti. Özelleştirme her zaman yalnızca yasaların ihlali ve dolandırıcılıkla değil, bunu gerçekleştirenlerin güç kullanımıyla da ilişkilendirilir.
Peki bugün Ukrayna'da güç mü kullanıldı? Uygulamalı. İktidara el konuldu mu? Yakalandı. Militan gruplar var mı? Yemek yemek. Yatsenyuk, enerji sektörünün özelleştirilmesinin mümkün olduğunu söylüyor. Bu özelleştirmeyi neden daha önce yapmadılar? Seni durduran neydi? Toplumun tepkisi buna engel oldu. Seçkinlerin bir kısmının tepkisi müdahale etti. Artık toplumun morali bozuldu ve başka sorunlarla karşı karşıyayız. Artık Ukrayna'nın enerji sistemine ne olacağını değil, özellikle faşistlerin gelip onu bir şey yapmaya veya bir şeyi açıklamaya zorladığı kişiye ne olacağını düşünüyor. İşte nasıl çalıştığı, neden yapıldığı.
Ama en önemlisi, bir kez daha vurgulamak istiyorum: Siz ve ben, Amerikalıların herhangi bir bahaneyle işgal edeceği ve en azından iyi bir şey getireceği tek bir ülkenin adını veremeyiz. Hiç bir şey. Sovyetler Birliği'nin önemli kayıplar verdiği, gerçek bir savaşın yaşandığı Afganistan'da bile, buna uluslararası bir görevin yerine getirilmesi denmesine rağmen, bugün Amerikalılar gibi değil, Rus askerleri ve Sovyet askerleri nazik bir sözle anılıyor. . Çünkü Ruslar yollar ve okullar inşa etti. Bu bizim medeniyetimizin doğasında var. Afganların yanına geldiğimizde onları altımızda görmeyiz. Tüm insanlara saygıyla davranırız. Önemli olan bize de saygılı davranması. Ama onları ikinci sınıf olarak görmüyoruz. Bu her zaman Rus İmparatorluğunun doğasında olmuştur. Yani Ruslar Kafkasya'ya geldiyse bir tür askeri çatışma vardı ama Ruslar dağlıları hiçbir zaman ikinci sınıf insan olarak görmedi. Tersine. Bakın Ruslar dağcılardan ne kadar çok şey öğrendi. Sonuçta Kafkas Savaşı on dokuzuncu yüzyılın başında başladı ve ortasında sona erdi; neredeyse yarım yüzyıl sürdü.
Bakın, krallarımızın muhafızları zaten dağlılardan, ayrı oluşumlardan oluşuyor. Kazaklarımız yirminci yüzyılın başlarında ve öncesinde neye benziyordu? Papakhalar, dağ kıyafetleri, Çerkes paltosu, gazyri, hançer. Yani kesinlikle bir dağlının kıyafetleri. Ve kimse onu Rus ordusuna götürmenin utanç verici olduğunu düşünmedi. Nitekim İmparatorun bu tür kıyafetler içinde bir fotoğrafı var. Eğer iyiyse, eğer uygunsa, işte bu kadar, alın. Yaklaşım budur.
Hint kıyafeti giyen bir İngiliz generalini asla göremezsiniz. Bu kesinlikle gerçekleşemez çünkü onun için bir Hindu ikinci sınıf vatandaştır. Fark bu. Askerlerimiz (Sovyetler Birliği genel olarak hümanist bir devletti) Afganistan'da da aynı tutumu sergiledi. Yani bir yandan askerlerimize ateş edenlerle savaştık, bu anlaşılabilir bir durum. Ama öte yandan Afganların hayatını da iyileştirmeye çalıştık, o zamanlar nasıl iyileştirebiliyorsak. Amerikalılar hiçbir şey yapmıyor. Üslerinde oturuyorlar, orada ne olup bittiği umurlarında değil. Sadece kendilerine ateş açılmasın diye para veriyorlar, uyuşturucu üretebilmek için de para veriyorlar. Tüm. İlgi alanları bununla sınırlıdır. Davranışlar insanlara benzemiyor. Bazı kapalı alanlarda her yerdeler.
Yani Amerikalıların geldiği yere, NATO birliklerinin geldiği yere hiçbir zaman iyi bir şey getirmediler. Bilmiyorum, belki daha fazlasını biliyorsunuzdur, ancak bu tür seçeneklere aşina değilim.
Ve Amerikan askeri varlığı sürekli genişliyor. Her zaman bir yerlerde savaşmak zorundalar. Söyleyebileceğimiz tek şey, dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip olmalarına rağmen aynı anda birkaç savaşı yürütmelerinin zor olduğu, ancak bu ordunun temassız savaşmaya alışkın olduğudur. Kayıplar onun için çok hassas. Bu nedenle, eğer birisi Amerikalıları topraklarından sürmek istiyorsa, o zaman Amerikalıları öldürmesi yeterlidir. Daha sonra çok hızlı bir şekilde tahliye edilirler. Somali'yi işgal ettikleri hikayeyi hatırlarsanız. Orada 15-20 Amerikalı öldürüldü, Saddam Hüseyin'in en sevdiği filmi çekerken çok hızlı bir şekilde tahliye edildiler. Hangisi olduğunu biliyor musun? “Kara Şahin Düştü” - bu filmi çok sevdi. Nedenini bilmiyorum ama yine de bu tarihi bir gerçek, defalarca izledi, okudum.
Bakın, neredeyse hepimiz Amerikalıların geçmişte sahnelediği askeri çatışmalardan nasıl geçtik. Yugoslavya'daki çatışmayı nasıl organize ettikleri hakkında konuşmadık, bu yüzden birkaç söz daha. Yine temassız: bombalamalar, roket saldırıları, denizdeki gemiler, bazen Yugoslav hava sahasına bile uçmayan avcı-bombardıman uçakları, yani Yugoslavya'ya yaklaşırken füze atıp gidiyorlar. Roket kendi başına daha da uçar. Bazen Yugoslav hava savunması bile bu uçaklara hava sahasına girmedikleri için ateş edemiyordu.
Yine böyle gösterici jestler. Hatırlarsanız, bir tamahawk Belgrad'daki Çin büyükelçiliğine çarparak çok sayıda kişinin ölümüne yol açmıştı. Elbette bir öfke fırtınası vardı ama sonra sakinleşti. Çin'den gelen öfke fırtınasını kastediyorum. Ancak yine de, yüksek hassasiyetli silahlar Çin büyükelçiliğine düşerse, muhtemelen onu hedeflediklerini anlıyorsunuz. Dedikleri gibi küçük bir merhaba.
Evet ve bir Stealth uçağının düşürülmesi ve ardından Amerikalıların onu üretimden, hizmetten çıkarmaya başladığı bu Yugoslav trajedisiyle ilgili çok komik bir hikaye var. Yugoslavya'da ise "Kusura bakmayın, onun görünmez olduğunu bilmiyorduk" yazan rozetler taktılar. Aksi takdirde sana olan saygılarından dolayı seni vurmazlar. Yani Amerikalılar onun görünmez olduğunu düşünüyorlardı ama o kadar da görünmez değildi. Ve sonra vuruldu. Bu Stealth'ler çok pahalı olmasına rağmen, görebileceğiniz gibi işe yaramazlar ve artık mevcut değiller. Çok güzeller, bir şekilde sıradışılar, uzaylı gemilerine benziyorlar, ama görünüşe göre kesinlikle hiçbir savaş anlamı yok.
11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki terör saldırılarını kim organize etti?
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Bugün ABD'de yaşanan bir dizi büyük terör saldırısının 12. yıldönümü. Kökenlerinin birkaç versiyonu var. "Washington rejiminin" resmi versiyonu, Afganistan'ın mağaralarında saklanan birkaç düzine sakallı Mücahidin, uçakları kaçırıp gökdelenlere ve Pentagon binasına çarpmak için karmaşık bir mücevher operasyonu geliştirip daha sonra gerçekleştirdiğini söylüyor. Sürüm, içindeki birçok tutarsızlık olmasa da güzel ve anlaşılır. Ve eğer fizik yasaları için değilse.
Peki 11 Eylül 2001'de ne oldu? Hatırlayalım.
O trajik günün detaylarına geçmeden önce dünya ekonomisinin durumuna ilişkin birkaç söz söylemek istiyorum. Buradaki zorluklar 2008'de değil dün başlamadı. Tıpkı yer yüzeyinin altında yanan bir turba tarlasındaki yangın gibi, mali odaklı ekonomik sistemin sorunları da doksanların sonlarında görünmez bir şekilde için için yanıyordu. Ve eğer genel halk için “ateş” yüzeye çıktıysa ve ancak yakın zamanda görünür hale geldiyse, o zaman dünya siyasi seçkinleri için sorun uzun zaman önce görüldü. Daha fazlasını söyleyeceğim - Gorbaçov'un ihaneti "dünya ekonomisini" çöküşten kurtardı. ABD'de 70'li yıllarda ÇİFT Haneli olan enflasyon, hastanın ateşinin olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Yüksek sıcaklık. Eğer Mihail Gorbaçov SSCB'yi yok etmeseydi, Batı ekonomisi 80'lerin sonlarında bugünkü çıkmaza girecekti. Ama bu arada.
Batı'nın sorunları çözmek için hep aynı reçetesi var: Savaş. Ve ABD 12 yıl önce savaşa hazırlanmaya başladı. Küresel bir savaş için ne gerekiyor? Küresel bir nedene ihtiyacımız var. Küresel provokasyon. Ve sonra 11 Eylül 2001 yaşandı.
Fikir neydi? Afganistan'ın Sovyet ordusuna karşı yürüttüğü savaş sırasında bizzat devletlerin beslediği radikal İslamcı örgütler, yeni bir dünya çatışmasının kıvılcımı olarak planlanmıştı. 2001'deki büyük çaplı terörist saldırılardan sonra Washington tam olarak kimin suçlanacağını da "biliyordu". Tıpkı bugün ABD'nin Beşar Esad'ın Suriye'de kimyasal silah kullandığından emin olduğu gibi.
Bizim için asıl soru savaşın nerede başlatılmasının planlandığıdır. Cevap şu: Yanımızda, yanımızda, doğrudan ve en geniş katılımımızla. Dünya ekonomisini kurtarmak için ekonominin sahipleri (bir kez daha!) çok kan dökeceklerdi. Nerede? Nerede olduğu önemli değil. Önemli olan, çok fazla olması. Bu nedenle Rusya-SSCB kendisini büyük askeri çatışmaların hedefinde buldu, çünkü bizde bu kan çok fazla var. Bu yüzden perde arkasındaki dünya bunun bize gelmesine izin veriyor.
2001 yılında Çeçenya'daki çatışma hâlâ tüm hızıyla sürüyordu ve Orta Asya'da huzursuzluk yaşanıyordu. Rusya ne yaptı? İstikrarsızlığı ülke sınırlarının ötesine taşıdık. Ve savaş bize gelmedi. Ve bunu örgütleyenler, Ortadoğu'yu bir sıçrama tahtası olarak hazırlayarak her şeye yeniden başlamak zorunda kaldı.
Memleketi Çeçenistan'a demir bir el ile düzen getiren Ramzan Kadırov'un kariyerinin en parlak dönemi, Mübarek ve Muammer Kaddafi'nin kariyerlerinin gerilemesi anlamına geliyordu. Bu bir paradoks değil; bu dünya jeopolitiğidir.
Ancak şimdi -durumun bugünkü anlayışıyla- 11 Eylül 2001 olaylarıyla ilgili gerçeklere dönmekte fayda var. İşte “Cherche la Petroleum” kitabımdan bir parça.[49]
“Önce o günlerin olaylarına dair hafızamızı tazeleyelim. Dört Boeing yolcu uçağı, karton kesicilerle silahlanmış 19 Arap terörist tarafından bir saat içinde kaçırıldı. İntihar pilotları uçakların kontrolünü ele geçirdi ve New York ve Washington'a doğru rota değiştirdi. Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine iki Boeing gönderildi. Gökdelenlerde çıkan yangın tamamen yok olmasına neden oldu. Üçüncü Boeing Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçaktaki yolcular, korsanlarla çatışarak uçağın Pensilvanya'da düşmesine neden oldu. Bu, olayların genel kabul görmüş versiyonudur. Felaketten birkaç gün sonra son şeklini alarak resmiyet kazandı.
Şimdi bu versiyonun en göze çarpan tutarsızlıklarını hatırlayalım. En az bilinenleriyle başlayalım.
1. 11 Eylül 2001'de New York'ta iki değil üç bina çöktü. Üçüncü gökdelenin ölümü dikkatle gizlendi. 11 Eylül olayları üzerine oluşturulan resmi Hükümet Komisyonu, raporunda bu gerçeğe hiç yer vermedi. Bunun iki nedeni var; bu bina, CIA'nın New York genel merkezi, Gelir İdaresi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve New York Şehri Acil Durum Yönetim Otoritesi'nin operasyon merkezi ve sığınağıydı. Ve en önemlisi, İkiz Kuleler'in yanında yer alan Dünya Ticaret Merkezi 7 olarak bilinen 47 katlı gökdelene hiçbir uçan cisim çarpmadı. Ancak bina 11 Eylül 2001 akşamı saat 17.00 civarında hiçbir neden yokken çöktü. Ve yıkımı sırasında kimse zarar görmedi. Hiç kimse. Aynı zamanda ev, Boeing'lerin çarptığı kulelerle tamamen aynı şekilde "şekil olarak" çöktü:
2. Yıkılan binanın tasarımcıları oybirliğiyle inşaat sırasında uçak çarpması ihtimalinin dikkate alındığını ve bu nedenle bu tür sonuçlara yol açamayacağını söylüyorlar. Kulelerin yıkımı son derece tekdüze, simetrik ve mutlaktı. Devasa gökdelenler iskambil evleri gibi düzgünce katlanmıştı. Tamamen çöktüler ve dikey çelik sütun kalıntıları olmasa bile enkaz yığınlarına ve toz bulutlarına dönüştüler. Evler, ancak süresi dolmuş binaların yıkılmasında kullanılan yönlendirilmiş bir patlama ile bu kadar güzel ve doğru bir şekilde "katlanır". Çok fazla patlayıcı gerektirmez, ancak bunların doğru yerlere yerleştirilmesi (yapısal elemanlarla doğrudan temas halinde) ve tam olarak senkronize bir sırayla patlatılması gerekir.
3. Uçak saat 8:45'te Kuzey Kulesi'ne dik açıyla çarptı ve teorik olarak merkezdeki binanın destekleyici çelik desteklerine zarar vermiş olabilir. Sabah 9:03'te Güney Kulesi'ne ikinci bir saldırı yapıldı, ancak çarpışma dar bir açıyla gerçekleşti, bu da uçağın enkazının desteklere çarpmaması gerektiği anlamına geliyordu. Bu arada, hasar farkına rağmen, her iki kule de tamamen simetrik olarak "çöktü", tıpkı yüksek binaların kontrollü yıkılması durumunda olduğu gibi, zeminler düzgün bir şekilde "çöktü". Üstelik daha az hasar gören Güney Kulesi ilk önce düştü - 9:59'da ve 10:29'da daha ciddi hasar alan Kuzey Kulesi çöktü. Ve saat 17:00'de kimsenin çarpmadığı üçüncüsü.
4. Çöküşün resmi açıklaması yanan yakıtın çelik kolonları erittiği yönündedir. Çeliğin erime noktası 1538°C’dir. Kulelerin her biri 200 bin ton çelik içeriyordu. Ve tüm bu kütle bir uçağın yakıt depolarındaki yakıtla ısıtılıp eritildi mi? Sonuçta, kulelere giren yakıt miktarı farklıydı - eğer ilk uçak içeri uçtuysa, ikincinin yakıtının bir kısmı, kayıtlarda ve fotoğraflarda açıkça görülebilen binanın dışında büyük ateş topları halinde patladı. Kuleler aynı, içindeki çelik miktarı aynı, uçaktan çıkan yakıt miktarı farklı, düşme ve yok edilme tarzları aynı. Peki ilk yıkılan bina içinde daha az yakıt bulunan bina mı olacak?
5. Temiz uçak yakıtının yakılması sırasında ulaşılan maksimum sıcaklık 825 °C'dir. Kulede sadece gazyağı değil, yanabilecek her şey de yandı. Bunun sıcaklığın artmasına değil azalmasına neden olması gerekirdi. Binalar tasarlanırken yangın olasılığı doğal olarak dikkate alınır. Test yangınları sırasında (İngiltere, Japonya, ABD ve Avustralya'da) korumasız çelik yapılar için maksimum sıcaklık 360 °C idi. Teröristler gerçekten fizik yasalarını altüst edip çeliği gereğinden düşük bir sıcaklıkta eritmeyi mi başardılar? Yoksa açıklanamaz bir şekilde gerekli olan 1538 °C'ye mi yükselttiler? 11 Eylül gizemini araştıran Amerikalı araştırmacılardan J. McMichael bu konu hakkında şöyle yazıyor: “Çeliğin eritilmesi için havacılık yakıtının kullanılması gerçekten inanılmaz bir keşif... Metal işleme uzmanları asetilen meşaleleri, silindirlerdeki oksijen, jeneratörlerden, elektrikli fırınlardan ve diğer karmaşık cihazlardan gelen elektrik arkları, peki bu usta teröristler ne kullandı? Gazyağı piyasa fiyatlarında galonu 80 sent değerinde.”
6. Korkunç bir yangında, resmi versiyona göre yüzbinlerce ton çelik eridi, yüz ton beton toza dönüştü. Boeing yolcularından geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı; yalnızca yanmış vücut parçaları kalmıştı. Bu arada, uçağın kulesine çarpan korsanlardan Muhammed Atta'nın pasaportu, soruşturma sırasında sağlam bir şekilde yüzerek bulundu.
7. İkiz kulelerin neden yıkılmadığı, parçalanıp toza dönüştüğü sorusunun cevabı hâlâ yok. Binaların çökmesinin nedeni bir yangın olsaydı, binaların farklı yerlerindeki hasarın eşitsizliği ve eşit olmayan yanma, çöküşün binaların her birinde farklı şekilde meydana gelmesine yol açacaktı. Daha sonra beton ve çelik kiriş parçaları geniş bir alana dağılacak, büyük hasara yol açacak ve bölge sakinleri arasında çok sayıda can kaybına yol açacaktı. Bu olmadı. Genellikle olduğu gibi büyük kalıntılar yoktu.
8. Resmi versiyona göre, kaçırılan uçaklardan üçüncüsü olan American Airlines'ın (AA) Boeing 757 sefer sayılı 77 sefer sayılı uçağı Pentagon'a çarptı. Korsanlar maksimum hasara neden olmak için uçağı yatay bir yörüngeye gönderdiler. Yani sanki uçakta değil de arabadaymış gibi binaya "sürmeye" çalıştılar. Boeing 757'nin yüksekliği 13 metre, Pentagon'un yüksekliği 24 metredir. Yani, uçağın uçuş irtifasının kelimenin tam anlamıyla yerden birkaç metre yüksekte olması gerekiyordu ki bu inanılmaz derecede zor bir manevra. Neden yapıldı? Uçağın binaya çarpması çok daha fazla hasara yol açabilirdi. Aynı zamanda gözden kaçırmak da zor - Pentagon 117.363 metrekarelik bir alanı kaplıyor. m. Teröristler en zor ve daha az etkili seçeneği seçerler. Aynı zamanda yerden birkaç metre yüksekte uçan uçak, cadde boyunca uzanan telleri de parçaladı. Ancak bir şekilde, aralarındaki mesafe bir Boeing 757'nin kanat açıklığından daha az olan sütunların arasına sıkışmayı başardı.
9. Hayatında en az bir kez uçak görmüş olan herhangi bir kişi, bir binaya yatay bir çarpışma durumunda binanın kaçınılmaz olarak hem gövdeden hem de kanatlardan zarar göreceğini anlamalıdır. Ancak Amerikalı araştırmacılar, kaza mahallinden alınan fotoğraflara bakılırsa, Pentagon binasında kanat izi olmadığı için Boeing 757'nin çarpışmadan önce kanatlarını dikkatlice katlamış olmasından utanmadılar. Pentagon'un içinde hiçbir uçak enkazına rastlanmadı. Resmi versiyona göre, yangın sırasında tüm parçalar ve Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin çelik destekleri "buharlaştı". Bu arada insanlığın yaşadığı her uçak kazasında her şey hiçbir zaman iz bırakmadan yanıp kül olmadı. Örneğin, Paris yakınlarındaki Concorde, kalkıştan hemen sonra bir otele çarptığında, içi gazyağı ile doluydu, ancak gereğinden fazla enkaz vardı.
Uçağın binaya çarptığı yerin önündeki çimenlikte hiçbir enkaz kalmamıştı. Ancak çarpışma nedeniyle kanatların kırılması gerekiyordu ve ağır motorlar ve kuyruğun bir kısmıyla birlikte parçaları, felaket mahallinde görülebilecekti. Ancak itfaiye araçlarının yakınında Pentagon'a bir uçağın düştüğünü gösteren tek bir vida bile görünmüyor.
Resmi versiyona göre uçağın çarptığı duvar da uzun süre ayakta kalmadı. Minimum hızı saatte yaklaşık 400 km olan bir uçakla çarpışmada hayatta kalamadı. Ancak itfaiye ekipleri yangını söndürürken duvar korundu ve olduğu yerde kaldı. Yalnızca üç yaşındaki bir çocuğun uçağa atfedebileceği giriş deliğini açıkça gösteriyordu. Ve devasa uçağın düştüğü yerin üzerinde, birkaç metre ötede, camların bile tamamen kırılmadığı tüm pencereleri görebilirsiniz. Bu nedenle Pentagon'un dış duvarı saldırıdan birkaç saat sonra "çöktü".
10. Resmi versiyona göre iki ikiz kulenin yıkılmasına yakıt sızıntısı ve korkunç bir yangın neden oldu. Ancak Pentagon'un önündeki çimlerde gazyağı yandığına dair hiçbir iz yok. Çim oldukça yeşil. Bu sırada uçak ikinci kuleye çarptığında büyük bir yakıt patlaması meydana geldi ve binanın dışında ateş topları oluştu. Pentagon'da hiç kimse böyle bir şey görmemişti. Ve bu binanın yıkımı, New York'taki aynı darbenin yol açtığı yıkımla kıyaslanamayacak kadar daha az felaket.
11. ABD hükümeti, 77 sefer sayılı uçuştaki yolcu ve mürettebatın kimliklerinin DNA kanıtlarıyla belirlendiğini söyledi. 100 tonluk uçak alüminyumunu iz bırakmadan yok eden bir yangının ardından uçağın iç ve dış kısmı mı?
12. Mucizevi bir şekilde korunmuş "DNA kalıntılarına" rağmen, resmi versiyona göre tüm uçakların kara kutuları yandı. Hemen hemen tüm uçak kazalarında benzer cihazlar bozulmadan kalıyor ve kayıtları deşifre edilip inceleniyor.
13. Kaçırılan dördüncü United Airlines uçuşu UA93, havaalanından kalktıktan yaklaşık iki saat sonra, sabah 10:37'de Shanksville, Pensilvanya yakınlarında düştü. Resmi versiyona göre, bu uçağın yolcuları korsanlarla savaşmaya başladı ve onların planlarını gerçekleştirmelerine izin vermedi (Beyaz Saray'a saldırı). Teröristlerle yolcular arasındaki mücadele sonucu uçak düştü. Ancak kaza mahallinden 8 mil uzakta yerleşim bölgelerinde bazı uçak enkazları bulundu. Indian Lake bölgesindeki birçok sakin, gökten yanan uçak parçalarının düştüğünü bildirdi.
14. Kaçırılan dört uçakta iki yüz elliden fazla kişi yolcuydu. Ailelerini ve arkadaşlarını doğrudan uçaktan 13 kez aramayı başardılar. Bu inanılmaz. 2001 yılında yüksek hız ve yükseklikte uçan bir jet uçağının başarılı bir cep telefonu bağlantısı kurma olasılığı sıfıra yakındı. Sadece 2004-2005'te bir dizi şirket, uçaklarda - Boeings ve Airbus'larda istikrarlı mobil iletişim sağlamak için ekipman geliştirmeye başladı. Uçak alçalırken geçme ihtimali de son derece düşüktür. Daha düşük irtifalarda jet aynı hücreden 1-8 saniye içinde ayrılır. Bu süre zarfında telefon onunla iletişim kurmayı başarır, ancak zaten başka bir hücrenin alanındadır. Konuşmanın daha başlamadan bitmesi kaçınılmazdır.
Peki uçaktan telefonla ulaşmak imkansızsa mağdurların yakınları telesekreterde seslerini nasıl tanıyabildiler? Bu sorunun da bir cevabı var. Son zamanlarda Rusya'da yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıktı. Dolandırıcılar evi arar ve birinin akrabalarına onun polise götürüldüğünü (kaza, kavga vb. nedeniyle) söyler ve onu dışarı çıkarmak için bu hoş olmayan durumu susturmak için paraya ihtiyaçları olduğunu söylerler. Mağdurun hiçbir şüphesi kalmaması için telefon “kurban”a verilir, ancak yalnızca birkaç saniyeliğine ve onun birkaç kelime söyleyecek zamanı olur. Mesele şu ki, dolandırıcıların tüm kurbanları, bambaşka bir yerde bulunan sevdiklerinin sesini duyuyor ve parayı itaatkar bir şekilde taşıyor. Telefonda konuşanlar parodistler veya zanaatkarlar değil - dolandırıcılar basit bir numara veritabanını kullanarak ararlar ve tanımadıkları bir kişinin sesinin tınısını ve konuşmasının özelliklerini bilemezler. Akrabalar da duymak istediklerini duyarlar...
Soruşturma materyalleri, gerçekleşen aramalardan birinin metnini içeriyor. Bu Mark Bingham annesini arayıp şöyle diyor: "Merhaba anne, benim - Mark Bingham"...
15. Kaçırılan uçaklardan arayanların hiçbiri, iddia edilen telefon görüşmelerinde korsanların Araplarından bahsetmedi. Bu şartlarda kimse basit ve önemli bir cümle söylemedi: “Araplar uçağımızı kaçırdı.”
16. ABD Başkanı George W. Bush, 11 Eylül olaylarını araştıran komisyonun üyeleriyle konuşma davetini uzun süre reddetmekle kalmadı, toplantıyı zaten kabul ederek kendi koşullarını da belirledi:
♦ bir saat süreyle sınırlı bir görüşme yapılmasında ısrar etti;
♦ ABD başkanı yalnızca Başkan Yardımcısı Dick Cheney ile birlikte ifade vermeyi kabul etti;
♦ bu durumda komisyonda yalnızca iki kişi bulunmalıdır; başkan ve yardımcısı.
Zorlu görüşmelerin ardından taraflar, görüşmenin Beyaz Saray'da yapılması ve komisyonun 10 üyesinin tamamının katılması konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca süre sınırı da kaldırıldı. Komisyonun cumhurbaşkanından kapsamlı bilgi alabileceği görülüyor. Ancak her şey o kadar basit değil. Bu "konuşma" için Bush'un onayını almak için şu konuda anlaşmamız gerekiyordu:
♦ hiçbir video, ses kaydı ve hatta transkripsiyon olmayacak;
♦ ne Bush ne de Cheney yemin etmek zorunda değildi.
Her ne kadar “konuşma” Nisan 2004'te gerçekleşmiş olsa da, ABD liderlerinin kongre üyelerine ne söylediği bugün için bilinmiyor. Bu durumun saçmalığını anlamak için, bir tanığın mahkemeye çağrıldığını, ancak yalnızca başka bir tanığın huzurunda konuşmayı kabul ettiğini düşünün. Ne için? İfadesini dinlemek ve tutarsızlıklardan kaçınmak için. Daha sonra tanığın ifadesi gizli tutulur. Ve en önemlisi, hiç kimse onu gerçeği söylemeye zorlamadı; sonuçta tanık yemin etmedi...
Amerikan hükümetinin resmi bir versiyonu var ve onu çürüten gerçekler var. Açıkçası yakında gerçeği bilemeyeceğiz. Bir soru hakkında endişeleniyorum.
Tüm hesaplamalara göre bu saldırı Boeing 757 tarafından gerçekleştirilmediyse, Pentagon'a saldırdığı iddia edilen uçağın yolcularına ne oldu?
Ukraynalı kurban
03/08/2014
Farklı eyaletlerdeki Amerikan saldırganlığından bahsetmişken, Ukrayna konusuna değinmek çok mantıklı çünkü bu, ancak devrimci bir yolla gerçekleştirilen başka bir saldırganlık.
Kuru kalıntıyı dedikleri gibi özetleyelim. Ukrayna'nın kesinlikle peluş bir başkanı yoktu. Ona karşı hiçbir sempatimiz yok. Yine de onun altında emekli maaşları ve maaşlar ödeniyordu ve her şeyin yolunda gitmesi için on beş milyar dolar borç almak gerekiyordu. Ama istikrar vardı, değil mi? Ağustos ayında korkunç bir şey olmadı.
Yanukoviç'in Avrupa işgaline ilişkin anlaşmayı imzalamaması nedeniyle durum çözülmeye başladı. Trajik olaylar meydana geldi: silahlı bir isyan, iktidarın ele geçirilmesi. Hiç paranın olmadığı ortaya çıktı. Artık ihtiyaç duyulan şey on beş milyar değil, otuz beş milyardı. Enerji sektörünün acilen özelleştirilmesine ihtiyaç var. Acilen sosyal yardımları azaltın ve tarifeleri artırın.
Yani bazı sorunların yapay olarak yaratılmasının bir sonucu olarak aynı şok terapisi ve özelleştirme başladı. Durup dururken şunu söyleyemezsiniz: “Hepinizin maaşlarını düşürelim. Emeklilerin maaşlarını düşürelim” dedi. Herkes şöyle diyecek: “Neden bahsediyorsun? Deli misin nesin?"
Bir siyasetçi bunu nasıl söyleyebilir? Kimsenin kendisine oy vermeyeceğini anlıyor. “Yaşam standardınızı düşüreceğiz” sloganıyla seçime giden bir parti yok. Bunun arka planında “Yaşam standardınızı yükselteceğiz çünkü biz etkili yöneticileriz” diyen başka bir siyasetçi varsa elbette ikinciye oy verecekler. Her ne kadar belki de yaşam standardını düşürmeden durumdan çıkmanın gerçek bir şansı yok. Bunlar zaten insan psikolojisinin özellikleri, siyasetin özellikleri.
Dolayısıyla bazı olaylardan sonra yaşam standartlarını düşürmek ve sevilmeyen kararlar almak için bir sebep yaratılmaya başladığını gördüğümüzde, tüm bu karmaşanın amacının bu sevilmeyen kararlardı olduğunu anlayabiliriz.
Ukrayna bugün genel olarak neyi başardı? İstikrarsızlık. Devlet sarsılıyordu. Daha önce Ukrayna'da genel olarak ordu yoktu. Küçüktü; toplam doksan bin kişilik bir ordu. Bu çok az. Ve esas olarak iç birliklerden oluşuyor. Artık Ukrayna'da artık polis yok, çünkü polis, görevlerini dürüstçe yerine getirirlerse suçlu olabileceklerini gördü. Devletin temel direklerinden biri olan polis görevden alındı. Yaklaşık yüz kişi öldü, birkaç yüz kişi de sakatlandı.
Kiev'de yok edilenleri restore etmek için on milyon dolar gerekiyor. Şimdi onları arıyorlar. Meydan'ın sponsorlarına ve Meydan katılımcılarına bizzat hitap ediyorlar.
Ne için? Neyi başardın? Yani seçimler dokuz ay önce mi yapılacak? Gerçekten durum bu kadar kritik mi?
Seçimler bir yıl önce yapılsaydı gerçekten yüz insanın hayatına değer miydi? Yani Yulia hapisten mi çıkacak? Makalesinin artık suç teşkil eden bir makale olmaması için yüz kişinin ölmesi mi gerekiyordu? Katılıyorum, nedeni belli değil.
Ya da belki tüm bu hikaye oligarkların vali olması için mi yaşandı? Aynı zamanda biraz tuhaf. Ukrayna vatandaşına gözle görülür bir avantaj gösterilmediğinden ona şu duygular besleniyor: "Köle değiliz, özgür olduk, nihayet özgürleştik." Neyden? Yanukoviç'ten mi? Yani bir yıl içinde ondan kurtulacaksın. Daha sonra aslında 2004 yılında kendinizi Yanukoviç'ten kurtardınız. Üç turda tamamen serbest bırakıldılar ve demokratik seçimler yapıldı. Özgürlük tamamen kazandı; işte bu, Yanukoviç yok. Madem ondan kurtulmak istiyordun, neden dört yıl sonra tekrar onu seçtin?
Bana öyle geliyor ki muhalefetin neye ihtiyacı olduğu konusunda iyice düşünmek için her türlü nedenimiz var mı? Ekonomik ve siyasi durumu tamamen istikrarsızlaştırması ve Ukrayna'da bir savaş çıkarmaya çalışması, bu faşistler aracılığıyla haydutların zulmü yoluyla Ukrayna'da bir savaş çıkarması ve böylece onları silahsızlandırması gerekebilir. Sonra faşistler kesinlikle meydan okurcasına davranmaya başladılar. En azından vitrin güzel olsun diye, şeytan gibi bir yere itilmeleri, enfiye kutusuna geri itilmeleri gerekiyor gibi görünüyor. Evet aşırılıklarımız oldu ama her şey geçmişte kaldı. Faşistler vardı ve dağıldılar, faşistler kalmadı, hepsi bu. Sadece Demokratlar kaldı.
Hayır, bu faşistler öne çıkıyor ve devlet olarak Rusya da dahil olmak üzere birçok insan için işbirliğini imkansız hale getiriyor. Ancak bence Kiev'deki meşru merkeze yardım eden Rusya, eylemleriyle bu senaryoyu hemen yeniden yazmaya başladı.
Müdahale etmeyeceğimizi, Ukrayna'da kaosun başlayacağını, belki de bazı kararsız eylemlere başlayacağımızı umuyorlardı. Ya da o kadar aptal olacağız ki askeri çatışmalara gireceğiz ve Ukrayna'nın tüm bölgelerini işgal etmeye başlayacağız. İhtiyaç duydukları şey bu. Rusya'nın bir şeyler yaptığını haykırmak için savaşa, işgale ihtiyaçları var.
Ama Rusya hiçbir şey yapmıyor. Rus filosu Karadeniz'de konuşlanmıştı ve orada kalıyor. Orada askerler vardı, hala da varlar. Kırım'da kibar insanlar ortaya çıktı - düzeni yeniden sağlayan, kimseyi tutuklamayan, kimseyi öldürmeyen, kimseyi soymayan, hiçbir şey yapmayan öz savunma güçleri - sadece orada durdular ve hepsi bu. Ve her şey sessiz, sakin.
Ve daha ileri gitmiyoruz çünkü orada kibar insanları çağırabilecek meşru bir hükümet yok. Ve bildiğiniz gibi kibar insanlar davetsiz hiçbir yere gitmezler. Kibar insanların davet edilmesi lazım, sonra gelebilirler.
Bu nedenle, daha fazla gelişme senaryosu, Ukrayna'nın güneydoğusundaki bölgelerin sakinlerine bağlıdır. Eğer bu oligarkların atadığı valilerini örgütleyip görevden alabilirlerse, o zaman kibar insanlar da onlara yardım edebilir. Ve sonra düzen bölgesi genişleyecek. Ancak çatışmalar olmadan genişlemesi gerekiyor. Çünkü Batı'nın ihtiyacı olan şey Ukrayna ve Rusya orduları arasındaki savaş ve çatışmadır.
İşte tam da bu yüzden Ukrayna'yı feda etti. Senaryoları yeniden yazıldığı için artık düşünecekler, yeniden toplanacaklar ve bir şeylerle karşılık verecekler. Ne olduğunu bilmiyorum, bir tür provokasyon olduğunu düşünüyorum. Blackwater'dan paralı askerlerin orada göründüğüne dair zaten bilgi var. Hep bir takım provokasyonlar yaptılar, nasıl farklı davranacaklarını bilmiyorlar.
Soru: Rusya'daki kurucu birimlerimizde de aynı provokasyonların başlaması tehlikesi var mı?
N. Starikov: Amerikalılar Ukrayna'da darbe yaptıktan sonra duracak mı? Ukrayna, ötesinde hiçbir şeye ihtiyaç duymadıkları bir tür sınır mı? Belli ki değil. Hedef Ukrayna değil. Ukrayna bir araçtır. Bir sonraki hedefe ulaşmanın bir yolu.
Bir sonraki hedef sen ve ben. Ülkemiz üzerinde oynayabileceğiniz sorunlarla dolu: ulusal, yolsuzluk, ekonomik, ne olursa olsun. Hepsi orada. Bunu ne zaman yapacaklar? Bunu her zaman yaparlar. Bu matrisi güçlendirmeyi başardığımız 2011-2012 dönemi vardı. Ve sonra bir kez - ve her şey gitti. Milyonların Yürüyüşü'nü yapacakları zamanı hatırlıyor musunuz? Ve sadece bunun karşılığında aldıkları para miktarı açısından değil, aynı zamanda ortadan kaldırmak istedikleri kişi sayısı açısından da. Ama şükürler olsun ki çok daha azını ortaya çıkardılar. Ama ne büyük bir salınımdı bu! Ne istediklerini anlıyor musun? Şehirlerin meydanlarını doldurun ve böylece bir darbe gerçekleştirin. Eğer çıkarsa kansız, işe yaramazsa kanlı. Önemli olan bunu uygulamak, umursamıyorlar, insan hayatını umursamıyorlar.
Dolayısıyla bunu ne zaman yapacakları dönüm noktasını siz ve ben belirleyebiliriz. Dünyada darbe için serbest doğrudan demokratik seçimlerden daha iyi bir şey henüz icat edilmedi. Darbelerin tamamı veya bir kısmı seçim sonuçlarının tanınmaması zemininde gerçekleşir. Devlet Duması seçimlerimiz ne zaman? Sonuçta ülke genelinde bu seçimler yapılıyor ve gerçek iktidar seçiliyor.
Halkımız öyle bir yapıda ki, iktidar seviyesi ne kadar yüksekse bu seçimlere o kadar istekli gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hemen hemen herkes katılıyor, Duma seçimlerine biraz daha az ve bazı nedenlerden dolayı belediye düzeyinde oradaki herkesi sopalarla yenebiliyorsunuz. Tam tersi olması gerekirken bu belediye düzeyi bize daha yakın, dolayısıyla ilginin de daha yüksek olması gerekiyor. Ancak yine de durum böyle değil.
Bu nedenle siz ve ben Ukrayna'da yaşananlardan ders alıp 2016'ya hazırlanmalıyız. Orada hükümeti sarsmaya yönelik girişimler olacak, durumu sarsmaya yönelik girişimler olacak.
(Metin yazan: Inna Bychikhina, Tatyana Dombrovska. Düzenleme: Natalya Rizaeva)
Bölüm 6 Rusya ne yapmalı?
Ebedi Rus sorusu: ne yapmalı? Bunun cevabı tarihin incelenmesiyle verilmektedir. İnsanlar hayatta kalmak ve gelişmek istediğinde her zaman yapılanı yapmalıyız. Ekonomik ve jeopolitik çıkarlarınızı savunun. Bunun için güçlü bir araca, güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Ve ayrıca her askerin, işçinin ve liderin ülkesinin ve halkının haklı olduğuna ikna olmasını sağlayacak güçlü bir ideoloji. Burası, yeni yüzyılın ve bilgi aktarımındaki yeni fırsatların, büyükbabalarımızın çözmek zorunda olmadığı bir dizi benzersiz sorunu hemen ortaya çıkardığı yerdir. Bilgi alanı üzerinde kontrol gereklidir, aksi takdirde rakiplerimiz "perestroyka numarasını" başarıyla tekrarlayabilir - halkımıza kendi jeopolitik projelerinin "değersizliği ve işe yaramazlığı" fikrini aşılayabilir. Sonuçta 1991 yılında safça kendimize eşit olacağımızı düşünerek adım attık dünyaya. Gerçeğin ayıltıcı olduğu ortaya çıktı: bozulma, nüfus azalması ve kalkınma umutlarının yokluğu. Batı'nın Rusya'ya olan arzusunun sembolü trompettir. Her anlamda bir boru. Yalnızca kaynakların “oraya” pompalanmasına odaklanan bir ekonominin varoluş biçimi olarak. Ve insanlara, kültürlerine ve geleneklerine bir bakış açısı olarak.
Bizim için korumanın yolu, benzersizliğimizin net bir şekilde farkına varılmasıdır. Biz ayrı bir çok uluslu medeniyetiz. Değerlerimiz farklı, zihinsel kodlarımız farklı. Bizim için önemli olan sosis çeşitlerinin sayısı değil adalettir.
Biz farklıyız ve Batı'ya geldiğinizde bunu açıkça hissediyorsunuz. Kendi benzersizliğinizden vazgeçmeye çalışmak hiçbir yere varmayan yoldur. Bunun yerine çıkarlarınızı aktif olarak korumanız gerekir. Bütün bölgelerde. Napolyon bir keresinde haklı olarak kendi ordusunu beslemek istemeyenlerin başkasınınkini besleyeceğini belirtmişti. Sadece bu kuralın evrensel olduğunu açıklamayı unuttu. Kendi biliminizi beslemek istemiyorsanız başkasınınkini besleyin. Bilim adamlarımız nereye gitti? Kendi eğitiminizi beslemezseniz, başkasının eğitimini beslersiniz. Bugün çocuklara öğretmenin nerede daha iyi olduğu düşünülüyor? Ve benzeri.
Önümüzde tek bir yol ve “ne yapmalı?” sorusunun cevabı var. biri, eşsiz Rus medeniyetini koruyacak güçlü, egemen bir devlet inşa etmektir.
Rusya doları değil rubleyi nasıl destekleyebilir?
04/03/2014
“Rusya'da ekonomik büyümenin finansal kaynakları: rezervler nelerdir?” konulu yuvarlak masa toplantısına katıldım. Devlet Duması binasında düzenlenen etkinliğe Devlet Duması Başkanı milletvekili Sergei Naryshkin katıldı. Rusya Merkez Bankası Başkanı Ksenia Yudaeva, Devlet Duması milletvekilleri, uzmanlar ve bir dizi parlamento dışı partinin liderleri.
Medya bu olayı son derece tutumlu bir şekilde ele aldı. Odanın kameralar ve gazetecilerle dolu olmasına rağmen neredeyse hiçbir şey söylemediklerini söyleyebiliriz. Ve konu son derece önemliydi: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ksenia Yudaeva, ulusal para birimimizin döviz kurunun istikrarını korumak için yapılan çalışmaları bildirdi.
Pek çok şeyin yapıldığına hiç şüphem yok. Aynı şekilde her şeyin yapılmadığına da inanıyorum. Bu yuvarlak masa toplantısında önerdiğim çözüm sadece yüzeyde. Gelişmiş Batı ülkelerinde başka bir para biriminde hesap açamayacaksınız. ABD'de ruble veya euro cinsinden hesap açamayacaksınız; Avrupa'da dolar hesabı açamayacaksınız. Bütün bunlar para biriminizi desteklemenin unsurlarıdır. Hala buna sahip değiliz. Rusya'da döviz hesabı açabilir, döviz kredisi çekebilirsiniz. Avrupa'da kimse size dolar cinsinden kredi vermeyecek, Rusya'da veriyorlar ve aktif olarak teklif ediyorlar. Bu, rubleye değil dolara talebin oluşmasına yol açıyor. Bütün bunlar sonuçta rublemizin zayıflamasına ve ekonomimizin dolara daha fazla bağımlı olmasına yol açıyor.
Spekülasyon olmasın diye bir kez daha açıklayayım: Ben Rusya'da para birimi bulundurmanın yasaklanması çağrısında bulunmuyorum, YÜRÜMESİNİN yasaklanması çağrısında bulunmuyorum. Rusya'da rublenin dövizle değişimi serbest olmalı. Ancak Rus devleti doları veya avroyu değil rubleyi desteklemeli. Bunu yapmak için de finansal sistemimizdeki yabancı paranın varlığını mümkün olan her şekilde azaltın. Amerika Birleşik Devletleri ve Avro Bölgesi'nde tam olarak bu şekilde çalışıyorlar. Peki şimdi ne gibi önlemler alınabilir?
1. Bugün devlet, nüfusun 700 bin ruble tutarındaki mevduatını garanti ediyor. Bu ruble tutarına döviz mevduatları dahil. Bu doğru değil. Rusya SADECE RUBLE mevduatlarını garanti edebilir ve etmelidir, çünkü yalnızca ruble bizim ulusal para birimimizdir.
2. Bu, mevzuatın değiştirilmesi ve belirli bir tarihten itibaren (tercihen bir yıldan fazla bir süre sonra) bir bankanın iflası veya lisansının iptal edilmesi durumunda Mevduat Sigortası Kurumunun mevduat sahiplerine YALNIZCA ruble mevduatlarını geri ödeyeceğini belirlemenin gerekli olduğu anlamına gelir. Yabancı para cinsinden mevduatlar sigortalanmayacak ancak yasaklanmayacak. Herhangi bir Rusya vatandaşı böyle bir depozitoyu euro veya dolar cinsinden açabilir, ancak bu durumda parasının iade edilmeme riski tamamen kendisine aittir. Bu hem adil hem de adil.
3. Son zamanlarda rublenin para birimine karşı fiyatı düştüğünden, mali yeteneklerimizi değerlendirdikten sonra, devlet tarafından garanti edilecek olan RUBLE MEVDUAT miktarını bugünün 700 bininden 900 bine çıkarmak mantıklı olacaktır. Nüfusun bir yıl içinde döviz mevduatlarını kapatması, dövizi ruble ile değiştirmesi ve ruble cinsinden mevduat açması mantıklı olacaktır.
Bu, rubleyi daha istikrarlı ve güçlü kılmak için kullanabileceğimiz birçok önlemden sadece biri. Bu, Rusya'nın finansal sistemini daha istikrarlı ve güçlü kılmak anlamına geliyor. Bugün ülkemizin liderliğinin bağımsız bir dış politika izlemesi durumunda “jeopolitik ortaklarımızın” buna karşı saldırı başlattığını görüyoruz.
Gelecekte Rusya'daki işletmelere ve bireylere döviz cinsinden borç vermekten kademeli olarak uzaklaşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir teknik meselesidir, istenirse kolaylıkla yapılabilir.
Bunun bir örneği, Sberbank'ın halihazırda gerçekleştirdiği ve döviz cinsinden kredi vermeyi "aniden" durdurarak "nüfusun kur risklerini azaltmasına yardımcı olan" eylemlerdir[50].
Yani finansal buz kırılmış gibi görünüyor. Ve oldukça aktif bir şekilde yola çıktı.
Ancak Büyük Anavatan Partisi için “azami program”a gelince, bu açıktır ve programımızda da belirtilmektedir:
“Ulusal mevzuatın uluslararası mevzuata üstünlüğü. Mali egemenliğin yeniden sağlanması - Rus hükümetinin para birimini egemen olarak çıkarma hakkı. Mevzuatı değiştirerek Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın devletten bağımsızlığından mahrum bırakılması.
Doğal kaynakların yönetimi devletin münhasır hakkıdır. Çıkarılan kaynakların mülkiyetinin devletin elinde kalması. Kaynakların ulusal para birimi - ruble karşılığında dış ve iç pazarlarda satışı."
Büyük Anavatan Partisi'nin “Dış ve iç piyasalarda kaynakların ulusal para birimi - ruble karşılığında satışı” maddesine ilişkin programının şimdiden uygulanmaya başladığını görmek memnuniyet verici.
Bu nedenle bu yuvarlak masadaki konuşmamın metnini ve basının tepkisini dikkatlerinize sunuyorum.
26 Mart 2014, Moskova, Devlet Duması
“Rusya ekonomisindeki mevcut durumun giderek siyasetteki duruma, hatta Rusya'ya değil Batı siyasetine bağımlı hale geldiğini söylemek isterim. Ve bugünkü ruble döviz kurunda dolar döviz kurunda yaklaşık 3-3,5 ruble ve euro döviz kurunda 4-5, belki 6 ruble olduğunu söyleyen uzmanlarla aynı fikirde olmamak zor - bu Rusya üzerinde tamamen ekonomik baskı. Ukrayna çevresindeki durumla ilgili. Yani siyasetin ekonomiye aktif olarak müdahale ettiğini giderek daha fazla görüyoruz. Ve bu anlamda bana öyle geliyor ki, mevcut uluslararası ortamda Rus ekonomisinin gelişimine yönelik yalnızca ekonomik bir yaklaşımın, uluslararası durumun karmaşıklığı dikkate alınmadan uygun sonuçların elde edilmesine yardımcı olması pek mümkün değil.
Bu bağlamda, elbette, zor uluslararası zamanlarda, Rus ekonomisinin, ruble döviz kurunun, ekonomimizin gelişmesinin sorumluluğunun, olduğu gibi, çok şaşırtıcı bir gerçeği belirtmek isterim. Kadınların kırılgan omuzları. Bugün mega düzenleyicinin çoğunlukla kadın yüzü var. Mega düzenleyici günümüzün işlevleriyle nasıl başa çıkıyor? Bu benzetmeyi sunmak isterim. İşte devlet gemimiz ve bu karmaşık, fırtınalı denizden kürek çeken bir kürekçi var. Kürekçi bugün iyi performans gösteriyor mu? İyi. Daha iyisini yapabilir miydi? Rezervlerin henüz tükenmediğini düşünüyorum.
Bugün birçok meslektaşım ruble döviz kuru ve mevduatlardan bahsetti. Yüzeyde yatan şeylere dikkat etmek isterim. Bir Avrupa Birliği vatandaşının Avrupa'daki bankalarında ruble veya Amerikan doları cinsinden hesap açmak istediğini düşünelim. Sizi temin ederim ki çok büyük zorluklar yaşayacaktı. Büyük ihtimalle bunu yapamayacaktı. Herhangi bir nedenle ruble, İsviçre frangı veya euro cinsinden hesap açmaya karar veren bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşını hayal edelim. Sizi temin ederim ki, bunu ABD'de yapmak neredeyse imkansızdır. Şu soru ortaya çıkıyor: Rusya'da döviz cinsinden hesap açmak neden tamamen ücretsiz? Cevap açık - çünkü Rusya bugün Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri ülkelerinden daha demokratik bir ülke. Ancak bugün rublenin ciddi baskı altında olduğu bir ortamda Merkez Bankası'nın ve mega düzenleyicinin ulusal para birimimizi korumaya daha fazla dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki bu çok basit bir şekilde yapılabilir.
Yasakların sorunları çözmenin çok etkisiz bir yolu olduğu konusunda Sergei Mihayloviç'e katılmamak zor. O halde yasaklar olmadan hareket edelim. Sonuçta bugün döviz kurundaki değişim, piyasa koşulları ve banka iflas risklerini döviz üzerinden hesap açanların sırtına yüklersek oldukça adil davranmış oluruz. Aynı zamanda, garantili devlet hesabının ruble cinsinden seviyesinin yedi yüz binden belli bir miktar artırılmasını teklif edeceğim. Bunu yaparak vatandaşlarımıza ciddi bir sinyal vermiş oluyoruz; eğer döviz üzerinden hesap açmak istiyorsanız bu parayı kaybetme riski tamamen size aittir. Öte yandan ruble cinsinden hesap açmak istiyorsanız lütfen devlet tüm bunları teşvik ediyor ve size yedi yüz bin garantili değil, örneğin dokuz yüz bin veya bir milyon geri alma fırsatı veriyor. Ancak burada matematiği yapıp hangi olasılıkların olduğunu görmeniz gerekiyor. Böylece bankalardan mevduat alıp rubleyi dolara çevirmenin olumsuz sürecini büyük ölçüde durdurabildik. Ancak bunlar, dedikleri gibi, yüzeyde yatan mikro önlemlerdir. Fırtınalı bir denizdeki bir kürekçi benzetmesine dönersek, o zaman evet, kürekçimiz iyi kürek çekiyor, ancak en profesyonel dünya kürek şampiyonu, bu gemiye kurulacak en aşağı "Japon" motordan çok daha az etkili olacaktır.
Bugün, ortaya çıkan uluslararası durumda, kendi egemen kurumlarımızı yaratma ihtiyacının giderek arttığını görüyoruz. Daha önce sadece egemen bir demokrasi yaratmaktan bahsetmiş olsaydık, bugün gündemdeki konu ulusal ödeme sisteminin oluşturulmasıdır. Ve bu anlamda egemen finansal sistem, bu fırtınalı denizde çok daha etkin bir şekilde yol almamızın aracıdır. Yani Rusya'nın tam anlamıyla egemen bir devlet olmasını sağlayacak egemen bir finansal sistem yaratmaktan bahsediyoruz. Ve bu anlamda elbette Merkez Bankasının tamamen devletin liderliğine tabi olması gerekiyor. Bugün Merkez Bankası, bağımlılığından sıklıkla söz eden bir tür yarı devlet yapısıysa, o zaman Rusya'nın bugün karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için Merkez Bankası'nın tamamen devletin liderliğine tabi olması gerektiğini düşünüyorum. ve tabii ki bugün sahip olduğumuz altın ve döviz rezervlerine bakmaksızın milli paramızın egemen ihracının gündeme getirilmesi gerekiyor.”
Ukrayna'dan dersler - ajitasyon ve propaganda görevleri
03/04/2014
Ukrayna'daki mevcut durum Rusya için yeni bir zorluk ve aynı zamanda yeni bir "fırsat penceresi". Her ülkenin, her devletin varlığının bir nedeni olmalıdır. Kod çözmeye ve bu “anlamın” devletin vatandaşları tarafından ne ölçüde tanınıp hissedildiğine bağlı olarak, bu devletin dünya sahnesindeki ağırlığı büyük ölçüde bağlıdır.
“Anlamlı bir devlet” bir süper güçtür. Bugün zaten bir süper güç ya da gelecekte potansiyel bir süper güç - önemli değil. Çünkü "medeniyet projesi" olarak da adlandırılan bu anlam, o gücün, o vazgeçilmez niteliğin, bileşenin ta kendisidir. Kendisini bir süper güç olarak kuran veya öngörülebilir gelecekte bu rolü arzulayan herhangi bir ülke için. Bir diğeri ise vatandaşların yalnızca ulusları veya yalnızca geçimlerini sağlama biçimleri, geçmişleri veya tüm bunların şu veya bu oranda yapılandırılmasıyla birleştiği bir ülkedir.
Devletin varoluş nedeni, “medeniyet projesi” her zaman geleceğe yönelik bir projeksiyondur. Bu, yarın için bir özlemdir, bu, Dünya gezegenindeki herhangi bir insanın ebedi sorusuna bir cevap elde etmek için bir atılım iddiasıdır: Hayatının anlamı nedir? Neden yaşıyor, çalışıyor, çocuk büyütüyor, savaşıyor, zenginlik kazanıyor ve sonra ölüyor? Bu sorulara cevap bulan ve bu cevapları kendi politikalarının temel dayanağı haline getiren ülkeler her zaman süper güç haline geldi. Bu sorunun cevabının eksiksizliği, bunu değişen ve düşmanca bir dünyada kendi vatandaşlarının acil ihtiyaçlarına uyarlama yeteneği onları uzun süre süper güç yaptı. Ama varlıklarının anlamı ortadan kaybolana kadar.
Öte yandan hiçbir devlet, “dün” ve “bugün”e takılıp kalarak kendi “medeniyet projesi”ni oluşturup süper güç düzeyine çıkamaz. Bu tür ülkeler her zaman “anlamla yaşayanlara” “adapte olmaya” zorlanırlar. Bazen bu iyi sonuç verir, bazen de o kadar iyi olmaz, ancak her halükarda tarihi süper güçler yapar ve geri kalanlar yalnızca onların çabalarının meyvelerini toplar. Bu meyvelerin acı mı yoksa tatlı mı olacağı tarihsel çağdaki şansınıza ve mücadeledeki siyasi güç dengesine bağlıdır.
Bunun sayısız örneği var. Antik Roma ve Bizans'tan SSCB'ye kadar hepimiz biliyoruz, insanlık tarihindeki tüm süper güçlerin yükselişi, yükselişi ve düşüşü, onların “medeniyet projelerinin” yükselişi, yükselişi ve çöküşüyle doğrudan ilişkilidir.
İnsanlığın tüm süper güçlerinin varoluşunun anlamı, neredeyse her zaman farklı milletlerden farklı insanları bir arada tutan “çimento” idi. Bu anlam, bu toplumları harekete geçiren ve onları, istisnasız tüm çağdaşlarının hayatlarını etkileyen sonuçlara ulaşmaya zorlayan “yakıt”tı. "Çimento" bir "çatlak" oluşturduğunda ve "yakıt" zamanla "ekşidiğinde", süper güç unutulmaya yüz tuttu ve yerini başkalarına bıraktı.
Biz vatanseverler, Rusya'nın kelimenin alışılagelmiş anlamında bir devlet değil, ayrı bir medeniyet olduğunu söylediğimizde, varoluşumuzun diğer ülkelerden ayrı, özel bir anlamı olduğunu a priori kastediyormuşuz gibi görünüyor. Ve bu anlamın kaybının bir başka “Rusya'nın kapanması” olacağını anlıyoruz. Etnik, dinsel ve tarihsel olarak farklı halkların tek bir devlet-medeniyet çerçevesinde var olmasının, çoğunluğun kabul ettiği gelecek özleminden başka bir anlamı olmadığı için vardır ve olamaz. Yurtseverlerin günlük ekmeklerini (ekonomi, silahlar, sosyal alan ve kültür) unutmadan yeni bir anlam yaratma ve formüle etme üzerinde çalışmaları hayati önem taşıyor. Rus dünyasının tüm halklarını Rus halkının etrafında birleştiren bir devlet medeniyeti olarak Rusya'nın ebedi anlamının yeni bir anlayışı. Bu varoluşun anlamı ancak aynı “Rus anlamı” olabilir: halkların barış uğruna birleşmesi. Yüzyıllar boyunca bu birleşme barışçıl bir yerde, savaş ve baskı yoluyla bir yerde gerçekleşti, ancak her durumda, her zaman ve her yerde Rus dünyasının diğer halklara yayılması bu halklara yıkım, soykırım ve yoksulluk değil, refah ve kalkınma getirdi.
Ukrayna'daki mevcut durum, Rusya'nın kendisini bir süper güç olarak, bu yüzleşmeyi yalnızca silahlarının gücüyle değil, aynı zamanda eylemlerinin açık ve kesin medeniyetsel anlamı ile de kazanabilecek bir devlet-medeniyet olarak bulması için eşsiz bir şans. Rusya'nın Batı'nın yüzüne yumruk atarak yaptığı dünyada kendi rolüne yönelik iddiası, her şeyden önce kendine yönelik bir iddiadır. Ruslar, farklı milletlerden, dinlerden ve kültürlerden insanları kendi etrafında birleştiren Batı'dan farklı, Rus dünyasının farklı bir medeniyetinin insanları oldukları için.
Gücün hakim olduğu günümüz dünyasında Rusya, eşitliğe ve adalete karşı çıkabiliyor. Çifte standartlar yoluyla hukuksuzluğun yeni bir ilişki paradigması haline geldiği günümüz uluslararası siyasetinde, Rusya, bu hukuksuzluğa maruz kalan ve buna katlanmayı kabul etmeyen herkese hukuka alternatif sunmakla yükümlüdür. ilişki durumu. Eşitlik ve adalet konusundaki pratik faaliyetlerine güvenmek, hukuku kişileştirmek - Rusya'nın tarihsel misyonuna karşılık gelen rolü budur. Medeniyet projemiz, anlamı. Bu, Rusya'nın bir süper güç olarak doğal rolüdür ve bu rolden ayrılmak, sevgili Anavatanımızı kaybetmemize mal olabilir.
Fakat bu pratikte nasıl yapılabilir?
Batı'ya meydan okurken onun ideolojik ve medeniyetsel üstünlüğünden kolayca vazgeçmeyeceğini anlamak gerekir. Savunmada kalırsak kazanamayız ve bir süper güç, bir ülke-medeniyet olarak kendi rolümüzü kuramayız. Sürekli savunma yaparak kazanamazsınız. Bu, saldırıya geçişimizin bir beka meselesi olduğu, bin yıllık bir ülke olarak hayatta kalma meselesi olduğu anlamına geliyor.
“Putin yılları” politikası sayesinde, tüm maliyetlere ve eksikliklere rağmen nihayet askeri potansiyelimizin yeniden “ortaklarımıza” tehdit oluşturacak seviyeye ulaştık. Tehdit o kadar ciddi ki açık çatışma artık mümkün değil. Doksanlı yılların başından beri, sınırlı sayıda "barış gücü" birliğinin Rusya topraklarına sokulması olasılığı hakkındaki konuşmalar, şimdiden siyasi fanteziye dönüştü.
Ancak günümüzün zaferleri sadece kılıçla kazanılmıyor. Ve o kadar da değil. Rusya bugün bilgi savaşları yürütmeye hazır değil ve bu jeopolitik çatışma alanı artık geçmiş yıllardaki bombardımanın yerini tamamen aldı. Bilgi savaşlarının başarılı bir şekilde yürütülmesi, bilgi saldırılarına karşı savunma yeteneği ve en önemlisi kendinize başarılı bir şekilde saldırı yeteneği, düşmanın moralini bozmanın ve kendi zaferinize ulaşmanın en iyi yoludur.
Yeni bir gerilim turunda Rusya, 1941'de olduğu gibi, bu savaşları çarklardan öğrenmek, onları kazanmayı öğrenmek zorunda kalacak. Ve “çalışma” süreci başarısız olursa bu sınava tekrar girme fırsatımızın olmayacağını açıkça anlamamız gerekiyor. Bu, medya üzerinde kontrole ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Ve Rusya'nın bunu elde etmesi için bir "fırsat penceresi" açılıyor. Bu, hem ülkeyi Ukrayna senaryosuna göre bir darbe düzenlemekten koruyacak hem de artık ülkemiz siyaseti etrafında oluşabilecek bilgi blokajını kırmamızı sağlayacak.
Bilgi güvenliği, yalnızca kanunun lafzına ve hayatın gerçeğine uymaya yönelik bir bilgi politikası değil, aynı zamanda kişinin yalanlara ve Rus karşıtı propagandaya karşı bakış açısına karşı çıkma fırsatı - tüm bunlar yalnızca şu anın acil görevleri değil, ama aynı zamanda Rusya'nın bir süper güç olarak hayatta kalması meselesi.
“Kötülüğe şiddet yoluyla direnmemek” çok güzel bir teori. Ancak ne yazık ki, eğer saldırgan, onursuz ve vicdansız insanlarla uğraşıyorsanız, bunun etkinliği yaşam tarafından doğrulanmamıştır. Ajitasyon sorunlarıyla uğraşırken, ajitasyonumuzun dünya medyasının küresel ölçekte hakim olduğu koşullarda var olacağını anlamadan edemiyoruz. Ve herhangi bir düşmanı yok etme yeteneği bizi Yugoslavya gibi askeri saldırganlıktan kurtaracak olan ordu örneğinde olduğu gibi. Medya için de durum aynı: Yalnızca medyamızın bize karşı yapılan sahte propagandayı etkisiz hale getirme ve açıklayıcı kampanyalar yürütme yeteneği bizi medeniyet ayrıcalığımızı ve sonrasında devletimizi tamamen kaybetmekten kurtarabilir.
Ukrayna, orada kazanabileceğimiz, Rusların, Ukraynalıların ve diğer milletlerden insanların yasalarını ve haklarını kılıçtan çok kalemle daha iyi koruyabileceğimiz bir durumdur.
Geriye sadece bunun farkına varmak ve bu yönde çalışmaya başlamak kalıyor.
Medvedev hükümeti şunu anlamalı: Rusya Federasyonu bir ticari yapı değildir
03/29/2014
Rusya, son aylarda vatandaşlarının, anadili Rusça olanların ve ülke dışında Rus kültürünün çıkarlarını savunma yönünde ciddi bir adım attı. Ve bu sevinmekten başka bir şey olamaz. Ancak jeopolitik zaferlerin coşkusuyla, hiçbir şekilde iç sorunları unutmamalı ve güncel olayları yakından takip etmeliyiz. Ve sonra, Rusya ile Kırım'ın yeniden birleşme yılı olan başarı yılı olan 2014, JSC Rus Demiryolları'nın banliyö yolcu trafiğinde benzeri görülmemiş bir azalma gerçekleştirdiği yıl olabilir. Yalnızca Ocak ayında banliyö yolcu şirketleri (PPC'ler) 26 bölgede 144 treni iptal etti. Lipetsk (31 tren), Kaliningrad (29 tren), Novgorod (20 tren), Voronezh (13 tren) bölgelerinde çoğu tren iptal edildi.
Elektrikli trenlerin toplu olarak iptal edilmesinin resmi nedeni, Rus Demiryolları holding şirketinin yeniden düzenlenmesiydi. Reformun özü, Rus Demiryollarının daha önce demiryolu işçilerine fazla kar sağlayan malları taşıyarak kayıpları telafi etmesiydi. Ancak Başbakan D. A. Medvedev başkanlığındaki Rusya Federasyonu Hükümeti'nin onayıyla, Rusya Demiryolları pahalı kalemden kurtulmalı ve onu bölgesel bütçelere yerleştirmelidir. Banliyö yolcu şirketleri fonun bölgelere “aktarılması” için bir araç haline geldi. Sonuç olarak, 2012-2013'te 310 elektrikli tren iptal edildi ve 2014'te de 294 elektrikli trenin iptal edilmesi planlanıyor. Bu eğilim devam ederse, yakın gelecekte banliyö elektrikli trenlerinin sayısı toplamın %50'sine düşecek. 2010 seviyesinde, günde 6-6,3 bin tren seferi yerine günde 2,3 bini geçmeyecek.
Ancak D. A. Medvedev başkanlığındaki hükümetin bu konuda pek endişesi yok. Aksi takdirde banliyö yolcu şirketlerinin SADECE bölgelerin ödeme gücüne dayalı sözleşmeler yapmaları önerilmez. Üstelik Rus hükümeti, bölgesel bütçelerin prensip olarak demiryolu ile banliyö yolcu taşımacılığının tamamını ödeme yükünü kaldıramayacağını çok iyi biliyor.
Açıklamama izin ver. “Rusya Federasyonu Konularının Yasama (Temsilci) ve Devlet İktidarının Yürütme Organlarının Düzenlenmesinin Genel Prensipleri Hakkında Federal Kanun”, banliyö trafiğinde demiryolu ile nüfusa ulaşım hizmetlerini bölgesel yönetimlerin yetkilerine atıfta bulunmaktadır. Taşıyıcılar - banliyö yolcu şirketleri - ve yetkili bölgesel yürütme makamları arasında, nüfusa yönelik ulaşım hizmetlerinin organizasyonuna yönelik sözleşmeler yıllık olarak akdedilir veya uzatılır.
Bölgeler banliyö hizmetlerinde yolcu taşımacılığına ilişkin tarifeleri belirlemektedir. Kural olarak, tarife düzenleyici otoriteler tarafından belirlenen fiyatlar maliyetin önemli ölçüde altındadır ve taşıma faaliyetleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkan zararların tazminini sağlamamaktadır. Aynı zamanda “Demiryolu Taşımacılığı Hakkında” Kanun, banliyö taşımacılığı sırasındaki kayıpların ilgili seviyelerdeki bütçelerden tamamen karşılandığını doğrudan belirtmektedir. Bölgelerin üçte birinden azı böyle bir lüksü karşılayabilir. Görünüşe göre geri kalanlar gelecekte yürüyüş rotalarını keşfetmeye teşvik ediliyor.
Rusya Demiryolları'na göre, 2013 yılı sonunda PPK için yalnızca 5 bölge kârlıydı, diğer 12 bölge kayıpları tamamen telafi etti ve geri kalanı banliyö şirketlerine 8 milyar ruble eksik ödeme yaptı. Rus Demiryolları başkanı Vladimir Yakunin'e göre, önceki yıllar dikkate alındığında, 1 Ocak 2014 itibarıyla bölgelerin demiryolu tekelcisine 30 milyar ruble borcu vardı.
Alınan önlemler, bazı bölgeleri tarifeleri artırarak durumu "düzeltmeye" zorladı: Buryatia ve Amur bölgesinde tren biletlerinin fiyatı 1 Ocak 2014'ten itibaren ikiye katlandı.
Diğerleri ellerinden geldiğince dışarı çıkıyorlar. Rus Demiryolları çalışanlarının verdiği bilgiye göre, Yaroslavl bölgesi 2014 yılı için yalnızca 19 milyon ruble veya sübvansiyonlar için gereken tutarın %3'ü kadar bütçe ayırdı ve PPK bu konuya hizmet edecek. Yani elektrikli trenlerde yolcu taşımacılığının% 100'ü yerine sadece% 3'ü taşınacak, Kostroma bölgesi gerekli miktarın yalnızca% 2'sini (179 milyon ruble'nin 4,4 milyonu), Oryol bölgesi -% 2,5'i tahsis edecek (200 milyon ruble üzerinden 5 milyon), Çeçenya -% 9 (155 milyon ruble üzerinden 4,8 milyon). Yaklaşık 25 bölge, ödeme garantisi olmadığı için PPC hizmetlerinin kullanımına ilişkin sözleşmeleri hiç imzalamamaya zorlandı.
Ulaşımın çökmesi çok yakında. Bununla birlikte, Rusya Federasyonu Bakanlar Kurulu sürekli olarak anti-sosyal bir politika izlemeye devam ediyor ve kasıtlı olarak devleti vatandaşlarına yönelik sosyal yükümlülükleri terk etmeye zorluyor.
İkinci ve sonraki çocukların doğduğu ailelere doğum sermayesi ödemelerini reddetme girişimi, kamu hizmetlerinin tüketimi için sosyal standartların getirilmesi, banliyö yolcu taşımacılığının azaltılması - bunların hepsi Medvedev'in antisosyal deneylerinin zehirli meyvesidir. kendi halkının üzerinde hükümet.
Bu politikanın sonucu, elektrikli trenlerin sonbahardan ilkbahar erimesinin sonuna kadar en güvenilir ve uygun fiyatlı ulaşım şekli olduğu küçük kasaba ve köy sakinleri arasında kesinlikle haklı bir öfkeye neden oluyor. Elektrikli trenlerin iptali birçok yerleşim yeri için ölüm cezasına dönüşüyor. Özellikle Voronezh, Rostov bölgeleri, Krasnodar, Stavropol bölgelerinin verimli topraklarının yeniden geliştirilmesi, altyapıya büyük yatırımlar gerektirecektir. Güvenilir ulaşımın olmayışı, köyleri olası bir ikamet yeri olarak gören genç aile reisleri için önemli bir argümandır. Ulaşım sistemlerinin taşradan ayrılması, nüfusun büyük şehirlere çıkışının hızlanmasına yol açarak işsizlik, uygun fiyatlı konut ve demografi sorunlarını ağırlaştırıyor.
Büyük şehir sakinleri bu konuyla pek ilgilenmiyor ancak birkaç hafta içinde tüm hızıyla devam edecek olan yazlık sezonunun başlamasıyla birlikte bahçıvanlar, balıkçılar ve şehirli turistler de hoş olmayan bir sürprizle karşılaşacak.
Mevcut Rus hükümetinin faaliyetlerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu bir kez daha belirtmek zorundayım. Bakanlar kurulu için tekellerin çıkarları, kendi vatandaşlarının çıkarları doğrultusunda çalışmaktan çok daha önemlidir. Ancak vatandaşların vergileri pahasına oluşturulan demiryolu altyapısı hemen özel ellere devredildi. Bugün, bir kısmı denizaşırı şirketlere giden Rus Demiryollarının muhteşem kârını sağlamak için hükümet, devleti halkına karşı tüm sosyal yükümlülüklerden kurtarmaya hazır. Ülkenin Temel Yasasının, Rusya'nın, politikası insanlara insan onuruna yakışır bir yaşam sağlayacak koşulları yaratmayı amaçlayan bir sosyal devlet olduğunu belirten 7. maddesi tamamen göz ardı ediliyor.
Medvedev hükümeti basit bir şeyi anlamalı: Ülke vatandaşlarına sağlanan hayati hizmetlerin ticari temele aktarılması devlet için felaket sonuçlara yol açacaktır. Medvedev hükümeti şunu anlamalıdır: Rusya Federasyonu bir ticari yapı değildir. Açık anonim şirketlerden, kapalı anonim şirketlerden, özel girişimcilerden, bireysel girişimcilerden vb. farklı olarak devlet, halkın pahasına kar elde etme ve kendini zenginleştirme göreviyle karşı karşıya değildir. Rusya'nın öncelikli bir amacı olmalı: sosyal adalet ilkesine uyumu sağlamak ve Rusya'nın ekonomik ve sosyal yaşamında vatandaşların refahını artırmak. Rus vergi mükelleflerinin parası için çalışan Rus yetkililer bunu anlamıyorsa, Hava Savunma Programı ile tanışmalarını ve burada belirtilen görev ve hedefleri dikkate almalarını tavsiye ederim.
Ve ilk adım, hem enerji tüketimine ilişkin standartların belirlenmesi hem de demiryolu yolcu taşımacılığına sübvansiyon verilmesinin reddedilmesi konusunda anti-sosyal tedbirlerin iptal edilmesidir.
Hava Savunma Merkez Komitesi Başkanlığı'nın Açıklaması
04/22/2014
Hava Savunma Merkez Komitesi Başkanlığı defalarca kamu hizmetlerinin tüketimine ilişkin sosyal normların kaldırılması lehinde konuştu. Bu, Rusya Federasyonu Anayasasının temellerini ihlal eden ve Rusya devletinin sosyal yönelim ilkesini geçersiz kılan kabul edilemez bir önlemdir.
Ağustos 2013'te, Rusya Federasyonu Hükümet Başkanı D. A. Medvedev, ülkemizde “elektrik tüketimine yönelik sosyal normun” getirilmesini öngören 614 sayılı Kararı imzaladı.[51]
1 Eylül 2013'ten itibaren Rusya Federasyonu'nun altı pilot bölgesinde vatandaşlar tarafından tüketilen elektrik iki kısma ayrıldı: sosyal norm ve bu normun üzerindeki tüketim. “Enerji oranları” aralığı etkileyicidir. Sosyal normlar neredeyse dört kat farklılık gösterir.
Nizhny Novgorod, Vladimir ve Samara bölgeleri, yaklaşık olarak aynı yaşam standardına ve nüfusa sahip olan Rusya'nın orta kısmıdır. Ancak bazı nedenlerden dolayı, ilk iki bölgede elektrik tüketiminin sosyal standardı 50 kW/saat, Samara bölgesinde ise 150'dir.
Güney bölgeleri: Orel ve Rostov-on-Don - “ışık normu” sırasıyla 190 ve 96 kW/saattir. Enerji oranlarının hacimleri iki kat değişir.
Transbaikalia sakinlerine yalnızca 65 kW/saat, Samara sakinlerine ise 150 kWh tahsis edildi. Bununla birlikte, Samara Bölgesi Enerji ve Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı'nın hesaplamalarına göre, elektrik tüketimine ilişkin sosyal normun temel değeri şu şekilde olmalıdır: Kişi başına aylık en az 178 kW/saat. Yani bölge sakinlerinin neredeyse tamamı artan tarifelerde en az 28 kW/saat ödedi.
Mantık nerede? - Rusya'nın basit bir vatandaşına sorar. Büyük Anavatan Partisi cevap veriyor: "Mantık yok." Piyasa ekonomisinin savunucuları arasında, devletin halkına karşı her türlü sosyal yükümlülük sorumluluğunu ortadan kaldırma yönünde büyük bir istek var.
Hava Savunma Kuvvetleri, Medvedev hükümetinin kararlarının anayasaya aykırılığı konusunu defalarca gündeme getirdi. Sonuç olarak, kamuoyunun baskısı altında Başbakan D. A. Medvedev, gaz temini, su temini ve ısıtmaya yönelik kamu hizmetlerinin tüketimine yönelik sosyal standartların getirilmesini ertelemek zorunda kaldı. İlgili karar 21 Nisan 2014'te imzalandı.
Daha önce, Rusya Federasyonu Bakanlar Kurulu, elektrik tüketimine yönelik sosyal normların getirilmesine yönelik deneyi başarısızlık olarak kabul etmek zorunda kalmıştı.
Rahat bir nefes alabileceğiniz anlaşılıyor. Öyle değil.
Hükümetin açıklamaları, halk arasında ölçüm cihazlarının bulunmaması nedeniyle sosyal normların getirilmesinin yalnızca ertelendiğini (ve bu sonsuza kadar anlamına gelmez) söylüyor. Aniden hükümet uzmanları, apartman ve evlerin yalnızca% 57,5'inin bireysel soğuk ve sıcak su sayaçlarıyla donatıldığı, ısı ve gaz sayaçlarının bulunmadığı gerçeğine gözlerini açtı.
Ek olarak, Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 1 Temmuz 2016 tarihine kadar istisnasız tüm bölgelerin enerji tüketimine ilişkin sosyal normun boyutuna karar vermesi ve bunun yaygın olarak uygulanmasına başlaması yönündeki kararı yürürlükte kalmaya devam ediyor.
Büyük Anavatan Partisi, gerçek anlamda sosyal yönelimli herhangi bir devletin nihai hedefi olan insanların yaşam standartlarını iyileştirmenin, gümrük tarifelerini gizlice artırarak değil, ancak düşürerek elde edilebileceğini savunmaya devam ediyor. Üstelik Tanrı Rusya'ya bunun için gerekli tüm kaynakları cömertçe bahşettiğinde. İnsanların yaşamlarını iyileştirmenin ikinci yolu, vatandaşların gelirlerini çok daha büyük miktarda artırırken tarifeleri dondurmak veya minimum düzeyde artırmaktır. Bunun yerine hükümet, tarifelerin arttırılması için bir boşluk yaratmak amacıyla bu tarifeleri sosyal ve sosyal olmayan olarak ayırmaya başlıyor, bu da kaçınılmaz olarak ülkemiz vatandaşlarının hayatlarında bir bozulmaya yol açacak.
PVO, D. A. Medvedev başkanlığındaki hükümetin kararının anayasaya aykırı olduğunu düşünüyor ve enerji verimliliği sorununu çözemeyen ve şeffaflığı sağlayamayan Rusya Federasyonu Bakanlar Kurulu çalışanlarının pozisyonlarına uygunluk sorununu gündeme getiriyor. tarife oluşumu.
Hava Savunma, halka yönelik antisosyal politikaların toplumsal çalkantılara ve patlamalara yol açtığını hatırlatıyor. Ve biz bunların en zengin doğal kaynaklara sahip bir ülkeye girmesine izin vermek istemiyoruz.
Rusya'nın sosyal devletinde, ülkenin herhangi bir vatandaşının, ne kadar ışık, su veya ısı tüketebileceği konusunda yasal olarak sınırlandırılmadan, onurlu bir şekilde yaşayabileceği ve gelişebileceği koşullar yaratılmalıdır. Dürüst çalışması ve kazancı ona, karneye tabi olmayan rahat koşullar sağlamalıdır. Bir kişi, kendi bütçesinden ödün vermeden neyi ve ne kadar karşılayabileceği konusunda bağımsız olarak karar vermelidir. Sosyal adalet ilkesinin ve vatandaşların refahındaki büyümenin Rusya'nın ekonomik ve sosyal yaşamında belirleyici olması gerektiğini belirten Büyük Anavatan Partisi'nin programında yer alan bu pozisyondur. Ve eğer Medvedev hükümeti bunu takip edemiyorsa o zaman değiştirilmesi gerekiyor.
Tüm Rusya Siyasi Partisi Merkez Komitesi Başkanlığı
"Büyük Anavatan Partisi":
Parti Başkanı: B. P. Obozny
Parti eş başkanları: I. S. Ashmanov, A. Yu.
Ural Frangı - geleceğe dönüşmeyen geçmiş
24.04.2014, 17:00
Zaman ne kadar çabuk geçiyor! Yaklaşık bir yıl önce yayınlanan makalem bugün daha da alakalı görünüyor. Bugün - Batı'nın Rus medeniyetini ve Rus dünyasını bölmeye yönelik ısrarlı ve sistematik eylemleri sayesinde Ukrayna'da olanlardan ve orada başka neler olabileceğinden sonra.
Bölün ve birbirlerine doğru itin. Önce Ukrayna'yı ayırdılar, sonra Uralları ve Sibirya'yı ayıracaklardı. Anavatanımızın düşmanları tarafından yok edilen Birliği yeniden kurmanın zamanı geldi. Başlangıç olarak Kırım...
Tek bir gerçeklikte yaşıyoruz. Gerçek olan etrafımızda olandır. Bu nedenle, eğer liderleri farklı bir karar vermiş olsaydı, ülkeye ne olacağını çoğu zaman değerlendiremiyoruz.
Mihail Gorbaçov neredeyse 6 yıldır iktidardaydı. Henüz 6 yaşında. Ve bu süre zarfında suç ortaklarıyla birlikte süper gücü mahvetti. Çok hızlı.
Vladimir Putin 12 yıldan fazla bir süredir Rusya'yı yönetiyor. Başka bir kişi iktidara gelirse Rusya'ya ne olur? Sadece tahmin edebiliriz.
Jeopolitik “ortaklarımızın” senaryosuna göre Rusya'nın parçalanması gerekiyordu. Bu süreç 1999 sonbaharında Basayev çetelerinin Dağıstan'ı işgal etmesiyle başlamalıydı.
Rusya'nın siyasi ve askeri tasfiyesinden önce ekonomik hazırlık yapıldı. Gelecekteki çöküş ekonomik olarak ortaya konmuştu - Dağıstan'ın işgalinden bir yıldan biraz daha kısa bir süre önce, GKO pazarı "aniden" çöktü ve Ağustos 1998'de bir temerrüt meydana geldi. Ve bundan kısa bir süre önce Rusya Merkez Bankası'nın iskonto oranı 27 Mayıs 1998'den 4 Haziran 1998'e kadar olan dönemde "aniden" %150'ye yükseldi. Kazadan hemen önce para özellikle pahalı hale geldi. Kazara? HAYIR. Bu, temerrüde düşmeye, yani ekonomimizin çöküşüne yönelik kasıtlı bir hazırlıktı.
Bu eylemin anlamı vatandaşların ülkelerinin ölümüne karşı ilgisizlik ve kayıtsızlık yaratmaktır. Neden her şeyin sürekli çöktüğü ve düştüğü böyle bir yer? Bu senaryo SSCB'de prova edildi. Perestroyka'nın son yıllarındaki açığı hatırlıyor musunuz? Yapaydı. Arabalar boşaltılmadı, fabrikalardan ürünler çıkarılmadı. Ürünler çöplüklere ve çöplüklere atıldı.
1989 yazında Noyabrsk şehrinde bir inşaat ekibindeydim. Çöp yığınında bizzat meyve ve sebzeleri gördüm. Bu arada, oldukça tolere edilebilir bir kalite. Noyabrsk raflarında tamamen yok olmalarının arka planına karşı.
Ve SSCB ortadan kayboldu. Çünkü SSCB'nin liderliği böyle istiyordu.
Ancak Rusya hayatta kaldı. Ve gelişir. Elbette hepimiz gelişimin daha hızlı ilerlemesini isteriz. Ancak ülkemizin bütünlüğünü koruyan, Dağıstanlı milislerin ve askerlerimizin işgalci haydutlara karşı verdiği kahramanca mücadeleyle birlikte Putin'in 1999 sonbaharındaki eylemleriydi. Bu unutulmamalıdır. Rusya'nın çöküşü konusunu Rus siyasetinin gündeminden çıkaran Putin oldu. Bunun için kendisine teşekkür etmemek nankörlüğün ve saygısızlığın doruk noktasıdır.
Bugün bunu neden hatırladım? Çünkü Yekaterinburg gezisi sırasında arkadaşlarım bana bir sürü Ural frangı koleksiyonu verdiler. Bunları şu bağlantıdan görebilirsiniz: .
Geleceğimiz haline gelmeyen bu geçmişi tüm Rus vatandaşlarının görmesi ve hatırlaması bana önemli geliyor. Ural Cumhuriyeti'nin kendi para birimi var. Kendi iki meclisli parlamentosu ile, bölge bir meclisle yetinirken, "kazara" Urallarda iki meclisle sonuçlanan ayrı bir devletin yasama organını kopyalıyor.
Bunun gibi çok sayıda kaza var. Bu arada Urallar'daki milletvekili adaylarının doğrudan "Cumhuriyet" yazdığı çok karakteristik belgeleri vardı.
İşte bunlar, geçmişimizin, başarısız geleceğimizin işaretleri ve hayaletleri. Ve bu geçmişin bir daha kapımızı çalmaması için dikkatli olmamız gerekiyor.
Ural franklarının ortaya çıkış tarihini şu kaynaktan aldım: -notes.ru/spravka/fn_st0085_makurin.htm.
Ural Frangı'nın serbest bırakılmasıyla ilgili gizemli ölümlere dikkat edin. Unutmayın ki, "bölge savcılığının emrin ödenmesi için harcanan fonların kaynaklarını belirlemeye yönelik daha sonra yaptığı girişimler sonuç vermedi." Yani, potansiyel Ural Cumhuriyeti'nin para birimini basmak için fonların nereden geldiğini hiç kimse çözemedi.
Sibiryalı ayrılıkçılar turuncu stüdyoda
Novosibirsk'te 49. kanalda "Stüdyo 49" adlı bir programa davet edildim. Kanalın ve stüdyonun tasarımının turuncu tonlarda yapıldığını söylemek gerekir. Bu renk açısındandır. Ancak özü açısından, salonda oturan yaşayan bir Sibiryalı ayrılıkçıya bakmanın ilginç olacağından eminim. Ve kendisinin ve meslektaşlarının bu konuyu bırakma zamanının geldiğini açıkça anlatmaya çalıştım. Çok geç olmadan, Sibirya'yı Rusya'dan ayırmaya çalıştıkları için hapse girmeden önce.
Programda genel olarak jeopolitik, Kırım ve medeniyetler arası ilişkiler ele alındı.[52]
Programda Sibirya ayrılıkçılığının yüzünü gördünüz. Bu, kendisini "bölgeci" olarak adlandıran, Sibiryalıların ulusal-kültürel özerkliği "Sibirskaya Volya"nın kurucusu Alexander Bakaev'dir.
Bu arada kendisi aynı zamanda Novosibirsk Bölgesi Kamu Odasının da üyesidir.
Ancak ayrılıkçıların aslında başarmaya çalıştığı şey bu. İşte Rusya Federasyonu Sibirya Federal Bölgesi'nin tam yetkili temsilcisine, Sibirya'da kendi vergi tabanımızın oluşturulması çağrısında bulunan açık bir mektup. Federal bütçe ne olursa olsun! Bölgelerin rolünü artırmanın güzel örtüsü altında, gücün MERKEZİ OLMAMASI fikri öne sürülüyor. Bugün Ukrayna'da işin sonunda nasıl bittiğine hayran kalacaksınız. İktidar tamamen çaresiz, ülke kaos içinde, bölgeler kaygılı. İşte ayrılıkçıların tam yetkili temsilciye yazdığı mektuptan bir alıntı. Saklamaya bile çalışmadıkları ayrılıkçılığa olan sempatilerine dikkat edin.
“Ayrılıkçı duygular, sağlıklı bir vücuda kasıtlı olarak ekilen denizaşırı bir basil değil, halktaki hoşnutsuzluğun en radikal biçimlerinden birinin tezahürüdür. Onlara karşı baskıcı önlemlerin uygulanması kısa vadeli bir etki yaratacak, ancak sorunu kökünden çözmeyecek, aksine yeni, çok daha fazla sayıda ve radikal gerilim kaynakları yaratacaktır. Halk, federal merkezin kendisi tarafından federalizm ilkelerinin ihlal edildiğini gördüğü sürece, endişe verici ayrılma fikri kaçınılmaz olarak açık ve örtülü destekçiler kazanmaya devam edecektir.
Rusya Federasyonu'nun bütünlüğünü korumak ve Sibirya'nın stratejik bir makro bölge olarak gelişmesi için gerekli koşulları sağlamak için, bugün gücün dağıtılması, yetkilerin dağıtılması ve verginin yeniden dağıtılması için bir "yol haritası" oluşturmaya başlamak gerekiyor. Bölgeler lehine temel.”
Wikipedia, "Rusya'da Ayrılıkçılık" makalesinde Alexander Bakaev'i Sibirya'daki ayrılıkçılığın temsilcisi olarak gösteriyor. “Temmuz 2013'te Novosibirsk Bölgesi Kamu Odası temsilcileri ve “Sibirya Ulusal-Kültürel Özerkliği” kamu derneğinin kurucuları Alexander Bakaev ve Evgeny Mitrofanov, Sibirya'daki Cumhurbaşkanlığı Tam Yetkili Temsilcisi Viktor Tolokonsky'ye açık bir mektupta ona sordular. "Ülkenin üst düzey liderliği düzeyinde, Federasyonun kurucu kuruluşlarının artan vergi, yönetim ve yasama yetkileriyle Sibirya bölgelerini bir makro bölge Sibirya'da birleştirme sürecini başlatmak."
Ancak Alexander Bakaev, SİBERİK uyruğunun var olması gerektiğini söylüyor!
Peki bundan sonra o kim? Ayrılıkçı mı yoksa “bölgeci” mi?
Peki bunun yeri neresi? Bunu defalarca söyledim: bu tür şeylerin yeri Sibirya'dır. Milli ekonominin şantiyelerinde, temiz havada, tam devlet desteğiyle çalışsınlar...
Ve başka bir soru. Hava Savunma Kuvvetleri, Yevgeny Fedorov ile birlikte Devlet Dumasına ayrılıkçılarla mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısı sundu. Bundan sonra Rusya Federasyonu Komünist Partisi milletvekilleri kendi çok daha yumuşak projelerini tanıttılar. Cumhurbaşkanı bu yasayı 13 Aralık 2013'te imzalamıştı. 9 Mayıs 2014'te yürürlüğe girecek.
Ben de ayrılıkçı Bakaev'e, en iyi niyetimle "durdurmanın" zamanının geldiğini söyledim. Sadece dinleyecek mi?
Burası Rusya bebeğim!
04/04/2014
Doksanlı yıllarda zaten siyasi güçten mahrum olan, çalıntı (özelleştirilmiş) mülklerle, ordusu veya ortak bir amaç etrafında örgütlenip birleşen bir nüfusu olmayan Rusya, nasıl oldu da dünya sahnesine dönebildi? Ve eskisi gibi olmasa da zaten önemli bir ses olsa da kendi sesini yeniden elde etmeyi başardı. Aynı zamanda, vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltirken ve ürkek de olsa geleceğe dair yeni bir güven uyandırırken, kaybedilen devlet işlevlerinin çoğunu yeniden kazanmış olmak mı?
Bu gerçek bir Rus Baharı. Ve Rusya bunu Vladimir Putin'e borçludur.
3 Nisan 2014'te Moskova'da “İzborsk Kulübü Aynasında Vladimir Putin” yayın serisinin bir sunumu gerçekleşti. Izborsk Kulübü'nün daimi üyesi olarak bu konuyla ilgili IC kaynaklarında materyal yayınladım.
Yazımı[53] dikkatlerinize sunuyorum.
Bir politikacı için en kötü şey kayıtsızlıktır. Kimse işle ilgilenmediğinde, hiç kimse rakamla ilgilenmediğinde. Bu anlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in endişe etmesine gerek yok. Rus seçmenlerin çoğunluğunun saygısını uyandırırken, talimatlar için ABD Büyükelçiliğine “giden” sistemik olmayan muhalefetin de sert bir şekilde reddedilmesini sağlıyor.
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1992 yılında, Amerikalı filozof ve siyaset bilimci (ve "tesadüfi tesadüflerle" ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı) Francis Fukuyama'nın "Tarihin Sonu ve Son Adam" kitabı yayınlandı; burada yazar, zaferin Batı tarzı liberal demokrasinin dünyası, insanlığın sosyokültürel evriminin son noktasıdır. Ona göre bu, hükümetin nihai biçiminin oluşması anlamına geliyor. Fukuyama, böyle bir hükümet biçiminin salt yayılmasının tarihsel olayların sonu anlamına gelmediğini, yalnızca ideolojik çatışmalar, devrimler ve küresel savaşlar çağının sonuna işaret ettiğini savundu. Ve bununla birlikte sanatın ve felsefenin sonu.
Bu çalışma Batı basınında ve bilim camiasında geniş yankı buldu. Sovyetler Birliği'nin "çöküşünün" uğultusu, 1992'de, Sovyetler Birliği'nin yıkılan ikinci güç merkezinden kalan çöken küllerin arka planında ana hatlarıyla ortaya çıkmaya başlayan yeni gerçekliğin acilen anlaşılmasına ihtiyaç duyulmasına neden oldu. SSCB olan dünya. Eşit bir ortakla her zamanki kısıtlayıcı yüzleşmeleri olmadan, tüm gezegenle baş başa kaldıklarında, böyle bir jeopolitik durumun ABD için yarattığı sürprizin, onlara bir tür "başarıdan dolayı baş dönmesine" neden olması oldukça haklı. artık bu çalışmaya Fukuyama denebilir). Bu kitabın o zamanlar yankı uyandıran başarısı (bugün Batı'da hiç kimsenin alıntı yapmaktan hoşlanmadığı), görünürdeki paradoksu, Batı toplumunun çok çeşitli katmanları tarafından talep edilmesi, "Freudcu bir sürçmeden" başka bir şey değildir. Birisi, bir kişi, bir ülke veya bir uygarlık kendisini yüksek sesle ilan ettiğinde ve kendisini tüm insanlığın gelişiminin mükemmel sonucu olarak anladığında, o zaman dedikleri gibi bela bekliyoruz.
Sonuçta, kimsenin üstüne çıkamayacağı bir ideal gibi hissetmek ne anlama geliyor? Bu, başkalarını yargılama, onlar adına kararlar alma ve onları ikna veya güç yoluyla bu kararları almaya zorlama hakkı anlamına gelir. Aslında karşı taraf daha az gelişmiş, medeni ve yetenekliyse, başka bir kişinin veya başka bir ülkenin, iki tarafı ilgilendiren kararların geliştirilmesine, benimsenmesine ve uygulanmasına eşit şartlarda katılmasına izin vermek garip olurdu. Daha az yetenekli olan herhangi biri (henüz belirli bir zorunlu gelişme düzeyine ulaşmamış bir kişiye, ülkeye veya medeniyete başka ne diyebilirsiniz), hukuki ehliyetinin az veya yetersiz olması nedeniyle tam olarak sorumluluğu eşit şekilde taşıyamaz. Hayat bu kuralı defalarca doğrular. Çocuklarımız yetişkinliğe ulaşana kadar mümkün olduğunca onların fikirlerini dikkate alarak kararlarımızı çocuklarımız adına alırız. Ta ki onlar da bizim kadar yetenekli oluncaya kadar. Büyük ve güçlü ülkeler her zaman öncelikle kendi çıkarlarına göre kararlar verirler ve ancak ikincil olarak daha zayıf ve daha küçük komşularının çıkarlarına göre karar verirler. Eşitlik, eşit güç, eşit sorumluluk ve eşit tanınmadır. Bu üç temel olmadan başka hiçbir şeyin eşitlik olarak adlandırılma hakkı yoktur. Bazen, daha güçlü olan taraf, ahlaki ve medeniyet ilkelerine dayanarak ilişkilerde hem eşit sorumluluğa hem de eşit tanınmaya izin verirse, eşitlik olmadan eşitliğin mümkün olduğu görülür. Bu durumda gücün rolü, daha güçlü olanın gücünün kendi kendini sınırlamasına yönelik içsel bir tutumla oynanır, ancak aynı zamanda ahlaki olarak gelişmiştir. Ancak siz, sevdiğiniz kişi, kendinizi bir standart olarak, gelişimin en yüksek noktası olarak görüyorsanız, o zaman, eğer bu partner size eşit değilse (veya bu sizin için taktiksel olarak faydalı değilse), partnerinize eşitliği önceden sağlayamazsınız. bir noktada bir şey için).
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, insanlık tarihindeki her uygarlık, temas kurduğu bir başka uygarlığa göre kendini her zaman daha iyi hissetmiştir. Aksi takdirde, onu oluşturan insanların ve ulusların onu yaratmak için hiçbir anlamı veya teşviki olmayacak; bir başkasıyla birleşmek daha kolay olacaktır. Bu açıdan bakıldığında Batı medeniyetinin (Rus medeniyeti de dahil olmak üzere diğer medeniyetler gibi) kendisini başkalarına göre daha iyi görmesi şaşırtıcı değildir. Ama bence çok önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor: İnsanın kendi anlamında “daha iyi” olması, aslında yaratılışın tacı, standardı ve “tarihin sonu” olmak anlamına gelmez. Mesela Rus medeniyeti, kendisini en çok yönlü gelişmiş medeniyet olarak hissederken, öncelikle tüm insanlık için gelişmenin son noktası gibi hissetmiyor, ikinci olarak kendisi için bile öyle hissetmiyor. Kendi kişisel gelişiminiz ve kendinizi geliştirmeniz için sonsuz bir dönem bırakıyoruz. Bu, Batı uygarlığının hiçbir zaman sahip olmadığı bir şeydir. Onun savunucuları kendi içlerinde kendilerini her zaman Evrenin merkezi ve tüm ırklar ve halklar için bir örnek olarak hissetmişlerdir. Tarihsel standartlara göre çok yakın zamanlarda bile, kişisel hijyeni reddettikleri, elleriyle yemek yedikleri ve kendi pisliklerini evin yanındaki pencereden dışarı attıkları zaman bile.
Genel olarak, Avrupa tarihinin deneyimi bize şunu öğretiyor: herhangi bir ülke veya medeniyet kendisini felsefi olarak, ardından siyasi ve jeopolitik olarak "tarihin tacı", mevcut tüm devletler arasında mümkün olan tek şey olarak kavramsallaştırmaya başlar başlamaz. “gerçek bir insan” için, hemen (insan yaşamı açısından değil, tarihsel süreç açısından) büyük kan, kaos ve yıkım geldi. Antik dünyada Antik Roma. Ortaçağ'da Kutsal Engizisyon. Modern tarihte Üçüncü Reich. Bunlar, "tarihin sonu" felsefi paradigmasının ve Roma Medeniyeti'nin, Vatikan'ın gücünün veya "Aryan ruhu ve kanı"nın zaferinin politik uygulamasının en açık örnekleridir. Dahası, kendisini insan uygarlığının gelişiminin tacı olarak adlandıran kişi, kendisine dayatılan yabancı uygarlık seçimini kabul etmeyenlerle savaşmak zorunda kaldı. Barbarlarla, kafirlerle veya "insanlık dışı" varlıklarla tam olarak ne zaman savaşmaya başlayacağı bir zaman meselesidir, ancak bir seçim meselesi değildir. Bu açıdan bakıldığında, Batı'nın “totaliter, yeterince demokratik olmayan veya basitçe liberal olmayan rejimlere” karşı mevcut mücadelesi, yeni bir “şer ekseni” yaratılması kesinlikle tanıdık bir “Avrupa tercihi”dir. 1991'de Sovyetler Birliği çöker çökmez Batı'nın hemen kendine özgü "olağan" durumuna döndüğünü söyleyebiliriz. Bu kez onun istisnacılığı, ilk bakışta “insancıl ve barışsever” olan liberal-demokratik paradigmada ifade edildi. Ancak kimsenin başka bir "kıyafet değişikliği" ile kandırılmasına izin vermeyin. Batı toplumunun felsefi ve siyaset bilimi sosyal düşüncesi bu şekilde yapılandırılmıştır; onlarla eşdeğerlik ortadan kalktığı anda (veya eşdeğerliğin geçici bir ikamesi olarak onlara fayda sağladığında), hiç kimse hiçbir zaman eşit sorumluluk ve eşit tanınma elde edemez; biz. Bu ne kötü ne de iyi. Bu yüzyıllardır kanıtlanmış bir gerçektir. Batı ile kendi ilişkilerinizi kurarken bu dikkate alınmalıdır. Bazı açılardan kişisel olarak bunun kötüden çok iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Binlerce yıllık öngörülebilirliği açısından iyi. Genel olarak Batı ülkeleri ve Batı medeniyeti hoş ve faydalı ortaklar olabilir. Tek bir şartla: Büyük bir kulübünüz veya güçlü bir ordunuz olduğunda. Dış ciladan ödün vermeden onlarla eşitliği korumaya çalışırsanız, o zaman Batılı "ortaklarla" iletişim kurmaktan ihtiyacınız olan faydaları ve sonuçları alabilirsiniz.
1992'deki bu ilk verilerle, SSCB'nin en büyük, en zengin ve potansiyel olarak güçlü parçası olan Rusya, Batılı ülkelerle baş başa kaldı. Onlarla bir dereceye kadar eşdeğerlikten mahrum kaldığı için, hemen eşit tanınma ve eşit sorumluluk eksikliğiyle karşı karşıya kaldı. Bunda şaşılacak bir şey yoktu, gerçi başlangıçta vatandaşların çoğunluğu ve önemli bir kısmı hâlâ “Batı'nın bizden hiçbir şeye ihtiyacı yok” ya da “Batı bize yardım edecek” gibi yanlış bir algıya sahip. Ancak jeopolitik kendi yasalarını belirler. Ve bunların Batı yönelimli yurttaşların hayalleri ve yanılgılarıyla hiçbir şekilde alakası yoktur. Batı'nın bizden çok ihtiyacı var. Ve olması gerektiği gibi. Ve bu dünyada bize zor zamanlarda gerçekten yardım edecek son kişi de elbette Batı olacaktır.
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Batı Avrupa'da kapitalizmin oluşumunun uzun tarihi ve doğuşu üzerinde durmayıp, bu tarihten çıkan sonucu hemen dile getirirsek, 20. yüzyılın başlarında sanayi sermayesinin yerini finansal sermayeye bıraktığını söyleyebiliriz. . Artık bunun ne kadarının objektif faktörlerden, ne kadarının subjektif faktörlerden kaynaklandığı sorusunu bırakacağız. Batı ile çatışan SSCB'den sonra Rusya ile ilgileniyoruz. Batılı "ortaklarımız", SSCB'den farklı olarak, "farklı sosyal sistemlerin barışçıl yarışında" "bitiş çizgisine ulaşmış" olsalar da, bunu tüm güçleriyle yaptılar. Tıp dilinde Batı dünyasının durumu "istikrarlı ve vahim"di. SSCB'de perestroykanın başladığı dönemde (aslında Gorbaçov'un Sovyet devletini kontrollü bir şekilde yıkmasının başlangıcı olan) Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon oranının çift haneli olduğunu söylemek yeterli olacaktır. işsizlerin sayısı Büyük Buhran dönemine göre yalnızca biraz daha düşüktü. Yine 15. yüzyılda olduğu gibi, “büyük coğrafi keşifler” çağının başlangıcında, sonsuza dek mutlu yaşamak için birilerini soymak gerekiyordu. Ancak Batı sadece soygun yapsaydı Batı olmazdı. Neredeyse her zaman güzel bir açıklamaya, bir "soygun hikayesine" ihtiyaç duyar. Bu, “Avrupa zihniyetinin” zorunlu bir parçası, “Avrupalılık bilincinin” bir parçası. Bir Avrupalı öylece gelip öldüremez ve soyamaz. Öldürerek ve soygun yaparak “bir görevi yerine getirmeye” alışmıştı. "Askeri (yağmalanan) ganimet" de buna hoş bir eklenti. Avrupalı, Mexico City'den Manila'ya ve Pskov bölgesine kadar farklı zamanlarda ateş ve kılıçla "İsa'nın Katolik sözünü" taşıdı. Kısa bir süre sonra soyut bir “medeniyet” taşıdı. Kısa bir süre sonra “ulusların hapishanesine” ve ardından Nasyonal Sosyalistlerin eliyle “Yahudi-Bolşeviklere” karşı savaştık. Sonra “totaliterlikle savaştı.” Şimdi yine "adil seçimler için otoriter rejimle savaşmaya" çalışıyor. Genel olarak, bir Avrupalı için "beyaz adamın yükü", bizim için, Ruslar için sevgili bir kadının elimizde olduğu şeydir: kendi yükünü taşıyamaz. Ve bu "yük"ün her zaman "medeni ve kurtarılmış" olanlardan çalınan mallar şeklinde önemli bir tazminatı vardı. Avrupa'nın "soygun yoluyla" hayatta kalma yönteminin tekrarı dikkat çekicidir. Aşamalar aynıdır.
Birinci aşama: bir hedef seçmek. Hedefin çeşitli kriterleri karşılaması gerekir. Batı için hayati önem taşıyan şeylere sahip olmalı. Nispeten konuşursak, Orta Çağ'da olduğu gibi altın veya günümüzde petrol ve gaz olabilir. Bunlar insan kaynakları, verimli topraklar, geçmişte keten ve kenevirden günümüzün ham petrol ve yuvarlak kerestesine kadar birincil çıkarım ve kaynakların işlenmesiyle elde edilen tüm ürünlerdir. Batı, bir hedef seçerken tek bir ilkeyi savunuyor: "İhtiyacım olan şey zaten benim." SSCB'den sonra eşitliğini, ardından da eşit sorumluluğunu ve eşit tanınmasını kaybeden Rusya, kendisini ilgilendiren bir sonraki hedef olarak Batı'yla uğraşmak zorunda kaldı.
İkinci aşama: “kaos” politikasının amaçlı olarak uygulanması. Sırf "uygar" bir toplumu ve onunla birlikte devletin kurumlarını şok durumuna getirmek için Batı'nın ilgi alanında kaosa ihtiyacı var. Bu, "uygar bir nesnenin" maksimum düzeyde kontrol edilebildiği tek durumdur. Başka bir durumda, "uygarlaştırıcı" olanın çıkarları uğruna kendi çıkarlarına aykırı hareket etmeye hazır olmayacaktır. Yalnızca kaosun sonucu olan şok, siyahları tarlalarda yiyecek için çalışmaya zorlayabilir. Kızılderililer - yaşama hakkı için altın, mısır, tütün ve baharat vermek. Hindular - Doğu Hindistan Şirketi'nin geliri uğruna yoksulluk ve iç çekişme içinde var olmak. Ve Ruslar için - IMF'den bir kredi dilimi daha ve "demokrasiye yönelik başarılı hareket" için bir başka övgü karşılığında devlet ve sanayi biçimindeki kendi temellerini ve temellerini yok etmek.
Üçüncü aşama: Batı'nın yararına olan statükoyu sürdürmeye yönelik bir politika. Bunlar, sömürge yetkililerinin, "medenilerden" "medenilere" meydan okuyabilecek tek şey olan herhangi bir ulusal-vatansever öz farkındalığın filizlerini bastırmayı amaçlayan eylemleridir. Batı'nın her zaman ve özellikle ikinci ve üçüncü aşamalarda, doğrudan rüşvet vererek ve onu "zorunlu medeniyet" sistemine dahil ederek "uygar halk"ın iç seçkinlerinin güçlerine büyük ölçüde güvendiğini özellikle belirtmekte fayda var. Bu açıdan bakıldığında Rusya'nın 90'lı yıllarda SSCB'den sonra Batı'nın ilgi gösterdiği herhangi bir "uygar" coğrafyadan farkı yoktu. Ne milli zenginliğin kendi lehine verdiği zararın boyutu açısından, ne de her zaman milyonlarca canla ölçülen doğrudan ve dolaylı insan kayıplarının düzeyi açısından. Rüşvet, yolsuzluk ve yerel “yerli elit” temsilcilerinin Batı değerleri sistemine dahil edilmesi açısından bile 20. yüzyılda yeni bir şey önerilmedi. Yoksulluk ve ölüm, Amerikan Kızılderililerine, Kızılderililere ve Rus şehirlerine eşit şekilde geldi. Ve aynı şekilde, bu düzeni korumaya eşit derecede dahil olan, "medenileştiriciler" lehine kendi halklarının yağmalanmasına ve öldürülmesine katılan Hintli liderlerin, Hint mihracelerinin ve Rus oligarşisinin temsilcilerine ve yolsuzluk yapan yetkililere rüşvet verildi. Çocuklarını Batı'da eğitmiş, ganimetlerini orada saklamış, kendi halkının birikimi var. Kaos ve şok politikası Batı'nın her zaman şaşırtıcı sonuçlar elde etmesini sağladı. Amerika'nın büyük medeniyetlerini ateş ve kılıçla yok eden Orta Çağ'daki fatihlerin bu açıdan "Chicago çocukları"ndan veya günümüzün Avrupalı komiserlerinden hiçbir farkı yoktur.
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2000'li yıllarda Putin yönetiminde başımıza gelenlerin mantıksızlığını anlamak için Aztek İmparatorluğu'nu Amerika'nın fethinin başlangıcından itibaren hayal edebiliriz. İspanyollar, şok, kendilerini istilacılara satan seçkinler ve Aztek devletinin tüm hızıyla parçalanması. Ve sonra her şey değişir. Sanki Montezuma, ölümünden önce iktidarın dizginlerini, seçkinleri İspanyollardan satın alacak olan halefine devredecekti. "Aynı parayı ödüyorum ama celladım ve ben İspanyollardan daha yakınız" gerekçesiyle. Vicdansız soygun, kârlı ticaretle değiştirilecek ve bunun sonucunda Azteklerin yaşam standardı, Montezuma zamanına göre çok daha yükseğe çıkacaktı. Daha sonra, örneğin Ağustos 1508'de, İspanyollar tarafından silahlandırılan ve İspanyol standartlarına göre eğitilen komşu bir kabilenin ordusunu yenmiş olacaktı. İspanyollar tarafından dağıtılan Hint kabilelerini kendi etrafında toplamaya ve Aztek ordusunu yeniden silahlandırmak için bir program başlatmaya başlayacaktı. 1518 yılına kadar Aztek ordusunu, İspanyolların Azteklere artık diz çöktüremeyeceği bir seviyeye yükseltecek bir programın benimsenmesi.
Böyle bir senaryo artık bizim tarafımızdan tarihi bir kurgu olarak algılanacaktır. Ancak böyle bir örneğin tüm gergin gelenekselliğine rağmen, doksanların ve sıfırların başında Rusya'da da benzer bir şeyin yaşandığını belirtmeden edemeyiz. Doksanlı yıllarda Rusya zaten "medenileştiriciler" tarafından sıkı bir şekilde birbirine karıştırılmıştı. Gerçek Montezuma, İspanyolları şu sözlerle selamladı: "Sizi bekliyorduk, burası sizin eviniz." Yerli "Montezuma" B.N. Yeltsin, "medenileştiricilerle" yaklaşık olarak aynı şekilde, sözlerle olmasa da fiilen tanıştı. Ancak yalnızca gerçek Montezuma'nın bir halefi yoktu, ancak Boris Nikolaevich'in bir halefi vardı. Sonuç olarak, Rusya tarihi, 15 yıl boyunca küçük adımlarla, Aztek imparatorluğunun varsayımsal tarihinden tarihsel kurgu türünde tanımladığım varsayımsal örnekte olduğu gibi aynı keskin dönüşü yaptı. Bunun ışığında, tıpkı 15 yıl önce olduğu gibi, pek çok kişinin hâlâ cevabını aradığı soru hâlâ geçerliliğini koruyor: "Bay Putin kim?"
Bunu ideolojik, ekonomik ya da siyasal bilimler açısından aramak bence yanlış olur. Onlarla birlikte hareket ettiğimizde Leo Tolstoy'un Savaş ve Barış kitabındaki Fransızlar gibi oluyoruz. 1812 Vatanseverlik Savaşı'nı şu alegoriyle anlattı: Rus düşmanına karşı doğru pozisyonda etkili bir şekilde eskrim yapan Fransız, Moskova'ya ulaştı. Ve Rus, kılıcını fırlatıp eline bir sopa alıp Fransız'ı kendi ülkesinden çıkarana kadar Fransız tacına çekiçlemeye başladığında oldukça şaşırdı. Tolstoy bu örnekle, Fransızların inandığı gibi Rusların o zamanki "savaş kurallarını" ihlal ettiği bir durumu kastediyordu. Tüm bu eğilimler, meydan muharebeleri, yandan saldırılar ve diğer "beyaz eldivenli Fransız ekmeği çıtırtıları". Fransız ordusu için asıl tehlike, "şövalye savaşı" saray tavırları konusunda eğitimli olmayan, ancak orada herhangi bir yiğitlik olmadan herhangi bir Fransız'ı silahla sessizce yok eden, şaftlı kızgın bir Rus olduğunda.
“Sayın Putin kimdir?” sorusunun cevabını bulmaya çalıştığımızda. ve kendi ideolojik, ekonomik veya politik görüşlerimizi uygularsak, o zaman biz de Tolstoy'un varsayımsal Fransız'ı gibi, bir eskrimcinin "doğru" pozisyonunu kabul ederiz ve bu pozisyondaki herhangi bir rakibi "savuşturmaya" hazırız. Sorun şu ki, Batı uygarlığından gelen mevcut rakiplerimiz bu "doğru eskrim konumunda" değiller. Görüşlerimizde ne kadar yetenekli olduğumuzu umursamıyorlar. Onların bir “kılıcı ve kuralları” yok, yalnızca “küreselcilik kulübü” ve “kendi ayrıcalıklarının şaftı” var. Ve bu sopayı, şaftlarla karıştırılarak, kıskanılacak ve düzenli bir tutarlılıkla tüm dünyanın tacına karşı harmanlıyorlar. Bunu anlamamak, kişinin kendi ideolojik, ekonomik ve siyaset bilimi kalıplarıyla gerçeklik arasında sürekli bir kopuşa yol açar; bu durumda "Bay Putin", "saray tavırlarını" bir kenara atmak zorunda kalır. Bu, falan siyasi görüşe sahip falan siyasetçiye, falanca konuda şu şekilde, falanca davranmasını söylüyor. Ve bunları reddettikten sonra, "küreselcilik kulübü"ne ve "kendi ayrıcalıklılığının sapına" karşı, "devlet egemenliğinin topuzunu" eline almak ve bir yerde "medeniyetleri" taca vurmak zorunda kalıyor ve kaçacak bir yer, çalıların arasında sessizce oturacak, pusuya düşecek, nefes alacak. Çünkü Zaferi yaklaştırmıyorsa ölümün hiçbir yiğitliği yoktur. Bu açıdan bakıldığında “Bay Putin” bir “insani işlevdir”. İsterseniz bir bilgisayar antivirüs programı. “Medenileştiricilerle” ittifakı, perestroykanın başlamasıyla birlikte SSCB'nin çökmesini mümkün kılan kariyerciler, oportünistler ve Troçkistler için temizlikçi. Ve onun “işlevinin” ne olduğunu, parametrelerinin neler olduğunu ve bugünkü işlevi yarın devam edip gelişmezse durumun tehlikesinin ne olduğunu bir sonraki bölümde anlatacağım.
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Friedman'ın neoliberalizm okulu, devletin kendi işlevlerini yerine getirmekten nasıl daha iyi ve daha doğru bir şekilde "uzaklaştırılacağını" öğretir. Azaltılmış vergiler, tam ticaret özgürlüğü, yalnızca devlet mülkiyetinin en lezzetli parçalarının değil, aynı zamanda devlet işlevlerinin bir kısmının da (eğitim, tıp, emeklilik, kanun ve düzeni sağlama vb.) özelleştirilmesi.
Sosyal alandaki harcamalarda genel bir azalma, genel olarak hükümet kontrolünün zayıflaması. Neden buna ihtiyaçları var diye mi soruyorsunuz? Ve her şey şirketlerin mali refahı içindir. Paranın gücünü politik güce dönüştürmek. İdeal olarak, gelecekte devletsiz ve kanunsuz, yalnızca ekonomik (finansal) çıkarlarla hareket eden insanlar ve uluslar olacaktır. İşle uğraşanlar da dahil olmak üzere kendi vatandaşlarına güvenen devletlerin var olduğu dünya, birçoklarına göründüğü gibi, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte geri dönülemez bir şekilde yok oldu. Bunun yerini, şirketlerin tamamen kurumsal hedeflerine ulaşmak için devletlere güvendiği bir dünya aldı. Ve şirketin finansal raporlamanın iyileştirilmesinde ifade edilen hedefine ulaşmazlarsa, kendi vatandaşları zaten düşmana dönüşüyor. Bana inanmıyor musun? İşte Katrina Kasırgası'nın ardından New Orleans'taki özel ve devlet okulları meselesiyle ilgili Milton Friedman'dan bir alıntı: "Özgürlüğümüzü hem yabancı düşmanlardan hem de vatandaşlarımızdan korumak için: yasayı ve düzeni korumak, özel sözleşmeleri ve rekabeti teşvik etmek Pazar yeri." Ve bu Rusya, Irak, Yugoslavya veya Libya vatandaşları için söylenmiyor. Amerikalı seçmenler hakkında şunu söylüyorlar: "hem yabancı düşmanlardan hem de vatandaşlarımızdan." Günümüzde “neoliberalizm” teorisi çerçevesinde küreselizmin kurallarına göre var olan çokuluslu şirketlerin, kurumsal işletmeleri etkin bir şekilde koruyabilmeleri için yalnızca dünyanın her devletinden ordularına ve polislerine ihtiyaçları vardır. Friedman'ın açıkça bahsettiği aynı New Orleans'taki akıllı "neoliberal" politikaların bir sonucu olarak, Katrina Kasırgası'ndan önce 123 devlet okulu ve 7 özel okul vardı. Kentin “restorasyonundan” sonra 4 devlet okulu ve 31 özel okul vardı (2006 yılı verileri).
Bu teorileri 90'lı yıllarda Rusya'da kendi üzerimizde tamamen test ettik. Birinci aşama: kaos yaratmak (1985–1991). İkinci aşama: toplumu, tüm olağan sosyal bağların koptuğu, olağan sosyal çevrenin çöktüğü ve etkin devlet iktidar kurumlarının parçalandığı bir şok durumuna getirmek (1991–1993). Üçüncü aşama: Kaos durumu doruğa ulaştığında, vatandaşlar kendi fizyolojik hayatta kalmalarından başka hiçbir şey düşünmediğinde ve devletin morali tamamen bozulduğunda. Şu anda, radikal reformları zorlamak için gerekli olan devletin baskıcı bileşeninde (Beyaz Saray'ın tanklarla vurulması) keskin bir artış var. Bunun amacı eski devlet mülkiyetinin ve kurumsal işletmelere çekici gelen devlet işlevlerinin yeniden dağıtılmasıdır (1993–1999). “Neoliberallerin” bakış açısından Rusya, Putin'in ülkenin başına geçtiği 1999 yılında zaten oldukça “kurumsal” bir devletti. Geriye kalan tek şey, önceki dönemde “özelleştirilen” her şeyin çok uluslu şirketlerin eline geçmesiydi. Mülkiyet konusu son derece önemlidir. İşlerini yapan ve en tehlikeli süre boyunca "Zits-başkanları" olarak çalışan, tüm kirli ve kirli işleri yapan "Kodorkovskiler" ve "Nevzlinler", özelleştirilmiş varlıkları ellere devretmek (satmak) zorunda kaldı. kaosun organizatörlerinden. Yani büyük uluslararası tekeller. Aynı YUKOS'un dünyanın en büyük petrol üreten şirketi büyüklüğünde konsolidasyonu ve satışa hazırlanması bu süreçte “başlangıç tabancası” rolünü oynadı. Ve burada, Rusya'daki "neoliberal" devrimin siyasi ve mali sponsorları olan organizatörler - SSCB, yedi ve bir valeden sonra bekledikleri ası değil, aynı ölümcül Rus "maça kızını" düşürdü. Putin'in iktidarın doruğuna çıkması, tesadüfi koşulların birleşiminin bir sonucu olarak kendi başına gerçekleşemezdi. Mülkiyet ve güç meseleleri saygılı ve düşünceli bir tutum gerektirir. Burada “rastgele” karar vermek kabul edilmiyor. Mülkiyet ve güç meselelerinde bu kadar rahat bir "nezaket", şansa dair umut ya da "bir şekilde olur" umudu genellikle büyüleyici yenilgilere ve kazanılan her şeyin kaybına yol açar. Jeopolitik ortaklarımız, yüzyıldan yüzyıla en alaycı pragmatizmi sergileyen “güçlü romantizmden” hiçbir zaman zarar görmediler. Diğer davranışlar, çoğu durumda fiziksel ölümün takip ettiği siyasi ölüm anlamına gelir. Hala “siyasetteki romantizmi” karşılayabilecekleri zamanlar, efsanevi Kral Arthur'la ya da aşırı durumlarda Aslan Yürekli Richard'la sona erdi.
Peki nasıl oldu da bu kadar şansın ardından as yerine vezir elde edildi? Siyasi güçten mahrum, çalıntı (özelleştirilmiş) mülklere sahip, ordusu olmayan veya ortak bir amaç etrafında örgütlenip birleşen bir nüfus nasıl oldu da dünya sahnesine dönebildi? Hayatta kalmayı başardı, eskisi gibi olmasa da zaten önemli bir sese sahip olsa da yeniden kendi sesini elde edebildi, kaybedilen devlet işlevlerinin çoğunu yeniden kazanırken, vatandaşlarının yaşam standardını yükseltti ve yeni, çekingen de olsa, ama geleceğe güven? Eğer "onlardan" biri bana bu soruyu sorsaydı, kolumu soruyu soran kişinin omzuna dolayarak, Bush, Thatcher, Friedman, Rothschild, Rockefeller, Clinton (ve karısı) ve diğer tüm "Sarkozy'ler"i sorardım. , kendi filmlerinden anladıkları bir cümleyle doğrudan gözlerinin içine bakarak cevap verirlerdi: "Burası Rusya, bebeğim!" Ve kesinlikle şaka yapmıyorum. Rusya, kendi gelişme yasalarına göre yaşayan ayrı bir medeniyettir. Bu ilk. İkincisi ise Rusya, HİÇ KİMSE TARAFINDAN SONUNA KADAR FETİH EDİLMEYEN tek dünya medeniyetidir. B.N. Yeltsin'in deyimiyle böyle bir "dalgalılık" Rusya'da tam da bu yüzden yaşandı.
Çoğu zaman bunun neden böyle olduğunu düşünmeden, kendi içimizdeki diğer kültürleri sindirme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğumuzu ve dışarıdan bir şeyi kendi uygarlığımızın bağrına sokup onu öyle bir çıktıya dönüştüreceğimizi söyleriz. artık yeterince bize dışarıdan tanıtılan bir şeye benzemiyor. Böyle bir "medeniyet dokunulmazlığını" tam olarak koruyabildik çünkü Rus devleti bin yıldan fazla bir süredir kesintisiz olarak varlığını sürdürüyor.
Çünkü Batı ile Doğu'nun kavşağında ortaya çıkan devletimiz, hem Batı hem de Doğu halklarını ve alt kültürlerini birleştirerek her ikisinin de unsurlarını özümsemiş, özel bir medeniyet özelliği olan kendi "iyi - kötü" sistemini geliştirmeyi başarmıştır. Doğu kolektivizmini Batı bireyciliğiyle sentezleyen, kendilerine özgü hayatta kalma yöntemleri. Rusya uyumsuz olanı birleştirmeyi başardı: ortak bir amaç etrafında bir araya gelmiş bireylerden oluşan bir kolektif olarak var olan bir toplum. Bu arada, zayıflığımız da buradan kaynaklanıyor: ortak bir hedef fikrine sahip olmadığımız için, "kafamızda bir kral olmadan" bireycilere ayrılıyoruz. Ancak gücümüz buradan geliyor: bireyci kalmak, bireysel, "özel" inisiyatifle hareket etme kaderimizin farkında olmak, ancak ortak bir hedef etrafında birleşmek, kendi zaferlerimizin kümülatif etkisini bilinçsizce "dağıtmak". Bu, herkesin kendi başının çaresine baktığı bir Batılı “şövalyeler sistemi” değil. Ve herkesin sadece bir dişli olduğu ve sürünün kurallarına göre hareket ettiği doğu sürüsü değil. “Burası senin için Rusya bebeğim!” Burada çoğunluğun hissettiği bilinçsiz hedef, herkesi hiç düşünmeden yapması gerekeni yapmaya zorluyor. Bireysel ve bağımsız olarak, özel sipariş olmaksızın. Ve bu eylem ve düşüncelerin toplamı, bireyleri kolektif bir amaç uğruna güçlerini zorlamaya zorlar. Çünkü bu gerekli ve doğrudur. Çünkü biz böyle hissediyoruz. Bazen bunun neden doğru olduğunu, bunun olmadığını gerçekten açıklayamasak bile.
Pratikte bu, jeopolitik “ortaklarımızın” kendi halklarının ve fethettikleri halkların medeniyet kodlarını ve değer sistemlerini tam olarak bildikleri anlamına gelir. Başlangıçta malları tanıtmak için icat edilen, bugün bireysel politikacıları veya fikirleri teşvik etmek için siyasi manipülasyon amacıyla kullanılan pazarlama ve reklam teknolojileri, Rusya topraklarımızda periyodik başarısızlıklara yol açarak "ortakların" başarısızlığa uğramasına neden oluyor. Bizimle yüzyıllarca süren mücadele onlara "askeri sırrımız" hakkında "bilgi" verdi: uygarlığımız çerçevesinde, toplumumuzu tek bir bütün haline getirebilecek ve onu yenilmez bir şekilde istikrarlı kılabilecek ortak bir hedef-fikre duyulan ihtiyaç hakkında. Bu bilgi onların bizi 20. yüzyılda iki kez, yani 1917 ve 1991'de, ortak bir amaç-fikir eksikliğinin olduğu bir dönemde "yakalamalarına" olanak tanıdı. Ancak görünüşte zaten fethedilmiş insanlarla bundan sonra ne yapmalı, bu bilgiye sahip değiller. Zaferlerin ardından gelen yenilgilerin nedeni budur: yıkılan İmparatorluğun yerine SSCB ve SSCB'nin çöküşünden sonra omuzlarını dikleştiren yeni Rusya. Bu onların sorunu. Biz farklıyız. Ve ortaklarımızın faaliyetleri sadece "bencil çıkarlarla" bağlantılı değil, sadece doğal kaynaklar açısından zengin olmamızla da bağlantılı değil. Onların asırlardır süren, ister kılıçla, ister sohbetle bize gelme ihtiyacı, büyük ölçüde onların kafalarına sığamamamızdan kaynaklanıyor. Başarılı varoluşumuz gerçeği, tüm Batılı kalkınma paradigmasına yönelik bir meydan okumadır. Farklı bir dine inanıyoruz, farklı değerlere inanıyoruz ve zenginiz. Sıradan Avrupa siyasi düşüncesi için bu, bizi yerliler, tehlikeli, yağma ve boyunduruk altına alınan kişiler olarak tanımak için yeterlidir. Ama onları özellikle rahatsız eden şey, çoğunlukla onlara benzememizdir. Yani biz... beyazız. Eğer biz, ortak bir Rus medeniyeti tarafından birleşmiş olan Rusya halkları, siyahlar, Çinliler veya Aztekler gibi onlardan farklı olsaydık, farklı bir görünüm ve kültüre sahip olsaydık, o zaman bizimle kavga "sadece iş ve kişisel değil" olurdu. Ama biz ONLARIN kültürüne ve medeniyetine meydan okuyoruz, onlardan farklı bir gelişim yolu gösteriyoruz. Bu da bilinçsizce korkuya ve güvensizliğe neden olur. Ve siyasette bu, son on yüzyıl boyunca savaşların ve istilaların çoğunu onlardan, "uygar" Avrupalılardan uzaklaştırdığımız gerçeğine yol açıyor. Son 300 yıldır neredeyse tüm savaşlar Avrupa'yla yapılan savaşlardır! Ve hatta Rus-Türk savaşlarının veya İran-Japonya'nın genel arka planına karşı, bunlar Doğu'daki savaşlar olmasına rağmen parayla ve Batılı ülkelerin doğrudan desteğiyle burada nadir olarak yer alıyor!
Ancak Putin'in saltanatının en başındaki Rusya'ya dönelim. 1999 yılında ülkemiz için şunu söyleyebiliriz: “müşteri olgunlaştı.” Devletin tüm mülkleri "Zits başkanlarının" eline geçti. Böyle bir ordu yok. Çeçenya'daki 2. harekatın başlangıcında, dünyanın her yerinden toplanmış yaklaşık 30 bin savaşa hazır birim vardı. Devlet yok; 1998 krizi, devlet yükümlülükleri sistemini tamamen yok bir kurum haline getirdi. İnsanlar kendi hayatta kalma mücadeleleriyle meşguldü. Fikrim yok. SSCB cumhuriyetleri örneğini takip ederek Rusya'dan ayrılma arzusu ivme kazandı ve ulusal cumhuriyetlerde tam biçimler aldı. ONLARIN planı basitti ve defalarca test edildi. Dışarıdan bir darbe. Batı'ya giden petrol ve gaz taşıma yollarının kapatılması, Avrupa'ya kesintisiz enerji kaynağı sağlanması bahanesiyle NATO ülkelerinin müdahalesi ve ayrıca nükleer silahların kontrolsüz yayılması tehdidi (savaşa hazır üç bölümü hatırlayın, Kafkasya'da da savaşa katılanlar) - tüm bunlar, özelleştirilmiş ve çalınan her şeyi satmak için "istikrarsızlıkla bağlantılı olarak" mükemmel bir nedendi. Bir de ülkenin çöküşü var. Birkaç küçük devleti dışarıdan yönetmek, büyük bir devletten daha kolaydır (bu zaten SSCB'nin çöküşünün deneyimidir). Ve böylece, bu senaryoyu gerçekleştirmek için, kısmen yerel halktan oluşan, propaganda yapan ve aldatan, kısmen de dünyanın dört bir yanından gelen paralı askerlerden oluşan günümüzün Suriye çetelerinin prototipi olan Hattab ve Basayev çeteleri Dağıstan'a taşındı.
Putin'in iktidara gelişinin tesadüf eseri olamayacağını daha önce söylemiştim. Doğal olarak olayların bu gelişimi dikkate alınarak seçilmiştir ve “her şeyin dikkate alınması” da doğaldır. Güvenlik güçlerinden kimliği bilinmeyen bir yetkili “ideal” bir adaydı. Siyasi ağırlık eksikliği, destekçi kitlesi, güvenebileceği siyasi güç, devlet ve maddi kaynaklar olmadan. Aynı zamanda bir güvenlik görevlisidir; Batı'nın öngördüğü olayların gelişmesi için karanlıkta kullanılabilir. Güç deneyimi, aniden bir şeyler ters giderse, Rus devletinin "tahmin edilen yıkımı" sorununa dahil edilmesini garanti edebilir. Ve bir politikacı olarak mikroskobik ağırlığı, "sahada hiç erkek olmadığı" için Putin'in bir kukla gibi yönlendirilebilmesini sağladı. Aynı zamanda, Kiriyenko'nun bir yıl önce ekonominin yıkılmasında aynı rolü oynaması gibi, Putin de devletin yıkılmasında bir “günah keçisi” rolü oynayabilirdi. Ama burası Rusya...
Çinliler afyon savaşlarını kaybedip Batı ülkelerine köleleştirici bağımlılığa düştüklerinde ne yaptılar? Kaybettiler denildi, yani kaybettiler. Bir yenilgi işareti olarak örgülerini bıraktılar ve Batı zayıflayıp kontrolü bırakana kadar onları taktılar. Almanlar teslim olma sözleşmesini imzaladıklarında ne yaptı? Yahni ve yulaf lapası için Sovyet birliklerine, Marshall Planı için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler ve hala alçakgönüllülükle bu savaştan pişmanlık duyuyorlar. Rusya halkları 1999'da ne yaptı? Bizim “Rus kodumuz” işe yaradı. Putin'in meşhur "tuvalette ıslanmak" sözü, bunu tüm ülkeye tutku ve acıyla söylemesi, halkta "genel bilinçdışı"nı uyandırdı. Snickers iyidir ve Zhigulis yerine kullanılmış yabancı arabalar da iyidir. Kendi dükkânınızın olması genel olarak harikadır, ifade özgürlüğü harikadır ama... Genel bilinçdışı farklıydı, “hepinizin canı cehenneme..., acı turptan daha beter bıktık bundan. .., bin yıldır topraklarımızda yapılan savaşlarda yenilgiyi tatmadık ve şimdi kazanmak ve gurur duymak istiyoruz.” Mutlak çoğunluğun genel bilinçsiz beklentisini uyandıran bu "tuvalette ıslatma", ortak bir hedef, güven ve ortak bir zafer susuzluğu verdi. Herhangi bir zafer. Gudermes ve Grozni'nin yakalanmasından hokeydeki zaferlere kadar. Vatandaşlarımızın ölümüne ve acı çekmesine bizzat karışan militan liderlerin öldürülmesinden, Gazprom'un bir sonraki yüksek profilli sözleşmelerine ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkenin milli takımının 3. sırasına kadar. Kazanmaya alışmış ülke ve kendini muzaffer bir halk olarak gören halk, çölde suya susamış bir yolcunun açgözlülüğü kadar, zaferleri arzuluyordu. Ve bu zaferlerin tadı ve anlamı konusunda da aynı derecede ayrım gözetmiyorlardı. Militanları geri püskürttüler mi? Harika! Berezovsky kaçtı ve NTV Gusinsky'den mi alındı? Harika, bize güldüler, bunu bilmenin zamanı ve şerefi] Petrolün fiyatı yarım dolar mı arttı? İnanılmaz! Bu bizi ne sıcak ne de üşütse de en azından yarım dolar kurtardık! Birbirine sıkı sıkıya bağlı bağımsız bireycilerden oluşan bir grup olan Rusya, yine her türlü zafer için çabalayan bir ülke-medeniyet haline geldi. Ve sonra bizi inceleyen ve inceleyen tüm enstitülerin tüm hesaplamaları başarısız oldu. Nasıl yani? Kimin için savaşmalılar? Teslim olmalılar! Ama pes etmedik. Ve Pskov bölümünden adamların ölmesi, militan ordularını durdurması ve ölmeden önce orada desteksiz bir şekilde haince terk edildiklerini görmeleri "Abramovich'in yatı için" değildi. Ve bu bilinçsiz zafer arzusundan, Rus kolektif-bireyci teslim olma isteksizliğinden, kölece itaati değil, zafere yönelik öfke ve susuzluğu doğuran ülkenin aşağılanma duygusundan. Kendi canı pahasına da olsa...
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Putin'in bir "anti-virüs programı" olarak işlevi, Rusya tarihindeki rolüdür. Temizlikçinin, eskrimcinin aksine, her zaman aynı pozisyonda durma şansı yoktur. Çünkü ona karşı aynı eskrim pozisyonunda ve aynı kılıçla silahlanmış kimse yok. Kasırga yıkımıyla başa çıkmak, kapıcıdan bahçıvana, marangozdan duvarcıya kadar çok boyutlu yetenekler gerektirir. Bu arada, yıkım ile arıza veya "bozulma" arasındaki fark, işinize yarayacak her şeyin "bozuk" durumda olmasıdır. Ve Rusya'nın son 15 yılda teknolojik yapının ve sosyal ilişkilerin her düzeyinde tam bir yıkımdan, artan ulusal vatansever öz farkındalığın zemininde ülkenin bugünkü ekonomik ve jeopolitik yeteneklerine kadar geçtiği yol, "Rus haçı" ve yerli nüfusun hala çekingen ama artan doğum oranı - bu, Putin'in başarıyla gerçekleştirdiği "işlev".
Ancak her zaman olduğu gibi bu dünyada her şeyin iki yüzü vardır. Pratikte imkansız olan bir şeyi başardıktan ve 1999'da ülkenin kalkınma düzeyi kesinlikle harika görünüyordu, her zaman diğer uç noktaya gidebilirsiniz: ilerlemeyi reddederek mevcut başarı seviyesini korumaya çalışın. Bir "temizleyicinin" işi yalnızca genel bir inşaat projesinin ilk aşaması olarak anlamlıdır. Gelecekteki bir inşaat alanı olmadığı sürece, "sanatsal bir karmaşa" yerine boş bir arsa daha iyi değildir. “İnşaat” ancak “inşaatçılar” varsa mümkündür. SSCB'den sonra tek bir Rus medeniyeti çerçevesinde yeni bir siyasi, ekonomik ve medeniyet birliğinin yaratılması için gelecekteki bir inşaat alanı olarak Rusya, ancak kendi vatandaşlarının çabalarıyla başarılabilir. Aktif bireycilerden oluşan bir ekibe dahil olan ortak bir hedef fikri tarafından birleştirilenler. Antivirüs programı şeklindeki "Putin işlevi" sona eriyor ve "işletim sisteminin" açılma zamanı geldi. Temizlikçi ve koruyucu, inşaatçıya ve savaşçıya boyun eğmelidir. Bir form olarak Rusya Federasyonu, Rus medeniyetinin anlamı ile doldurulmalıdır. Aksi takdirde bu, biçimin ölümü ve içeriğin baskı altına alınması anlamına gelir. Şimdiye kadar başarılmış olan her şey için teşekkürler Vladimir Vladimirovich; büyük ölçüde başarılarınız sayesinde, Rus medeniyetinin kritik bir vatandaş kitlesi oluştu. Şu ana kadar Rusya Federasyonu vatandaşlarından daha azı var, ancak biz düşmanlarımıza kızgınız ve zafer açgözlüyüz. Sevgili Anavatanımızı özenle koruyarak yolumuza devam etmeye hazırız. Kendi medeniyetimiz çerçevesinde gelişmek. Rus medeniyetini küresel medeniyetin tek bir parçası olarak kabul ederek, bize yabancı olan medeniyet öncelikleri uğruna onu terk etmenin bizi neredeyse ölüme sürüklediğini hatırlıyoruz. Ve "peri masallarının" bizi bu "ölümün" kendimiz için yararlı olduğuna kimin ikna ettiğini hatırlıyoruz. Ve bu ders, bu deneyim, aynı zamanda kendi parçalanmanızdan nasıl kaçınabileceğinizin bir örneği olarak sonsuza kadar bizimle kalacak.
Er ya da geç Rusya'da başka bir başkan olacak. Dünya artık tüm insanlığın yaşamının nasıl olacağının seçildiği bir döneme giriyor. Kendi devletleri, aileleri ve kabileleri olmayan insanların, kendi ellerinden “pastadan bir parça” alma hakkı için birbirleriyle kavga ettiği, çok uluslu şirketler arasında bölünmüş bir gezegen. Veya barış, halkların, ülkelerin, kültürlerin ve medeniyetlerin çıkarlarının dengesidir. Tüm insanlığın hangi yolu seçeceği büyük ölçüde Rusya'nın kendi tarihinin bu aşamasında nasıl bir seçim yapacağına bağlı. Ve Rus medeniyetindeki bu seçim büyük ölçüde birinci kişiye, şimdi de Rusya Devlet Başkanına bağlıdır. Rusya, Putin olsun ya da olmasın, “Putin'in işlevine” uymaya devam ederse hayatta kalabilir. Ancak Rusya, ancak "anti-virüs programı" korumasını unutmadan, geliştirme "işletim sistemini" açmayı unutmadığı takdirde başarılı bir şekilde gelişebilecektir. Temizliği ve düzeni korumayı unutmadan, atalarımızın 1000 yıldır inşa ettiği şeyi, kendi Rus medeniyetimizi inşa etmeye devam edersek ve yağmacı yöntemleri mekanik olarak kopyalamazsak. Üstelik bize de yöneliyorlar...
Rusya, Putin'le birlikte ve Putin'den sonra harika ve umut verici bir geleceğe sahip, eğer “Putin'in işlevi” çizgisini devam ettirebilirse, kendine, bağımsızlığına, eşsiz deneyimin içerdiği medeniyet özelliğini korumaya doğru ilerlemeye devam edebilir. Toplumun en yüksek sosyal değeri olan ruhtaki Tanrı'nın ve insanın organik birlik içinde bir arada var olduğu farklı halkların ve kültürlerin kaynaşması.
Sadece Rus olduğumuzu ve Tanrı'nın Rusya'yı sevdiğini hatırlamanız gerekiyor.
Sonuç Ancak birleşerek kazanabiliriz
Birlikten her zaman güç doğar. Bu değişmez kuralı tarihimizde de görüyoruz, modern politikada da görüyoruz, hatta gündelik durumlarda da görüyoruz. Birkaç düzine gençten oluşan bir grup, çok geç bir saatte şehir parkının en karanlık köşelerinde güvenle yürüyüşe çıkabilir. Kimse onlara dokunmaya cesaret edemeyecek. Rusya, Rus halkının yanı sıra Türkler ve Kafkasyalıların da ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaya başlamasıyla süper güç haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri ne zaman bugün bildiğimiz güçlü devlet haline geldi; ne zaman İngiltere'den bağımsızlığını kazandı ya da ne zaman 50 eyaletin bir araya gelmesiyle oluşan bir birliğe dönüştü?
Birleşmenin gerekliliğine ikna olmak için yabancı medeniyetlerden örneklere ihtiyacımız yok. Hitler sadece biz birlikte olduğumuz için yenildi. SSCB yerine bir grup “bağımsız devlet” olsaydı, bağımsızlıkları çok üzücü bir şekilde sona ererdi. Ancak halkımız zor bir durumda birleşme yeteneğine sahip - yalnızca bu hayatta kalmamıza ve gelişmemize yardımcı oldu. Bugün, Rus medeniyetinin insanlarının kaos ve kanunsuzluğun olduğu zor bir durumda birbirlerini ne kadar çabuk bulduklarını, sevdiklerini saldırılardan koruma sorunlarını çözmek için ne kadar çabuk bir arada durabildiklerini görmemiz tesadüf değil.
Arkamızda büyük bir tarih ve kültür var.
Arkamızda büyük atalar ve büyük kahramanlar var.
Zaferlerimiz her zaman yenilgilerimizden daha büyük olmuştur; sinsi bir düşman tarafından vurulduktan sonra hep ayağa kalktık. Bu sefer de öyle olacak.
Hedeflerimiz açık: Büyük Rusya. Her alanda ve duyularda harika. Büyüklükten toplumdaki adalet düzeyine.
Jeopolitik rakiplerimiz bunu anlıyor. Ukrayna'daki durumla ilgili mücadelenin bu kadar yoğun olmasının nedeni budur. Çünkü Ukrayna Rus medeniyetinin bir parçasıdır. Bu, Batı'nın yeniden bir araya gelmemize izin veremeyeceği anlamına geliyor.
Ama kesinlikle birlikte olacağız. Aksi takdirde var olmayacağız.
Sonuçta günümüzün küreselleşme dalgası iki uçurum var diye tüm dünyayı kasıp kavurmuyor. İki eyalet. İki medeniyet. Batı'dan farklı olan, istemeyen ve olamayanlar. Burası Rus dünyası ve Çin. Sadece bu bizi dünyayı tamamen küreselleştirmekten, onu tamamen dünya bankacılarının çıkarlarına tabi kılmaktan alıkoyuyor.
Bu da sadece kendimiz için durmadığımız anlamına geliyor. Tüm dünyanın yanındayız. Biz olmadan Çin'i ezmek çok daha kolay olacak.
1945'te barıştan yanaydık. 1812'de dünyayı kurtardı. Hiçbir şey değişmedi. 2014'te yine barıştan yanayız.
Ve bu her zaman böyle olacak. Çünkü Rusya, dünyadaki adalet dengesini korumaya çağrılıyor.
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